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DOSYA KONULARI 


iş İt 
f â ik 99 Evil Dead: Hail To The King, 


PlayStation, Dreamcast 


g0 Efsanevi korku filmi Evil Dead 
di konsollarınızdan korku saçmaya 
a hazırlanıyor. Uykusuz gecelerle 
t ki ilgili bilmek isteyeceğiniz her- 
» bi şey... 
Spider-Man, PlayStation 
a 18 Yapışkan ağlarıyla binalardan binalara, köprülerden ağaçlara uçar- 
Li i casına zıplayan örümcek adam yıllar sonra yeniden evlerinize ko- 


Oyunlardaki 


94 Monitörünüzden dışarı fırlayan kanın kıvamı ve 


rengi sizi hiç rahatsız etti mi? Oyunlardaki şiddet 
konusunu bu ay işlemeye başlıyoruz. 


PROSTRATEJİ 
REHBERİ 


MDK 2, pc 
10) Aksiyon oyunları arasına adını kazıyarak 


yazan MDK 2'yi çok sevdiniz ama 

olmuyor işte, olmuyor. Takılıp kaldınız. 

Hemen ümitsizliğe kapılmayın. 

Alp Burak Beder'in saçını başını yolarak a 
hazırladığı MDK 2 ProStrateji Rehberi 

ikinci bölümü ile karşınızda. 


Test Drive Le Mans, Grind Session. 
Marvel vs. Capcom, Boombots, 
Army Men: World War, Xena: Warrior Princess, 
Sammy Sosa High Heat Baseball 2001, 

Jackie Chan Stuntmaster, NAL Rock the Rink, 
Grand Theft Auto 2, Re-Volt. MediEvil Il, Bang! 
Gunship Elite, Ground Control, 

Heroes of M&M İll: Shadow of Death, Starlancer, 
KISS: Psycho Circus - The Nightmare Child, 
Submarines Titans, Motocross Madness 2 


. 
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Oyun indeks 


Alone In The Dark, Escape From Monkey Island, Kingdom Under Fire, 
Midtown Madness 2, Terminus, The Sims: Livin' Large 


G2 i 
Vietnam: Black Ops, Metal Fatigue, Chicken Run, Dark Reign 2, Ground | 


Control, KISS Psycho Circus: The Nightmare Child, Time Machine, StarLancer 


The World Is Not Enough, Nascar 2001, Parasite Eve 2, Slient Scope, 
San Francisco Rush 2049, Ferrari 355 Challenge, Star Wars Demolition, 
Hidden&Dangerous, Timesplitters, Star Wars Episode 1: Starfighter, Turok 3 


X-Men Mutant Academy, Chrono Cross, Surf Riders, Iron Soldier, 


Rhapsody, Special Forces, Threads of Fate, Koudelka, Legend of Mana 


İYİ İş 


Omikron: The Nomad Soul, Draconus, Seaman, Fur Fighters, Power Stone 2 


a) Cart Fury Championship, Alient Front 


PlayStation için yeni kontrolörler üretilmeye devam ediyor. Dreamcast için 
de farklı alternatifler sunuluyor. Burada yeni kontrolörlerin incelemelerini 


bulacaksınız. 


Deniz Oktar'dan Online Gaming ağırlıklı olmak üzere 
oyun dünyasından haberler, tanıtımlar, taktikler... : i 


Gerçiğimiz bir-iki ay içinde oyun dünyasında büyük Ne RTS, ne RPG, varsa yoksa spor oyunları. 

gelişmeler yaşandı. Tabi ki Diablo Il'nin buna katkısı 

büyük. Sizlerin belirlediği oyun listelerindeki en son 

değişiklikler. Modellerin hareketlendirilmesi konusunda ayrıntılı 
bilgiler. 


PS2 çılgınlığı Kasım ayından itibaren ülkemizde de yaşanmaya başlayacak. Tuna Şentuna bu hareketli dün- Oo Gökhan Sönmez, Real Time 3D oyunlar hakkında bil- 


yada yolunuzu kaybetmemeniz için sizin yanınızda. giler sunmaya devam ediyor. 
Diablo Il için açılan server'lar, Ultima Online ve tabi o Oyun oynamanın zevkini hile yaparak alabileceğinizi 
ki Counter Strike..: mi zannediyorsunuz? 
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TEL: (312) 232 14 00 
KUBİLAY SK. 13 
TANDOĞAN 


ANKARA 


EDitÖRDEN 


Yaz aylarının rehavetinden kurtuluyoruz değil mi? Artık 


okulların açılması ile birlikte, tatil dönüşleri başladı ancak 
bizler için tatil hiç başlamadı ve başka projelerimizin heyecanı içindeyiz. GamePro dergisi neredeyse | yaşını doldurmak üzere ve Türkiye oyun sektöründe kendine iyi 
bir yer edindi. Sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda 
kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Zor da olsa, 
Türkiye'ye multiplatform dergicilik anlayışını kabul ettirdik ve kendimizi sevdirdiğimize inanıyorum. Şimdi sıra 
geldi platformları ayırmaya. Anlayacağınız yakın bir zamanda GamePro ekibi sizlerin karşınıza farklı yayın projeleri ile çıkacak. Türkiye'deki oyun dünyasındaki yavaşlamaya biraz ivme kazandıracağını umduğumuz bu projeler 
hakkında ayrıntılı bilgiyi yakında online duyurularımız ile 
öğreneceksiniz. 

Online demişken. GamePro online'nin halen deneme 
yayınında olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şu anda 


fikirlerinize çok ihtiyacımız var, bizlerle paylaşın. 


Rakiplerimiz Dostlarımızdır 


GamePro olarak yayın hayatına başladığımız günden beri, 
rakip olarak görünen dergilerle diyalog içerisinde olmaya 
çalıştık. Sağolsunlar bizlerden arkadaşlıklarını esirgemediler Türkiye'deki oyun dünyasının gelişmesi için ortaklaşa 
yapabileceklerimizi her zaman tartışıyoruz ve yakında 
bunların meyvelerini göreceksiniz. 

Tabii Türkiye'deki oyun yayıncılığının önemli bir bölümünü oluşturan online yayınların da, hem kendi aralarında, 
hem de basılı yayınlarla birlikte olmaları ve Türk oyun 
dünyasının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalara kaulmalarını temenni ediyoruz. Dolayısıyla Oyunsitesi, Merlininkazanı, Trgamer, Pctherapy. Gamebs gibi Türkçe 
oyun sitelerine çok iş düşüyor. 


Yeni Konsollar 


Biliyoruz, hepiniz yeni konsollerin gelmesini sabırsızlıkla 
bekliyorsunuz. Şu ana kadar PlayStation 2'yi görmüş tek 
editör olarak kendimle gurur duyuyorum ancak ne yazık ki konsole ulaşmamıza daha çok var. Bu arada yeni 
bir rakip geldi ve acayip şeyler söylüyor; 600 MHz işlemci, 64 MB RAM, DVD sürücü, sabit disk, modem ve 
50 ila 100 dolar arasında fiyattan bahsediyor. Sizler için 
araştırıyoruz, önümüzdeki ay biraz daha ayrıntılı bilgi 
verebileceğiz. Net ve somut vaatlerimizle, bizi izlemeye 


devam edin. 


Murat YILDIZ 
myildizegamepro.com.tr 
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Sevgili gamepro 
Ben fanatik bir konsolcuyum size 
birkaç sorum var insallah cevaplarsanız 

I-nedir bu dreamcast antipatisi bi 
türlü anlyamadım 

2-ben hem psx hem dc sahibiyim, 
dc konusunda tuna sentuna yardımcı olurmu? 

3-psx2 paketinde hard disk ve modem olacakmı? 

Sorularım bu kadar cevaplarsanız 
sevinirim 

MEHMET KURTULUŞ/BALIKESİR 


Merhaba Mehmet, 

Umarım sorularını cevaplayabilirim. 

I. Ben de anlayamadım. 

2. Olur, ancak bu istediğin yardıma göre değişir. 

3. Avrupa versiyonunda muhtemelen 
modem ve sabit disk olacak..En azında 


opsiyonel olarak bu tür parçalara kavuşabileceğiz. 


“m 4) | 
PAN 


Merhaba, 
Ben derginizi her ay alıyorum ve 
her sayfasını teker teker okuyorum. 
Derginiz çok güzel ama son birkaç 
aydır derginizin sayfaları kopup duruyor. Önceden böyle bir sorun 
yoktu. Bunu düzeltirseniz çok sevinirim. Şimdi sorularıma ve isteklerime geçmek istiyorum: 

I-Gelecek ay Tekken Tag Tournament posterini verebilir misiniz? 
2-Playstation 2'nin Türkiyedeki fiyatı ne olacak ve ne zaman ülkemize 
gelecek? 

3-Verdiğiniz cd'deki demo oyunları 
hiç beğenmiyorum. CD'ye artık hiç 
bakmıyorum bile, dergiyi okumak 
için alıyorum. 

4-Playstation 2'ye çip takılacak mı? 
Bu çip türkiye'ye ne zaman gelecek? 
Orjinal oyunlar 35 milyon :((( (Ps2 
için) 

5-PC için yapılmış 3 boyutlu bir pokemon oyunu yok mu? 

6-Sizce Playstation 2 mi Playstation 
mu alınmalı? 

Bu maili yayınlarsanız çok sevinirim. 

Selçuk Işık 
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- Merhaba Selçuk 


Dergimizdeki sayfa meselesi halloldu 
diye biliyorum. Sanırım eski sayılardaki 
problemleri dile getiriyorsun. Hemen 
sorularının cevaplarına geçeyim. 


I- Umarım veririz. Şu anda poster kalitesinde bir resme henüz ulaşamadık. 


2- PlayStation 2'nin Avrupa lansmanı 
Kasım sonunda olacak. Sony, yaptığımız 
görüşmelerde PlayStation 2'nin Türkiye 
satışı ve fiyatı için net bir tarih veremediklerini belirtti. Sanırım Ocak ayına kadar PlayStation 2 Türkiye pazarına girmiş olur. 


3- Artık CD'mizde yalnızca demo oyun 
bulunmuyor, bence bir baksan fena olmaz. 


4- Sanırız takılacak. Haberler sayfasına 
göz atabilirsin. 


5- Henüz yok. 
6- Elbette PlayStation 2. 


Degerli GamePro Yetkilisi, 

Haziran 2000 sayısında verdıgınız 
utilities cd sinde bulunan norton 
2000 trial version'un devamını sağlamak için herhangi bir crack dosyası var mı? Eğer bu dosyayı bulursam, nasıl uygulamalıyım? Herhangi 
bir şekilde yardımcı olursanız çök 
sevinirim? Başarılarınızın devamını 
dilerim. 

Korhan Yılmazer 


Korhan, sana ne diyebilirimki? Sanane 
diyebilirim, gidersin online oyun falan 


oynarsın (offf offf). 


Gerçekten iyi bir dergisiniz, tamam 
bu kadar yeter. Tatile giderken bir 
dergi alayım dedim her zamanki gibi game pro oldu. Neyse hemen ilk 
sayfadaki okuyucu maillerini okuyordumki can (herhalde) adlı bir arkadaşımız sizi daikatana adlı dandik 
bir fps oyunu için fırçalamış. Oyunu 
değerlendirdiğiniz sayıyı okumadım 
ama oynadığım için sonuç olarak 
gerçekten berbat bir oyun. Yav bu 
kadar kemik kafalı düşmanı nerden 
bulup üretmişler anlamadım *$ kendine yakışmıyacak şekilde boş yere 
harddiskte yer kaplıyo. Ben onun 
yerine dave oynarım dahada çok 
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zevk alırım. Başka bir sorun arkadaşımız oyunları fazla takip edemiyo 
galiba sguare soft kendini oyuncu 
dünyasına çivilemiş bir firma dır ki 
oyunlarının hiç birinde sesli diyalog 
geçmez. Geçer diyen varsa göstersin. Arkadaşımız kendi sevdiği oyuna dokunulduğunda gerçekten harika olan diyer oyunlara saldırmış. 
Ehheh garibim bu arada Romero 
hakkında söledikleri doğrudur, ona 
tamamiyle katılıyorum. Uzun lafın 
kısası bence her firma becerili oldugu oyun türü üzerine yoğunlaşsın. 
Nasıl bir westwood strateji dahisi, 
blizzard —rpg, eidos—platform * action, vs vs en iyisi Eidosun tombraider serisine devam etmesi lazım, 
he bide Fear Effect (gerçekten harikaydı biri). Ben bir ay sonra askere 
giderken oyun konsolu kurtlarını, 
superonline serverındaki playsation 
adlı kanalımıza davet ediyorum. İsteyen arkadaşlarla her türlü bilgi 
alışverişine varım. Araya askerlik 
girsede bizi kimse koparamaz. Yeter bu kadar lafı uzattım herkese 
bol oyunlu günler dilerim. 

İzzet Selik 


Daikatana başarısızlığa uğramış bir 
oyun. Bu konuda Romero'yu doğrudan 
suçlamak doğru olmayabilir ancak ekibin başındaki kişi olarak hatalar doğrudan ona yükleniyor. Bu konuda en büyük problem 3 yıldır reklamı yapılan, 
insanların büyük umutla bekledikleri ve 
FPS dünyasına yenilikler getireceği iddia 
edilen bir oyunun bu kadar kötü çıkması. Romero şu anda gelen şikayet ve 
hakaret maillerinden usanmış durumda. 
Ancak bizler, incelemelerimizin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. 


İSİMSİZ ELEMAN 


Selamlar GAMEPRO ve saygılar 
Murat Abi 

Bu size kaçıncı mailim bilmiyorum 
ama umarım bu mailimi beni kırmayıp yayınlarsınız. Hemen istek ve 
sorularıma geçiyorum. 

I. PSX2'ye USB girişini niye yapmışlar yani PC'ye USB girişinden 
bağlanan ıvır zıvırları PSX2'ye de 
bağlayabilecekmiyiz. 

2. PSX'de MP3 dinlemeye yarayan 
bir alet çıkıyor diye bir şey duydum 
böyle bir şey var mı? 

3. Bir GBC almak istiyorum GBC'nin 
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ne kadarlık daha ömrü kaldı? 

4. DC upgrade edilebiliyormuş nasıl 
yani DC'ye alıp bir Pentium 3 taktırabilecek miyiz? Veya RAM'ini arttırabilecek miyiz? 

5. Biraz eskidi ama PSX için Ouake 
2'nin tam çözümünü ve hile kodlarını yayınlayabilir misiniz? 
Söyleceklerim bukadar mailimi yayınlarsanız sevinirim yayın hayatınızda başarılar dilerim görüşmek 
üzere.. 

İsimsiz 

Buradan tüm mail atan arkadaşlara sesleniyorum, lütfen mail gönderirken 
isim, soyisim ve şehir bilgilerini mektubunuzun en altına yazın. Böylece mektubunuzun yayınlanma şansı artmış 
olur. Gelelim sorularının cevaplarına: 


I. PlayStation 2 için üretilecek olan yeni donanımları USB girişini kullanarak 
sisteme bağlayabileceğiz. Bunlar arasında modem, sabit disk ve buna benzer 
donanımlar olacak. 


2. Böyle bir şey var ve sanırım Türkiye'de satışına başlandı. PlayStation donanımları satan mağazalarda bu tip genişletme cihazlarını bulabilirsiniz. 


3. GBC için oyunlar halen yapılmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz sayılarda yeni bir GB çıkacağını duyurmuştuk ancak şu ana kadar elimize gelen somut 
bir haber yok. Sanırım halen geç kalmış 
sayılmazsınız. 


4. Buradaki upgrade'den kasıt aynen 
Nintendo 64 gibi ekstra donanımlar sayesinde yeni teknoloji oyunların oynanabilmesi. Hatırlarsanız Donkey Kong 
için de böyle bir ekstra donanım mevcut. Aynı şekilde PlayStation 2'de de 
değişik upgrade'ler yapılabilecek. 

5. Oldukça eskidiğini söyleyebilirim. 
Ancak Web sitelerimizde bulabilirsin. 


100 MHZ EMRE 


GamePro camiasının tekrar ellerini 


sever gozlerinden öperim. Ellerinizi 
severim dedim çünkü hakketen güzel bi dergi yapmışsınız. Gözleriniz- 
den öperim dedim ama bunun nedenini hala araştırıyorum. 100 
mhz'lik bilgisayarı satamadım, kazıklayacak birisini ariyorum ve sizin 
dünyanızla gercek dünya arasinda 
sıkışmış bir vaziyetteyim. Daha 
worms armegeddon dan baska hic- 
bir oyun calıştıramadım kafayı yiye- 


Tony Hawk's Pro Skâter 2 
GamePro editörlerinden Dan Elektro yeni oyunun ilk 
incelemesini yapan editör olma ünvanını: kazanıyor. 


SO BUCKS * MELON 


435 X2 


PlayStation 2 için gelecek olan tüm oyunları topladık ve 


inceledik. Gran Turismo 2000, Kesseri, Madden NFL 
2001, Tekken Tag Tournament ve-daha birçoğu-hakkında bilmek istedikleriniz: 


Half-Life, Oüake;-Unrcal Tournament; bü-üç-oyun-için 
de-mükemmel-modlar yapılıyor. Ayrınular önümüzdeki” — 
ay GamePro'da; - 


Konsol dünyasına yeni bir rakip-geliyor. 


Aruk oyunlar kokmaya başlayacak. 


© Parasite Eve li. 


En karmaşık bulmacaları kolayca 
çözeceksiniz. 


Star Wars : Starfighter, 
Halo; m Going In, 
Blair Witch Volume |: 
Rustin Parr, Anne 
McCaffrey's Freedom: 
First Resistance... 


Battle for Naboo (N64), TimeSplitters (PS2), The Grid 
(A), Metal Gear Solid 2 (PS2), Medal of Honor: Underground, Dino Crisis 2, Danger Giri, İncredible Crisis. 
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cem yaa.. Yanlış anlamayın daha 
2'imi doldurmadım ve Cem Yılmaz'ıda hiç seyretmedim. 16 yaşında 
oyunlarla uğraşan bir delikanlıyım. 
Sen bakma benim büyük gösterdiğime ben daha kopilim. Derginizde sayfa artışı mı ne olmuş.. fakat bu poster 
vermemenizine mani değildi. Yeni anketler yapmayı düşünüyomusunuz 
çünkü bu dergiyi harçlıklarımdan arttırarak alıyorunm (ödül kazanıpta bedava dergi fena olmaz dimi). CD'nizde yenilikler olsa fena olmaz(ordan 
100 mhz lik bilgisayarda demo bile çalışmaz diyenleri duyar gibi oluyorum) 
ama yok sims ler için takım elbise, rolex saat, kırmızı iç çamaşırı gibi seyler 
koyarak cd yi doldurmayın. Daha çok 
demo ve program (aldığı kadar fazlası 
zarar). Çok teşekkür ederim benim 
sorum yok, sizin varsa e-mail im emrinize havale, her ne kadar sürç-i lisan 
ettiysek affola. 

EmrE AKMAN/TEKİRDAĞ 


Şimdi bu mektubu okuyanlar biraz şaşıracaktır. Geçtiğimiz ay mektubu yayınlanan 
Emre arkadaşımız, üşenmemiş bir daha 
yazmış. Benim iğnelemelerime cevap falan 
vermiş, arada da birkaç soru sormuş. Bir 
de bedava dergi elde etmek için abonelik 
kampanyalı anket istemiş. İşte böyle bir 
arkadaşımız Emre, biz onu seviyoruz, siz 
de sevin. 


DABLO Ni VE 
OUAKE MI 


Merhaba! Bu size ilk mailim.Yalamayutma kısımlarını geçtiğinize göre 
ben de yazmıyım bari. Ancak yine de 
derginizi başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Öncelikle gecen ayki (tabii 
mektubum yayınlanırsa) Can Bekaroğlu arkadaşımın görüşlerine katılıyorum. Hem Daikatana 1.5 puan hakedecek bir oyun değil hem de 
Romero'ya elestirileriniz cok ağır. Ayrıca o Vagrant Story denen oyun da 5 
puanı kesinlikle haketmiyor. Kırk saat 
bir ejderhaya kombo yapmak (ki 
komboda sadece doğru zamanlamayla bir düğmeye basmaksa) bana zevk 
vermiyor. Neyse yine de görüşlerinize 
saygım var ancak bu da benim görüşlerim. Şimdi sorularım: 

I. Diablo 2'de alınan yeşil yazılı eşyaların takımı tamamlanırsa özel güçler 
kazanılıyormuş. Ben bir kemer buldum. Ancak oyunu baştan ikinci kez 
oynuyorum ve ilk kez böyle bir şey 
buldum. Acaba ben mi çok şanssızım 
yoksa sizden böyle bir seti tamamla- 


yan oldu mu? 

2. Ouake 3'te havada nasıl takla atılıyor? 

Ayrıca ben de kopya oyunların kaldırılmasından yanayım. Türkiye'de olanların orjinallerini alıyorum. Hatta Diablo 2 Türkiye'de olmadıgından 
Amerika'dan getirttim. (Beta korkusu) Arkadaşlara da bu konuda seçici 
davranmalarını, oyunlar pahalı bile olsa az ve öz oynamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'nin sektördeki 
başarısı buna bağlı. Bir çok kapanan 
ya da ara veren dergiden sonra sizin 
yolunuza devam etmenizi istiyorum. 
Hepinizebaşarılar! 

Engin İyimen 


Merhaba Engin, 


Bizim de sizlerin görüşlerine saygımız var. 
Dolayısıyla övgüler kadar eleştirilere de yer 
veriyoruz. Daikatana konusunda ki fikirlerimiz aynen devam ediyor, ayrıca Romero 3 
yıldır reklamı yapılan bir oyunu yapan ekibin başındaki kişi olarak tenkitlerden nasibini almak zorunda. Gelelim sorularının cevaplarına. 


1. Bu tip setlerin nerelerde bulunabileceğini 
oyunun tam çözümlerinden bulabilirsiniz. 
İnternet üzerinden "Diablo Il Walkthrough" 
diye arama yapacak olursanız eşyaların ne 
işe yaradıklarının listesini bulabilirsiniz. Ancak Diablo'da her oynanışta farklı silahlar 
ve nesneler bulursunuz. Dolayısıyla iş biraz 
şansa kalıyor. 


2. Walla uzun zamandır Ouake Ill oynamıyorum ve böyle bir takla nasıl atılır bilemiyorum. Bilen biri varsa bizlerle paylaşsın ve 
önümüzdeki ay yayınlayalım. Bu arada bakmayın Ouake Ill oynamadığımıza, Counter 
Strike hakkında ne sorsanız cevaplarım. 


Bu konu hakkında yalnızca şunu söylemek 
istiyorum: eğer Türkiye'deki oyunseverler 
orjinal oyunlara rağbet etseydi, Diablo'yu 
Amerika'dan getirtmek zorunda kalmayacaktınız. Ayrıca artık Türkçe oyunlar da görebilecektik. 


JAPONCA SORUNU 


Benim Dino Crisis ile ufak bir sorunum var. Oyunu arkadaşımdan aldım 
ve oyununu açtıgımda japonca oldugunu anladım, oyun muthiş ama liriklerin japonca olmasından dolayı hiçbirşey yapamıyorum bana bu konuda 
yardım ederseniz sevinirim. 

Benan Pastacı 


Walla bizim burda Japonca bilen yok. 
Oyunun Japonca çıkmasıda senin şansızlı- 


ğın, bazen İngilizce çıktığı da oluyor. Mesela benim aldığım RE3: Nemesis oyunu 
hibrid çıkmıştı. Ara konuşmalar İngilizceydi ancak nesnelerin isimleri ve menüler 
Japoncaydı. Oyunu bitirene kadar az kalsın Japonca öğreniyordum. Öte yandan 
oyun hakkında yardımı Internet'ten bulabilirsin. 


HAYRET! 


Adamlarımın ikisi taşa döndü. Düzeltemiyorum. Ne Yapacam? Teşekkürler. 

Ergin Aksel 


Ben de bilmiyorum. Sanatsal bir çalışma 
olarak bırak orada dursunlar. Ben de 
böyle bir soru için teşekkür ederim. 


DERGİ ÇIKARMAK 
İSTİYORUM 


Selam ben Can, Nasıl söylesem bilemiyorum. Sizin gibi profosyenel çalışan dergilere bakınca içim gidiyor 
doğrusu. Niye derseniz söyliyim. Çünkü taaa ilk okuldan beri düzgün bir 
dergi yapmaya çalışıyorum. Gerçekten. Hep sorunlar çıkıyor. Dergiyi ıkına ıkına bitiriyorum matbaa bulamıyorum. Daha doğrusu buluyorum 
ancak benden utanmadan 300 adet 
dergi için 2.5 milyar istiyorlar. Sonra 
bir arkadaşım çıkıyor. Babam halleder 
diyor. Tabiiki olmuyor. Yok çözünürlük bozuk diyorlar veyada değişik mazeretler. Ama işin komik tarafı hala 
bıkmadım. Şimdilik sadece bir internet sitesinde yazarlık yapmakla yetiniyorum. Ancak inanıyorumki bir gün 
bir teklif gelecek. O da olmazsa mutlaka bir fırsat çıkacak ya da ben öyle 
umuyorum. O yüzden sizin derginizin 
hızlı gelişmesine baktıkça imreniyorum. Her dergiye baktığımda bunun 
aynısını bende yaparım diyorum. Tabii herkes garip garip bakıyo. Ne demek istediğimi anlıyosunuz herhalde. 
Sizden öncede bir çok dergiye mail 
attım kimse cevaplamadı bile. Bide size deniyim dedim. Burda sizden istediğim birşey yok. Sadece bu ülkede 
binlerce gencin harcandığını görmenizi istedim. Sakın sizi suçluyorum gibi 
saçma bir fikre kapılmayın. Demek istediğim amatör yapıda geliştirin. Nasıl bir takımın amatör seviyesi varsa 
sizde böyle birşey yapabilirsiniz. Bu 
ülkede eminim para karşılığı olmadan 
yazı yazabilecek bir sürü genç vardır. 
Söyleyeceklerim bu kadar. Dikkate 
alır. E bi cümlede geri mesaj yollarsanız sevinirim. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. 
Can Ahiska 


Teşekkürler Can, 


Bu dergide çalışan birçok arkadaş, senin 
gibi genç yaşta yazarlık sevdasına tutulmuş, azimli kişiler. Eğer birgün kendi dergini çıkaracak olursan, eminim çok başarılı olacaksın çünkü hazıra konmayacak, 
birçok tecrübe edinmiş ve işin çilesini 
çekmiş olacaksın. Bizler yaptığımız işi sevdiğimiz için yapıyoruz, umarım sen de yakında sevdiğin bir işi yapıyor olursun. 


PSX'Cİ AMA 
PC MAJL 


Gamepro çalışanlarına selamlar. Ben 


Engin. Ben pc sahibiyim. Bu maili arkadaşım hesabına yolluyorum size bol 
bol selamı var. Sizden naçizane isteklerim olacak. Cevaplarsanız sevinirim. 
I- PSX tam çözümlerini biraz daha 
çoğaltırmısınız lütfen. 

2- Gamepro temmuz sayısında PSX 
oyun çözümü bulamadım. Neden acaba? 

3- Verdiğiniz CD'lerdeki programlar 
hep aynı bunları değiştiremez misiniz? 
4- Lütfen bir daha işkence testi yapmayın. (Hani yapmıştınız ya)Yazık degil mi o joystick'lere. Kıracağınıza 
dergiyle birlikte hediye verin. Değil 
mi ama:-))) 

Engin Alkın 


Arkadaşına bizlerin de selamını ilet. Cevaplara geçelim. 


I. Önümüzdeki ay sizlere Parasite Eve 
Illnin tam çözümünü sunacağız. Daha 
sonra diğer popüler oyunların tam çözümleri gelecek. 


2. Çünkü yapmadık. 


3. Artık değiştiriyoruz. Programlar haricinde demolar, aviler, resimler vs'de var. 
Lütfen göz atıp bize fikirlerinizi iletin. 


4. İşkence testi geleneksel olarak devam 
edecek. O test sayesinde hangi joystick'in 
daha dayanıklı olduğunu anlayabiliyoruz. 
Ama dergi ile beraber farklı hediyeler 
vermeye başlayacağız. Bizi takip etmeye 
devam edin. 


Fikirleriniz Bizim İçin Önemli! 
Bu dergi sizlerin, dolayısıyla içinde neler bulunmasını istiyorsanız bize yazın. Mektuplarınızı, 
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NİNTENDO VE 
PLAYSTATTON 


Merhaba GamePro 

Yeni konsoller çıkıyor ancak halen 
hangisi en iyisi karar veremedim. Size 
hangisini almalıyım. Ayrıca Nintendo 
için artık oyun çıkmıyor mu? Şu anda 
Dolphin'i mi bekliyorlar? Bir de benim 
PlayStation'ım var. Ben bissürü yeni 
cihaz aldım. Tabanca, mouse, direksiyon aldım. Ben PlayStation'ı satıp 
PlayStation 2 almayı düşünüyorum. 
PlayStation 2 eski oyunları da çalıştıracak diye biliyorum. Peki eski direksiyon, mouseları falan da kullanabilecekmiyiz? Sorularıma cevap 
verirseniz sevinirim. 

Mehmet Üstün 


Merhaba Mehmet 


Yeni konsoller çıkıyor ancak halen hiçbiri 
Türkiye'ye gelmedi. Dreamcast gelmeyecek gibi görünüyor, PlayStation 2 için ise 
biraz daha bekleyeceğiz. Bu arada en iyi 
konsol tartışmasına girmeden her konsolün kendine göre avantaj ve dezavantajları 
bulunduğu belirtmek istiyorum. Mesela 
evinizde hem DVD player hem de konsol 
olsun istiyorsanız PlayStation 2 sizin için 
mantıklı olacaktır. Öte yandan Microsoft'un X-Box'ını da bekleyebilirsiniz. Ancak eğer yalnıza oyun oynamak istiyorsanız Dreamcast'te favori tercihlerden biri 
olacaktır. Tüm sistemler piyasaya sürüldügünde ve yeni oyunlar gelmeye başladğın- 
da bizlerin de fikirleri netleşecektir. Zaten 
bu tip bir sonuca varmak için halen vaktimiz var. Nintendo 64 için yapılan oyunların sayısı gerçekten de azalıyor. Her ay biraz daha az N64 önbakışı yayınlıyoruz. 
Sanırım artık kartuş sisteminin devri doldu ve yapımcılar daha çok CD'ye yöneldiler. PlayStation için almış olduğunuz tüm 
kontrol cihazlarını ve hafıza kartlarını 
PlayStation 2'de kullanabileceksiniz. 


DREAMCASI 


Oyun üstadları merhaba ve tabi en 
çok derdimin dermanı gamepro ya 
hemen derdime geçeyim derman için. 
Eger bir sega fanatigi olsaydınız en 
çok neyi merak ederdiniz tabiki dc'yi? 
Ne olacak bu konsol'un sonu? Ekseri 


GamePro Dergisi 

İhlas Medya Center, 

29 Ekim Cad. No: 23 
34530 Yenibosna/İstanbul 


Türkiye için. Ne soran var ne de duyan. Sebeplerine gelince saturn'e oldugu gibi kötü tanıtım. Yani suç biraz- 
da sizlerde. İkincisi bizlerin kopya 
merakımız (playstation oyunları). Ben 
şahsen bunun bir daha yaşanmayacagına inansamda oldu olan. Birkere 
herkezde var psx. Yani anlamıyorum 
son sistem bir konsol alırken kopya 
oyun çalıştırmasına mı önem vermek 
gerekir, yoksa geçmişine mi? Tabi bunu nintendo ve sega için söylüyorum. 
Psx'in ne geçmişi olacakkii. Artık gelip geçici hevesler yerine kalıcı zevklerle ugraşalım. Evet playstationzcommodore ending. Neden miii? 
I- Güçlü rakipleri 

2- Konsolu dışında oyunla ilgili hiç bir 
şeyinin olmayışı(coin up)gibi 

3- Yazılım gücüne önem vermemesi 
donanıma önem vermesi böylece çip 
yıgını oluşu. 

Her neyse sizden sadece biraz gerçekci olmanızı istiyorum yani bu günün 
en güçlü konsolunu (sega) iyi tanıtın. 
Dvd oynatamıyormuş, hard disk yokmuş yerine, dvd veya pc'si olanlar için 
daha ucuz bir seçenek denilebilir. 
Onu bırakın henüz dc'yi tanıtmadınız 
bile, windows ce ne işe yarar, saturn 
oyunlarını çalıştırıyormu, Türkiye için 
en ucuz nerden temin edilir.... Sizler 
bizim yol göstericimizsiniz artık yol 
ayrımına geldik geliyoruz, sizi dinliyoruz büyük üstadlar. 

Barış Satan 


Merhaba Barış, 


Dreamcast'in tanıtımını yapmadığımızı 
söyleyemezsin. GamePro sayesinde Dreamcast Türkiye'de tanındı diye düşünüyoruz. Haksız mıyım? Öte yandan Türkiye'de satılmayan bir konsolün, yalnızca 
yurt dışından getirilmesiyle Türkiye'de tutulacağını düşünmek yanlış olur. Ayrıca 
konsol fanatikliği yapmanın gereği yok diye düşünüyoruz, herkes dilediği sistemi 
alır. Bizlerin yapacağı tek şey, sizlere sistemleri objektif olarak tanıtmak ve oyunlar hakkında bilgiler vermek. 


Veya, mektup(Dgamepro.com.tr 

e-mail adresine gönderin. 

Tüm mektupları yayınlamamız imkânsız ve özel 
olarak cevaplar gönderemiyoruz. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


“ PS one, LCD ekran ile 
birlikte oldukça şık bir 


7 i o görüntü sergiliyor. 
— — 


SONY DEN 
La ga 


YENİDEN DİZAYN EDİLEN 
“PS ONE”IN LCD / 
EKRANI DA VAR 


Nintendo gerçekten de Ss” şu an piyasada olan PlayStation ile PlayStation 2 arasındaki farklılığı belirginleştirmek istiyordu. En so- 


birçok kişi- nunda şirket şu an satılan PS'lerin yerini alması beklenen 32bit'lik PS one'ı duyurdu. Japonya'da satışına baş- 
nin bekleme- lanan yeni konsolun önümüzdeki günlerde ABD'de, daha sonra da diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. 
diğini gerçek- Şu anki bütün PlayStation yazılımları PS One'da da çalışacak. Ancak aradaki en önemli fark taşınabilirlik. 

leştirdi ve geçti- PS one, Playstation'dan daha küçük boyutlara sahip, ancak ABD'deki 28 milyon tüketicinin kullandığı ve sev- 


gimiz günlerde diği şekilde yine 32bit mimarisine sahip. Ayrıca Sony cihazın yolculuklarda da kullanılabilmesi amacıyla 4” büyük- 
100 milyonuncu 


TB GameBoy'u sat- 


tı. Bu rakam, 


lüğünde bir LCD monitörü de piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Fakat bu durumda PlaySta- 


tion'ın yine de bir avuçiçi oyun cihazı haline gelmediğini belirtmek isteriz. Çünkü cihaz 


halen pillerle çalışamıyor ve AC güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen PS one 


H ah-beyaz, 
daş im emi tatilde veya uzun yolculuklarda oldukça kolaylık sağlıyor. 


hem de renkli mo- 
Cihaz Japoriya'da cep telefonlarına bağlanabilen ekstra bir kabloyla birlikte su- 


delleri içeriyor. Piyasada 
nuluyor. Böylece bilgi transferi mümkün olabiliyor. PS one'ın duyurulması son 


birçok oyun cihazı eskimeye yüz tutarzamanlarda PlayStation'ın piyasada bulunamamasını aslında çok iyi 


ken Game Boy'un bu başarısı övgüye de- 


ğer. açıklıyor. PS one gelene kadar eski PlayStation'ların satışı büyük ihti- 


malle sona erecek. 


Bu arada Nintendo da Pokemon fırtınasından etkilenmiş olacak 


Game Boy kazanmayı sürdürürken, bazıları Nintendo, Pikachu'nun 


kaybediyor. NeoGeo Pocket Color'ın üreti- ki, Nintendo 64'ün Pikachu'lu bir versiyonunu piyasaya çıkarttı. Ci- 


cisi SNK, ABD'deki çalışmalarına son ver- hazın klasik Nintendo 64'ten tek farkı kutunun üzerinde bulunan 


popülaritesine güveniyor. 


mek zorunda kaldı. Buna, şirketin piyasaya ve açılınca yanaklarındaki ışıklar yanan Pikachu kabartması. 


çıkardığı PlayStation ve Dreamcast oyunları 
da dahil. SNK piyasada olan ürünlerini geri 


toplamaya başladı bile. Öte yandan şirketin 

Japonya'daki çalışmaları ise devam edecek. S O N Y e Sa ? ( ii j ps5 
Return to Castle Wolfenstein'dan sonra, id © 0 © © © 

birçoğumuzun geçmişinde önemli bir yer tu- U iş im M | w i 

tan Doom'un yeni versiyonu için kolları sıva- 


dı. Programcı John Carmack bu proje için ol- 


© 
dukça istekli olduğunu her fırsatta belli ederken, id bu konuda çok az açıklama yapıyor. 


Ancak bildiğimiz kadarıyla oyun yepyeni bir 


İşte PlayStation 2'nin kalbi 


olan Emotion Engine. 

ony Computer Entertainment Başkanı Ken Kutaragi, yaptığı açıklamada PlayStation 2'de kullanılan elektro- 
S... elemanların ve çiplerin üretimi için yaklaşık 1.16 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. 
Daha önce PlayStation 2'nin ABD'deki satışına Ekim ayında başlanılacağı, ancak ABD için şirketin elinde ilk 
planda sadece | milyon adet cihaz bulunduğu ve bunların önceden sipariş yöntemiyle satılacağı duyurulmuştu. 
Daha sonrası için hazırlanması planlanan 2 milyon cihaz da ancak Mart ayında piyasaya sürülebilecek. Bu arada 
yine Sonbahar aylarında PS2'nin, Avrupa ile birlikte ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. 
3D motoru üzerine kurulacak. Şimdilik, bu söylenen rakamların ne oranda gerçekleşeceği belli değil. Ancak Kutaragi, PS2 üretiminin çok 
yakın zamanda, ayda 500.000 üniteden |.4 milyon üniteye çıkarılacağını söyledi. Ayrıca önümüzdeki yıl yapılan 
yatırımlarla birlikte bu rakamın ayda 2.2 milyon üniteye ulaşacağı belirtiliyor. 

Sony'nin bu büyük mali yatırımının biri grafik çipleri, diğeri de işlemci üreten iki ayrı fabrikaya gideceği söylenenler arasında. Tüketicilerin PS2 taleplerine daha rahat cevap verebilmenin yanısıra, Sony'nin bu yatırımdan 
bir diğer kazancı da dijital televizyon ve elektronik cihaz üreticilerine kendi ürettiği ekipmanları satarak daha 
fazla kar etmek olacak. 
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M SINIFI 
OYUNLARA 
TEPKİ 


? yunlardaki şiddet ve bu konuda yapılan sınıflandırmalar hakkındaki tartışmalar bu aralar yeniden alevlenecek gibi gözüküyor. ABD'de bulunan ulusal perakende kuruluşu Sears and 
Wards, küçük yaştakilerin eline geçmemesi amacıyla sadece Mature olarak sınıflandırılan, yani belli bir yaşın altındaki kişiler için 
uygun bulunmayan oyunların satışını durdurmuştu. 

Illinois başsavcısı Jim Ryan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmada 32 çocuğun Mature oyunları satın aldığını tespit etti. Ryan 
daha sonra bu sonuca dayanarak Sears and Wards'a bir mektup 
yazdı ve kuruluşu bu konuda uyardı. 

ESRB (Entertainment Software Rating Board) oyunları sınıflandıran bir kuruluş. Şiddet, cinsellik ve kullanılan dil bir oyunun M ya 
da Mature olup olmayacağını belirleyen en önemli etkenler. Bu da 
o oyunun 17 yaşından küçüklere uygun olmadığını gösteriyor. 
Konsol oyunlarının tümünü ve PC oyunlarının da yaklaşık yüzde 
80'ini inceleyen ESRB'nin şimdiye kadar M olarak belirlediği oyunların oranı yüzde 7. 

Jim Ryan'ın operasyonu, oyunlarda şiddeti önleme konusundaki çalışmalarıyla tanınan bir avukat olan senatör Joseph Lieberman'ın oldukça dikkatini çekti. Yaptığı açıklamada oyun satışı yapan 
mağazaları uyaran Lieberman, eğer sakıncalı oyunların satışının engellenmesi konusundaki çalışmalara katılmazlarsa bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Geçen yıl Lieberman, sakıncalı 
olarak sınıflandırılan ürünlerin ebeveynler tarafından daha rahat 
ayırdedilmelerini sağlamak amacıyla bir teklif vermişti. Bu teklife 
göre bütün oyunlar, filmler ve müzik eserleri standart bir uyarı etiketi taşıyacak, buna uymayanlara ise yüksek miktarda para cezaları verilecekti. 

Lieberman'ın teklifiyle birlikte bu konuyla ilişkili olan kurumlar 
www.parentalguide.org web sitesini hizmete açtılar. Bu sitede 
ebeveynler film, müzik, TV ve oyunlar hakkında yapılan sınıflandırmaları bulabiliyorlar. Interactive Digital Software Association yetkilisi Doug Lowenstein yaptığı açıklamada açtıkları web sitesi sayesinde ebeveynlerin çocuklarına neyin daha uygun oldupğuna daha 
rahat karar verebileceklerini belirtti. 

Türkiye'de ise orijinal oyun satışı yüksek düzeylerde olmadığın- 
dan sakıncalı olarak sınıflandırılan oyunların küçük yaştakilere satışını engellemek ne yazık ki pek mümkün değil. Korsan piyasası bu 
derece talep gördüğü sürece de önlenemeyecek gibi gözüküyor 
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SONGBOY- 
NINTENDO | 
ANLAŞMAZLIĞI 


ame Boy'larda mp3 
dinleyebilmek güzel olurdu. Bu, Nintendo ile Song- 
Boy.Com'un aralarındaki sorunları çö- Nintendo, SongBoy'un kullanızüp anlaşmaya varmaları halinde mümkün olabilir. 
SongBoy.Com, Nintendo'ya yaptığı başvuruyla firmanın resmi lisansını almak istedi. Ancak Nintendo, SongBoy.Com'u reddet- 


mekle kalmadı, üstüne üstlük bir de şikayette bulundu. SongBoy digital music 


mını engelleyebilecek mi? 


player çok yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. 

SongBoy.Com Pazarlama Sorumlusu Mark Bush konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada sorunun çözümünde önemli bir mesafe kaydettiklerini söyledi. Song- 
Boy, Game Boy ekranında şarkı ve albümle ilgili bilgiler verebilmesine rağmen, 
şu an Game Boy'u sadece güç kaynağı olarak kullanıyor. Lisans alındığında ise 
görsel özellikler de kullanılabilecek. 

Nintendo'nun yargıya aktarılmış bir konu üzerinde yorum yapmamak gibi bir 
politikası var. Ancak bir sözcü şirketin amacının öncelikle tüketicilerini korumak 
olduğunu belirterek, bu konuya çok önem verdiklerini söyledi. SongBoy'un testlerinin Sonbahar aylarında sona ermesi bekleniyor. 


MICROSOFT 
BUNGIP'Yİ ALDI 


ill Gates sonunda Halo'ya 
B.rp oldu, ancak ne kadara 
mal olduğunu ise çok az kişi biliyor. 

Birkaç aydır Microsoft'un 
Bungie Software'ı satın almak istediği yolunda söylentiler vardı. 
Myth, Oni ve son olarak da birçok kişi tarafından merakla beklenen Halo adlı aksiyon oyunu- 


nun hazırlayıcısı olan Bungie 
Software ile Microsoft sonunda ( Halo'nun savaşçıları Xbox'a yardım edecek. 

bu konuda anlaşmaya vardılar. Böylece Microsoft, Xbox'ın piyasaya sürülmesi 
yaklaştıkça oyun yazılımları konusundaki atağını da sürdürüyor. Ayrıca Halo'nun 
Xbox versiyonunun Bungie programcıları tarafından hazırlanacağı belirtiliyor. 

Bir basın açıklaması yapan Bungie yetkilisi Alexander Seropian, gelecekte 
oyun konsolları arasında ilk sırada yer alacağını tahmin ettikleri Xbox'ın gelişmesine önemli katkılarda bulunacaklarını söyledi. Şirketin web sitesinde bir açıklama 
yayınlayan kurucular Seropian ve Jason Jones, vizyonlarından ve amaçlarından 
sapmadan Microsoft'un kaynakları ve gücünü kullanarak daha da gelişeceklerini 
ifade ettiler. 

Olayın enteresan yanı ise Bungie'nin bu işe sadece Macintosh'lar için yazılım 
üreterek başlamış olması. Macintosh için Marathon adlı oyunu piyasaya çıkartan 
Bungie, Halo'nun ilk gösterisini de bir Macintosh fuarında yapmıştı. Ancak Bungie, Microsoft'un içinde ayrı bir varlık gibi çalışacaklarını ve Mac birimlerinin bu 
anlaşmadan etkilenmeyeceğini garanti ediyor. 
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(ii) PRO Xaver 


gp Nurf'nin Akıbeti 
le Olacak? 


Cartoon Animasyon, “kepenkleri kapattı” 
iddialarının aksine hâlâ inatla açık. 


g ik Türk adventure oyunu Dedektif Fırtına ve ilk Türk video-adventure oyu- Ötesinde ekibi çok genişti. Dedektif Fırtına ekibi daha az sayıda ve amatör ru- 
İn Gerçeğin Ötesinde ile Türk oyunseverlerin aklında yer eden Cartoon fir- o ha sahip insanlardan oluşuyordu. Oyun yapımında teknolojik ve kreatif yatırım 
ması, |995 yılında kurulurken daha çok çocuk eğitim yazılımlarını hedeflemiş. ve bağlantılar çok önemlidir. Burada kastım maddi olanaklar. Aslında pazarlama 
Ancak 2D-3D animasyon, TV reklamları, CD-ROM tasarım ve yazılımı alanla- yönümüzü etkin tutsaydık ve mesela çeşitli holdingleri bu konuda bilgilendir- 


rında da çalışıyor. seydik belki sermaye konusunda yardımcı olabilirlerdi.” diyen Hadimoğlu, Türxn —T kiye'de lisanslı oyun satışlarındaki düşüklüğün aşılması için kopyalanma ve korsanlık probleminin aşılması gerektiğini belirtiyor. Dedektif Fırtına'da kopya 
kilidi yoktu. Çok popüler oldu. Gerçeğin Ötesinde'ye kopya kilidi koyduk. Belki de bu yüzden bir çok insan oyunu, orijinal ücretini verip almadı. Sponsorluk 
gerekli. | milyon adet satmak mümkün olsa, | milyon TL'ye mal etmek ve satmak mümkün olur.” şeklinde konuşuyor. 

“Eskimo Nuri'de istediğimiz, bulmacaların gülmek ve hoşça vakit geçirmek 
için bahane edilmesi. Eskimo Nuri'nin demosunu hazırlama konusunda gecikmemiz hataydı. Eylül ayının ortalarına kadar demoyu hazırlamış olacağız. 42 
elemandan 14'e düştük. Eskimo Nuri'nin çalışmaları hareketlendiğinde yeniden 
30 kişiye kadar çıkarız. Kadromuz daraldı, benim bir çocuğum dünyaya geldi ve 
ailem genişledi. Şimdiye kadar tembellik yaptığımız doğru, ama Eskimo Nuri'nin 
demosunu ve diğer oyun projelerimizi yakında görebileceksiniz.” diyerek oyun 
tutkunlarına yeni Türkçe oyun projelerini müjdeledi. Cartoon'un daha da can- 


lanarak eski günlerine dönmesini umuyoruz. 


Cartoon” un herşeyi Fehim Hadimoğlu 

Cartoon firmasının sahibi, programcısı, grafikeri, babası, abisi, kısacası herşeyi durumundaki Fehim Hadimoğlu, “Ağırlıklı olarak oyun yazılımı ve üretimi 
konusunda çalışıyorduk. Ancak şu anda bu işte yavaşlamış durumdayız. Şimdi 
daha çok CD tasarımı çalışmalarında yoğunlaştık” diyor ve ekliyor, “Kaçak 
oyunların üzerine bandrol vurulup satılmasına göz yumulması gibi sebeplerden, 
oyun yazılımı üretip piyasaya sunmak, Türkçe oyun yazmak, getirisi az olan ve 
yapımcılara büyük fedakarlıklar yükleyen işler. Son projemiz Eskimo Nuri bu 
yüzden gecikti aslında. İnsanlar korsan yazılımların ucuzluğuna vuruluyor. Sponsorluk bu konuda tek çıkış yolumuz. Üzerinde çalıştığımız son oyun olan “Eskimo Nuri” projesinin bir sponsor sayesinde, sponsorun öngördüğü bir yayınla 
beraber bedava verilmesi söz konusu olsa bile, altı CD olarak düşündüğümüz 
proje piyasaya ancak böyle sunulabilecek.” 

Daha önceki röportajımız sonrasında birçok destekleyici mail aldıklarını 
söyleyen Hadimoğlu, oyun yazılımı alanında tercih ettikleri türün adventure 
oluşunu açıklarken, “Adventure türünü, daha çok zekaya ve bizim istediğimiz 
içeriğe dayalı olduğundan tercih ettik. Türkçe oyunda Türkçe espriler olmalı; 
bizim oyun üretirken isteğimiz bu yönde olduğundan Dedektif Fırtına bu kadar 
tutulmuştu. Üstelik Türkçe oyun yapmanın anlamı eğer Türkçe'yi kullanmak 
ise bunu en iyi adventure oyunlarda yapabilirsiniz. Strateji-adventure türünde 
de çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz.” diyor. 

“96 Haziran'ında Dedektif Fırtına çok büyük bir ilgiyle karşılandı. 98 Şubat'ında Gerçeğin Ötesinde piyasaya sunuldu. Ama bu oyun Türk oyun piyasası için belki de biraz erkendi. Dedektif Fırtına 2'yi de düşünüyoruz; ama Eski- 


mo Nuri'yi belli bir yere getirdik zaten. Bunu bitirmek istiyoruz. Gerçeğin 


GAMEPRO EYLÜL 2000 WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Microsoft - Presti 


ahsun Kırmızıgül, son CD'sinin içinde yer alan sürprizleri ile arabesk 
İM eeneri ve oyun severleri bir hayli şaşırttı. Microsoft'un popüler uzay 
simülasyonu oyunu StarLancer'ın demo versiyonunu ve Vestel Net ücretsiz 
abonelik paketini, aynı zamanda multimedya olarak hazırlanan CD'sine ekleyen Kırmızıgül, bu alanda Türkiye'de bir ilke de imza attı. Basında yer alan 
röportajlarında İnternet'e ve teknolojiye olan yakınlığını ve gününün büyük 
bir bölümünü İnternet'te surf yaparak geçirdiğini her fırsatta belirten Kırmızıgül, bu promosyon yöntemiyle hem CD'sinin tanıtımını bir ilke imza atarak 
yapıyor, hem de henüz Internet'le tanışmamış hayranlarını teknoloji ve Internet'le tanıştırıyor. CD içerisinde oyun ve internet erişim paketinin haricinde, 
CD'ye adını veren “Yorgunum' adlı parçanın klibine ve kendi fotoğraflarına da 
bolca yer veren Kırmızıgül tanıtım yazısında, bundan böyle çıkaracağı her albümün CD'sinde bu tarz eklentilerin bulunacağını belirtiyor. Daha önce Sertab Erener'de bir CD'sini multimedya olarak hazırlatmış, ancak içinde oyun 
demosu ya da İnternet erişim paketine yer vermemişti. Oyuncular açısından 
bakıldığında bir tek oyun demosunun pek birşey ifade etmediğini söyleyebiliriz. Ancak önemli olan bilgisayar ya da konsol oyunlarının yaygınlaşması ve 
daha çok insanın ilgisini çekmesi. Bu şekilde ülkemizdeki oyun sektörü geli- 


şim hızını daha da artıracaktır. 


ox İnteractive, PlayStation platformu için hazırladığı Titan A.E. oyununu iptal ettiğini duyurdu. Şirket daha önce PlayStation versiyonuna 
ağırlık vermek için oyunun PC için hazırladığı 
versiyonunu askıya aldığını duyurmuştu. 

Titan A.E. için daha önce düşünülen, Don 
Bluth'ın yönettiği animasyon filminin gösterime 
girmesiyle aynı zamanlarda oyunu piyasaya sürmekti. Ancak hem PC, hem PSX versiyonları, gösterimi yapılan E3 fuarında çok eksik gözükmüştü. Matt 
Damon ve Drew Barrymore'un seslendirme yapmasına 
rağmen film ABD'de beklenen başarıya ulaşamadı. Bu durumda olması gerekenden daha geç piyasaya sürülecek olan bir oyunun da başarılı olması beklenemezdi. Fox 
yöneticileri de bunu görmüş olacak ki, bu projeyi iptal etmeye karar verdiler. 

Fox İnteractive 2000'in ilk aylarında PC, Dreamcast ve PlayStation için gerçekleştireceği Planet 
of the Apes (Maymunlar Cehennemi) projesini ertelemişti. Fox Home Video, Charlton Heston'ın 
başrolünü oynamış olduğu unutulmaz serinin bir DVD setini piyasaya sürecek. Fox, bu sebepten 
Planet of the Apes için bir pazar oluşacağına inanıyor olmalı ki, proje için açık bir kapı bırakıyor. 

Uzun süredir ertelenen bir diğer oyun olan Alien Resurrection'ın PlayStation versiyonu ise şu 
aralar piyasada olmalı. Birkaç türde denenen oyun, en sonunda first-person shooter olarak hazırlandı. Ayrıca The Simpsons Wrestling, World's Scariest Police Chases ve Buffy: The Vampire Sla- 
yer şirketin PC, PSX ve Dreamcast platformları için önümüzdeki aylarda bitirmeyi planladığı oyunlar. Fox İnteractive buna ek olarak PS2 ve Xbox gibi yeni jenerasyon oyun platformları için X-Files 


ve Simpsons gibi serileri daha da geliştirmeyi düşünüyor. 
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şarkılar 
albümün hazırlanışı 
program / oyun 


Pelican Boom 
Box Boy 


ame Boy'un size yeterli eğlence sunmadığını dü- 
Gü. bunu artırmak için yapabileceğiniz 
bir şeyler var. Boom Box Boy, Game Boy'a kablo 
portundan bağlanan ufak bir FM radyo. Üzerinde ses, 
arama ve reset düğmeleri bulunan radyo oldukça küçük boyutlarda. Bu arada kulaklık da radyo ile beraber geliyor. Boom Box Boy, Game Boy'unuza renk 
katacak. 

Pelican Accessories, 


www.pelicanacc.com 
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Net Force Dizisiyle 
Sanal Aleme Yolculuk 


m Clancy'yi birçoğunuz Alpha Centauri ve Rainbow Six oyunlarından tanıyorsunuz. Clancy'nin hayal gücünden esinlenip tasarlanmış olan bu oyunlar oldukça ilgi görmüştü. Şimdi Epsilon Yayınevi Tom Clancy'nin “Net Force” kitaplarını, Türk okuyucuları ile buluşturuyor. Bilim Kurgu meraklıları tarafından merakla 
okunacak olan dizinin ilk iki kitabı, “Birinciler Hep Yalnızdır” ve “En Ölümcül Oyun”da öyküler gelecekte geçiyor. Dünyayı bilgisayarların yönettiği gelecekte, sanal ortamda oynanan oyunlar insanların hayatına renklilik 
katmaktadır. “En Ölümcül Oyun”da konu, geleceğin en popüler sanal savaş oyunu olan Sarxos hakkında. Her 
gece binlerce kişi, fiziksel bedenini evde bırakıp, başına taktığı bir alet ve bilgisayar aracılığı ile sanal ortamdaki 
Sarxos'a girer, başka kişiliklere bürünüp fantezi ordularını savaşa sürer. Gerçek hayatında çöpçü olan bir 
adam, Sarxos'a girdiğinde bir Ortaçağ Derebeyi olabilmektedir. Ancak Sarxos'ta savaş kazanan kişiler gerçek 
hayatta saldırıya uğrayıp saf dışı bırakılmaya başlanınca işler karışır. Siber suçlara engel olmak için kurulmuş 


Net Force'un iki genç araştırmacısı, olaya el koyar. 
Serinin ikinci kitabı olan “Birinciler Hep Yalnızdır”da ise, sanal simülasyon oyunu yazan Maj adlı bir gencin, yazdığı simülasyonun sabote edilmesi ile başlayan 
olaylar, sabotajcı Roddy L'officer'ın 'sanal sürgün'e gönderilmesiyle düğümlenir. 
Tom Clancy'nin daha önceki eserlerinin best seller dizilerinde yer aldığı göz önünde bulundurulursa, Net Force serisinin de okuyucudan olumlu puan alacağı- 


na kesin gözüyle bakılabilir. 


Thief Tutkunlarına Güzel Haber 


idos Interactive Thief serisinin üçüncüsü üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak bu çalışmanın 

detayları şimdilik çok gizli bir sır gibi saklanıyor. Yine de öğrendiğimiz bazı şeyler var tabi ki. 

Bildiğiniz gibi Thief ve Thief Il, Looking Glass Interactive tarafından geliştirilmişti. Ancak 
şirket yakın zaman içinde kapılarını kapamak zorunda kaldı. Bunun üzerine Eidos, Thief 3'ün 
yapımını üzerine alarak lon Storm ve şirketin programcısı Warren Spector'la birlikte çalışmaya başladı. 

Spector, Looking Glass'tayken Thief'in ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmuştu. Ancak daha sonra lon Storm'a geçmiş ve orada da bu yıl içinde piyasaya sürülen bir first-person RPG 
olan Deus Ex ekibinin başında yer almıştı. Warren Spector'un önceki projeleri olan Thief ve 
System Shock'un Deus Ex'e oldukça etkisi olduğu da ortada açıkçası. 

Eidos'un Thief 3 hakkında yaptığı açıklamadan ortaya çıkan bilgilerden birisi oyunun PC ve 
PlayStation 2 platformları için hazırlanacağı. Ancak oyunun piyasaya çıkış tarihi konusunda bir 
bilgi verilmedi. 

Thief'in geliştirilmesinde çalışan birkaç kişinin lon Storm'da çalışmaya başlaması Eidos'un 


önem verdiği bir konu olsa gerek. Warren Spector konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
Looking Glass Studios'un Thief ile, diğer oyunlar arasında yeni bir tarz ortaya çıkardığını söyledi. Thief ve Thief Il'nin geliştirilmesine katkıda bulunan yetenekli insanların olduğu bir grupla birlikte çalıştıklarını ifade eden Spector, oldukça heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti. 


Yeni Çıkan Patch'ler 


Unreal Tournament Version 428 Patch 4 na gelen birçok hataya çözüm sağlanmış. 

Bir önceki versiyon olan 425'de Direct3D ile ilgili yaşanan problemler ve http://www.interplay.com/klingon/game downloads.html 

multiplayer oyunda yaşanan bazı sorunlara çözüm getirilmiş. 

/ Icewind Dale Patch v1.06 

http://unreal.epicgames.com/tournamentversions.htm ; > , i 
Oyunun önceki versiyonlarında ortaya çıkan birçok ufak hata giderilmiş. 

Heavy Metal F.A.K.K.2 1.01 Patch http://www.interplay.com/icewind/store.html 


OpenGL'le ilgili düzenlemeler yapılmış, Voodoo 2 desteği sağlanmış ve bazı “ il 
Vampire: The Masguerade Patch I.I 


kilitlenme sorunları çözülmüş. 


Daha önceki hataların düzeltilmesinin yanısıra, bu patch'in en önemli özelliği 
http://fakk2.godgames.com/fakk2.html 


istediğiniz zaman oyunu save etme imkanını vermesi. 


Star Trek: Klingon Academy Version 1.01 http:/www-.activision.com/downloads/257.asp 


Uzay gemileri, yapay zeka, kontroller, multiplayer oyunla ilgili olarak meydailik 


rijinal oyun kutuları hepimizin bildiği gibi oldukça büyük. Şimdi 


Electronic Arts bu kutuları değiştirerek, oyunlarını artık DVD stili kutularda piyasaya sürecek. Yeni kutuların bütün yazılım platformlarında yaygınlaşması ve yavaş yavaş standart haline gelmesi bekleniyor. 
Sony firması da PlayStation 2 oyunları için bu kutuları kullanmayı planlıyor. : 

Tüketici tarafından baktığımızda, DVD kutularının daha sağlam 
olduğunu ve az yer kapladığını görüyoruz. Ayrıca Avrupa çapında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin çoğunluğunun satın aldıkları oyun kutularını çöpe attıkları ortaya çıktı. Yeni kutular ise hem 
kullanımda kolaylık sağlıyor, hem de saklamak için oldukça uygun. 

Oyun satan mağazalar için de avantaj getiren kutular büyük oranda 
yer kazancı sağlıyor ve küçük vitrinler için birebir. Buna ek olarak Internet üzerinden satış yapan şirketler, bu değişimle nakliye ücreti maliyetlerini aşağı çekecekler. 

Electronic Arts tarafından başlatılan bu değişimin birkaç ay içinde 


diğer yayıncı şirketler tarafından da uygulanması bekleniyor. 


ounterstrike birçok oyunseverde bağımlılık yapmış durumda. Bu fırtınadan biz de oldukça etkilendik tabi ki. LAN üzerinde ve Internet'te saatlerce süren mücadeleler- 
den geri kalan zamanımızda yemek ve uyku gibi ihtiyaçlarımızı giderdik. İşin en korktuğumuz yanı ise aramızda yaptığımız sohbetler: “Bombayı nasıl etkisiz hale getirdim ama! 
Rehineleri niye öldürdün? Bence Benelli süper bir silah” gibi cümlelerimizi duyan bina güvenliğinin bizi hâlâ içeri almasını hayretle karşılıyoruz açıkçası. Özellikle asansörde karşılaştığımız insanlar söylediklerimizi duyduktan sonra kendilerini zor dışarı atıyorlar. 

| Tabi tek oynadığımız multiplayer oyun Counterstrike değildi. Ouake Ill Arena ile birkaç 

ay öncesine dönmek güzeldi. Counterstrike'ta pusu kurmaya ya da yavaş oynamaya alışık 


arkadaşlar Ouake'in hızına uyum sağlamakta ilk başlarda oldukça zorlandılar. Ancak za- 


manla hiç yerinde durmamaları gerektiğini kavradılar. 


Kiss Psycho Circus ve MDK 2 editörlerimize saç baş yoldursa da, hepsi bu oyunlardan 


ATPden Yeni Bir 
Ekran Kartı 


ATI Technologies en son geliştirdiği grafik kartı olan Radeon'u piyasaya sürdü. Hyper-Z teknolojisi ile 32 bit performansı güçlenirken, hızlı frame değişim özelliği ile yüksek performans gerektiren oyunlarda ekstra bir performans sağlanıyor. Ayrıca Radeon ekran kartları T&L özelliğiyle birlikte 
DirectX 8 ve OpenGL'i oldukça verimli kullanabiliyorlar. Öte yandan Radeon çipseti Charisma Engine ve Pixel Tapestry özellikleri sayesinde oyunlarda gerçekçi karakterler ve ortamlar oluşturuyor. Four Matrix Skinning ve 


Key Frame Interpolation fonksiyonları ise karakterlerin daha akıcı hareket- 


lere kavuşmasını sağlıyor. Ülkemizde Eylül ayı içinde piyasaya sürülmesi beklenen Radeon'lar 32MB SDRAM, 32MB DDR RAM ve 64MB DDR RAM olmak üzere üç ayrı şekilde satılacak. 
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DERELER Mile, YAR EZ 


alınlarının akıyla çıkmayı başardılar. Öte yandan Resident Evil 3 Nemesis ve Marvel vs. Capcom diğer platformlardan bizi etkileyen oyunlardı. Bu arada j 
nostalji sevdalısı arkadaşlarımız Mario Brothers ile geçmişlerine şöyle kısa bir yolculuk yaptılar. Bu yolculuk kimin hoşuna gitmez ki? i 
gi 
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yp piyasada birçok 


örümcek adam oyunu bulunuyordu ancak Activison'ın eşe li 
PlayStation için yaptığı bu 
macera oyunu bütün övgüleri 
hak ediyor. Önceki oyunlardan adamı olan Octavius, bir kaza sonucu 
> çok daha farklı olarak bu oyun meydana gelen laboratuar patlaması 
gerçekten de bir örümcek adam sonucu giydiği mekanik kollu elbisenin © A ! 


DU / 
Mü 


AN #3 


Zeki bir nükleer bilim 


ye 


/ 


ÖR 
olmanın nasıl bir şey olduğunu size üzerine yapışmasına neden olur. Ayrıca bu kolları akıl gücü ile kontrol. 
Sami; ttiriyor. Gösterişli kamera çalış- e Hiç iğlimeğile işin Belsan zekası ve ölesi kolla- 
Soğ sağ Şi rının birleşimine sahip olamayacağını düşünen Doc-Ock tehlikeli olduğu 
maları Sayesinde örümceğin ne kadar yüksek- kadar kibirlidir de——Unde Dust 


lerde sallanabildiğini görebiliyorsunuz. 


ENTRİKA DOLU AĞ 
Örümcek tam Dr.Otto Octavius'dan (artık yeni ismini kullanıyor aslında, Dr. Octopus olarak bilinir) yeni bir buluş 
çalmaya çalışırken, Peter Parker'ın inanılmaz kötü şansı bir anda daha da kötüye döner. İşte bu esnada oyun başlr 
yor ve oyunculara “hadi çöz çözebilirsen” tarzında bir giriş yapılıyor. Bu arada kimse örümceğin tarafında dönen 
dolaplardan haberdar olmak istemeyecektir. 

Oyuncular örümceği her tarafa gidebileceği bir 3D ortamda, perspektif görünümde hareket ettirecekler. Ancak 
önce düşmanınızın üzerinde kırmızı okun yan- OYUNUN sekiz bölümünde de aksiyon sürekli olarak değişiyor. Mesela arama kurtarma çalışması yapmak için bir 
masını bekleyin. bankaya sızmak, Daily Bugle editörü olan |. Jonah Jameson'u kurtarmak 
için Scorpio ile gögüs göğüse çarpışmak, 
Venom'u yakalamak için şehrin sokaklarında ve binaların tepelerinde süren kovalamaca, New York'un gökdelenleri arasında 
giderken New York polis departmanının 
keskin nişancılarından korunmak — tüm 
bunlar yakın arkadaşınız örümcek adamın 
günlük olağan işlerini oluşturuyor. 


BİLİNMİYOR 


AMAZING SPIDER-MAN #41 


Rhino, süper caniler 
oluşturma projesine katılmış olan 
zavallılardan biri. Birçok kimyasal 


ve radyo aktif işlemlerden sonra artık bir daha çıkaramaya- AE İPUCU enom'u kovalarken altın Ikecağı bir zırh ve kafasının ortasında bulunan boynuz ile kalakalır — na dikkat edin — onu alarak örümceğin ekstra 
ismi de burdan geliyor. —UD urha kavuşmasını sağlayın. 


mn geğil Ld 
ei ei ğ 


saldırdığında trafoların İPUCU: Üstü tahtalı pencerelerin birçoğu tehlike anlamına gelir, 
mümkün olduğunca uzak durun. Grafiti kaplı duvarlar ise nispevay geçin. Yeterince şok onu devirecektir. pa : 
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DAN ELEKTRO 

m Yayıncı: Activision 
/İ mAction/ladventure 

sl oyuncu 


sPiyasada 


Marvel hikayelerinin birçoğu New York'da geçiyor ve oyunda şu açıkça görülüyor ki, aynen gerçek hayatta olduğu gibi New York'da her gün birşeyler oluyor. OmniTek'de Rhino ile dövüşürken, şehrin bir başka yerinde 
Venom kız arkadaşınızı kaçırıyor. Tam kanundan kaçarken, tüm problemle- | 
ri çözüp isminizi temize çıkarmaya çalışırken, Marvel dünyasından arkadaşlarınız ile karşılaşıyorsunuz (bunlara arasında Black Cat, Daredevil, The Punisher, Muhteşem Dörtdü'nün Ateş'i ve Kaptan Amerika bulunuyor). 
Elbette arkadaşlarınız kadar Marvel'ın kötü karakterleri ile karşılaşma şans- İpi 
nız da bulunuyor, mesela Mysterio, Carnage ve Doc Ock gibi (bilgi kutu- p 
cuklarına bakınız). Kahramanlarla gerçeklerin birleşmesi, bir yandan Fantastik Dörtlü'nün binasında gezinirken öte yandan Özgürlük 
Anıt'ını görebilmek oyunun dozu konusunda size bir fikir verecektir, 

Spider-Man'de en çok hoşumuza giden şey şehrin gökdelenleri arasında ağla sarkarak gezinmek oldu. Binanın tepesinden kendinizi aşağı doğru sallayın ve R2 tuşuna basın, artık ormandaki sarmaşıklardan tutunur gibi gitmeye başlayacaksınız 
(bu arada örümceğin ağını gökyüzünde neye tutturduğunu asla 
bilemiyoruz). 

Katı bir dövüş stili size öldürücü olmayan bir sistem sunuyor, bunlar arasında ağ topları, patlayıcı bir ağ kalkanı, daha 
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SPIDER-MAN 


-2 


sert vuruşlar için ağ sopaları bulunuyor. Buna ek olarak bir düşmanı ağa 
sarmalayıp daha.sonra onu baş aşağı 
sallandırmak oldukça Zövkli..Ayriğa 

“Örümcek Hisleriniz” sizi herzaman 
tehlikelerden:önce'haberdar ediyor, 
bu arada Dual Shock bunu'daha iyi 


hissetmenizi sağlıyor. Tek eksiklik: Kaz 
mera bazen sizin hızınıza yetişemiyor 


ve nerede olduğunuzu kaybettiğiniz 
için bunu hayatınızla ödüyorsunuz. 


RENKLİ BİR KARAKTER 


Yepyeni ve daha güçlü konsolların piyasaya çıktığı şu günlerde PlayStation'in: satışları azalıyor gibi — ancak 
Spider Man görsel olarak çok şey vaat. ediyor. Yapımcı Neversoft oyunu bir çizgi romana benzetmeye çalışmış ve daha net renkler sayesinde oyunun: grafikleri:güzelleşmiş. Animasyon stilinde, tüm örümcek 
adam nüansları oyunda bulunuyor — yere çömelerek beklemek veya düz duvara tırmanmak gibi. Kısacası 
programcıların örümcek adamın çizgi romanlardaki halini ve renklerini aynen'öyuna aktarmayı başarmışlar 


MACDONALD “MAX” GARGAN 


AMAZING SPIDER-MAN #20 


Gargan, ).Jonah Jameson 
tarafından desteklenen bilimsel çalış- 


malara katılmış olan bir gönüllüdür. Amaç Örümcek ai 
nü vermiş olan radyoaktif böcek ısırığını geri çevirebilmektir. Mekanik bir 
kuyruk ile donatılmış olan Scorpion, Örümcek adamı öldürmek üzere yola 
çıkar (tabi |Jonah Jameson'un rehberliğinde) ancak bilimsel deneyler beynin- 
de tahribatlar oluşturmuştur ve artık kimseyi dinlemeyen, ölümcül bir düş- 


man haline gelir —UD 


ki bu durumda kahramanın hayranları çok sevinecekler. 


Oyunun çizgi roman havası profesyonel seslendirmeler sayesinde daha da geliştirilmiş: Rino:Romano 
oyunda örümceği seslendirmiş, dolayısıyla oyunda örümcekten bol bol nükteli sözler ve coolbirhava 
bekleyebilirsiniz. Diğer karakterler de profesyonel kişiler tarafından seslendirilmiş. Bunlar arasında Zimba- 


list Jr ve Spier'Man çizgi romanının yaratıcısı, Stan 


Lee'de bulunuyor (yandaki kutuyu okuyun). Ritimli 
rock müzikler'biraz hafife-alınmış ve sanki oyunun 
genel havasına uymuyor gibiler. Ancak oyunculârrörümcek-adamın:klasik-ses-efektlerini çok 


sevecekler. 


AĞLARIN KRALI 


Oyunda devam ettikçe ve yeni bölümler açtıkca, daha farklı özellikler karşınıza çıkacak. 
Bunlar arasında ekstra hikayeler ve çizgi ro- 


man galerileri bulunuyor. Ancak bunlar piyasada 
satılmakta olan birçok action oyununda sos olarak 
sunulanlardan farklı değil. İster Örümcek Adam çizgi romanının bir hayranı olun, isterseniz yalnızca 
PlayStation'ınız için iyi kotarılmış bir action/adven- 
ture oyunu arıyor olun, Spider Man tüm isteklerinize cevap verecektir. «(73 


PlayStation bu mut Elbette bazı atlamalar olüyor (ne de olsa tüm New 
York'u bir anda gösteremezsiniz) ancak grafikler mükemmel ve animasyonlar karakterlere gerçekten de karakter 
Katıyor. 
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OVENTİN BECK 


AMAZING SPIDER-MAN #13 

Beck öncelikle Hollywood'da dublör olarak işe başlar ancak 
daha sonra TV dizileri ve filmler için 


Mükemmel ses efektleri ve yeterince 
iyi olan müzikler bizleri tatmin etti. 
Örümcek adamın alaycı lafları oyuna iyi 
aktarılmış ve Stan Lee'nin dramatik anlatımı oyunun atmosferini çizgi roman- 


lara yaklaştırıyor. 


görsel efektler hazırlama işine girer. Örü; i 
cek adamın televizyondaki görünümünden etkilenir ve kendini ona benzeterek bazı suçlar işlemeye başlar. Beck öğrendiği özel efekt numaraları ile 
Örümcek adamın özelliklerini taklit ederek ünlü olmaya çalışır. Örümcek 
adam onu durdurunca, yaşam boyu kötü bir karakter olur —UD 


İ-NA-NIL-MAZ! 


SPIDER MAN'IN DAHİSİ VE OYUNDAKİ HİKAYECİNİN SES 
SAHİBİ STAN LEE BİZLERE BAZI ÖRÜMCEK DETAYLARI VERİ- 


YOR. 


GAMEPR0O: Örümcek Adam uzun süredir devam 
eden şöhretini neye borçlu? 


STAN LEE; Ortalama bir okuyucunun benimseyeceği tüm insancıl özelliklere sahip. Kendinizi onunla kolayca özdeşleştirebiliyorsunuz. ; 


6P: Örümcek adam'ın ölümcül kusuru nedir? 


56 Çok fazla kendisini eleştirmesi. 


6P: Örümcek birçok oyunda karşımıza çıktı, Atari 


2600'den pinball makinalarına kadar. Favori bir 


oyununuz var mı? 
5& Eski pinball oyununu halen çok seviyorum. 


6P: Örümcek adam çizerlerinden John Romita Jr. 
çizgi roman kahramanlarının bir ticaret eşyasına 


dönüştürülmesine karşı çıkıyor. Onunla aynı fikir- 
de misiniz? 


#& Bir çizgi roman karakterini tanıtmak ve satmak, 
onun daha çok kişiye ulaşmasını sağlar. Satışları daha fazla artırmak için yapılabilecek başka bir yol 


bilmiyorum. Ayrıca bir karakteri kaybetmektense 
onu satabilmeyi tercih ederim. 


6P: Halen bu gün bile, Amazing Spider Man 
#121'de Peter Parker'ın kız arkadaşı Gwen Stacy'nin ölmesi bir muamma olarak duruyor. Onu 
kim öldürdü: Yeşil Cin, Örümcek Adam veya yer 
çekimi mi? 


Si Aslında bunu yapan konunun yazarı Jerry Con- 


rümcek Adam özelliklerinden birini değiştirebilecek, herhangi bir olayı geri alabilecek veya 
bir karakteri değiştirebilecek olsanız, bu ne olur- 


du? 


5 Gwen'i geri getirirdim! 


6P: Stan Lee olmanın en büyük avantajı nedir? 


5 Dünyanın en zeki ve başarılı insanları ile bir- 


likte çalışabilmek. Sanki bütün günümü devasa 


neşe dolu bir oyun sahasında geçiriyor gibiyim. 


ğ Dar 


KONTROL 4.0 


Birçok hareketi yapmak oldukça kolay 
ve binalar arasında sallanarak ilerlemek 
hem kolay hem de zevkli. Örümceği 
küçük adımlarla götürmek — mesela 
dar alanlarda — biraz zorlanmanıza sebep oluyor. Ayrıca kamera bazen sizi 
yalnız bırakabiliyor. 
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STAN LEE'NİN 
ARTİSTLERİ 


EĞLENCE 


Manhattan'da günü kurtarmak için sallanarak gezinmek, hiçbir süper kahraman oyunu Spier Man kadar etkileyici 
olmamıştı. Hiç durmayan aksiyon, çeşitli oyun seçenekleri, basit bir oyundan ötesini sunuyor. Örümcek hisleriniz zil çalacak. : 
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Turkey - Microsoft Internet Explorer 


E) http://www, 


* Müzik 


* Elektronik 
* PlayStation 
* Bilgisayar 
* Filmler 


* Aksesuarlar 


Gmillenniummay.com 


ana sayfa 
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Kampanya : 
Çığ gibi büyüyen Playstation çılgınlığına 
katılmayanlar için müthiş fırsat. 
Playstation consol'unuzu şimdi alın 1 
Adet Orjinal oyun ve memory card için ayrı 
ücret ödemeyin... Dilerseniz hediyesiz 
paketi alın 9620 daha az ödeyin 


Müzik Dünyası 


yi MAN ON THE MOON 


- SOUNDTRACK 


2000 
* 8950000TL 


JULIO IGLESİAS - 
NOCHE DE CUATRO 
LUNAS 


Oyun Dünyası 


&p DIE HARD TRILOGY 
2 


iv 125000000TL 
j 


2000 
* 17950000TL 


CROC2 


2000 
* 17950000TL 


SHOGUN TOTAL 
WAR 


2000 
*» 17950000TL 


DUNE 2000 


alışveriş sepeti 


ödeme 


Haftanın Ürünü 


M:12 ( Mission 
Impossible 2 


SOUNDTRACK ) 


2000 
—— 8,950,000 TL 


DVD Filmler LİVE? 


DVD filmler.Müzik ve eğlencede son nokta 
6 kanal ses, değişik dublaj ve birçok lisanda 
subtitle. Widescreen ve normal ekran 
desteği... satın alınabilen sinema keyfi 
evinizin rahatlığında... Şimdi inanılmaz 
fiyatlarla 


ANALYZE THIS 

Bölge kodu : 2 Tükçe 
Dahil birçok dilde Altyazı 
Seçeneği 

1999 

* 14050000TL 


YIRTUAL SEXUALITY 


VideoCD Filmler 
Bilgisayarlar'da, DYD Playerllarda, VCD 
Player'larda ve Playstation'larda 
izleyebileceğiniz VideoCD filmler. 

THE MATRIX 


1999 
* 5.450000TL 


GÜN BATIMINDAN 
ŞAFAĞA - FROM DUSK 
TILL DAWN 

1998 

* 5450000TL 


ASTRONOTUN KARISI - 
THE ASTRONAUTS WİFE 


1990 
* 5,450000TL 


ürün arama 


Yeni Ürünler 


Mağazamıza en son eklenen ürünlerin 
listesini görmek için buraya tıklayın 
Mağazamızı devamlı güncellediğimiz için bu 
sayfayı sık sık ziyaret etmenizi öneririz. İyi 
alışverişler. 


illennium music.movie am 


Nispetiye Cad. No: L3/b 
1. Levent - ISTANBUL 


Tel: (ele) 2b4 de 48 
Faks: (dlc) 2830704 


e-mail: millenniumway info&millenniumway .com 


a 


dosya konusu 


Evil Dead kahramanı Ash dördüncü kez kamara 


ö 
ayi 


# in, Ye bu sefer PlayStation ve Dreamcast'de - ve Game vil Dead: Hail to 
£ i j i ç the King Wei özel bir deneme yapma şansımı elde giti. Unele Dust 
a ; Kİ ollywood Evil Dead #iç için henüz hazır olmayabilir ancak oyuncular kült film serisinin | Eğ 
j i H kahramanı Ash'in ilk oyun macerası sabırsızlıkla bekliyorlar. THO bizleri Evil Dead 
j y Li i e dördüncüsünü yapmakta olan Heavy Iron Studios içerisine davet etti ve daha ön- 
VE açıklanmamış oyun hikayesini ve e bizlere sundu. 
aş ği 
ii : 
ie | Başlangıca Dönüş e 


il Dead: Hail to the King bizleri film üçlemesinin bitişi olan Army of 
, Darkness'den yıllar sonrasına götürüyor ve Ash filmin merkezinden yani 
 kamaradan i işe başlıyor. Yapımcılar Evil Dead 2 filmindeki mekanın aynısı- Muazzam senişikteki ektan görüntüleri Sâni Glüştunbilmek için oldukça büyük çaba sarfetmişler — bunun anlamı yesinde dövüş ekranları çok daha etkili olaküçük kulübe, bodrum, çalışma odası, Jimi köprü ve hatta ormanın — a ğü 
edilir salk sis Sile lr sl Buna ek olarak tüm arkaplan gi örüntüleri büyük Lİ 


Oyun elbet 


d ül — ri oranda genişletilm 
nematik kamera açıları sayesinde Sam : 
Raimi'nin filmdeki dünyasının hayata gel- bir kamp alanı ekl 


mesi sağlanıyor. rayışı ile başlıyor ve Ash us'a ışınlanarak 


. Bu zeka ürünü porte 


ibinde birçok tanınmış sanatçı, ani 
| özel efektler 
ixar'ın Renderı 


manları gibi ki 
an'i ile (T: 


deki görüntüler değil aynı 2 


ordu und könisi | 
yor. Yapımcıların en favori kahramanları ise kamp etrafın 


Ash eski çağlara Da m una dönerek orji 
nı bulmaya çalışıyor. 


Evil Dead 2 filmindeki Kamara en ince ayrıntısına kadar 


Oyun aynı zamanda The Texas Chainsaw Massacre gibi korku ( Yaratıklar yeni fikirlerden yola çıkılarak en baştan dizayn dizayn edildi. 
filmlerinden de esinleniyor, korku evi gibi. edildiler. 
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Kral, Bebek 


i Evil Dead'in Ash'i Bruce Campell, 


GamePro'ya oyun ve yeni Duke 
Nukem hakkında biraz bilgi veriyor. 


GamePro: Evil Dead: Hail to the King'in ilk kayıt bölümlerini bitirmiş oldunuz — nasıl gitti? 


Biwce Campbell: Sesim henüz yeni geri dönüyor. Bilirsiniz, birkaç gündü 
bağırıp çağırıyor ve çığlıklar atıyorum, gırtlak gitti. 


Heavy Iron Studios mükemmel arkaplanlar oluşturmuş, buradaki > ve 
antik Damascus gibi. Si ş yi i ki dünya gördüm çünkü kayıt stüdyosuna oyunun büyük bölümünü getirmişlerdi. 


bunlar benim için inanılmazdı. Bence harika olmuş — Evil Dead ve Riven arasında bir bağ- 
gibi; Damascus bölümü Riven'a çok benziyor. İşte bunlar oyunu harika kılıyor, dünyalı boyutlar katiyor. Evil Dead 4 için yapılmış en iyi çalışma. 


ıttan önce oyun hakkında neler gördünüz? 


King'e Ash'in sesini vermek haricinde başka katkılarınız oldu mu? 


iz — benimle Sam Raimi (Evil Dead filmlerinin yönetmeni) ve Rob Tapert'in 
lerinin yapımcısı) işi oyunun berbat olmamasını sağlamaktı. Şu ana kadar buradaon Studios) bu işe oldukça fazla eğilerek işi başardılar. Dolayısıyla ben onlara 
mek istemedim çünkü onlar yeine işkence ettiler. Bazı konu- Bruce Campeli oyunun 


Hail to the King'de filmlerde 
bulunan esrarengiz sis de 
olacak. 


tük ancak genelde onları serbest , seslendirilmesi a 
Şu ee k erler ve çevre konusunda ol- eek tt ( 
Ash Iı Dovmek j işma çıkardılar — hazırladıkları > 


Oyunun ilk görüntüleri E3 fuarında gösterilmişti ancak o dönemden de birebir detaylara sahip ve 
e geçtiler. Dolayısıyla bizler 


ve yalnızca bazı tavsiyeler- 
“iesela Ash'in çıplak elle savaşa- 
Ş sını istedim çünkü mermile- 
Şu anda yapılmakta olan çalışmalara bakarak bile görsel bir şölen yaşa- enin yakıtı tükenecek. 
yacağımızı söyleyebiliriz. Önceden render edilmiş olan arkaplan görün- sına geldiğinde bir kez daha kontrol edeceğim. 
tüler bile şimdiden ışık, su ve en önemlisi sis animasyonları içeriye 
Her iki platformda çıkacak oyunda da hayatta kalma/korku oyunu 


bugüne kadar oldukça fazla gelişme görülüyor. PlayStation versiyonunda hem karakter hem de arkaplan görüntüleri dramatik olarak geliştirilmiş. Bu arada Dreamcast versiyonunda çok daha fazla alan gezilebiliyor. 


GP: Şu ana kadar birçok oyunda seslendirme yaptınız (mesela Pitfall 3D ve Tachyon). İyi 
bir oyuncu müsunuz? 


) ii . BG: Ben bir oyuncu değilim ancak oğlum öyle. O benim test edicim. Oyuna o bakar ve “harika 
nispeten az olurken aynen filmdeki gibi Ash, bol bol yaratık pataklaya olmuş baba” veya “berbat bişey bu” veya “şu bölüm geçilmiyor” gibi şeyler söyler. Benim asi i- 


cak. Ash'in savaşmak için iki silahı olacak, bunları birleştirerek düşman- me O e oyunlar gittikçe filmlere ve filmlerde gittikçe 
ları üzerinde ölümcül hasarlar verecek. Aynı zamanda kullanıcı tarafı oyunlara benzeMeye başladılar; en sonunda bunlar birleşecekler dolayısıyla hazırlıklı olmam ge- 
dan kontrol edilecek bir alay sistemi bulunacak ki bu sayede düşman | rekiyor. Evil Dead oyunu buna hazırlanabilmem için iyi bir fırsattı; ayrıca belli sebeplerden dolayı 
yapay zekasını ayarlayabileceksiniz (Burada oyunun baş aktörü olan seslendirmenin bir başkası tarafından yapılmasını istemedim. Ve artık şu berbat Duke Nukem 
Bruce e iinüktelis -eribulunatak. Ayrıntılı bilgi © olayını kafamdan Silmek istiyorum. Artık insanlar orjinal olanını satın alabilirler. 


için Kral, Bebek röportajına bakın). Heavy Iron oyunun dö- N > N © GP3İik defa Duke Nukem'i duyduğunuzda ve sizden çalıntılar yapıldığını 

vüş etkisini biraz yumuşatmak için birkaç bulmaca koyacağı- Se gördüğünüzde ne hissettiniz? 

nı söylüyor. “liğe. BG: Eğlence sektöründe herşey olabiliyor. Her zaman insanlara orjinal 
Her iki konsol ve PC versiyonu için oldukça yoğun bir Yl ” © materyaller kullanmalarını tavsiye ettim. Böylece başka insanların da be- 

şekilde çalışmalarına karşın, yılbaşında çıkacak olan oyunun pil Aİ nim gibi olacaklarını düşündüm. Eğlence dünyasında birçok çalıntı vakası 

şimdilik yalnızca yüzde 60'ı hazır. Ancak vaat edilenlerin ie Wax oluyor, bunlar müzikler olabildiği gibi TV dizilerindeki bazı bölümler de 


olabiliyor. Bu gibi durumlar çok fazla olduğu için bunu düzeltemeyeceği- 


rçekleştiğini görmek güzel. THO ve Heavy Iron Studios, > 
lk ii $ o iğ anladım. Ayrıca çok fazla konuşup bu adamlarla laf yarıştırmak da istemiyorum. 


Ash için yapılabilecek daha fazla adventure oyunu olduğunu söylüyo: ar 


ancak öncelikle bu oyunun başarısını Bu ) Ki E3 fuarında başınızı saran kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? 
görmeleri gerekiyor. Ğ b “memnun oldum çünkü bunun anlamı oyun piyasaya çıkışında oldukça çok tutula- 
i Li vanda çok fazla rekabet var ve güçlü olmak zorundasınız. 20 yıl önce ilk Evil 
- yo 7 ği “Dead filmini yaptığımızdan beri iyi bir ivme tutturduk. Tahminimce buradaki güzellik 
Ne igj ö 
ld 
King'in film üçlemesi üzerinde ne gibi etkileri olacak? 
"eskilerden gelen enstantaneler, Book Of Dead'in orijininin tam olarak açıklan- 
a artık Ash'in macerasının bir sonu olabilecek. Biz bunu asla beceremedik 
». Bölüm Ash'i bambaşka bir yerde bırakıyordu: gelecek, geçmiş ve günümüz gibi. 
nn A üm hikayeyi anlatmak için iyi bir yol olduğuna inanıyorum. Buradaki eğlencenin 
Hem testere hem de shotgun'u birlikte g ke “İA z e hanıyorum. Ayrıca bir filmden çok daha interaktif — artık Ash'i izlemek yerine 
kullanabilmek, sanatsal ölüm darbeleri — h olacaksınız. Neyseki bu 17 yaşındaki birçok gencin hayali olmaya devam ediyor. 


yapabilmenizi sağlayacak. 
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Ne Bu Şiddet, Bu Celâl 


Hayat siyah ve b ibaret değil. Hayatın eri tonları var. Hayat sadece toz pembe de defil. Içinde bol Mİ da kan kırmızısı var. 


eden oyun oynadığınızı düşünün. Sonra oyunlarda yapılması gereken görevleri 
İN beden yerine getirmeniz gerektiğini... Sonra da bunların sizi nasıl etkilediğini. Dü- 


şünmeniz gereken şeyler hiç de yabana atılacak şeyler değil. © kargoüe iye eld akip ediyorum ve etmeye deva & 
Otoyolu boş bulduğunuzda gaza sonuna kadar yüklenip önünüze gelene makas ceğim inşallah. ; 


atarak, kabahatli ve hatta özrü kabahatinden büyük sollamalar yaparak, yayaları ez i Sizin gibi bir derginin üsttendiği misyon çok önemli Türk 


kültür birikimi ve geleceği açısından ıs 
? ğ 
mekten çekinmeden, diğerlerinden önce eve varmaya çalıştınız mı? Gece yarısı ü .Hayat'göreekten de bir oyündan 15 edir. MANN (a1 de 


nize saldıran köpeklerden kaçmayı mı tercih ettiniz, yoksa pompalınızı doldurup hep: nilen şeyin bir anlamı olmalı; her şeyde olması gerekdiği gibin & 
sini hiç acımadan ve kimselere de aldırmadan öldürmeyi mi? Yolda herkes gibi O halde, oyunları hayata benzetiyorsak, oyunların dâsbir j 


yürümek varken dükkanların tentelerinin üzerinde zıplamayı veya trafik lambalarına “ felsefesi ve de artı değer üreten bir işlevleri olmalı. insanla; 


7 
urmanmayı denediniz mi? Sebepsiz yere etrafta ne bulduysanız kırıp döktünüz mü ğe şeyler öğretmeli hem de bunu kişileri eğlendirerek, 
Y dll 


Yüksek bir binanın tepesinden şehri seyrederken beğenmediğiniz bir binanın tepesi Fakat görüyorum ki wilyarlarca silikonlu #ransistörün oluğ* 
gökyüzünden meteor düşürmeye niyetlendiniz mi? Kendinizi gotik bir yapının içinde #urduğu radyasyonlu ekranlarda 
bulur bulmaz elinizi silah tutuyormuş gibi kaldırıp etrafta vuracak birilerini bulmak insanların binlerce yıldır Kanayan yaralarını saracak oyunum 
lar üretilmiyor. Oyun dışındaki diğer yazılımlar çoğu zaman gü 
NU başarırken, oyunlar bu kulvarın dışında kalmayı YEğliye 
Tabi bazıları hariç. 
Oyunlar gerçek dünyanın sadece basit birer kopyası. Her ne kadar gerçek dünya a Biz bilinçli PC ve Konsol Kullanıcıları oyunlarda bizlere 
».da rastlayamayacağınız büyülere, büyücülere, efsanevi savaşçılara, ucubik yaratıkla a nulmaya çalışılan Şiddet, nefret, kan Ve her türlü Vahş& 
futüristik silahlara, dizayn harikası mekanlara gerçek dünyada rastlayamasanız da, s0 ren oyunlara rağbet etmemeli ve de bu şekilde oyun şirki 
tinin insanlık adına daha yararlı ve insan psikolojisini 
bozmayan kaliteli oyunlar yapmalarını sağlamalıyız. (Ah, bir de 
a yerli oyunlar yapılmaya bit başlansass.) 
hayatlarını acısıyla, tatlısıyla, mutlulukları, hüzünleri, güzellikleri ve çirkinlikleriyle Bu durumda bilinçli anne babalara çok iş düşüyor. 
sallaştırmaktan ibaret. Ve her ne kadar hissetmeseniz de, oyunlar. içlerinde bol mi Ben &endi adıma en azından ailemin ve çocuklarım ruh 
sağlığı için nefret ve şiddet dolu oyunları yasakladı. * 
Bence Gamepro ve benzeri dergilerin anne babalar farafım 
dan da okunması gerekir. Tabi bu konuda size de büyük göre 


0 


deli danalar gibi koştunuz mu peki? Bunlardan birini şimdiye kadar yaptıysanız uya 
artık! Gerçek dünyadasınız. 


nuçta oyun yapımcılarının oyunlara kattıkları, gerçek hayatlarındaki tecrübelerinden 
ve gerçek hayatın gizli yansıması olan bilinçaltlarından fırladığından, yaptıkları tek Şi 


tarda açığa çıkmış bastırılmış duygu barındırıyor. John Carmack'ın ve John Rome- & 
ro'nun Wolfenstein'ı yapmalarının altında, Hitler'e duydukları büyük öfkenin : 


yatmadığını kim iddia edebilir? Veya Thief'in fikrinin arkasında Looking Glass'dan bitik ter düşüyor. 
lerinin hırsızlığa ve hırsızlara olan sempatisinin bulunmadığını söylemek de oldukça Sizden isteğim şu: 
zor. Kingpin'i yapan Xatrix'dekilerin, Harlem'deki sokak çetelerinden çok çektikleri Şiddet ve vahşet unsurunu da puanlama sistemine Katın Ve 
i—ebilirsini a de görsel birtakım renklerle şiddet seviyesini belirtin. 
de kolaylıkla düşünebilirsiniz. $ tir e e 
e > : çiğ g Bu küçük bir togoyla yapılabilir. Renk olarak da #rafikte 

Ve bilinçaltının sayısal halini oluşturan milyarlarca | ve O bir araya gelerek kan Kullanılan renkler kullanılabilir (yeşil, sarı, kırmızı V.buh Gocuks 
nefreti, öfkeyi ve en saf haliyle şiddeti monitörünüzden (tamam, radyasyonlu eki lar ve de genç beyinler için zararlı etkileri olabileceğini lütfen 
nızdan) tam da suratınıza doğru akıtmaya başlar. Gözleriniz bu yüzden kan çana i bir yazıyla belirtin. Eğer bunu yaparsanız Türkiye ve de Türk 


insanına bilinçlenmek adına büyük bir hizmette bulunursunuZu. 
“Sırf çocuklar istiyor diye çoğu anne-baba bir PC veya 
Konsol alıp çocuklarının önüne atmakla yetiniyorlar ama bence 
larsınız. Sabahlara kadar oynarsınız. Her bir cinayet suratınızda kinle karışık bir bu yeterli değil. Farkında değiller mi ki oyunlar Amerikan ve 
süm bırakır. Alışırsınız, bağımlılık da yapar, tüyalarınıza girer. Sonra nefret ettiğini Avrupa kültürünün vahşi ve de şiddet dolu tarafını evimize kainsanları düşünerek düşmanlarınıza mermi”sıkmaya, bomba fırlatmaya başlarsınız. * dar getiriyor. Türk gençliğinin Batı medeniyetinden alması geaj rekenler bunlar değil. Çocuklarımız bu oyunlarla zehirleniyot- 
e SUR j N tar. Aynı şey şu saçma sapan Japon anime Çizgi filmlerinde de 
kötülüğün de önüne geçer aslında. Şöyle düşünün: Hiç kum torbası yumrukladı! bolca var. Hani nerede o Sinbad; Arı Maya; Donald Duck v.b. 


dönmez belki, ama etkilenirsiniz. Her ne kadar sanal da olsa, öldüremediğiniz dü 
manlara siz de öfkelenmeye ve onlar için daha acı verici ölüm yolları düşünmeye 


Korkmayın çünkü bu sizi rahatlatır ve gerçek dünyada yapabileceğiniz pek çek 


mı? Size yalan söyleyen, sizi kızdıran, üzülmenize sebep olan bir kişiyi kum torbas çizgi filmler...? Bunların hepsi bilinçli bir şekilde ve bir plan 
nın yerine koyup, kum torbasına tekme, tokat, yumruk, kafa, vurabileceğiniz nere dahilinde yapılıyor etbettes. 


«Gelin bu şiddet ve nefret bombardımanına karşı Çıkalım 
«Oyun alırken çocukla birlikte gidilmeli ve şiddet, kan, nefyede kısmen azalır. j ret dolu oyunların alınması engellenmeli Ve de çocuklara bunun 
Aslında bu sayfaların burada yer'al- - ” ne için böyle olduğu güzel bir dille anlatılmalı... 

masına Azerbaycan'dan aldığımız bir ez ; 4 «BU Mesajımı yayınlamayı sizlerin #akdirine bırakıyorum ve 
© de tüm anne babaları ve oyun severleri şiddet ve kan; korku 
“© unsuru içeren oyunlardan üzakıdurmaya ve de çocuklarımızdan 
n «Uzak tutmaya ÇağırıyorUMes 

oyun dünyasını oldukça yakından takip eriş © «Oyun şirketleri biz oyun severlerin aldığı oyun satış takas 
ettiğini ve oyunlardaki şiddetin gidişatı- Ges mına göre oyun yapmaktadırlar, bunu hiçbir zaman unutmaya” 
nın hiç de hayra alamet olmadığını anlattığı mektubunun önemli kısımlarını si- 


zin için yayınlıyoruz. 


niz vafsa, vurun. Müthiş rahatlarsınız ve o kişiye duyduğunuz kin ve nefret de bu. 


- mail neden oldu. Taşkent'ten yazan 
Tanju Dermanlı isimli okuyucumuzun 
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*Sebep: Piyasaya “bir miktar” şiddet içeren 
kaliteli bir oyun çıkar. Oyun çok tutulur ve satış 


Peki oyunlarda şiddet ne zaman, nerede, nasıl 
başladı. GamePro'nun dünya çevresinde haber 
kovalayan yüzlerce araştırmacı muhabiri (palav- rekorları kırar. 


ra!) bu sorunun cevabını sizler için aradı (kuy- *Sonuç: Rakip firmalar bu satışlar karşısında 


aç kurtlara dönerler ve benzer oyunlar yapmaya 
çabalarlar. Fakat sonuçta ortaya şidc 
tırılmış, k 


onuç: Rakip firma eğer hâli larına 


şiddeti bulaştırmadıysa sürekli art zar pasta- 


sının kremasından kapabilmek i ınlarına 


şiddeti sokar. Sonra bütün fir ısını yapar 


t halini al- 


ve artık oyunda şiddet bir 
ruklu yalan!) ve bakın nelere ulaştı: maya başlar. 

*Sebep: Artik her ay bin 
piyasada oyuncuların şiddet 
sından, hem de büyük se 


Amerika'nın Texas eyaletinde, kavurucu sıca- oyun kazanan 


> 
gınaltında, ID Software'in merkez üssü bulunur- - oyunlar ara- 


du dan seneler önce, (çoğunuz o zamanlar 

ye. ikokuk bile gitmezken) ID'den John Ca mack 
i A Romero, Wo 
“ce duyulmamış özellik 

“önemlisi de3 böyülür grafi ere sahip bir 
j piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Gmk kull 


nılan sesler, grafikler ve en önemlisi de atmosfer 
nlarda rastlanmış hiçbir 


me Şansı vardır. 
Ma e işi ki 


o zamana 
şeye be u, Işıkları kapatıp monitörünü- 
n parlaklığını iyice kısar, 


esi sonuna kadar 
“ boyunca Nazi 
a fen ste- 


daha fazla renk, daha yüksek çözünürlük, da 
© ayrıntılı model ve kaplamalarla zenginleşti 
— oyunun içine daha fazla kan, daha fazi 

şiddeti parmak uçlarınıza taşıyacak ne | 
inden daha fazla koymayı da ihmal etr 


ıştır ve piyasaya çıkardıkları oyunun diğer 
oyunlar arasindan sıyrılıp öne çıkabilmesini sağla- 
- mak amacıyla grafik eli ifade edilebilen şiddeti daha belirgin hale getirmek yoluna giderler. 
Artık ekrandaki kan daha bir kandır, ölüm çığlıkları kulakları turmalamaktadır. 

adığı oyun de ü *Sebep: Oyuncular bu evrimleşmeye ayak 
biyle ilk defa zengin uydurmakta kararlıdırlar. 
# 4 Gelişen grafik ve sesler 


gınlığı tüm iünyayı ç 
ar na al- sonucu sistem ihtiyaçla- 


oynama an İl ,apamaya 


ci 


rı artar. 
eri- Oyuncuların 
şü ie i gi - donanıma ayırdık- 


'de artık im- ları para dolar bazında 


kansızdır. Artık sürekli artar ve bu döngü 
bilgisayarı olan i v halinde devam eder durur. 
her evde bir i 


*Sonuç: Oyun piyasası artık 
Doom mutlaka oyun yapımcılarının ve donanım 
vardır. Ama her E 
şey daha yeni başlamaktadır. Doom'un multiplayer oynanabilme özelliği sayesinde şid- : 
deti arkadaşlarınızla paylaşmanız mümkün 
hale gelmiştir. 


Bundan sonra ise bildiğiniz sebep sonuç 


üreticilerinin parmaklarıyla oynattıkları kapalı bir pazar halini almıştır. Sunulan her 
oyunun mutlaka bir alıcısı olduğu ilkesi 
ve en çok rağbet gören oyunların şiddet 
içeren oyunlar olduğu gerçeği sonucu da- 
> hada vahim kılar. Artuk monitörün içinde 
mantığı işlemeye başlar. elinde silahıyla koşturan kahramanınızın 
katliamları daha gerçekçi ve daha ürkütücü boyutlar almaya başlamıştır. 
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se ebil- Ke 


“re'in, Com 


Heretic, Hex 
ake, Tomb Ra 
real, Soldier of Fo 
kadar şii on 
mma 
mıydı? 

Bu sorunun ce 
ini k 


izden dışarı hiçbir şeyi 
. Soru şu: Peki bu zararlı 


nı şiddet konusunda kendi- 


satılarak klasikler arasına 
ca hatırlayarak arayacağız. Sı- 


“> 3D: İlk FPS oyunu. ID Softwa- 


Keen isimli neşeli platform 
asaya bomba gibi düşürdürneği ve bu türün bugünkü de- 


© vasa e yudara elin sebebi olan oyun. Ek- 


ran kartı, RAM ve işlemci üreticilerinin bugün 
zengin olmasının, diğer bir deyişle bu teknolojilerin bugünkü seviyeye ulaşmasını sağlayan oyun. 
3. boyuta ilk ciddi yaklaşım. Ve aynı zamanda o 
güne kadar bilgisayar ekranından yansıyan en 
korkunç görüntüleri, en ürkütücü sesleri ve en 
gerçekçi kanı da oyuncularla tanıştıran oyun. İşte 
her şeyin başladığı oyun. 

Hitler zamanı Almanya'sında tutsak alınmış 
bir casusu: oynadığınız oyunda koridorlar boyunca Nazi'leri avlarken, ışığı kapalı odada yankılanan, o zaman için mükemmel kaydedilmiş çığlıklarla ve silah sesleriyle ürperirdik. 


Bu cümlenin çoğul şahsının içinde milyonlarca 


kişi gizli. Çünkü Wolfenstein'ın resmi satışları 
250.000 ama bunun birkaç katı kadar da korsan 
yollardan oyuncuların eline ulaştığını düşünürse” 
niz milyonlarca kişinin bu oyunu oynadığını daha 
rahat anlarsınız. 


p 
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hi 
> 


ayn 

fest ebilir. Ouake 
“dünyada gezebilme 
p kaplanan yaratıklarla 
savaşma O an ilk oyundu. İlk defa bir 
atlama efektleri bu denli iyi kul- 


Son zamanlarda gn en kanlı oyunlar i ğe 
be, eğe di 


oyunculara tama 
ve tamamen 


oyunda i 


rrinizi kapatın, 
odadasınız, evet, bu sizin odanız. Gö; 
nın karanlığına yavaş yavaş alışırken 


 homurtulu bir nefes st 


sunuz. 


glıklar. 
leri dolar. 
tmeye başla- 
sizin kapınızdır. 
irde hayattaki tek 
ız vardır: Hayatta kalmak. 
oyun dünyasına getirdiği şey 
işte buydu: Hayatta kalabilmek. Çünkü dilini ankonuşamadığınız, size 
ten başka da amacı 
bilme şansınız ol- 
için tek şansınız da 


lanıyordu. Ayrıca şeffaflık, duman ve parçalanma 
gibi grafik efektleri de o zaman oyunları için hayli 
güç grafik teknikleriydi. Başarıyla kullanılan stereo sesler ve yapay zeka da bir yana Ouake aynı 
zamanda türünün en sağlam korku ve şiddet 
öğelerini de içinde barındırıyordu. Ayla Internet üzerinden oynanabilme özelliği saye 
nal.ortamdaki savaşları iyice yay 

Ouake Il, iyice geliştiril 
kuruluydu ve bütün 3D hızlan: 
tam destek sayesinde grafiksel olarak görülme. 
miş güzellikler sunuyordu: Renkli ışık, duman, kı- 


lamadığınız, aynı zama 
benzemeyen ve sizi öle 
olmayan yaratıklara te 
madığı için hayatta kalabi 
öldürmektir. Doom'un ilk bölümünde Mars'ta 
yaşam mücadelesi veriyordunuz. İkinci bölümde 
ise Mars'tan dünyaya dönüşünüzde dünya cehennem yerine dönmüştür ve uzaya geri dönmeniz 
için gereken uzay aracı da yaratıkların elindedir. 
Doom Il özellikle oyun boyunca öldürdüğünüz yaratıkların insana çok fazla benzemesi yü- 


rılma, 3D patlama vesaire vesaire. Ouake |l'yi 
öne çıkaran özelliklerden en önemlileri oyundaki 
düşmanları vurduğunuzda akan kanın ve yaralanma efektlerinin çok gerçekçi olmasıydı. İşte, so- * 
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nunda kan iyice kandı... Bu arada online katillerin 


sayısı da iyice artıyordu. 


Ouake Ill, online oyunların iyice gelişmesi 


ve sis efektleri ve pa ol defi gerçekçi 


© kan ve parçalanma efektleri. 

Half-Life: Geliştirilmiş Duke Il grafik motoruyla apak Lif mükemm el senaryosu, yâpay zekası ve oynadıkça kendine bağlayan atmosferiyle eşsiz bir sanat eseriydi. Özellikle ilerleyen 


bölüm karşılaştığınız askerlerin yapay zekası 
sinirlenmenize ve öldürmek için hırslanmanıza 
neden olacak kadar iyiydi. 

Carmaggeddon: İnsanları sırf zaman ve puan in za için ezdiği yarışı arabaların hep- 


kede yaş sınırı tanımaksızın yasaklandı. Kimilerine göre şiddetin en'anlamsız hali, kimilerine göre ise muhteşem bir yarış oyunu. 

Daha o kadar çok örnek var ki. Oyunlardaki 
şiddet yüzlerce oyunla parmak uçlarımıza taşındı. 
Parmak uçlarınıza... Bu yüzden sizin fikirleriniz 
de önemliydi. Anet oyun grubuna gelen yorum- 
lar aynen şöyle: 
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pa 


OYUN RDAKİ ŞİDDET 


— sayarla (Commodore 64) tanışmış ve bu hobisini 
hafife almayan bir bilgisayar kullanıcısıyım. Bu küçük yaştan itibaren ekranda gördüğüm birçok 
sahnenin insanları saldırganlığa sürüklediği iddia 
edilebilir. Ama ekranda pikselleri değil gerçek 
obje ve canlıları vurduğuna inanan kişiler ne yazık ki vardır, bu kişilerin gerçek dünyayla olan 


Görkem Baytekin: Maalesef, çocuğum sen o kategoriye giriyorsun. 

T-o-r-n-a-d-o; Bence bir noktada deşarj oluyor insan. Malum, gü: ılük stres birikimi baya insanı geriyor. Gidiyorsi açıyorsun kueyk'i, param pinçik ediyorsun milleti rahatlıyorsun abicim 
Backstreetboy: hiçbir zararı — : ) Bunu günlük hayatta yapamazsın mesela. Bu 
yoktur (eh!) noktada büyükler için deşarj oluyor ne güzel. 

Ama küçükler için ise, önce televizyonlarda, 
U-F-M: Bence çocuklar için za- (o sonra da bu makineler f 
rarlı olabilir ama yetişkinler için aynı şeyi | rilmesi'g rek 

düşünmüyorum. Hatta faydalı bile diyebilirim kon 
dünyada insanları çıldırtacak çok sorun var ve c 
çözülecek gibi gözükmüyor. Dışarıda Kodi yazl 
pacaklarına sanal ortamda rahatlayıp desi haber grubu dışında iki o uyucum 
i gelen e- “mail ler de bu yazının oluşmasına yar 


yorlar. 
dımcı oldu. 
AzkRock: SOF mesela acaip şiddet ve dehşet İsa Sarı şunları söylüyordu; 
dolu kesinlikle çocuklara yasaklanmalı. Neden oyun oynuyorum? 
Canımın sıkıntısını gidermek için. Oyu 
MoRuK: Evet bencede kesinlikle çocuklara mayı gerçekten sevdiğim için. 
yasaklanmalı , büyüklere zaman bırakmıyolar , Bence oyunlardaki şiddet hem iyi 


ani bizim zamanımızda yok tü. İyi tarafı gerçek hayattaki şiddet ist 


olmuyo bööle , ne; 
ii bastırmış oluyorsun. Kötü tarafı is 


rünce, eğer o düşman beni çok 
öldürüp tekrar oyuna kaldığım yerdi 
(load) etmemi sağladıysa ve tekrar tel 


t dozunu iyice arttıran 
yaptırırsa içimde ona karşı bir öldür punu rof Fortune'da bu tip sahneler 
gar, geber seni gidi... derim eğer o düşman beni kırda çiçek görmek kadar doğal. 

çok uğraştırmadıysa, keşke daha zor olsayd 


“davranışların sorumlusu oyunlar değil, kişiye ger- 
— çek dünyaya yeteri kadar bağlamayı başaramayan 
kişilerdir. Benim annem ve babam özellikle bilgisayarla tanıştığım-ilk senelerde kesinlikle bilgisayarı önüme atıp sırf ben mutluyum diye saatler 
boyu karşısında oturmama izin vermediler, bana 
bilgisayarın o yıllarda komplike bir oyuncak oldu- 
Şunu anlattılar, ne yazık ki sırf çocukları mutlu 
olacak diye çocuğun hayatını bilgisayara taşıdığının farkına varamayan bazı anneler ve babalar 
çocuklarına ettikleri kötülüklerin farkında değiller. Ben senelerdir oynadığım bilgisayar oyunları 
sayesinde stresini boşaltma yolu bulmuş mutlu 
bir bireyim, bilgisayarın dünyası ile gerçeği ayırt 
etmeyi seneler önce annem ve babam sayesinde 
ad ii öğrendim, umarım her insan bunu küçük yaşta 
pe nız. bakın Zö öm şi | <İ i öğrenmeyi başarır ve gelecekte uğraşacağı sogetiriyor. i v4 zi N | runların bilgisayarda olduğu gibi tuşlara basmakla 
id gi geçmeyeceğini öğrenir. 

Siz de yazın. abbeder(Dgamepro.com.tr adresine oyunlardaki şiddetten ne anlıyorsanız gönderin. Önümüzdeki ay Oyun Bahçesi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. G 


ip mutluluk duyarım. — : 

Hayalimdeki oyu yle: Gerçek aki giyöneteceksin, örneğin o insanla alışksın oyunda sanal bir dünya olacak 

i gibi her yere gidebileceksin (bu 

s değil) yani nasıl anlatsam, sonsuz 

deceksin, oyundaki diğer insanlarla (bir 

yardımıyla) sesli olarak konuşabilecek- 

İ şiddetten uzak, gerektiğinde şiddet kullana- ; 
ns İşte hayalimdeki oyun bu. 

ise oyunlardaki şiddete aileler açırdu: , 

da, bilgisayar oyunlarıyla 6 yaşınuncak sayılmayacak nitelikte bir bilgi- 


diye olur mu böölee ama yaw , ayıp ayıp cık 
cık... dimi yaa... 

Backstreetboy: Çocuklara derken hangi yaş 
aralığını kastediyorsunuz. 

Görkem Baytekin: Bence 0-16 iyidir. 

Backstreetboy: Oha çüş ben çocukmuyum 15 
yaşındayım. 
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ilişkileri sırasında gösterdiği saldırgan ve anormal di 


GAMLLAI OĞUZHAN ÖZDEMİR 


Yapımcı: Maxis 


2 ötrbakış Gg irmm 
The Sims: Livin” Large 


Maxis, bugüne kadar gelmiş geçmiş en iddialı ve şu andaki sim oyunları içerisinde krallığını ilan etmiş oyun 
olan The Sims'in ek paketi Livin” Large'ı bitirmek üzere. Maxis, oyunun piyasaya çıktığı ilk günden beri hemen bütün oyuncuların üzerinde hem fikir olduğu “İyi ama monoton” fikrini değiştirebilmek adına olsa gerek, oyuna 120 yeni nesne eklemiş. Bunların içerisinde elektronik aletlerden banyo ve müzik aletlerine varın- 


caya kadar birçok değişik grupta eşyalar bulunuyor. Ayrıca sim'lerinizin oyünun ilk bölümünde kısıtlı olan 
mesleki seçimlerini artırmak için 5 yeni meslek geliştirilmiş. Bunlar; musician, slacker paranormal, journalism 
ve hacker. Tabi yeni karakterleri de unutmamak lazım. Artık daha aşina olduğunuz, yolda yürürken sıklıkla karşılaşabileceğiniz karakterler seçip onların hayatlarını yönetebileceksiniz. 

Oyuna eklenen meslekler içerisinde en garip olanı, özellikle günümüz Türkiye'sinde pek 
geçerli (!) bir meslek olan medyumluk benzeri bir uğraş. Eğer siz de bir medyum olmak istiyor ve doğa üstü olaylarla ilgilenerek ün salmak istiyorsanız paranormal mertebesinden başlayarak bazı aşamaları geçmek zorundasınız. 

Ama bunun için yapmanız gereken ilk tecrübe 
telefon sapıklığı! 

Bu yeni ek paketle birlikte sim'inize bir iş bulmak için oyunun başında gazetenin ilanlarına bakmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü oyuna başlar 
başlamaz size otomatik olarak bir meslek zaten 
verilmiş olacak. 

Livin' Large ile birlikte değişen birçok özelliğe 
karşın değişmeyen ana unsurlardan birisi, oyuna 


devam etmenin tek şartı; sim lerin pöullulüu sağlama zorunluluğu. Yani yine onların uyku düzenlerinden, temel ihtiyaçlarından ve insan ilişkilerinden bizzat siz sorumlusunuz. 

Bu ek paket henüz tamamlanmadı ama Eylül sonlarına doğru tamamlanıp oyunseverlerin karşısına çıkması planlanıyor. Bakalım yeni eklentiler oyunun kendini tekrarlar nitelikteki içeriğini ne 
“kadar değiştirecek ve bizi daha ne kadar bilgisayarlarımızın kölesi yapacak? # 


Yapımcı: Bethesta 


Sea Dogs Yayıncı: Akella 


Piyasada 


Selametle denizciler! 1960'lı yılların Atlantik Okyanusu'nda korsanlık yap- İ WinDows 95158 
maya hazır mısınız? O halde Sea Dogs tam size göre bir oyun. En büyük sürpriz 

© ise Cutthroats ve Corsairs'de olduğu gibi z 
oyunun bir real time strateji'den çok FPS'ye 
benzemesi. Yani bu oyunda |. kişi gözüyle 
bakıyorsunuz ve gemide olup biten herşeyi 
görme imkanınız var. Kısacası geminin asıl 
kaptanı sizsiniz! 

Oyunda Avrupa'nın sayılı donanmaların- 
dan (İspanya, İngiltere, Fransa) birinde Kralınızın verdiği emirler doğrultusunda genç bir 
korsan olarak görevden göreve atılıyorsunuz. Yaklaşık 13 küçük ve 7 büyük ada, 
birçok kıyı ve kasabanın bulunması, gemiye 
atılan topların isabet etmesi halinde o bölgenin kopması ya da yelkenlerin yırtılması 
gibi olayların olması oyunun ne kadar realistik olduğunun ispatı gibi gözüküyor. 

Oyunda 12 farklı gemi bulunuyor. Altı 
çeşit cannon ve birçok halay sancağı bulunuyor. Bunun dışında gemicilerin üzerlerindeki elbiseler de 13. yy korsanlarının 
giydikleri ile aynı. Kısacası oyunu oynarken 
kendinizi gerçekten kaptan gibi hissedeceksiniz. Ancak navigasyon bilgisi olmayanlarınız varsa bence sırf bu oyunu oynayabilmek için 
şimdiden gidip bir yerlerden öğrensin. Yoksa çok pişman olursunuz. Benden söylemesi. #7 


la 
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PL GAMLEPROI 
> O n b Si k | Ş ATALAY KELEŞTEMUR 


Yapımcı: Gathering of Developers 


Yayıncı: Phantagram 


1) 
Kingdom Under Fire İN anna 


İLK BAKIŞ Wimoows a 


Uzun zamandır oyun piyasasına yenilikler katan oyunlar çıkmıyor. Ancak Kingdom Ünder Fire yapımcıları, oyun için RTS ve RPG dünyasına yenilikler getirdiğini öne sürüyor. Oyun, klasik strateji ve fantezi oyunlarında olması gereken özellikleri barındırdığı gibi kendi fikirlerini de taşıyor. 

Bersiah kıtasında çıkan iç savaştan kısa bir süre sonra insanlar ve elf'ler, orc'lar ve ogre'lere karşı savaşmaya başlamışlardır. Bu savaş sırasında Xok Şövalyeleri, Kara Dragon Nible'ı yok etmişlerdir. Savaş kolay 
olmamış ve birçok kişinin ölümüne sebep olmuştur. Sevilen bir kişi olan Rick Miner da savaş sırasında öl 
dürülmüştür. Xok Şövalyeleri Rick'i hayata döndürmek için Nible'ın kalbini takmışlardır. Bu olaydan sonra 
iki taraf arasında anlaşma sağlanmıştır. Ancak barış pek fazla sürmemiş, Nible'ın kalbindeki kan, Rick'in damarlarındaki ile karışmış, sonuçta Rick, kara büyüye yakalanmıştır. Kısa bir süre içinde Rick Miner, Rick 
Blood olarak tanınmaya başlamış, vampirler ve Red Ogre'lerden oluşan bir ordu oluşturmuştur. Dark Legion olarak tanınan bu ordu kısa zamanda insanlara saldırmıştır. 

Oyun bu noktadan sonra insanların kontrolünü alarak başlıyor. Ancak isterseniz Dark Legion'u 
da kontrol edebileceksiniz. Her iki ırkta da 20'şer görev bulunacak. Strateji severler bu görevlere 
bir hayli çabuk adapte olacaklardır. Oyun bu bakımdan Warcarft'a oldukça benziyor. Binalar inşa 
edip, üniteler üretmek ve bunları upgrade etmek en bilindik özelliklerden sadece birkaçı. Örneğin 
Hall of Battle oluşturduktan sonra okçular üretebilecekr, Black Smith oluşturduktan sonra da ünite- 


lerinizi upgrade edebileceksiniz. 


Oyunun yenilikler getirdiğini 60'a yakın büyüye sahip olmasından anlayabiliyoruz. Bunun dışında oyunda 
Hero diye tabir edilen güçlü savaşçılara da yer verilmiş. Ayrıca her savaş sonunda gerek Hero'larınızın gerekse de diğer savaşçılarınızın experience'ları düzenli 
bir artış gösteriyor. 

Oyunda yaklaşık 70 farklı ünite bulunacak. Ayrıca bunların her birinin kendine ait özellikleri bulunacak. Kimisi savunmada etkili iken, kimisi de saldırıda etkili olacak. Grafiklerde 3D yerine 2D tercih edilmiş ama yine de oldukça etkililer. Eğer oyun abartıldığı kadar varsa RPG ve RTS karışımı oyunlara yenilikler getirecek gibi gözüküyor. # 


FIRAT AKYILDIZ 


. Yı : id Softw. 
Return to Castle Wolfenstein a N 


Piyasaya çıkiş tarihi: 2001 başı 
I L K B A K I Ş Winpows 95/98 


FPS nedir ki, belki yeni kullanıcılar için sadece Half-Life'tir ama PC platformunda eski 
olanlar için tartışmasız Wolfenstein'dir. Bu oyun olmasaydı şu anda ne Half-Life'ı, ne 
de herhangi bir FPS'yi oynayabilirdiniz. PC oyun piyasasının canlanmasına, insanların kral Amiga'larını satıp PC almalarına neden olan oyunlardan biridir. Bunun yanında gerçek anlamda ilk 3D oyundur. Wok 
fenstein'ın ardından da, yine ID Software yapımı olan Doom ve Ouake geldi. Şimdi id Software ile Activision uzun bir aradan sonra Wolfenstein'ı bize geri getiriyor. 

İlk oyunda Nazilerin Wolfenstein adındaki kalesine sızmıştık. Son oyunda ise, isminden de anlaşılacağı gibi kaleye geri dönüyoruz. Oyunda yine ağırlıklı olarak Nazilerle savaşacağız ancak bunun yanında 
zombi gibi gerçek üstü düşmanlarla da karşılaşacağız. Oyunlarda kullanılan gerçek üstü düşmanlar atmosferi negatif yönde etkiliyor. Ouake'i seviyorum ama Ouake'deki bütün düşmanlar gerçek dışı. O zaman bu rahatsız etmiyor ama gerçek düşmanların arasına zombilerin karışması can sıkıcı. Özellikle Wolfenstein gibi atmosferi çok sağlam olan bir oyuna, bu yönde bir değişikliğin gerektiğini hiç sanmıyorum. 
Tahmin edeceğiniz gibi, Return to Castle Wolfenstein'da Ouake 3 motoru kullanılacak. Tabi motorun 
üzerinde birkaç geliştirme yapılacak. Haritalar genelde karanlık ve kahverengi ağırlıklı olacak. Bu da atmosferin derinleşmesini sağlayacak. Bunların yanında oyun genelde kapalı alanlarda geçse de, Unreal'daki 
gibi açık alanlar da görebileceğiz. Kullanacağımız silahlar ise genelde eski savaşlardan kalma olacak. Oyunda 

; gelişmiş bir yapay zeka kullanılacak ve bu oyuncuyu oldukça zorlayacak. Fizik modellemeleri de çok gerçekçi olacak. 
Mesela taşlık bir alana ateş ettiğinizde taşlar yerinden fırlayacak. id, tek kişilik oyun mod'unun yanı sıra, çok oyunculu oyun mod'larına da ağırlık verecek. Yalnız hemen Ouake 3 gibi olacak diye korkmayın. Return to Castle 
Wolfenstein'ın en can alıcı ve en çok ağırlık verilecek kısmı, tek kişilik oyun mod'u olacak. 


Firma tarafından yayınlanan ekran görüntülerine baka- : N 
rak 2001 yılının başına kadar iç geçirebilirsiniz. Umarım FPS' nin dedesi, bizim için güzel bir geri dönüş yapar. Bekliyoruz. #7 
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FIRAT AKYILDIZ 


Yapımcı ve yayıncı: Lucas Arts 


Esca pe From Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 
Di k i d İLK BAKIŞ vip eği 


O'li yılların başında, daha bir bacak boyundayken, soğuk bir akşamda cebim- 

de 3.5'luk disketlerle gayet sakin bilgisayarcıya girdim. Yıpranmasın diye naylonla kaplanmış olan oyun listesini elime aldım. Ne çektireceğime de tam karar 
vermemişim ya, sıradan göz gezdiriyordum oyunlara. Dedim ya zaten soğuk, 
hemen gözüm kapalı bir oyun çektirip, evde yumulmak istiyordum. X-Copy'den 
çıkan “doing” sesleri arasında listeye bakarken, Monkey Island diye bir oyun gördüm. Hemen ardından da, aaa dedim ne güzel maymunlu oyun, hemen çektireyim. Çalışacağından bile emin olmadığım birkaç diskete oyunu çektirdim ve koşarak eve gittim. Bilgisayarı açıp sürücüye disketi taktığımda, ilk başta 'bu 
soğukta şapşal bir oyun için mi o kadar uğraştım" dedim içimden ama bütün bir 
kış bu oyunun başında oturacağımı düşünmemiştim bile. Çizgi film gibi grafikleri, 
değişik bulmacaları ve esprili diyalogları ile o zamana kadar yapılan adventure 
oyunları içinde belki de en iyisiydi. O gün öylesine çektirdiğim bir oyunu, yıllar 
sonra da unutamayacağım aklıma gelmemişti hiç. 


GUYBRUSH TREEPWOOD GERİ GELVOR 
Oyun o kadar çok tutuldu ki, devamının yapılmaması gerçekten de mantıksız olurdu. Uzun bir aradan sonra oyunun 
2.si, ve yanılmıyorsam 96 yılında da 3.sü yapıldı. Şimdi de yine uzun bir bekleyişten sonra, oyunun 4.sü, yani Escape 
from Monkey Island geliyor. Episode | rezaletiyle kısa bir 
şok geçiren Lucas Arts, en sonunda sözünün geçtiği alana 
ağırlık vermeye karar verdi, iyi de yaptı. Oyun 3.sünün bittiği 
yerden devam ediyor. Elaine ile Guybrush artık evlidirler ve balayları için adadan bir süreliğine ayrılırlar. Geri döndüklerinde ise birkaç ufak gelişmeyle karşılaşırlar. Elaine'nin rakibi olan L.Charles, Elaine'nin öldüğünü 
duyurmuş ve halk da buna inanmıştır. Valiliğe geçen L.Charles, sadece vali olmakla kalmayıp, Elaine'nin güzelim villasını da yıktırmayı düşünmektedir. İşte bu noktada devreye adamımız Guybrush giriyor ve uzun bir 
maceraya atılıyor (işi ne zaten). 

- Bu oyun da 3 boyutlu 

- Hadi be ;) 

Escape from Monkey Island'daki en büyük yenilik, serinin önceki oyunlarının aksine tamamen 3D olması. 
Dolayısıyla oyunun grafik yapısı, Lucas Arts'ın bir diğer adventure oyunu olan Grim Fandango'ya oldukça 
benziyor. Buna karşın Monkey Island'ın çizgi film tarzı gra- 7 

in fikleri korunacak. Bu da eski oyunlardaki havanın bozulmamasını sağlayacak. Yine de ben oyunun iki boyutlu kalmasından yanaydım. Nedenine gelince; bir oyunun 
2D'den 3D'ye geçmesi, o oyunun yıpranmasına sebep oluyor. Karşılaştığınız oyun, eskiden hiç başından 
kalkmadan oynadığınız oyuna hiç mi hiç benzemiyor. Bunun yanında yüksek sistem ihtiyaçları da, 3. boyutun dezavantajlarından. Monkey Island 3, Pentium 133'de bile çalışırken, Escape from Monkey Island'ı takılmadan oynamanız için en az Pentium 2 - 300 gibi bir işlemciye sahip olmanız gerekecek. Bütün bunlara 
rağmen, oyun 3D'nin ve istediği yüksek sistemin hakkını veriyor. Detaylı kaplamaları, gerçek zamanlı ışıklandırmaları, özel efektleri ve insanı içine çeken derin ortamlarıyla, Escape from Monkey Island'ın grafikleri mükemmel olmaya çok yakın. Tüm bunların yanında, karakterlerin hareketleri de oldukça yumuşak. Bu 
konuda Grim Fandango'yu da geride bırakacak gibi görünüyor. 

Oyunun sesleri ve müzikleri için söylenecek çok fazla söz yok. Yine o eski şirin-sesler, ve oyunun havasına uygun neşeli müzikler, yeni oyunda da bulunacak. 


Monkey Island serisinin en önemli özelliklerin- 

4 den biri de esprili anlatımıdır. Yeni oyunda da eskisi gibi komik diyaloglara ve ilginç çözümlü bulmacalara rastlayacağız. Bu arada oyun süresinin, eskisine 
nazaran biraz daha uzatıldığını söylemeliyim. 


BEKLEMESEK OLMAZ Mi? 
Yazının başında da belirttiğim gibi, yeni oyundaki en önemli gelişme 3D olması. Bunun dışındaki her 
şey aynı bildiğiniz gibi. Oyun içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmüş olacak. 
Bizim de biraz daha beklememiz gerekecek. Di mi arkadaşlar? (3 
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Bir Ay Sınırsız internet! 


Li 27,500,000 TL karşılığında bir aylık ücretsiz Tru.net Internet paketi alarak abone olmak istiyorum. 


Abone formlarınız için faks numaramız: (212) 454-2188 


Ad Soyad '''''O9O9OoOoOO Görevi 
Yaşı 


poemt. —. - -——-.. Şehir: - - — - — PostaKodu 
Mel — — — —  - Faks — -- xi-mali 
Ü Faturanın şirket adına kesilmesini istiyorsanız, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtiniz. 
Vergi'Dairesi ———— — - <- -  - *V. Numarasi 


Abone bedelini o Lİ Banka hesabına yatırdım Ülihlas Magazin Yayıncılık A.Ş İş Bankası 


ihlas Magazin Yayıncılık A.Ş Garanti Bankası O Bakırköy Şubesi Hesap No: 430496 
Bahçekapı Şubesi Hesap No: 629 99 73 (İş Bankasındaki işlemlerinizden havale ücreti 
alınmayacaktır.) 


(Lütfen abone formuyla beraber banka dekontunu göndermeyi unutmayınız) 


Lİ Kredi kartı hesabımdan tahsil ediniz 
Lİ Master/Eurocard 


Kart No: Son Kullanma Tarihi: o / 


İmza; 
Aboneliğimin ayından itibaren başlamasını istiyorum. Son geçerlilik tarihi: 30 Eylül 2000 


bat Te (212) 454-2550 


1999 ve 2000 sayılarının herbiri 1,000,000 TL 


1999 2000 Dergi ulaştırma masrafları okuyucuya aittir. 
Ocak al Dergi ulaştırma tarifesi: 
li 1-5 adet dergi için: 1,000,000 TL, 5 adetten fazlası için ücretsiz. 
Şubat (Ulaştırma masraflarını dergi ücretine ilave etmeyi lütfen unutmayınız) 
GamePro CD 5 Ad Soyad 
Mart izi Adres 
Nisan SBS” 
GamePro CD 7 
Mayıs Turk.Net ikamet Füçan CD'si Posta Kodu C—ehir 
Haziran GameProcD8 Tel 
Poster pi v 
la Ihlas MagazinYayıncılık A.Ş. (GamePro) adına bankaya 


GamePro CD 9 
Poster 


TL ödeme yaptım. 

GamePro CD 10 LD Garanti Bankası Bahçekapı Şubesi 629 99 73 nolu hesap 

O İş Bankası Bakırköy Şubesi 430496 nolu hesap 

(İş Bankasındaki işlemlerinizden havale ücreti alınmayacaktır) 


(Dekontun kopyasını bu formla birlikte göndermeyi unutmayın) 


belirten bir dekont ile birlikte; 


Ekim O. TL kredi kartı hesabımdan alınız. 
Kasım O Visa O Master/Eurocard 

Kart No | || || | ILILILI İNME BEBE Ri 
NOT: Kutuların içinde yazılanlar İ i il s 
dergi ile beraber verilen eklerdir. Son Kullanma Tarihi | || (/ 8 
Lütfen hangi sayıları istediğinizi, ; 
kutuları işaretleyerek W ) belirtiniz. GamePro, Ihlas Medya Center, 29 Ekim Cd. No: 23 El 
Siparişlerinizi ödemeyi yaptığınızı 34530 Yenibosna-İstanbul adresine gönderebilirsiniz. ğ 


7 Faks: (212) 454-2188 imza 
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29 Ekim Caddesi No: 23 
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” Yayıncı: Microsot 


4 Yapımcı: Microsoft 
M © ! : Piyasaya çıkış tarihi: 2000 Sonbahar 
1 own İLK BAKIŞ vim iğ 


icrosoft tarafından yapılan Midtown Madness'ı çoğunuz duy- 
Mi sanıyorum. Midtown Madness daha önce denenmemiş olan bir şeyi denedi; şehir trafiğinde yarış. Belki Need for 
Speed I'den beri yarıştığınız arabaların haricinde, normal yol araçları var, ama tam anlamıyla şehirde yarışmıyorsunuz. Yani trafik 
ışıkları yok, yaya geçitleri yök, insanlar yok. Midtown Madness'da 
ise bunların hepsi vardı. Ancak görünüşte güzel gibi görünen;bu 
olaylar, uygulamaya geçince çok da başarılı olamadı. Çünkü'Microsoft pek de becerememişti bu trafik olayını. Trafik vardı ama siz 
pek hissedemiyordunuz. Grafikler ve sesler çok yavan kalıyordu, 
ki oyun fazla tutmadı. Oyunu aldıktan sonra, tam olarak bir kere 
bile oynamadan kenara attım. Gerçekten fazlasıyla sıkıcıydı. Şimdi 
ise, yapımcı firma Microsoft oyunun ikincisini piyasaya sürmek için 
hazırlanıyor ve her zamanki gibi çok iddialı konuşuyor. 
İlk oyunda bildiğiniz üzere, Chicago sokaklarında yarışıyorduk. 
Bu sefer ise Londra ve San Francisco sokaklarında yarışacağız. 
Oyunun grafik yapısı yeniden tasarlanmış. Şehirler eskisinden çok daha detaylı. Her iki 
şehirde de bulunan, bütün bilinen binalar oyunda yer alacak. Bu da gerçekçiliğin artmasını sağlayacak. Oyundan sıkılmayı engellemek için, tek kişilik oyunlara yeni mod'lar eklenecek. Bunların arasında görevli olanları da var. Dikkat ettiyseniz hangi oyunda fazla 
mod varsa, o oyundan daha zor sıkılırız, bu çok önemli. Mesela Need for Speed 4'de 
serinin eski oyunlarına nazaran, bir çok yeni mod var. Bunlardan en önemlisi ise carrier mod'u. Bu mod sayesinde oyunu şu an bile oynayabiliyorum sıkılmadan. Çünkü bir 
amacınız var. Sadece birinci ol dereceye gir değil. Dereceye girip, para kazanmak ve 
daha iyi arabalar almak. Neyse dağıtmayalım konuyu, Midtown Madness 2'deki yeniliklerden biri de gelişmiş yapay zeka, diğer bir deyişle Al. Şehir trafiğindeki araçlar, artık 
sarhoş gibi araba kullanmayacaklar ve daha kontrollü olacaklar. Ne yaparsak yapalım 
ezemediğimiz yayalarımız da daha gerçekçi davranacaklar. Oyuna 10 kadar da yeni —— ' 
araç eklenecek (Aston-Martin Vantage gibi canavar arabalar da buna dahil). Bunların yanında fizik kurallarına daha fazla önem verilecek. Seslerin de 
oyuna daha fazla uyumlu hale getirileceği söyleniyor. Böylelikle kendinizi yarıştığınız şehirde hissedeceksiniz. Ses konusuna önem gösterilse çok iyi 
olur, çünkü oyunun birincisindeki sesler, Commodore 64'de oynadığım Buggy Boy'dan daha kötüydü. Oyundaki yenilikler arasında, arabaların durup 
park edebilmesi de var. Bu da gerçekçiliğe bir artı daha kazandırıyor. Çünkü trafikteki araçların, hiç durmadan sürekli bir yukarı bir aşağı gitmesi insanı 
- rahatsız ediyordu. Ayrıca oyundaki görünmez 
duvarların kalkacağı da söyleniyor. Yani bir yöne giderken, karşınızda hiçbir şey yokken, diger tarafa geçememeniz gibi saçmalıklar olmayacak (hem de diğer taraftan sizin geldiğiniz 
yöne araçlar vızır vızır geçerken). Bunlardan 
ayrı olarak, oyunda artık şehri başından sonuna kadar 2 dakikada bitiremeyeceksiniz. Yani 
oynayacağınız alan daha da genişletilmiş. Hasar 
alma olayı da yeniden gözden geçirilmiş. Artık 
Carmageddon'da olduğu gibi arabanız çarptığı 
yerden hasar alacak. Mesela size kapı tarafından vurulursa kapı eğrilecek, yani eskisinde olduğu gibi arabanın tümü değil. El freni kullanımı da 
gerçeğe yakınlaştırılacak. 
Gördüğünüz gibi, oyun neredeyse tamamen baştan yapılıyor. Oyunu oynayabilmeniz için en azından 
Pentium Il 266 işlemcili bir sisteme sahip'olmanız 
gerekecek, tabi bir de iyi bir 3D hızlandırıcı karta. 
Umarım birincisinden çok daha zevkli ve kaliteli bir 


oyun olur. Gi 
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Yapımcı: Vicarious Visions 
Yayımcı: Vatical Entertainment 
Uzay Simülasyonu 


. İ 
Terminus İİ « Piyasaya çıkış tarihi: 2000 Sonbahar 
İ I L K B A K l $ Winbows 95/98 


ok yakın bir gelecekte bilgisayarlarımız yeni bir uzay simülasyonuna ev sahipliği yapacak... Tabii uzay simülasyonu denilince benim 
gibi bir “dinozor” hemen Wing Commander serisini oynadığı o eski ve 
mesut günleri anımsıyor! Laf aramızda, geçen sezon Wing Commander'ın filmini izledikten sonra gönlümdeki karizması bir parça da olsa 
sarsıldıktan sonra tekrar eski konumuna döndü. Terminus, Wing 
“Commander'ın bendeki yerini değiştirecek mi bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Ama en azından adını pek hoş karşılamadığımı belirtmem lazim! Neyse, bu bilinçaltı sapmalarımı bir kenara bırakacak olursak, oyunumuz 2197 yılında geçiyor. Fani insanoğlu eski bir uzaylı ırkın 
teknolojisini keşfettikten sonra (zaten hep böyle olur, kendi başımıza 


bir şey yapamayız) uzayın derinliklerine doğru ilerlemeye başlar. “Vorex” kapıların inşasıyla birlikte çok uzak mesafeler arasında rahatlıkla 
seyahat etme imkanı doğar. Bu geniş alemde iki önemli güç var: Otoriter olan United Earth League (Birleşik Dünya Ligi) ve bağımsızlık için 
mücadele veren Martian Consortium (Merih Konsorsiyumu). 


Uzayın Derinliklerinde... 
Oyunu test edenlerin belirttiğine göre uzay gemilerini istediğiniz gibi kullanabilmek için 
bir öğrenme sürecine katlanmak gerekiyormuş. Malum, uzayda yerçekimi olmadığı için 
tüm hareketler ve manevralar da otomatik olarak bu hayati gerçeğe bağlı oluyor. Fizikçi arkadaşlar momentum bahsinden yola çıkarak konuyu enine boyuna tartışabilirler; 
ama ben Terminus için gözünüzü korkutmak istemem. Söylenen şey sadece kontrole 
alışmanın bir miktar pratik istediği. Ayrıca uçuş dinamiğini ve zorluğunu ayarlamak gibi 
de opsiyonlarımız olacakmış. Tabii “Eğitim Akademisi” modu da acemi pilotlar için çok 
faydalı olabilir. Tabii bunların yanı sıra Vicarious Visions yetkilileri oyunla birlikte 200 
sayfalık bir kullanma kılavuzu olacağını duyurdular. Sanırım bu kalınlıktaki bir kılavuz sadece Terminus oyunu ve gerçek bir Boeing uçağı ile birlikte geliyordur... Şirketin genel 
müdürü Karthik Bala'nın açıklamasına göre bu kılavuzda sadece yeni oyuncular için degil, orta ve iyi seviyedeki pilotlar için de bilgiler Mei 

Oyunun önemli artılarından biri, önünüz- Didi 
de dört lee kariyer imkanının olması. Earth League ya da Maritan Consortium için pilotluk yapabileceğiniz gibi, bir korsan ya da bir uzay tüccarı da olabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız gemilerde tamamen kendi istediğiniz detayları ekleyebilmek gibi çok güzel bir sistem de düşünülmüş. Terminus'da beş tane farklı oyun 
modu tasarlanmış. İlki belirli bir senaryo akımının olduğu klasik bir “campaign” modu. Aslında bu klasiği diğer klasiklerden ayıran bir fark var: Senaryo doğrusal bir şekilde gitmiyor. Yani her oynadığınızda olaylar 
dizisi farklı gelişecek. Bunun nedeni de 4000 (baskı hatası yok yazı ile dört bin) alt senaryonun rastgele seçilerek kurgulanması. Görevlerinizdeki başarısızlıklarınız, NPC'lerle olan ilişkileriniz ya da NPC'lerin diğer 
NPC'lerle olan ilişkileri tüm bu alt senaryo seçimlerinde etkili olacak faktörler arasında... Kısacası, ileride 
Terminus manyağı olabilirim diyen azimli arkadaşlar, korkmayın sizlere aylar boyu yetecek kadar çok senaryo kombinasyonu mevcut olacak! Bu arada “campaign”in yanı sıra eğitim akademisi, serbest uçuş ve 
çok oyuncu (multiplayer) olmak üzere diğer üç modu da anımsatmak istiyorum. Serbest uçuş, diğer iki 
moda göre biraz daha ilgi çekici (tabii oyun çok oyunculu oyunların kurduysanız bu sözümü dikkate almayın) gibi. Bizlere Privateer'ı anımsatacak serbest uçuş modunda tupkı “campaing”nde olduğu gibi uzayın tozunu atacağız ama bu sefer işin içine görev kabul edip etmeme, evrendeki olayların gidişatını daha değişik 
şekillerde etkilemek gibi seçenekler girecek. Yaklaşık dört yüz ticari malın dolaşımda olduğu bir evrene dalıp korsanlık yapmak ya da namusunuzla ticaretle uğraşmak tamamen size kalmış. Terminus, sizlere son derece dinamik bir evren sunacak. Tabii bu ortamda yer alan dinamik bir ekonomiyi de göz ardı etmemek lazım. Ticari yeteneğinizi kullanarak uzayın zengin tüccarları arasına katılabilirsiniz. 


Akılı NELler... 


Oyunda yer alan NPC'ler biraz kinci olacak. Bu karakterlere olayları unutmama özelliği de eklendiği için yeri 
geldiğinde yaptıklarınız size mutluluk ya da öfke nöbetleri şeklinde sunulabilir! Oyunun dayandığı uzay haritası 
NASA'nın elindeki gerçek verilere dayanılarak hazırlanmış. Bunun yanı sıra firma, son derece dinamik, yaşayan 
bir evren tasarlamak için epeyce çaba sarf etmiş. Surround Sound sistemi olan Terminus'da grafik motoru 
D3D, Glide, OpenGL veya yazılım üzerinden çalışabilecekmiş. Ayrıca CD'de de tam bir “soundtrack”in yer alacağı gelen duyumlar arasında. Eğer Terminus'u test edenlerden ve firmadan gelen haberler doğruysa Terminus, 
a İ uzay simülasyonları alanında 2000'in favori oyunlarından biri olabilir. & 
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Gg) #PL CGAMLPAO 
O n b a k | Ş FIRAT AKYILDIZ 


Yayıncı: Infogrames 
Yapımcı: DarkWorks 


: Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 
| fi İLK BAKIŞ Winoows şiş 
fsane oyun Alone in the L/ 
Dark, tahmin bile ede- li 


meyeceğiniz kadar iyi bir şekilde 
geri dönüyor. Alone in the 
Dark ilk çıktığı zaman, gerçekten büyük bir etki yaratmıştı. Tabi bu da oyunun yapısından kaynaklanıyordu, 
daha önce hiç görmediğimiz 
değişik bir görüş açısı kullanılmıştı (Resident Evil'da olduğu gibi) ve her şey tamamen 3 boyutluydu. 

| Ayrıca oyun tamamen korku üzerine kuruluydu ve bunda da 
çok başarılıydı. Oyunun tutulmasının ardından, Alone in the 
Dark 2 ile Alone in the Dark 3 adı altında, 2 tane devam oyunu yapıldı ancak bu devam oyunları ilki kadar başarılı olamadı 
ve bir süre sonra Alone in the Dark unutuldu. Bu arada Resident Evil da, Alone in the Dark'dan devraldığı bayrağı bugüne 
kadar başarıyla getirdi. Zaten şu anda da türün en iyilerinden 
biri Resident Evil, bir de yine Alone in the Dark'ı çok fazla hatırlatan Nocturne var. Yalnız Alone in the Dark 4: The New Nightmare bu oyunların liderliğine son 
verecek gibi görünüyor. En azından ekran görüntüleri öyle gösteriyor. 

Oyun ilkiyle aynı mantık ve yapı üzerine kurulu olacak, dolayısıyla ilk oyundaki mükemmel atmosferi Alone in the Dark 4'de de bulabileceğiz. Zaten yapımcı firma DarkWorks'ün en çok dikkat ettiği 
olay da ilk oyunun havasını oyunculara verebilmek (yapılan devam oyunlarında en çok dikkat edilmesi gereken konu da bu sanırım). Serinin ilk oyunlarında yönettiğimiz karakter Dedektif Edward 
.Carnby, oyunun son versiyonunda da bizle birlikte olacak ancak bu sefer Edward Carnby'nin dışında 
karakterler de seçebileceğiz ve her karakterin kendine özgü bir senaryosu olacak. Hatırlarsanız Resident Evil'da da her iki karakter için farklı senaryolar vardı. Alone in the Dark 4 action özelliğinin yanı 

gü sıra, adventure öğeleri de içerecek. Bu aynı zamanda 
oyun içinde bulmacaların da bulunduğu anlamına geliyor. 
© Yeni oyunda 40'ın üzerinde silah kullanabileceksiniz ve yanınızda sınırlı sayıda araç taşıyabileceksiniz (yine 
Resident Evil'dan hatırlayabileceğiniz bir özellik). Şimdi gelelim oyunun en can alıcı kısmı olan grafiklerine. 
Son derece ayrıntılı kaplamalar, gerçek zamanlı gölgelendirmeler, dairesel objeler, grafiklerdeki güzelliklerden sadece bir kaçı. Bunların yanında, Nocturne'da olduğu gibi karakterle arka plan arasında yumuşak 
bir geçiş olacak. Yani Resident Evil'da olduğu gibi karakteriniz arka plandan bağımsız görünmeyecek. Dolayısıyla gölgelendirmeler de karakterinizin üzerine birebir yansıyacak. Grafiklerdeki en büyük artılardan 
biri de gerçekçi dokular. Neredeyse fotoğraf kalitesine yaklaşan ortamlar gerçekten çok etkileyici görünüyor (ortamları sadece görmekle kalmayacaksınız, aynı zamanda etkileşime de girebileceksiniz. Mesela ateş ettiğiniz zaman, vurduğunuz yerde izler kalacak ve bu izler diğer oyunlarda olduğu gibi bir 
süre sonra silinmeyecek). Oyundaki güzel ayrıntılardan biri de, karakteriniz için |00'den fazla ölüm 
animasyonu hazırlanmış olması. Oyunun sistem ihtiyaçlarını ise düşünmek bile istemiyorum. Çıkınca 
bakacağız artık. : 

Şu ana kadar elimizde olan bilgiler bunlar. Alone in the Dark 4: The new Nightmare, 2000 yılının 
sonlarına doğru piyasaya sürülmüş olacak. Umarım başarılı bir devam oyunu olur, ki öyle de olacağa 
benziyor. Şimdilik sadece ekran görüntülerine bakıp, “bunlar ara demolardan di mi' diye sorun. & 
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İİ KAYA ALİ SÖNMEZ 


m Yapımcı: Pyro Studios 
Bi » Yayıncı: Eidos 
m Strateji 
s Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 


mandme ? 
d, 
ULU! 


idos gene yaptı yapacağını ve en son E3 fuarında Commandos 
dlı oyunun yeni versiyonunu önümüzdeki aylarda çıkaracağını duyurdu. Hatta ve hatta fuarda ziyaretçilere yeni Commandos 
oyununu oynama fırsatını bile tanıdı. Yeni Commandos'u tek kelime ile ifade etmek gerekirse; muhteşem diyebilirim! Bildiğiniz gibi 
ilk Commandos oyunu, Commandos: Behind The Enemy Lines, 
bundan yaklaşık 2 sene kadarönce piyasaya çıkmıştı. Ancak bu 
yeni Commandos oyunu piyasada neredeyse hiç olmayan bir türdü ve getirecekleri tartışılabilirdi. Oyun çıktıktan sonra her ne kadar stratejiye dayalı olsa da o zamanlar da ortada kaynayan nere- di 
deyse tüm strateji —ve hatta diğer oyunların da- arasından 
sıyrılarak bir hit olmuştu. Oyun gerek grafikleri,'detayları, konulari, gerekse değişik karakterleri, yapay zekası ve öynanabilirliği ile 
zirveye yerleşmiş, rakiplerine bir örnek oluşturmuştu. Tek bir kusuru vardı (ki bunun da kusur olduğu söylenemez): oyun çok zordu ve sadece mouse ile oynamak imkansızdı. Kesinlikle mouse ve 
klavye arasında bir senkronizasyon yaratmanız gerekliydi. Daha 
çoğu oyünsever ilk oyunu bitirememişti ki Eidos yaklaşık 8 ay kadar sonra oyuna yeni bir görev paketi çıkarttı. Adı Commandos 


tüm faktörler ise tamamıyla bizim aleyhimizde. Yeni oyunla 
beraber birçok yeni tema da karşımıza çıkıyor. Serinin son 
oyununda ilk bölümlerdeki karakterlerinize yenileri de ekleniyor. Yeni askerleriniz arasında bir hırsız, çekici bir bayan ve bir köpek de olacak artık. Tabii ki hepsi her 
bölümde tam tekmil karşınıza çıkmayacaklar. Daha önce de olduğu gibi kimin hangi bölümde görevi varsa 
oyun otomatik olarak o askerleri size verecek! Ayrıca yeni bir özellik olarak takımdaki askerler aralarında 
silah alışverişi yapabilecekler. Yani 
Sniper'ın tüfeğini alıp Tiny'e verebileceksiniz. Bence hoş bir özellik. 
Commandos 2'de de daha önceki 


Commandos 2. & 
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Call Of The Duty idi. Bu görev paketi alışılmışın dışında ilk oyunun CD'sini istemiyordu ancak bu oyunun 
da eksi yanları vardı tabii ki. Mesela oyun çok zordu (ilkinden de zor"). 

Ve sonunda Eidos firması Amerika'daki E3 fuarında Commandos 2'yi piyasaya çıkaracağını duyurdu. 
Günümüzde hiçbir firma kendi oyununa kötü demiyor ancak Commandos 2, aynı Eidos'un dediği gibi harikulade olmuşa benziyor. Yeni Commandos oyununun konusunu Şu sıralar çoğu oyunda işlenen İkinci 
Dünya Savaşı oluşturuyor. Tabii yine siz bir ülkenin tarafındasınız ve Alman'lar başta olmak üzere diğer 
devletlerle de (Japonya gibi) mücadeleye giriyorsunuz. Ama galiba serinin son oyununu çok satılır yapacak 
ilk faktör grafikleri olacak! En son oynadığım Sudden Strike oyunu bile Commandos 2'nin yanında yaya kalacak galiba! İlk iki Commandos oyununda da olan güzel bina tasarımları, karda kalan ayak izleri vb. gibi 
birçok özellik serinin ikinci oyununda çok daha ileri düzeyde olacak. Tabii ki yeni nesil 3D kartlara verilen 
destek artacak ve bu sayede daha net ve daha yüksek çözünürlükte oynayabilme şansı doğacak. Serinin 
yeni oyununda öncekilere göre kat kat fazla action öğeleri kullanılıyor. Bu tabii ki düşman askerlerin sayısının ve yapay zekalarının (Al) geliştirilmesiyle gerçeklekleşecek. Artık ortalıkta öyle avanak avanak gezen 
devriyeler bulamayacağız. Kafanızı çıkardığınız yerde askerler ateşe başlayacaklar. Sizin de tahmin ettiğiniz 
gibi Commandos 2 önceki oyunlara göre daha da zorlu olacak çünkü demin de bahsettiğim gibi hem asker 
sayısı artırılmış, hem yapay zeka geliştirilmiş, hem de kullanılan silahlar geliştirilmiş! Zorluk konusunda tek 
olumlu özellik tamamen yenilenen oyun motoru sayesinde oyunu daha hızlı oynayabilecek olmamız. Diğer 


versiyonlarda olduğu gibi çok çeşitli araçları kullanabileceksiniz. Ancak yeni 
oyunla beraber araçların sayısı da artmış haliyle. Kullanabileceğiniz araçlar arasında jeepler, kamyonlar, tanklar, botlar, gemiler ve arabalar da bulunacak! Bu 
araçların hepsi İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış gerçek modeller olacak 
(Willys jeep, Panzer lll tank, Mercedes L3000 kamyon gibi). Her zaman olduğu 
gibi Commandos 2'de de hem single hem de multiplayer olarak oynama şansınız 
bulunmakta. Commandos 2'nin şimdiye kadar çıkmış en iyi Commandos oyunu 
olacağı kesin gibi görünüyor. Eğer Eidos firması vaat ettiklerini gerçekleştirirse 
(ki bunu yapmış görünüyor) bu oyun da bir hit olacaktır merak etmeyin. Oyunun çıkmasına birkaç ay kaldı ve bence dişinizi sıkıp beklemeye değecek bir oyun 
olacaktır. Özellikle strateji severlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun 


MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Yeni ekonominin ufku sınırsız. Peki, sınırsızlık uzaklık mı, 
erişilmezlik mi demek? 
Bütünleşmiş Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 
kullanan profesyoneller için değil. 


Bilişim 2000: Yeni Ekonominin Teknoloji Platformu. 
Geleceğimize bugünden uzanan köprü, 6-10 Eylül 2000'd 
yüzbini aşkın profesyonel ziyaretçiye açılacak. 


Dünya teknoloji devleri bir kez daha ürünlerle, yeni fikirlerle, 
yeni bilgilerle, yeni iş fırsatlarıyla Avrasya'nın en büyük 
organizasyonunda bir araya gelecek. 


Göreceksiniz... 


Sınırsız ufuklar size Bilişim 2000 kadar yakın. 
Buluşmak üzere. 


Bilişim 2000 


A CeBİT Event 


TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü 
6 - 10 Eylül 2000 / İstanbul 


www.bilisim2000.com.tr 
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İLETİŞİM SPONSORU 
:. Probil ELEKTRONİK MEDYA 
BİLGİ SİSTEMİ 
ALTYAPI SPONSORU 
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EĞORSORİ TÜRKÇE YİKAMA SERVİSİ i 
ÜRÜN VE HİZMET SPONSORLARI 


© AÇIK RADYO e BENETTON e BORUSAN LOJİSTİK 
© DOLUCA e E-DİZAYN e EFES PİLSEN e EKO DAĞITIM 
© ENEL e GMX FREE WEB MAİL e İZLEM INTERNATIONAL 
© MBS e MICROSOFT e STRATEJİ MORİ 
© SUN MICROSYSTEMS e SUPERONLİNE 


KATILIMCI 
15.08.2000 Tarihi itibari ile 


91 NUMARA YAYINCILIK - HEARST © 36 Al YAZILMEVİ © AP.C.e ACSON GSM AKSESUARLARI 
© ADIM/ALLTEC e AKAY BİLGİSAYAR e AKFA BİLGİSAYAR e AKSİS © ALBİM © ALCATEL 


#COLUMBUS IT PARTNER e COMP2000 e COMPAÇ e COMPUTER ASSOCİATES 
* COMSAT TÜRKİYE e COPTEK MÜHENDİSLİK e CORBUSS e CORNİNG 
« CPVISION BİLGİ TEKNOLOJİLERİ e ÇÖZÜM HOLDİNG © DAS/IXOS e DATAGATE 
© DATASERV e DATASET © DATATEKNİK © DEKSAR © DEMİRBANK BİREYSEL -DEMİR YATIRIM. 


© ERİCSSON e ERPA MONİTÖR VE PRİNTER LABORATUARI © ERSA İTHALAT 
© ESCORT ENERJİ © ESTAP © EUTRONSRL © EXACT SOFTWARE © FİNANSBANK 
* FUJİTSU SIEMENS COMPUTERS © FURKAN ELEKTRONİK © © GARANTİ 
» GEDİK YARIM e GENPA COM BİLGİ LETİŞİM e GESA e GLOBAL ONE e GLOBALSOFT 
© GLOBALSTAR/TE.SA.M. T.U.R.K e GMP TEKNİK ATILIM e GOLD BİLGİSAYAR 

» GORDİON BİLGİ HİZMET e GÖNPA e HÜRRİYETİM e IBM TÜRK © ICS © IFOGATE-ERA 
© IS e MS YAZILIM e INFONET # İNTCOM e NTELNET, TELSOFT © İNTERLİNE © NTELLECT 
© INTRAKETS e İNTERPRO e İDE YAPI e İHLAS MEDYA GRUBU © İHLASNET.NET 
© İKTİSAT YATIRIM © İLAB © İLETİM YAYINCILIK © İMG BİLİŞİM YAYINLARI © İNFİNA YAZILIM 
© İNFOGATE-ERA e İNFORM e İNFORMATİK/DATAGRAFİK © İNTERPROBIS e İSBİ 
© İSNET ELEKTRONİK © İZLEM INTERNATİONAL © KABLONET © KARE ELEKTRONİK © KAREL 
e KART-SİS e KETS e KEYSOFT e KOÇ SİSTEM e KODAK-METROPOL e KOM-SİS e KOMSA 
* KONT BİLGİSAYAR e KOYUNCU ELEKTRONİK e KVK e LİKOM e LOGİN 
« LOGO BUSİNESS SOLUTIONS © MAKELSAN © MANAS e MASCOM BİLGİSAYAR 
© MASTER GUARD e MASTER REKLAM e MBS BİLGİSAYAR e MBS BİLİŞİM 
© MEGA-REHEATER © MELSOFT YAZILIM © MERPA İLETİŞİM SİSTEMLERİ « MERİDYEN 
© MERİT TELEKOM-3D e METEKSAN SİSTEM e MİCRONET e MİCROSOFT 
* MİKRO YAZILIM EVİ e MİKROSAY e MİLLİYET e MİRA TELEKOM e MOSS 
© MOTOROLA e MULTIMEDYA © MURANOCAM VE GSM VİTRİNLERİ © NEBİM YAZILIM 
© NETPA e NETRON e NETSER KOMÜNİKASYONS NETSİS © NETSOFT © NOKLA © NOKTAKOM 


ŞİRKETLER 

© ÖZER YAYINLARI e ÖZKAYNAK-İNTERAKTİF EĞİTİM e PAKART e PANCOM 
© PANDA SOFTWARE TÜRKİYE e PASİFİK BİLGİSAYAR e PERMAK MAKİNA © PHLPS 
* PORCAN e PROBİL BİLGİ İŞLEM e PRODATA e PROFEN e PROFİLO TELRA 

* PROGRESS SOFTWARE © PROSOFT e PRP MULTİMEDYA © ÇAD © RADİKAL © REMVAC 
© RENKO e ROMAR e ROTA YAYINCILIK © RUMELİ YAZILIM e SABAH e SANOR BİLİŞİM 
© SAP BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ e SAYTEK e SCALA TÜRKİYE e SEBIT e SENTEZ YAZILIM 
© SETKOM ŞİRKETLER GRUBU e SFS ŞİRKETLER GRUBU © SİEMENS e SİSTEMA 
© SİSTEM YAYINCILIK e SİTE NET e SKYBİLİŞİM ve MULTIMEDYA © STAR DISITAL e STAR GAZETESİ 


ARAŞTIRMA © VERİ MARKET 
© VERİTEK e VERİSOFT e VESTEL BİLİŞİM e VESTELNET e VİOLE BİLGİSAYAR 


© VOGEL YAYINCILIK e VISIONS e YAPI KREDİ BANKASI e YENİ BİNYI. 
TEKNOLOJİ MERKEZİ t 


© YENİNET İLETİŞİM e YİMPAŞNETe YÜKSEK 
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ALP BURAK BEDER 


ms Yapımcı ve yayıncı: ValuSoft 
sFPS 

s Multiplayer 

m Piyasada 


VILINAM: 


BLACK OPS 


| eba bir türlü vazgeçemediği malzemesi Vietnam, aslında kısa 
Amerikan tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden biri. Film endüstrisi bunun 
farkında olmayabilir ama oyun endüstrisindeki zeki Amerikalı'lar bunu biliyor 
olmalılar ki, pek öyle “Vietnam kahramanı Amerika'lı” konulu oyun yapmıyor- 
lar. Vietnam: Blackops, son yıllarda, NAM (Diğer adıyla Napalm)'den sonra çısi kan ilk Vietnam konulu oyun. Ve oyun yapımcılarının neden bu konuya sıcak 
bakmadıklarını anlatırcasına kötü bir yapım. 

Vietnam: Blackops'un yapımcısı, “Bir kere de adam gibi bir oyun yapsalar kafamı kırarım-Soft”, diğer 
adıyla “ValuSoft.” 

Vietnam: Blackops'da, bozguna uğrayan bir Amerikan birliğinde sağ kalan yalnız âskeri oynuyorsunuz. 
Hayatta kalmak için tek şansınız kaçmak ve sizi ülkenize geri götürecek bir helikopteri yakalayabilmek. 
Ne var ki, karşınızda pek çok çekik gözlü engel var ve böyle bir ortamda yaşayabilmek için güçlü silahlar ve bombalardan çok daha fazlasına, canavar gibi bir sisteme sahip olmanız gerekli. Çünkü; muhtemelen bir tek ValuSoft'un bilgisayarlarında sorunsuz çalışan oyunun sistem optimizasyonları o kadar kötü ki, 
hiç de iç açıcı olmayan görselliği zaman zaman GeFor- 

Gi, ce ekran kartı ve P İll işlemciyi bile zorluyor. 
© Sistem Üstelik Önünd kullanılan grafik motoru o kadar baştan savma bir görüntü arz ediyor ki 
Gereksinimleri görsel hataların bulunmadığı bir sahne yakaladığınızda kendinizi şanslı sayıyorsunuz. İçiçe 


Pentium 266 geçmiş, yekvücut, pürneşe poligonlara mı şaşırırsınız, öldüğünde yere düşeceğine havada 
32 MBRAM Asılı kalan Vietnam'lı kontrgerillalara mı... Soluk renklerin kötü tasarlanmış 3D çizimlerin 
üzerinde elişi kağıdı gibi durduğunu oyunun ekran görüntülerine bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz ama kulaklarınızın çekeceklerini hışırtısından başka bir sesi olmayan bu sayfadan 
size anlatabilmek epey zor. Aa, iyi fikir: Bu sayfayı katlayıp birbirine sürtün, işte, silah sesleri onun gibi bir 
şey. Sesler içinde iyi olabilenler sadece ortam sesleri ama onlar da 
çok çeşitli olmadığı için bir süre sonra bayabilirler. Bando müziklerine ise on, bilemediniz on beş saniyeden fazla dayanamayacaksınız. 

Kontrollerin dengesizliği yüzünden, karakterinizin zaten hiç gerçekçi olmayan hareketlerini idare edebilmek iyice zorlaşıyor. Oynadığınız zavallı Amerikan askeri o kadar korkmuş ki, sanki siz 
kontrol etmeseniz kendiliğinden koşarak kaçacakmış gibi anlamsızca hızlı hareket ediyor. 

Sonuçta elimizde tanıdık bir firmanın kötü oyunlarından biri daha duruyor. Vietnam: Blackops, biraz da olsa, Vietnam'ın kendine 
has atmosferini monitörünüzden dışarı yansıtabiliyor ama e bu. 
FPS açlığı çekiyorsanız, oynayacak bir şey kalmadıysa göz atabilirsiniz ama Amerika'nın bile yaralı 
ayrıldığı bu macera sizi ve bilgisayarınızı fena hırpalayabilir, benden söylemesi. G 


100 MB HDD 


ValuSoft'un ilginç grafik motoru soluk 
renkler, başarısız 3D çizimler ve bir 
yığın hatayla beyninizi zonklatacak kadar kötü. 


Uyarı: Müzikler, Silah ve patlama sesleri kulaklarınızda giderilemeyecek 
tahribata yol açabilir. Sesler sadece 
ortam seslerinde başarılı olabilmiş 
ama kalıcı bir başarı değil bu. 


KONTROL 1.0 


Aşırı hassas kontroller yüzünden istediğiniz hareketleri yapamayacaksınız. 
Düşmana gizlice yaklaşmak, kutuların 
üstüne çıkmak, koşarken ateş etmek 
gibi iyi kontrol gerektiren hareketlerin hepsini unutun. 


EGLENCE 1.5 


Vietnam'da neler olduğunu çok merak ediyorsanız Oliver Stone'un "Platoon'unu veya Vietnam konulu yüz- 

ki > 9: lerce belgeselden birini seyredin. FPS 

508 Bu adamın Moonwalker filminden baran bir Michael Jackson Gala açlığından mideniz içeri çekildiyse alın 
f oynayın. 
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3. yüzyıl. İnsan ırkı uzun araştırmaların sonunda hedefine 
Dul ve ışık hızı sınırını aşmıştır. Işık hızı, insanoğlunun 
uzayın sınırlarını zorlama hayalini yerine getirmesine olanak 
tanışmıştır. Bilinmeyenin keşfi böylece başlar ama uzayın derinliklerinde insan ırkını bekleyenler korkulanın gerçek oldugunun ispatından başka bir şey değildir. Birincisi: Dehşetli gücüyle, teknolojisi insanlığın teknolojisinden çok ileri bir uzaylı 
ırkı gerçekten vardır. Geleceğin uzay filoları, gezegen gezegen 
dolaşırken eski bir uygarlığın yıkıntılarıyla karşılaşır. Daha sonra bulunan her bir yıkıntı göstermiştir ki, tüm evren Hedoth 
isimli, işi gücü kendinden güçsüz ırkları yok etmek olan bir uygarlığın tehdidi altında bulunduğudur. 
Bu sırada keşifleri gerçekleştiren uzay filosu, üç büyük şirketin ortaklaşa oluşturduğu 
aa bir filodur: Rimtech, Mil-Agro ve Neuropa. Filo bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere ve 
Pentium 200 HMedoth'un teknolojisini de ele geçirmeyi amaçlayarak araştırmalarını hızlandırır. Ve bir 
gün Hedoth ırkının yaşadığı bölge bulunur. Artık herşey çetin bir savaş için hazırlanmaya 
başlanmıştır. Fakat ilk uzay gemileri bölgeyi gördüklerinde dünyaya gönderdikleri mesaj 
8X CD-ROM beklenenden ip çok farklıdır: Yalnızız, burada kimse yok! Hedoth bütün teknolojisini, savaş | * 

msi makinelerini, üretim merkezlerini ve zenginliklerini bırakarak bölgeyi terk etmiştir. 

Yapılacak tek bir şey kalmıştır. Hedoth'un arkasında bıraktığı herşeyi toplamak. İşte bu noktada üç şirket 
birbirine girerler ve kazanılmamış bir savaşın ganimetlerini paylaşamadıkları için birbirlerine girerler. 

Oyundaki birbirine düşman üç gücün hikayesi işte bu. Her zaman dengeli davranmayı tercih eden Rimtech'leri, saldırganlığıyla ünlü Mil-Agro'ları veya üstün teknolojileri sayesinde savaşlarda gizliliği de yerine getirebilen Neuropa'lardan birini seçerek başladığınız Metal Fatigue, gelecekte geçen bir 3D RTS. Oyuna başlarken seçtiğiniz tarafa bağlı olarak, oyundaki görevleriniz, silahlarınız ve birimleriniz de birbirinden farklı. 

Klasik RTS mantığıyla birimler, binalar inşa ettiğiniz Metal Fatigue'de, tanklar ve robotlarla savaşacak, harvester'larla enerji toplayacaksınız. Buraya kadar her şeyi diğer oyunlardan biliyorsunuz. Farklı olan, Combot 
adı erilen robotların üretiminde kullandığınız teknoloji. Bir robotu değişik parçaları bir araya getirerek üretebilirsiniz. Mesela silah taşıyan kolu için pek çok seçeneğiniz olduğu gibi, robotunuz için farklı başlar, farklı bacaklar kullanabilirsiniz. Bu parçaların kombinasyonları sayesinde çok çeşitli robotlar üretebilme şansınız var. 
Bu özelliği Warzone 2100 oyunundan hatırlayabilirsiniz. Warzone 2100 oyunundan hatırlayacağınız tek özellik bu da değil. Metal Fatigue'deki savaş ve üretim birimleri de sanki Warzone'dan fırlayıp gelmişler gibi. 

Metal Fatigue'daki ilginç özelliklerden diğeri savaşların havada, yer altında ve yer üstünde, aynı anda ger- 


Sistem 


32 MBRAM 


çekleşebilmesi. Harita ekranı da bu yüzden üç yüzeyi de görmenizi sağlayacak kısayol tuşlarına sahip. Oyunun ilk bölümlerinde bu savaşlar sizi 
oldukça zorlayacaktır ama birimlere alışmanız ve Combot üretiminde 
ustalaşmanızla işler yoluna girecektir. 

Oyunda harvester'larla yüzeye çıkmış lavlardan enerji çekiyorsunuz. 
Oyundaki kaynak yönetiminin tamamı da bundan ibaret. 

Metal Fatigue 3D grafikleriyle fazla etkileyici olamasa da, grafiklerin özellikle savaşlardaki canlılığı ve renkliliği hiç fena durmuyor. 
Kamera açıları oldukça sınırlı olan MF'da, Ground Control'deki gibi 


A Oyun başlar başlamaz Harvester üretip Lava'lardan enerji 
toplamaya başlayın. 


birimlerinizin burnunun dibine giremiyorsunuz ya da kamerayı çok 
esnek biçimde hareket ettiremiyorsunuz belki ama grafiklerdeki hiçbir şey göz zevkinizi rahatsız etmeyecek. 
Kontroller oldukça rahat ve alıştığınızda da bir prob- 
5 eminiz kalmayacaktır. Fakat birimlerinize rotalar çizmekte, gökyüzü, yer ve yer altı katmanlarına geçişlerde 
sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

Oyunla veya atmosferle pek bir alakası olmayan müzikler yine de kaliteli yapımlar ve sesler de, özellikle savaşlarda fena değil. Fakat çoğu zaman dikkatinizi dağıtan 

müziği kapatmak isteyeceksiniz. 

Metal Fatigue 3D RTS'ler arasında, biraz geriden gelen teknolojisi ve fazla kuvvetli olmayan çekiciliğiyle, 

fazla kalıcı olmasa da yerini alıyor. Daha iyi alternatifleri olsa da ilginç özellikleriyle sizi uzun süre 
kendisine bağlayabilir. (3 
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Fazla esnek olmayan kamera açıları ve 
yetersiz zoom özellikeriyle grafikler 
çok başarılı olmasa da renkliliği ve 
canlılığıyla göz dolduruyor. 


Müzikler oldukça sağlam fakat nedense oyunla pek bir alakası yok. Sesler 
özellikle savaşlar sırasında kulağa oldukça hoş geliyor fakat genelde vasatı 
aştığı söylenemez. 


KONTROL 4.0 


Birimlerin yönlendirilmesi ve katman- 
lar arası geçişler kolay değil belki ama 
alıştığınızda iyi bir RTS m 
hissedeceksiniz. 


Belki piyasadaki en iyi 3D RTS bu degil ama grafik ve kontrollerindeki ufak 
sorunlarına  alıştığınızda uzun süre 
kendisine bağlayacak potansiyele sahip bir oyun. Denemekten zarar görmeyeceksiniz. 
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& 


kında vizyona girecek olan Chicken Run filminin oyunu yapılsaydı ne gibi bir şey olurdu sorusunun cevabı bu satırlarda saklı. Aslında Chicken Run Funpack tam anlamıyla bir oyun sayılmaz. Hatta adı üzerinde 
bir nevi eğlence paketi. İçerisinde oynayabileceğiniz iki farklı “oyuncuk”u da barındıran bu paket daha çok küçük yaştaki dostlarımız için hazırlanmış. Paket, beceri ve zekâya dayanan iki oyunun dışında Chicken Run fil 
minden fragmanlar, masaüstünüz için Chicken Run ikonları, sesleri, duvar kağıtları, fare işaretçileri ve müzik 
CD'lerinizi çalmak içn kullanabileceğiniz bir CD Player programı (Rocky's radio) içeriyor. 


Sistem 
Gereksinimleri 


Pentium 133 


Bir Kaçışm Anatomisi... ww 
Aardman Studios şirketi 72'den bu yana özel bir elastik maddeden oluşturduğu şirin karakterleri 
film karelerine hapsederek görsel animasyon harikaları haline getiriyor. Chicken Run ise şirketin 


iç Ayan çektiği ilk uzun metrajlı film olma özelliğine sahip. Her filmin olduğu gibi Chicken Run'ın da bir 


KONTROL EĞLENCE 


Üzerinde ünlem Süel beliren tahtaları yenileyin. 


ği 100 MB HDD senaryosu var: 1950'li yıllarda Yorkshire'da bir tavuk çiftliğinde inanılması güç bir durum aşanmaktadır. “Bi lar, çiftliğin sahibi şeytan Twe- 
Ty: g M a Sİ 


A Rocky ve Ginger'in önderliğinde kaçış planları yapmaya başlarlar. 


vukları ekranın sağ tarafına aktarmak. Bunun için oyunun gittikçe 
zorlaşan bölümlerinde istenilen miktarda tavuğu belirli zamanda 
tramplenden zıplatarak çitten aşırmanız gerekiyor. Yere düşen tavuk ise kaçamamış oluyor ve yere çok tavuk düşürürseniz bölümde kurtarmanız gereken tavuk sayısını yakalama ve dolayısıyla bölümü geçme ihtimaliniz düşüyor. 


“ — Tavukları Küçümsemeyin! 
Diğer oyunumuz Run Chicken Run'daki amacımız ise ekranın üst tarafından ekranın altındaki çıkış kapısına 
doğru yürüyerek ya da koşarak gelen tavukların labirentte bulunan çukurlara düşmesini önlemek ve onları 
çıkışa yönlendirmek. Bunun için yine ekranın üst tarafında yer alan ve sürekli yenilenen üç adet tahtayı kul 
lanmanız gerekiyor. Tahtalar tavukları belli yönlere yönlendirecek şekilde oldukları için çukurlara yerleştirilirken bu 
yönlerin göz önüne alınması gerekiyor. Spring Chicken'de olduğu 
>. gibi bu oyunda da bölüm geçme mantığı var ve bölümler ilerleb dikçe zorlaşıyorlar. 
Ana menüde yer alan diğer üç seçenek sırayla: 
Chickenizer: Bilgisayarınız için masaüstü için duvar 
kağıtları, sesler, fare işaretçileri ve ikonlar yer alıyor. Bu 
'/ bölüm sayesinde başka herhangi bir programa gerek kalma- 
3 / dan masaüst ünüze Chicken Run temaları yerleştirebilirsiniz. 
: 4 Fowl Play: Bu bölümde Chicken Run filminden kısa süreli 
” 5 fragmanlar yer alıyor. Film hakkında fikir almanız ya da seyrettiy- 
“ : seniz filmi anımsamanız için bu fragmanları mutlaka izlemelisiniz. 
Egg Savers: Masaüstü Chicken Run temalarınızı bu bölümde yer alan 
üç ayrı Chicken Run ekran koruyucusundan biri ile süsleyebilirsiniz. 


Ne Yani Tavukları Yemeyelim mi? 

Chicken Run Funpack; filmi seyredip tavukların kaçışında rol oynamak, zavallı gördükleri tavuklara yardım etmek isteyen vejeteryan azınlık için şüphesiz bir başyapıt. Bunun yanında yazının başında değindiğim gibi küçük yaştaki kardeşlerimiz için de biçilmiş kaftan. Ama açıkçası 
verilen parayı haketmeyeceğini düşünüyorum. Oyunlar oldukça basit ve pek de parlak değiller. Ayrıca; paketteki fragmanlar filmin Video CD'sini ya da DVD'sini alanlar için gereksiz ve 
geriye kalanlar da İnternet üzerinden edinilebilir olduğundan Chicken Run Funpaek içerik 
olarak biraz sönük kalmış. /7 
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edy'nin egemenliği altında inim inim inlemekteyken ve toplu katliam tehlikesiyle karşı karşıyayken aralarından sıyrılan iki kahraman tavuk, 
# 


Chicken Run Funpack'in içinde yer alan iki oyunda tavukların kaçışına yardım ediyorsunuz. Ana menüde yer 
alan 5 seçenekten ikisinde oyunlar yer alıyor. Spring Chicken oyununda amacınız ekranın Zi tarafında ra alan ta- 


2 boyutlu yüksek çözünürlüklü imi ikler göze hoş gözüküyor fakat hepsi bu 
işte. Zaten daha fazlasını beklemek de 
haksızlık olur sanırım. Ne de olsa bir 
eğlence paketi. Eğlendirmesi amaçlanmış göz doldurması değil. 


Grafikler için geçerli olan şey ses 
efektleri için de aynen geçerli. Müzikler ise doğrudan filmden alındıkları 
için kulağa hoş geliyorlar. 


KONTROL O... ...4.0 


Arabirimin sade olması güzel, aradığınıza rahatça erişebiliyorsunuz. Oyun 
kontrollerinin basit olması sayesinde 
çok küçük yaşlara hitap edilebilmiş. 


EĞLENCE ; . 3.5 


Bu bir eğlence paketi ve bol bol eğlence içermesi gerekiyor ancak ne derece eğlenceli olduğu tartışılır. 
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rn 3D grafikler! 


ein oyuücu Moon Hatta latin ekran sarar Pi 


Gazete, Dergi Bayilerinde ve Bilgisayar Oyunu Satiş Noktalarında 


Pkoinceleme 


ıl 2506... Dünya bir çöl gezegeni haline geldi sonunda. 

i Genetik ve çevre mühendisliğindeki olağanüstü gelişmelere rağmen ağır çevre kirliliği ve aşırı nüfus artışı Dünya'yı 
insanın yaşamasına elverişsiz hale getirdi. Ozon tabakası 
kendisini bile koruyamayacak kadar inceldiğinden Dünya 
güneş ışığının radyasyonunu doğrudan alıyor ve her geçen 
gün daha zehirli bir atmosferle çevreleniyordu. Seçkinler sınıfı, kubbeleri (dome) inşa etmeseydi kuşkusuz milyarlarca 
insan ölümle yüz yüze gelecekti. Ancak kubbelerin dışında 
ölümle yüz yüze olan milyarlarca insan daha vardı. Çoğunlugu oluşturan bu insanlar dünya üzerine gelişigüzel dağılmışlardı ve zar 
zor da olsa yaşamlarını sürdürüyorlardı. 

Kubbeler koruyucu görevlerinin yanında içeridekiler ve dışarıdakiler olarak insanları 
iki sınıfa ayırmıştı. Buysa zamanla yeni bir politik yapıyı beraberinde getirdi. İçerisi şüphesiz 
dışarıya göre çok daha güvenli ve rahattı. Bu ortamdan faydalanan kubbe insanları bürokrasiyi sağlamışlar, böylece daha düzenli ve sorunsuz bir yaşama sahip 
b şar di JDA (ovian Detention Authority) denen gizli ve askeri adalet me- 
| kanizması düzenin önemli parçalarından biriydi. JDA, içerinin 
güvenliğini sağlamak için dışarıyı da denetliyordu ancak zamanla 
Pentium 11 233 aşırıya kaçarak zaten dışarıda yaşam savaşlarını verirken binbir 
güçlükle mücadele etmek zorunda olan insanlar üzerinde tehdit 
oluşturmaya başladı. 

Dışarıda ise tam anlamıyla bir kaos hakimdi. İnsanlar kabilelere ayrılmışlardı ve her bir kabilenin yaşayışı kendine özgüydü. Kurallar ve cezalar 
yoktu, gücü olan istediğini elde edebiliyordu. İçinde bulundukları çilekeş ortam 
acımasız bir öğretmendi aynı zamanda. Hayatta kalmayı öğrenemeyen cezasını 
ağır ödüyordu. Bir gün JDA gelip de tepelerine binince yaşamları iki kat daha zoraştı ama bu karşılıksız kalamazdı. Dışarıdaki insanların Kubbe kurallarına göre 
yargılanıp cezalandırılmaları büyük haksızlıktı ve çok geçmeden asiler (Sprawlers) 
bütün kabilelerin desteğini alarak bu haksızlığa baş kaldırdılar. Onlar için JDA'yla 


10000 © 


64 MB RAM 
650 MB HDD 


: İEP A Lj 
savaşmak doğanın bozuk dengesiyle savaşmaktan farklı olmayacaktı ve muhtaç ol- - Birimleri bu kadar yakından görmek hiçbir avantaj sağlamıyor. Oyunu seyretmek Yerdukları kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttu... ine oynayın! 


Kacar las ne Dev kristal kubbeleri Omikron: The Nomad Soul'den hatırlayanlar olacaktır. Bu mistik oyunun 

öyküsünde de tıpkı Dark Reign 2'deki gibi doğal dengeleri bozulan bir dünyada son umut olarak inşa edilen kubbelere rastlıyoruz. Yine de DR2'nin pek özgün olmayan öyküsü diğer RTS'ler göz önüne alındığında fazla bile özgün sayılabilir. Aslına bakılırsa gelecekte geçen ve temelinde iki-üç askeri 
gücün arasındaki hakimiyet mücadelesi yatan bir RTS oyununda öykünün oyuna birşeyler kazandırması beklenmez genelde. Bu yüzden piyasa, öyküleri üç-dört cümleyle ifade edilebilen RTS'lerle dolu. Ayrıca çoğu kişi için grafiklerin, seslerin yanında konu ve öykünün hiçbir önemi yok zaten. “Grafikler güzel olsun yeter” anlayışında olan tonlarca insan var. 

DR2 tipik bir 3D.RTS olarak tanımlanabilir. Oynanışı klasik RTS anlayışına (kaynak topla - 
üret — savaş) dayanıyor. Bu bakımdan DR2; Warzone 2100, Wargames ve Earth 2150 gibi oyunlarla hemen hemen aynı çizgide. Kaynağımız Taelon denen bir tür kristal ve hemen her RTS'de 
olduğu gibi olaylar bu kaynağın çevresinde dönüyor. Sonuç olarak ne kadar Taelon toplarsak o 
kadar gelişip güçleniyoruz. Gelişmek için yine diğer RTS'lerin hemen hepsinde olan Command Center 
ve Refinery inşa etmemiz gerekiyor. İnşaat yapmak için Construction Rig denen birimleri kullanıyoruz. 
Construction Rig'ler binaların yapısına katıldıklarından her bir bina için yeni bir Construction Rig'e gereksinim duyuyoruz. Solar Array, Camera Tower gibi küçük yapılarda ise bu gereksinimi duymuyoruz, 
tek bir Construction Rig ile bütün küçük yapıları inşa etmemiz mümkün. 

Tek kişilik oyun seçeneğinde (Campaign) öykü 
DR2'nin görev tabanlı yapısına uygun olarak görevlere göre dağılım ve gelişme gösteriyor. Bütün 
RTS'lerde olduğu gibi savaşan her bir taraf için 
farklı görevler var. 20'şer adet JDA ve Sprawlers 
görevlerinde yapılması gerekenler render edilmiş 

animasyonlar yardımıyla görev öncesi brifinglerinde anlatılıyor. Çok kişilik oyun seçeneği (Multipla- 

- yer) artık standart hale gelmiş olan Internet (WON) ve Network (LAN) ortamları üzerinde oynanabiliyor. Ana menüdeki Instant Action seçeneği ise belirlediğiniz harita ve koşullarda bilgisayar rakipleriyle karşılıklı oyun oynamanızı sağlıyor (bildiğimiz Skirmish işte). Multiplayer ve Instant Action 
seçenekleri maksimum 8 oyuncuyu destekliyor ve her iki oyun seçeneği 3 farklı mod ve 4 farklı ruleset (kural) ile oynanabiliyor. 
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HASAN BAŞARAN 


Yapımcı: Pandemic Studios 
Yayıncı: Activision 

3DRTS 

Multiplayer 

Piyasada 


MW) ler inşa etmeniz gerektiğinde üsse dönüp savaşı kendi haline bı- 
4 rakmanız gerekirdi ve bazen savaş alanına geri döndüğünüzde 
geç kaldığınızı ve ordunuzun yer ile yeksan olduğunu görüp küplere binerdiniz. İşte Building Management bunun 
önüne geçerek tüm bina kontrollerini üsse dönmenizi gerektirmeyecek şekilde basit bir panel yardımıyla yapabilmenize imkân veriyor. 
Ayrıca mevcut binalarınızın ne durumda olduğunu yine üsse dönmeden görebiliyorsunuz. 

DR2'yi, GeForce 2 ya da Voodoo 5'i olan konfigürasyon canavarı 
bir bilgisayarda oynamaya kalkarsanız Pandemic Studios'un DR2'ye 
olan aşırı güveninin nereden kaynaklandığını görürsünüz. Grafikler göz 
kamaştırıcı derecede güzel. Öyle ki daha önce herhangi bir 3D RT- 
S'nin grafikleri için “bu kadarı da fazla” diye düşünmediyseniz DR2 
için çok daha fazlasını düşüneceksiniz demektir. Ben kendi açımdan ilk 
defa her perspektiften göze hoş gözükebilen grafiklerle karşılaştığımı söyleyebilirim. Birimlerin burnunun dibine kadar girdiğinizde bile önceki oyunlardan aşina olduğunuz düşük çözünürlüklü, bulanık ya da donuk görüntülerle 
karşılaşmıyorsunuz. Üzerinde özellikle uğraşıldığı belli olan irili ufaklı ayrıntılar oyuna müthiş bir görsel zenginlik kazandırmışlar. Işık, yansıma ve duman efektlerinde de olağanüstü bir 
başarı yakalanmış. Ne yazık ki bazı kusurlar da var. Harita tasarımlarında az Sayıda poligon kullanımından kaynaklanan “köşe bolluğu” yüzünden grafikler zaman zaman tuhaf gözükebili- ' 
yor. Bunun yanında bir de cırt renklerin kullanılması grafikleri E D7 
fantazi havasına sokmuş. Kısaca DR2 gösterişli ama gerçekçi- a k z 
likten biraz uzak grafiklere sahip. Görsel başarıyı gölgelemeyecek kadar başarılı bir ses atmosferi oluşturulmuş. 

Pandemic Studios, 3D RTS'leri “oynanamaz” ya da “zor oynanır” kılan kontrol sorunlarının önüne biraz olsun 
geçebilmiş. Özellikle üç tuşlu ve tekerlekli bir fare ile kameraya ve oyuna hakim olmanız gayet kolay. Kamera kontrollerinde; tekerleği çevirerek görüntüyü belli bir açıyla yaklaştırıp uzaklaştırabilirken (zoom in-out), farenin ortanca 
tuşunu basılı tutarak görüntüyü sağa ve sola çevirmeniz, sağ tuşunu basılı tutarak da oyun ekranında ileri-geri ve saga-sola hareket etmeniz mümkün. 

Dark Reign 2, arabirime dayalı birkaç yenilik içeriyor. Al konusunda da bir miktar gelişmeden söz edilebilir. Ancak oynanışta özgünlük yakalamak gibi bir amaç güdülmemiş ve neredeyse herşey önceki RTS ve 3D RTS'lerden 
kopya edilmiş. Oynarken sürekli önceki oyunlari anımsıyorsünuz ve bu bir yerden sonra nostaljik bir hal almaya 
başlıyor ve en kötüsü çoğumuz nostaljiden pek hoşlanmıyoruz... Dark Reign 2, Homeworld'den sonra 3D RTS'ler 
için ikinci bir kazanç. Belki bir başyapıt değil ama 3D RTS'lerin klasik RTS'lerin yanında yavaş yavaş yerini almaya 

ii AM başladığını gösteren kaliteli bir örnek. # 
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DR2'nin oynanışını farklı kılan iki önemli yenilik var. Bunlar kısaca Sguad ve Building Management 
(Takım Ve Bina Yönetimi olarak adlandırılıyorlar). Sguad Management sayesinde birimlerinizi özel BY j 
lara ayırabiliyor ve bu grupların ne durumda olduklarını peşlerinde gezinmeye gerek kalmadan öğrenebiliyorsunuz. Ekranın sağ altındaki panelin solunda yer alan 5 bölme 5 ayrı grubu temsil ediyor. Bu grupları seçmek istediğinizde pratik bir şekilde ilgili bölmeyi seçmeniz yeterli. Bunun dışında birimlerinizi belli 
davranış kalıplarına sokarak stratejinize uygun hareket etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Beş farklı davranış 
kalıbı var: Scout, Defender, Skirmisher, Warrior ve Terminator (Defansif stratejiden ofansife doğru). 
iB Oyun ekranının sol altında ayrı bir panel olarak yer alan Building Management, RTS'lerin büyük 
£İ saçmalıklarından birine çözüm olarak düşünülmüş. Normalde savaş sırasında yeni yapılar ya da birim- 


RTS'de üçüncü boyut eğer çok gerçekçi bir sanal evren oluşturmayacaksa 
kullanılmasının bir anlamı kalmıyor bana kalırsa. DR2'nin grafikleri üçüncü 
boyutun RTS'ye kazandırması gereken 
gerçekçilikten yoksunlar. Genel olarak 
kullanılan renklerden tutun da, eblek 
yapı ve birim modellemelerine kadar 
bir çok bakımdan “çizgi filmimsi” bir 
hava var oyunda. Gerçek bir savaşın 
içinde olduğunuz hissine kapılmıyorsunuz bir türlü, 


Bir oyunun sesleri ne kadar muhteşem 
olursa olsun tek başına o oyunu satın 
aldırtmaya yetmez. İşte DR? için de bu 
aynen geçerli. Efektler, seslendirmeler, 
müzikler herbiri ayrı ayrı başarılılar. 
Ama oyunu satın aldırtacak olan şey 
büyük ihtimalle sadece güzel grafikleri 
olacak. 


KONTROL 4.0 


Pandemic Studios kameraya işlevli ve 
basit bir kullanım kazandırmış. Bu yüzden oyunu kontrol altına almakta pek 
zorluk çekmeyeceksiniz. Arabirime 
eklenen Building Management ve Sguad Management sistemleri gerçekten 
çok iyi düşünülmüş ve oyunu daha kolay oynanır hale getiriyorlar. Rally Point ve Waypoints gibi akıllıca eklemelerle neredeyse üsse hiç uğramadan, 
doğrudan savaşa odaklanarak görevi 
başarıyla tamamlayabiliyorsunuz. 


EĞLENCE 4.5 


Daha önce hiç RTS oynamamış biri 
için tadına doyum olmayacak bir oynanışı var DR2'nin. Ama sözgelimi sade-. 
ce Starcraft'l oynamış biri DR2'ye iştahla bakamaz. Bizim. gibiler içi 


tiklerinin fazla zevk alamayacakları bir 
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round Control'ün öyküsü de tıpkı Dark Reign 2 gibi klasik savaşan iki 
G.., temeline oturmuş, Cravyen Corporation adı verilen askeri organizasyonla Order of the New Dawn denilen teknolojik ve dini oluşum 
arasındaki savaşı konu alıyor. Yine her iki tarafın birbirine göre avantajları 
söz konusu. Oynanışta ilk olarak kaynak topla - üret - savaş mantığına 
dayanan klasik RTS anlayışının yerine Myth'in RTS'ye kazandırdığı 
doğrudan stratejik savaşa dönük oyun anlayışının benimsenmiş olması 
göze çarpıyor. Dune 2'yi izleyen stratejilerde üs inşa etmek için kullandığımız alanlar Myth'i izleyen Ground Control'da savaş meydanınına dahil olmuşlar. Bu da kaynak toplamanın, binalar inşa edip birimler üretmenin yerini meydan savaşlarının aldığını gösteriyor. 
Böylece oyuncu doğrudan savaşa odaklanarak bir anlamda yükünü 
hafifletmiş oluyor. 

Görevlere ilk başladığınızda haritada hiç askeriniz olmuyor. Askerlerinizi “Drop Ship” denen ve StarShip Troopers adlı müthiş filmden hatırlayacağımız taşıyıcı gemiler yardımıyla savaş alanına indiriyorsunuz. Kendiliğinden gruplara ayrılmış olarak alana inen birimler üzerinde ayrıca bir gruplama 
yapmak sözkonusu değil. Her grup dört ayrı branştan birine ait olacak şekilde 
bir takım oluşturuyor. Oyunda Infantry (piyadeler), Assault (saldırı amaçlı askeri kara taşıtları), Support (destek birimleri), Aerodyne (Hava taşıtları) 
branşlarının herbiri kendine özgü bir ikonla gösteriliyor. Bu da takımların yönetimini epey kolaylaştırıyor. Ekranın alt-orta kısmında yer alan ikonlar sayesinde kontrol edeceğiniz takımı seçebilir ve ayrıca takımlarınızın ne durumda 
oldukları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Takımlarınızın davranış şekillerini belirleyebilmek için oyun ekranının sağ 
tarafında bulunan paneli kullanacaksnız. Bu panel üç kısımdan oluşuyor. Birinci £ Gemtemitei iin kentini vet bileğiilzeimiz 
kısım olan Attack Mode takımınızın saldırı durumunda takınacağı tavrı belirlemenize yarıyor. Takım 
Free Fire'da düşmanı görür görmez, Return Fire'de ise kendisine ateş açıldığında ateş eder. Hold fire'da ise sizden yeni bir emir alana kadar ateş etmez. İkinci kısım Movement Mode takımınızın çevrede nasıl hareket edeceğini belirliyor. Takım Defensive Movement'da dikkatli hareket eder ve gördüğü anda düşmana yönelir. Offensive Movement'da istediğiniz yere giderken kendisine ateş açılsa 
bile durmaz ve sadece Attack Mode'da Return Fire aktifse karşılık verir. Hold Position'da ise olduğu yerde sabit olarak kalır. 
Üçüncü kısım Formation ise diziliş şekillerini 
belirlemenize yarıyor. Takım üyeleri Box'da 
kutu şeklinde, Line'da çizgi şeklinde ve Column'da blok şeklinde dizilir. 


Sistem Oyun ekranı ise 5 kısımdan oluşmakta: Ortada ekranın neredeyse tamamını 
kaplayan savaş alanı görüntüsü, sol altta küçük taktik haritası, sol üstte Drops- 
Pentium 200 hip'leri alana indirmek için kullanacağınız düğme/düğmeler, orta alt kısımda takım 
yönetiminde kullanacağınız düğmeler ve sağ tarafta takım davranışını belirlemeye 
yarayan Sguad Behaviour paneli yer alıyor. Bu 5 kısım pratik, anlaşılması ve kullanımı kolay bir arabirim oluşturmuşlar. Oynanabilirlik de 
böylece biraz olsun yükselmiş. 

Üç boyutlu bir oyunda oynanabilirliği düşürmesi ihtimali en yüksek 
olan etken alışılagelmiş bir şekilde kamera kontrolleri. FPS gibi tek bakış 
açısının kullanıldığı oyunlar hariç neredeyse bütün 3D oyunlarda ve özellikle de 3D RTS'lerde kamera kontrollerinin optimize edilememesi yüzünden çoğu kez oynanabilirlik yerlerde sürünüyor. DR2 ve Ground Control 
ne yazık ki bu geleneği bozabilmiş değiller. Ground Control'de olayları yakından takip etmek uğruna birimlerle aynı yükseklik seviyesine gelip FPS 
kontrolleriyle hareket etmeye başladığınızda savaş alanını üstten izometrik 
olarak gösteren bakış açısının ne büyük bir nimet olduğunu anlıyorsunuz. 
Çünkü birimlere ne kadar yakın'olursanız hakimiyetiniz o oranda azalıyor 
ve en kötüsü"planladığınız stratejiden uzaklaşıyorsunuz. Ground Control'ü 
büyük bir oyun yapan en büyük etken grafiklerdeki ayrıntılar ama oyunu 
sürekli tam üstten izometrik olarak oynadığınızda bu ayrıntıları göremiyorsunuz. Bu,da Ground Control'u göründüğünden daha küçük bir oyun 
yapıyor. Kısaca Ground Control'ü süper grafiklerinin ultra, mega ayrıntılarını görmek için alanlar oyunu FPS niyetine oynayabilirler. 
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gerçek dışı görüntülerle karşılaşmıyorsunuz. Bu açıdan Ground 
Control, DR2'den bir adım önde gözüküyor. Bütün tasarımlarda 
gösterilen özenin izlerine rastlamanız mümkün. Işık efektleri en 
az DR2'dekiler kadar başarılı fakat duman ve toz bulutu gibi parçacık efektleri kusursuz kelimesini hak ediyor. İlk defa savaş alanının üzerinde hareket eden bulutların gölgesini görüyoruz. İnanılmaz güzel bir şey bu! Birimlerin haritada hareket ederken 
arkalarında bıraktıkları tekerlek izleri gibi daha pek çok gerçekçi 
ayrıntı Ground Control'u herkesin görmesi gereken bir görsel 
şova çeviriyor. Bunun yanında “her güzel grafikli oyunun en az 
bir kusuru vardır” sözü Ground Control ile güncellik kazanıyor. 


memize izin veren geleneksel 3D hatasının yanında harita tasarımlarında her ne kadar hata sayılmasa da aşırı bir yuvarlaklık hakim. Sivri bir yer şekline rastlamıyorsunuz. Güneş ışığının j 
haritadaki etkileri görülmeye değer ancak Güneş'e doğru:baltığınızda gözünüze çarpan müthiş aydınlık ters yöne baktığınızda bir. 
şey tarafından absorbe ediliyormuşçasına yerini karanlığa bırakı-. 
yor. Güneşe doğru öğle saatleri yaşanıyorken başınızı geriye çe- 

M.E z virdiğinizde neredeyse akşam saatleri yaşanıyormuş gibi oluyor. 
Ses efektleri di enaz er ikler kadar ii ama seslendirmeler pek parlak sayılmaz. Örneğin piyadelerin ölürken çıkardığı sesler komik olduğu kadar kulak tırmalayıcı aynı zamanda. Üç boyutlu ve gerçekçi ses atmosferi yakalanmış gibi gözüküyor fakat bazı durumlarda gerçek dışı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz 
(haritada gözünüzle gördüğünüz patlamaların vb. çok büyük olsalar 
da seslerinin size ulaşmaması gibi). Müzikler ses atmosferini tamamlıyorlar fakat önceki oyunlar sayesinde kulağımızın alıştığı tür- 
den olmaları yüzünden oyuna pek bir şey kazandırdıkları söylenemez. Aslında bana kalırsa üzerinde durulması gereken şey 
müziklerin güzel ya da etkileyici olup olmadıkları değil, gerekli olup 
olmadıkları. Düşünsenize savaşın ortasındasınız ve bir yanda ortalık 
kan gölüne dönerken diğer yanda fon müziği ortalığı inletiyor. Var 
mı böyle bir savaş ya? Ayrıca diyelim ki savaşın ortasında durup dururken müzik dinleme gereksinimi duydum; niye 
Iron Maiden'dan Be Oıuick Or Be Dead'i ya da Hammerfall'dan At The End Of The Rainbow'u dinlemek yerine | 
filmlerden kalma basit bir fon müziği dinleyeyim ki? Niye 
ha niyeeee?”? 

Ground Control güzel oyun, hoş oyun ancak herşeyden önce bir 3D RTS. Bu da demek oluyor ki oyunun 
hiçbir eksiği olmasa bile kontrolleri zor ve dolayısıyla oynanabilirliği de düşük. Oyunu almaya karar verirken gözününde bulundurmanız gereken ilk şey bu. İkincisi; oyun 
göze olduğu kadar cebe de hitap ediyor; Yani 
Ground Control'ü tam anlamıyla oynamış olmak 
için öncelikle üstün performans gösteren bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Özet olarak oyu- 

z nun ihtiyaç duyduğu minimum konfigürasyonu 
en az üçe katlayan vE sisteme hip değilseniz hevesinizi kırmak gibi olacak ama oyundan uzak durun. Ancak konfigürasyonunuz ne olursa olsun; aradığınız sizi ekran başına çivileyecek, bütün gününüzü ve günlerinizi alacak; bir oyunsa Sudden Strike ve Red Alert 2'yi bekleyin çünkü ne Ground Control ne DR2 ne de 
hiçbir 3D RTS uzun süre oynanabilecek derecede “büyümüş oyun”lar değiller. Son söz olarak Grgund 
Control ödediğiniz paranın karşılığını fazlasıyla verecek kaliteli bir oyun. Eğer satın alacaksanız; | | 

a) Sunduğu eşsiz görsel şöleni kaçırmamak için, 

b) Myth serisini örnek alıp klasik RTS anlayışını dışlayarak birbirinin kopyası olan onca RTS ve 3D RT- 
S'nin arasıda tadılması gereken yeni bir lezzet olduğu için alın. G 
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Binaların, yapıların vb. içinden poligonları tek tek sayarak geçebil- 


yi daha hoş gelen müziklere sahip 


SES KONTROL EĞLENCE 


Açıkçası oyunun grafikleri bir 3D RTS oyunu için mükemmelden bile daha ötede değerlendirilebilecek kadar kaliteli. Bir-iki eksiklik ve hatayı gözardı ettiğinizde bugüne kadar böyle grafikler görmediğiniz 
sonucuna ulaşabiliyorsunuz. Birimlere ve yapılara ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın piksel piksel ayrışan 


GRAFİK 5.0 


3D hızlandırıcı kartları en ufak zerresi- 
ne kadar kullanıyormuş izlenimi veren 
grafiklere sahip. Parlak renklerin kullanıldığı gerçekçi ve güzel ötesi ortamlarda çok iyi modellenmiş ve inanılmaz 
ince ayrıntılara sahip birim ve yapıların, 
can'alıcı ışık, yansıma, duman ve parçacık efektleri arasında dansına tanık olu- 


yorsunuz ve bu dansı istediğiniz bakış 


açısından izlemeniz mümkün. 


fakat ses efektleri ve özellikle seslendirmeler sönük kalıyor. Her ne kadar 
3D ses yapısı kullanılmış olsa da bu 3D 
ses yapısını açığa çıkaracak kalitede ses 
efektleri kullanılmadığından gerçekçi 
ve üç boyutlu ses atmosferi tam anlamıyla yakalanamamış. 


KONTROL 4.0 


Massive Entertainment da kamera 
kontrollerini kolaylaştırmayı akıl etmiş 
fakat kontolleri klavyeye bağımlı olmaktan kurtaramamış. Bu yüzden oyuna hakim olmakta az da olsa güçlükle 
karşilaşabilirsiniz. Ayrıca çok fazla biri- 


İ mi yönetmek zorunda kaldığınızda bu 
© birimleri 


düzene sokup, sağladığınız 
düzeni korumanız ve aynı zamanda 
strateji belirlemeniz çok zor. 


EĞLENCE 4.0 


Oyunun klasik RTS kalıplarını dışlayıp 
Myth serisinin yaptığı gibi oyuncuyu savaşın stratejik yönüne odaklaması güzel ama çoğu zaman oyuncunun strateji kurmasına gerek kalmadan savaş 
bitiyor. Bunun yanında üç boyutlu ortamda strateji belirlemenin pek kolay 
olmâdığını da unutmamak lazım. 
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izgi roman kahramanlarının bir bir oyun dünyasına zıplamaya başladığı 

günleri yaşıyoruz. İşte böyle bir ortamda Spider Man, Super Man,“Zeyna 
derken aslında biz Türk halkının biraz yabancı olduğu bir çizgi romanın öyküsü; KISS Psycho Circus: The Nightmare Child, oyun dünyasına sıkı bir giriş 
yaptı. Oyun, fantastik öyküsünün sağlamlığının yanı sıra orijinal karakter tasarımları veklanları ile de oyun dünyasının ilgisini üzerine çekmiş durumda. 
Oyun, sadece çizgi romanların moda olduğu değil, aynı zamanda 3D 
shootem up'ların da moda olduğu bir oyun dünyasına doğru bir zamanda doğru bir giriş yapmış bulunuyor. Aylar öncesinden demosunu oynadığımız günlerde bizi büyük beklentiler içine sokan oyun bakalım bu 
beklentimizi ne kadar karşılamış. 


Sistem 
i Korkunun İçine Dalın 


© Pentium 266 266 Oyunun fantastik hikayesi iki dünya arasındaki ilginç ve 
esrarengiz karakterlerin mücadelesi şeklinde geçiyor. İyi- 


İGHTMARE: “HILD 
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liklerin önderi ve ilahi gücü sayılan Elder, kötülerin elin- ğ i & i 
350 MBHDD den bir tek sizin çabalarınızla kurtulabilir. Bu kurtarma ER 
8XCD-ROM çabalarının bir sonuca varması için çirkin ama bilge bü- 03 


yücünün falını iyice dinlemek gerekiyor. Geleceği okuyan bu ölümlü ama 
korkutan hatun geleceğinize bir göz atarken, aslında sizin oyun içindeki kaderinizi belirliyor. Issız sokaklardan, devasa şatolardan ve kan kokusu sin- ma 
miş havadan nasıl korunacağınızı, örümcek ayaklı palyaçolardan, alev saçan 
sürüngenlerden nasıl kurtulacağınızı bulmak da size kalıyor. 


Işık, Motor, Kamera! e : 2. 


Elder'i bulmak ve korumak amacıyla, kahramanımız “The Nightmare Child” : 
doğaüstü güçlerini de kullanarak önüne çıkan yaratıkları öldürmek ve evre- | “© m İM GEMİ a İN ee ei 
162 “ Li Ar EE ISI 


nin kurtuluşunu sağlamak zorundadır. Çünkü Elder'in kurtuluşu demek evrenin kurtuluşu demektir. Büyücünün anlattıklarını göz ardı ederseniz, dört  Kaışılaşabileceğiniz en güçlü mutantlardan birisi. Ama o da tek atışta ölenlerden. 

; -<) kahramandan birini seçip adrenalin yüklü bir maceraya atılmamanız için hiç bir sebep yok. 
Seçtiğiniz her karakter dört ana elementten birini temsil ediyor ve gücünü bu elementten 
alıyor. Celestial'lerin temsilcisi Andy Chang, Demon'ların güçlü ismi Gabe Gordo, Starbearer'ların ürkütücü kişiliği Pablo Ramirez ya da The Beast King'in karizmatik delikanlısı Patrick Scott. Hangisini seçerseniz seçin 
fark etmeyecek. Amacınız evreni istilası altına almaya çalışan bu korku sirkinin yaratıklarını yok etmek olacak. 
Ana menüde karşınıza gelen bölümlerden hangisini seçerseniz seçin. Her 
karakter istediği bir yerden oyuna 
başlayabiliyor. İster Lullaby, isterseniz 
Cold Sweat. Bu seçim sadece size nereden başlayacağınızı seçme şansı veriyor. Nereden başlarsanız başlayın bütün bölümleri sırasıyla 
oynuyorsunuz. Oyunun multiplayer desteği de azımsanmayacak kadar iyi. Half-Life'ın yerini tutar 
mı bilemem ama değişiklik isteyenler için bire bir. Değişik map'leri ve büyüleyici ortamıyla onli- - 
ne oyun dünyasında da kendine bir yer edinebilir. Biz ofiste arkadaşlarla yaptığımız deathmatch'lerda 
zevkten dört köşe olduk. Özellikle Alp ve Furkan birlikte “Ooo benii beynimden vurduuu” şarkısını 
söylerken. 


Carip Ama Cerçek 

First person shooter tarzı oyun, az da olsa RPG öğeleri içeriyor. Kahramanın kişilik özellikleri oyun 
ilerledikçe gelişiyor. Zaten başka türlü bu kadar çok yaratıkla başa çıkması da imkansız gibi görünüyor. Yani oyuna başladığınızda (seçtiğiniz karaktere göre) sadece bir silahınız bazen hiçbir şeyiniz veya sadece tek bir zırhınız olabiliyor. Gerçi bu durum çok uzun sürmüyor. Bulduğunuz her yeni zırh- 


hl95 Fenomeni 


Oyimumuzun konusunu daha iyi anlayabilmek 
için, KİSS isimli çizgi romanın tozlu sayfalarına ve 
oluşum hikayesine şöyle bir göz atmak gerekiyor. 
Todd iilcFarlene'nin bu çizgi romanının esin kaynağı 1973 yılında kurulmuş bir rock grubu. Sayıları çok olmamakla birlikte fanatik bir dinleyici kitlesi bulunan KIS5, biri bayan dört kişiden oluşu- 


yor. biyim tarzları, müzikleri ve ilginç surat makyaiları ile sıra dışı bir grup. Çizgi roman da, gru 
bunun hayat felsefesinden yola çıkarak hayatı ve 
evreni değişik bir bakış açısıyla yorumlayan; fantastik dünyanızın kapılarını sonuna kadar zorlayan, korku-gerilim öğeleriyle yoğrulmuş bir bilim-kurgu romanı. 


GAMEPRO EYLÜL 2000 


tan ve silahlarla birlikte yardımcı silahlardan sonra yetenekleriniz artarken inventory'niz de doldukça 
doluyor. Mesela ilk başladığınızda zıpladığınızda çıkamadığınız yükseltilere, bulduğunuz botlarda rahatlıkla zıplayabilirsiniz. Ya da mekanlara ve yaratıklara daha uzaktan bakabilmeniz için gerekli olan yakın 
mesafe görüş açısına, bulacağınız kartal başı ile sahip olabilirsiniz. Ayrıca kahramanların her birinin 
kendine has özellikleri var. Bu da ait olduğu klanın ve gücünü aldığı elementin özelliklerine göre değişiyor. Kimisi balta kullanmakta kendini geliştirmişken kimisi de kırbaç kullanımı konusunda kendini 
yetiştirmiş, garip ama gerçek. 
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OĞUZHAN ÖZDEMİR 


KONTROL EĞLENCE 


s Yapımcı: Third Law 
s Yayıncı: Gathering of Developers 


Doğru Zaman, Doğru Yer. Peki Ya Diğer Doğrular ? 


Oyun, doğru zaman ve doğru yerde bulunmasının dışında çok da doğru şeyler yapmış görünmüyor. İnsanlara oyun mantığı açısından pek bir farklılık sunmayan oyunda: hikayeyi unutup oyuna 
daldığınızda sizi bekleyen tek şey önünüze gelen yaratıkları öldürmek ve birkaç kolu indirmekten 
ötesi değil. Belki oyunun resmi sitesinde de söylendiği gibi ekranda o an için diğer oyular da olmadığı kadar canavar size saldırıyor ama hepsi de hemen hemen tek bir atışla yere düşecek kadar 
güçsüz ve zeka fukarasılar. Ayrıca bölüm sonundaki boss'ların sizi diğer yaratıklara göre biraz daha 
fazla zorlayacağını sanırken onların da diğerlerinden farklı GRAFİK ||0OÇ©0O0O((35) 
olmadığını görüyorsunuz. Yaratıklarla ilgili başka bir handiağ z z # ei Ne o'lavların hali? Ya o duvardan çıkan 
kap da, bölümler ilerlemesine rağmen sürekli aynı ucubeler- e : sikir İE 
vi alev efekti neyin nesi? Beğenilesi bir 
le savaşıyor olmanız. Bunun yanında yaratıkların sizi korkut- . i 
eğ, tek silahlardan çıkan dumanla efektleri 
mak için tasarlanmış oldukları gayet açık. Zaman zaman Heiği Kl, 
Gi ğ N var. Kaplamaların birleşim yerlerindeki 
irkilmemek ve karşınıza birden bire çıkan yaratıklardan sert geçişler ve yaratıkların köşeli gökorkmamak elde değil. Oyun orijinal konusuna yakışmayacak şekilde silah seçimlerinde orijinal tercihler yapama- © çüntüleri insana grafikler üzerinde pek 
mış. Ünreal ile büyük benzerlik gösteren oyun motorunun yanında, silahlarda Unreal'dan evirmece gibi duruyor. çalışılmamış hissi veriyor. 
Silahlarda ki tek değişiklik ise her klanın kendine özgü silahları olması. Ama bunlar da kırbaç, balta gibi şeylerden 
çok ileri gdememiş. Oyunun kullandığı ara birimin de oynanabilirliği zorlaştırdığını söylemek gerekiyor sanırım. GE ARZ 
Yükleme sürelerinin can sıkıcı uzunluğunu da göz önüne alırsak, sabrınızı biraz zorlamanız gerekecek diyebilirim. o Bütün oyun boyunca ne idüğü belirsiz 
. . bir müzik atmosfere uyum sağlamanıza 
Al ın Vr Al ın Çeki ü mey n yardımcı olacağı yerde sizi oyundan so- 
Oyun, bu kadar hatasına rağmen, yine de sürükleyiciliğinden hiç taviz vermiyor. Bir kez oyuna başladıktan sonra ( gutuyor.. Cık, bu da pek olmamış be. 
zamanın nasıl geçtiğini anlamanız zor. Garip bir şekilde sizi saran ve bitirene kadar bırakmayacak atmosferde 


kendinizi dünyalar arası bir savaşın baş kahramanı olarak görmek gerçekten hoş bir duygu. Bu füturistik konu ve KONTROL 4.0 
sıra dışı mekanlarda değişik bir deneyim yaşamak hepinizin ihtiyacı olan bir duygu. (7 Kahramanınızı rahatlıkla kontrol ede- 


bileceğiniz gibi yavaşlama, yürüme, 
koşma, eğilme ve zıplama gibi hemen 
her oyunda bulunması gereken kontrollerin hepsini yapabiliyorsunuz. 


EĞLENCE 4.0 


Oyun garip bir şekilde sizi sarmalıyor 
ve değişik dünyasına hapsediyor. Multiplayer map'lerinden training bölümüne kadar eğlenceli bir macera. Birde yükleme zamanları daha kısa 
olabilseydi. 


İçlerindeki hayvani duyguları Evrenin kurtuluşu adına savaşan Yaptıkları işe tutku ile bağlılar, han ve gök gürültüsü, ateş ve 
bir türlü bastıramıyorlar ve bu pervasız kahramanlar. Duğru ile bu iş öldürmek bile olsa. büyü. Bu ka tanımlamak için gedürtü öldürme anında ulaşılması yanlış arasındaki mekanda İçlerindeki ihtiras onları rekli dört kelime. Öldürme ve öç al- 
zor bir güce dönüşüyor. Toprak çelişkileri hala devam etmekte. başarıya götüren en büyük ma duygusuyla hareket eden bu haonların elementi. büçlerini aldıkları elemeni hava. etken. büç aldıkları elemeni su. yaletlerin güç kaynağı ateş. 
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PRoinceleme 


Time 


gnsanların yüzyıllardır hayalini kurduğu şeylerden birisi de bir 
zaman makinesi icat etmek, zamanda gönlünce dolaşabilmek, 
geçmişte olanları gözden geçirmek, gelecekte olacakları görmek ve ona göre önlemler almak. Bu hepimizin kulağına hoş 
geliyor. Bu konu hakkında da birçok film yapıldı. Bunlardan en 
tanınanı ve aynı zamanda en başarılısı Geleceğe Dönüş serisiydi. Kafalarımızı allak bullak eden bu filmden sonra zaman maki- 


PM nesiyle seyahat edersek neler yaşayabileceğimizi 
KN hepimiz hayal etmişizdir. Cryo İnteractive'de Ti- 


Pentium 200 me Machine'i piyasaya sürerek belki de bize bunu yaşatmak istedi. 

Yıl 1893, Londra'da bir bilim adamı olan Her- 
#25.MB' HDR George Wells, yüzyıllardır düşünüleni, zaman makinesini, sonunda icat etmeyi başarır. İlk seyahatini geleceğe giderek yapmak ister ve yıl 800.000'e gider. Fakat 
hemen her bilim kurgu filminde veya bilim kurgu konulu oyunda meydana gelebilen aksaklıklardan biri olur ve zaman makinesi aniden kaybolur. Böylece kahramanımız kendini, hiç bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı bir uygarlığın içinde bulur. Neyse ki etrafındaki insanlarda kendisiyle aynı dili 
konuşmaktadır. Bulunduğu yerin Hourglass şehri olduğunu, bu şehrin bulunduğu ülkenin Khronos adında 


32 MB RAM 


biri tarafından yönetildiğini ve insanların Khronos'u 'Zamanın Tanrısı? olarak gördüğünü öğrenir. Khronos'un zamanı kontrol edebilmesi sayesinde buradaki insanlar da ölmemektedir. Buna Wells de şahit olur ve bir anda çıkan fırtına sayesinde bir çocuga dönüşür. Wells'in tekrar kendi zamanına dönebilmesi için Khronos'u bulması gerekir. Khronos, ülkesinin çeşitli yerlerine Shekandar Rahipleri yetiştiren manastırlar yaptırmıştır. Khronos'a giden yol ise buralardan alınacak bilgilerle bulunacaktır. Güneşin hiç batmadığı, dünyanın “Kum Dünyası” diye 
anıldığı zamanda Wells'e Khronos'u bulmasında yardım etmeli, Khronos'un onu tekrar eski haline (yetişkin bir insana) dönüştürmesini ve kendi zamanına dönmesini sağlamalıyız. Wells, bunları yaparken defalarca çok tehlikeli yaratıklarla dolu olan çöllerden geçmek zorunda kalacak. Çölleri geçerken 
ona en büyük yardımı, pusulası ve üç ayaklı deveye benzeyen bir hayvan olan 'Tripodon'lar yapacak. 

Oyunda çölde bulunan yaratıklardan bazıları, Shekandar Rahipleri tarafından Kronomantik kürelere hapsedilmiş. Wells bu kürelere büyü öğrenmek 
için girecek. Il farklı bölüm ve 40 farklı yer göreceğimiz bu oyunda toplam 18 farklı büyü öğrenme imkanına sahibiz. 

Cryo Interactive'in bu güzel senaryonun üstüne kurduğu action/adventure tarzı bir oyun olan Time Machine, son yıllarda yapılan ve birçoğu başarıö sız olan adventure tarzı Oyepar Ola iyi bir yere sahip olacağa benziyor. Adventure tarzı kaliteli 

N , oyunlardan aklımıza ilk gelenlerden Lucas Art'ın Grim Fandango'su, Eidos'un Tomb Raider'ı gibi oyunlar kadar tanındık ve he- 


men herkesin oynadığı oyunlardan biri olabilir mi, onu şimdilik 

kestirmek güç. Fakat oyunun tanıtımının iyi yapıldığını söyleyemem. İnternet'te bırakın küçük bir linki, oyun hakkında en ufak 
bir yazı bulmanız dahi çok zor. Eğer Cryo oyunun tanıtımını iyi 
yapsaydı, oyun piyasaya çıkar çıkmaz adventure oyunlarına aç 
binlerce kişi tarafından büyük ilgi görebilirdi. 

Bir adventure oyununda bulmacaları çözebilmek için aynı yerlerden belki defalarca geçmemiz, aynı kişilerle defalarca konuşmamız gerekebilir. Durum böyle olunca da oyunun geçtiği ortamlar sıkılmamamız açısından bir kat daha önem 
kazanıyor. Bunu iyi bilen Cryo da oyunun geçtiği ortamlar 
için büyüleyici resimler kullanmış. Oyun iki boyutlu resimlerin (ortam) üzerine 3D karakterler oturtularak ve belli 
noktalarda asılı fakat sınırlı hareket edebilen kameralar sayesinde tamamıyla 3D gösterilmeye çalışılmış. 3D olan 120 

di karakterin tasarımlarının çok başarılı olduğu söylenemez 

© ama katlanılabilecek güzellikte olduğu söylenilebilir. Her ne 
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MURAT UNAL 


Yapımcı ve yayıncı: Cryo İnteractive 
Action/adventure 
Piyasada 


kadar tam anlamıyla 3D değilse de kesinlikle büyüleyici ortamlar 

» o İçeren oyunun grafikleri, avdenture kısmı ağır basan bir action/adventure oyunu olduğu da göz önüne alındığında gayet iyi. 
Ayrıca 3D hızlandırıcılı kartlarda yüksek çözünürlüklerde bile ol- 

— dukça hızlı oynanabilir. 

| Benim için bir salt action oyunu oynarken geri planda bir müziğin çalması çok da önemli değildir. Beni asıl ilgilendiren şey, ses 
efektleridir. Az sonra aniden duyacağım bir patlama, az ilerde 
bana saldırmak için bekleyen yanına gidene kadar göremeyecegim birinin sesi... gibi durumlarda fon müziğinin benim için pek 
önemi yoktur. Hatta oyunun atmosferini yakalayamayacaksa hiç 
olmaması daha iyidir. Fakat oyunumuz bir adventure ise işler tamamen değişir. Çünkü bu tarz oyunlarda bulmacaları çözebilmek 
çoğu kez zahmetli oluyor ve büyük bir koşuşturma içerisinde 
geçiyor. Bu koşuşturma esnasında çalan müzikler, eğer atmosferi 
iyi yakalamışsa oyundan kopmamanızı sağlıyor. Aksi halde çözmekte ümitsizliğe kapıldığınız bulmacalar ya sizi oyundan koparıyor ya da oyunu bir daha açmamak üzere rafa kaldırmanıza yardımcı oluyor. Bu bağlamda Time Machine'nin fon müziklerine iyi N 
diyebilirim. Özellikle oyunun atmosferini iyi yakalamış mistik müzikler oluşu oyunu daha bir zevkle oynamamı sağladı Oyundaki müzikler “Orchestre 
National de Barbes' orkestrası müzisyenleri tarafından hazırlanmış. Ses efektleri ise bu oyunda oldukça önemli bir yere sahip. Bazı bölümlerdeki bulmacaları çözebilmemiz için ses efektlerini dinlememiz gerekebiliyor. 

Oyun hem bulmacalarıyla hem de action kısmıyla zor bir oyun. Zor bir oyunu olduğundan daha kolay hale getirebilmek ise kontrollerin kolaylığı ile 
sağlanabilir. Fakat oyunumuzun kontrolleri de en az bulmacaları kadar zor. Kontrollerin klavyeyle yapıldığı oyunda kullanılan tuşlar çok düzensiz ve 
kullanımı zor bir şekilde seçilmiş. Bu da oynanabilirliği doğrudan etkiliyor ve zorlaştırıyor. İçinde belli ölçüde action geçen bu oyundaki en üzücü ve 
oyunu zorlaştıran etkenlerden biri de büyü yaparken (tüm büyülerde değil) veya ateş ederken yürüyememek. Aynı anda hem yürüyüp hem de ateş etmeye çalıştığımızda Wells hiçbir şey yapmayıp sadece bekliyor. Bu da rakibimiz için büyük bir avantaj oluyor. Bu yüzden bir kişiyi öldürebilmek için 
defalarca aynı yeri oynamak zorunda kalıyorsunuz. 

Adventure oyunları oynarken eğlenebilmek için bulmacaları çözmek gerekir. Bir yerde takılmak ne yapacağını bilememek sanki bir işkence gibidir. 
Hele bir de oyunu çok sevdiyseniz oyunun sonunu görebilmek için elinizden ne geliyorsa yaparsınız. Gerekirse saatlerce uğraşır, yemek dahi yemez, 

daha az uyursunuz. Bana birçok defa olduğu gibi rüyanıza dahi girer. Bu şekilde haftalar veya aylarca uğraşırsınız. Sonunda ya başarır ya da bir yerlerden oyunun çözümünü bularak amacınıza ulaşırsınız. Büyük ihtimalle Time Machine'i çözümünü bulmadan bitirmek imkansız olacak. Bence Cryo 
bu oyun için İnternet sitesinde oyunun çözümünü veya oyun 
hakkında ciddi ipuçlarını yayınlamak zorunda. Şu ana kadar oynadığım adventure oyunları içerisinde en zor olanı diyebilirim. 
Ama yine de eğleniyorum. Keşke biraz daha kolay olsaydı... # 


GRAFİK 4.0 


İki boyut resimlerin üzerine üç boyutlu karakterler iyi bir şekilde işlenmiş. 
Büyüleyici ortamlarda geçen bu oyun 
grafikleri açısından üzerine düşeni gerçekleştirmiş. 


Oyun esnasında çalan mistik müzikler 


oyunun atmosferini iyi yakalamayı başarmış. 


KONTROL ya 


Kullanılan tuşlar klavye üzerinde çok 


A Oyunu sık sık kaydetmeniz ilerleyen dağınık seçilmiş. Bu da kontrolleri epey 
bölümler için büyük önem taşıyor. zorlaştırıyor. 


EĞLENCE 3.5 


< Tamamen 30 olmayan grafiklere diline ii 
Oyunun çok zor ve oynanabilirliğin dü- 
sahip olan oyun gerçekten büyüleyici 
ortamlarda geçiyor. şük oluşu nedeniyle canınız sıkılabilir 


ama yine de eğlenebilirsiniz. 
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ugün yaşamak ve özgürlük 
B.. da yenilgi ve esaret arasında bir seçim yapma günü. 
Yüzlerce insanın katledildiği bir 
saldırı ile, Doğu Ülkeleri Paktı 
tarafından, Batı Birliğine savaş 
açılmış durumda ve bu savaş 
dünya sınırlarının çok dışında. 

Savaşın kaderini değiştirip, bağımsızlığımız için savaşmak üzere 
uçuş deneyimi olan her pilota ihtiyaç duyuyoruz ve bu pilotlar çelik 
kanatları altındaki silah gücü ile değil sadece ve sadece yüreklerindeki cesaret ile üzerimize parlayacak... 

Gelecek hiç bu kadar parlak ve ışıltılı görünmemişti bizim için. 
Önümüzdeki hiçbir engeli tanımayarak, Mars ve birçok gezegen 
üzerinde koloniler kurmayı başardık. Geliştirdiğimiz nanoteknolojiler, asteroidlerden elde ettiğimiz enerji ve maden kaynakları ile 
sıfır yerçekiminde yetiştirebildiğimiz bitkiler sayesinde, dünyadaki 
yaşamı eksiksiz olarak uzaya taşıdık. Bugüne dek insanoğlunun sı- 


em nırları hiç bu denli (güneş sistemi dışına kadar) 


Pentium 200 MMX .. ama şimdi karanlık bir gölge, yıldızların arasından üzerimize düştü. 
48 saat önce sürpriz bir saldırı ile Martian 
350 MBHDD yörüngesinde bulunan Fransız ve İtalyan kuwet- 
3D Ekran Kart leri tümü ile katledildiler. Yeni kurulmuş olan 
bir gücün, Doğu Ülkeleri Paktının, dünyanın ve uzayın tek hakimiyeti için bugüne dek yaptığımız herşeyi yakıp yıkmak ve kanımızı içmek üzere harekete geçtiğini biliyoruz maalesef. Geleceğimizi kur. (Bir kere de olsa mutlaka internet üzerinden multiplayer deneyimi yaşayın. 
tarmak için ise sizleri gönüllü olarak buraya topladık. 

Cesur Pilotlar! Bugün göstereceğiniz kararlılık ve yüreklerinizde taşıdığınız cesaret, karanlığı 
aşıp aydınlık günlere ulaşmamız için dayanabileceğimiz tek nokta olacak. 

Allah yardımcınız olsun! 

Microsoft'un adına yakışır bir şekilde, hiçbir profesyonel film sahnesini aratmayacak muhteşem 
bir demo ile başlıyor oyunumuz. Koltuğunuza oturup başlayan savaşın hikayesini nefes alamaya bile korkarak izliyorsunuz. 

Alışılageldiği üzere Microsoft çıkardığı her oyun ile bir ilke imza atmasa bile, kulvarı sahada bir 
çizgi ileriye taşımayı başarıyor. İşte StarLancer böyle bir oyun. 

Giriş paragraflarından da anlayabileceğiniz gibi oyunumuz uzayda geçen bir savaş simülasyonu. Gerek grafikleri gerekse konu yapısı ve akışı ile Descent Freespace'i hatırlatıyor bize, hatta tümü ile benzeri desek yanlış bir laf etmiş olmayız. 
Oyunun güzelliğini ve içeriğinin detayını anlayabilmek için kutusundaki Erin & Chris Roberts (Wing 
Commander ve Privateer'ın yapımcıları) imzasını görmek bile yeterli. 

Klasik olarak, bir brifing ve oyun içerisinde kaldığınız mekanı anlatan birkaç video görüntüsü ile 
oyuna başlıyoruz. Herşeyden önce kendinizi sizin için ayrılmış uzay kamaranızda buluyorsunuz. Bu 
kamara içerisinde önceden render edilmiş görüntüler eşliğinde geçmiş görevlerinizin detaylı değerlendirmelerini, uzay araçları, savaş gemileri ve silahlar hakkında bilgi alabileceğiniz bir bilgisayarı, sizi 
oyun için eğitecek ve tüm kontrolleri anlatacak bir simülatörü, ayrıca haberleri izleyebileceğiniz bir 
televizyonu buluyorsunuz. Gayet açık ve net bir ortam. Simülatörde kendinizi biraz eğitip kontrolleri örendikten sonra Brifing Odasına dalarak derhal savaşa başlayabilirsiniz. Her savaştan önce, görevler hakkında detaylı açıklamalar yapılıyor. Ardından geminizi ve silah yüklenme seçeneklerini 
ayarladığınız hoş bir ekran sizi bekliyor. Sonrasında ise aksiyon başlıyor. 

Genel olarak senaryo mükemmel gibi gözüküyor. Sürekli radyo iletişimleri, pilotların çığlıkları ve 
mesajları, merkez üssünün beklenmedik emirleri ile kendinizi iyice savaş ortamında hissediyorsunuz. Ancak kimi zaman senaryo can sıkıcı olabiliyor. Savaşın içerisinde sürekli sağa sola ışınlanmak, 
meseleyi daha anlayamadan kendinizi farklı bir uzay bölgesinde bulmak mümkün ama bu genel olarak oyunun heyecanına zarar vermiyor. Oyunun gidişatını ve mesajları anlayabilmek için orta halli 
bir ingilizce gerekli ama hiç bilmeseniz bile ekrandaki ikonların neye yaradığını dikkate alarak savaşa 
devam etmek mümkün. 

Grafikler böylesine bir oyundan beklenmeyecek denli hızlı ve güzel. Uzay içerisinde yıldızların 
görüntüleri, nebula bulutlarının ışıltılı ve büyüleyici renkleri insana gerçek uzay fotoğraflarını anımsayor. Savaş içerisinde ayarlayabileceğiniz çok detaylı kamera açılarına sahipsiniz ve her açıdan gerek 
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AHMET USTA 


Yapımcı: digitalAnvil 
Yayıncı: Microsoft 


Uzay simülasyonu 
Piyasada 


kendi geminizle düşman gemilerini, gerekse ateşlediğiniz silahların gidişlerini izleyebiliyorsunuz. 
Yanlız görüntülerin güzelliğine kapılıp size saldıran düşmanları sakın ihmal etmeyin. Gemilerin 
büyüklükleri, tasarımları gerçekten çok hoş. Patlama efektleri muhteşem görünüyorlar ve 
oyun hiçbir büyük aksiyonu kaçırmanıza izin vermeyecek şekilde size her önemli noktayı seyrettiriyor. Kendinizi Yıldız Savaşları'nın gerçek atmosferinde hissedebiliyorsunuz. Bu güzel grafikler şaşılacak denli düşük bir sistemde bile gayet performanslı olarak çalışabiliyor, vazgeçilmez şart ise 3D hızlandırıcılı bir ekran kartınızın olması. Tüm bu iyi yanlara rağmen HUD 
göstergenizin çok iyi tasarlandığını söyleyemem. Bazı görüntüler ve kontrol bilgi göstergeleri 
birbirlerini kapatabiliyorlar. Hepsini açtığınızda savaş ekranı biraz küçük kalabiliyor ve bu göstergelere ulaşmak için sol eliniz klavye üstünde olmalı, bu bir dezavantaj. Descent Freespace 
ile karşılaştırılırsa, Freespace bu konuda kesinlikle daha önde. Ama bir süre sonra buna da alışıyor insan. 

Kontroller çok zor değil ama insan 
alışana kadar biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bu kontrollere alışmak için size tavsiyem; kesinlikle 
oyuna ilk başladığınız zaman odanızdaki simülatörü kullanarak eğitim görevlerini tamamlayın. Bu 
şart değil ama oyuna girdiğinizde apışıp kalmazsınız. Oyunu bir MS Force Feedback Joystick ile oynadım. Zaten bu tarz bir oyun için joystick'iniz yoksa yanına bile yaklaşmayın derim. Oyunun kendisi de bir MS yapımı olduğundan, tüm Force Feedback güçler harika şekilde oyun koluna aktarılıyor- 
lar. Her silah ateşlemesinde geri tepmeler, isabet aldığınızdaki sasıntılar ve HiperSpace 
atlamalarındaki titreşimler göz önüne alındığında bir süre sonra gerçek pilotlar gibi kolunuz yorulmaya başlıyor. Bu da oyunun zevkini ve gerçekçiliğini artırıyor. Kontroller hakkında beklenmeyecek 
bir yorum ise, maalesef klavye tuşlarına çok ihtiyaç duymanız. Belli başlı işlevler joystick'e yüklenmiş 
durumda ama Sidewinder üzerindeki kontroller bana kalırsa çok daha iyi kullanılabilirdi. Oyun ayarlarından, oyuna başlamadan önce ya da birkaç bölüm oynadıktan sonra size göre uygun bir ayar 
yapmanız gerekebilir, iyi de olur kanımca. Yine de herkesin bir SideWinder kontrol cihazına sahip 
olmadığını düşünerek Microsoft'a fazla yüklenmemek lazım. Açıklarını oyunun kutusundan çıkan güzel bir klavye örtüsünü gösterir kart ile kapatmaya çalışmışlar ne de olsa. 

Oyunun oynanabilirliği biraz tartışılır. Sıkı bir simülasyon oyuncusu olmama rağmen, oyunun 
en kolay seçenekte bile zor bir gidişatı olduğunu söyleyebilirim. Hayatında hiç simülasyon oynamamış birisi için düşman gemileri fazla zeki davranıyorlar. Oyunun kolay modunun yapay zekası 
da biraz kısılmalıymış. Zorluk seçeneklerinde yaptığınız ayarlamada yapay zeka değişmezken sadece gemilerin aldığı hasar ve oyundaki davranış hızı biraz artıyor. Bir gemiye kitlenip ateş etmeye 
başladığınızda, anında hızlı bir kaçışa başlıyorlar, takip etmek güç oluyor. Roket fırlattığınızda eğer 
gemiye yakın değilseniz vurma ihtimaliniz 
çok düşük. Belki de bölümler ilerledikçe 


oyunun sunacağı silah seçenekleri daha iyi İGRAFİK ||(O( 50) 


olabilir ama başlangıçta yeterli gözükmüyorlar. Bu konuda 
Tüm görsel ayrıntılara dikkat edilmiş. 


Kaplamalar çok güzel ve detaylı. Patlama efektleri ve uzay inanılmaz derecede gerçek görünüyor. 


Freespace kesinlikle daha iyiydi. 

Oyunun her noktasında MS kalitesi birkaç dezavantaja rağmen kendisini hissettiriyor. Genel olarak performans çizgisi 
oldukça iyi ve insanı saatlerce bilgisayar başına bağlamaya yeterli. Her bir görevin en az yarım saat sürdüğünü ve gittikçe b e rr. <geği 
süresi uzayıp zorlaşan 25 kadar görev olduğu düşünülürse, Radyo konuşmaları ve diğer sesler 
eğlendirici olma konusunda fazlası ile beklentileri karşılıyor. oldukça kaliteli. Patlama efektleri insa- 

Oyunun müzikleri ve ses efektleri inanılmaz derecede gü- nı oturduğu yere çiviliyor. Müzikler 
zel. Eğer iyi bir ses sistemine sahipseniz sesi açma ihtiyacını çok güzel. 
mutlaka hissedeceksiniz. Müzikler çok profesyonel hazırlanmışlar ve oyunun konusu ile çok iyi uyum sağlıyor. Kullanabi- aSelağıleli 3.5 
leceğiniz 12 kadar savaş gemisi, 20 kadar silah dışında birçok O Kontrol için joystick tek başına yeterli 
devasa uzay aracı, uzay üsleri oyunun renkliliğini artırıyorlar. o değil. Klavyeye çok ihtiyaç duyuyorsu- 
Multiplayer özellikleri sadece 6 kişiye eş zamanlı oyun imkanı (nuz. Joystick için bir ayarlama yapmak 
sunsa da gayet iyi ve yeterli. Üstelik MS Gaming Zone'dabu ( Şart 
oyun için hazırlanmış özel bir bölüm var. - 

en ii EGLENCE 4.5 
Kanımca MS Uzay Simülasyonu piyasasına hızlı ve kaliteli 5 ş 5 
bir giriş yaptı. Dezavantajlar kadı kızında da o kadar olur, de- Ke m 
a akil e ...,ı, ( layabilir. Bilgisayar başına sizi bağlayıp 
nerek gözardı edilebilir. Uzay simülasyonlarına meraklı iseniz, iŞ KE ğ 
e Z va saatlerinizi alacağını şimdiden söyleye- 
sizi bilgisayar başına bağlayacak olan bu heyecan verici, çok EE 
li ii - bilirim. Oyuna başlamadan önce karnılr yl İM SAALINEYAN, G nızı doyurun ve ihtiyaçlarınızı görün. 


Brifinkleri can kulağıyla dinleyin, ufak ayrıntılar yüzünden görevlerde başarısız olmanız işten değil. 
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CART Fury 
Championship Racing 


Motorları Çalıştırın 


Midway tam lisanslı yeni arcade yarış oyunu Cart Fury Championship 
Racing'in üzerindeki son rötuşları 
yapıyor ve bu yeni oyunuyla Sega'nın Daytona serisi karşısında gururla, dimdik ayakta duracak gibi 
görünüyor. Sakın Cart'ın oynanışı 
zor, ağır bir simülasyon olduğu fikri- 
ne kapılmayın. Easy, Expert ve Season'ın da aralarında bulunduğu pek çok oyun modu mevcut. Easy modunda basit kontrollerle ve Cruis'n USA benzeri oyun fiziğiyle 
oynayacaksınız. Expert modunda Daytona benzeri bir oynanış var. Season modundaysa 12 parkur boyunca sezon şampiyonu olabilmek için 
puanlar topluyorsunuz. Dört taneye kadar CART arcade makinesi birbirine bağlanabilecek ve tıpkı gerçekte olduğu gibi her bir 
CART'ın 28 rakibi olacak. Bununla birlikte arabanız hasar aldıkça bunu ekranda görebileceksiniz. Mesela, 
bazı parçalar hasar aldığınıda arabanızdan kopup 
(rüzgarlık gibi) arkanız- 
dan gelmekte olan başka 
bir arabaya çarpabilecek. 


SELECT DRİVER 


ŞİNGLE-PLAYER GAME 


Yarış Sanatı 


Voodoo 3'le güçlendirilen grafikler 12 parkur boyunca saniyede 60 kare kali- 


tesinde görüntü sunacaklar. Bu 12 parkurdan 8'i Chicago Motor Speedway 
ve Surfer's Paradise'ın da aralarında bulunduğu, gerçeğine birebir sadık kalınarak modellenmiş parkurlar. Diğer dört parkur ise oyunun yapımcılarının 
muhteşem hayal güçlerinin ürünleri ve aralarında bir havaalanı, bir inşa sahası, 
hatta göl kenarı bile var. Ayrıca her parkur ağzına kadar gizli kısa yollarla ve 
rampalarla dolu. Ve tabi ki Midway oyun için aldığı resmi lisansı da sonuna 
kadar kullanıyor. Nasıl mı? Danny Sullivan'ın yorumlarıyla iyice renklenen yarışlarda dünyanın enünü pe —— ii z 
I0 CART sürücüsünden > 
Tony Kanaan'ı veya Michael Andretti'yi seçtiğinizi düşünün, yeterli mi? 
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Midway'in son yarış oyunu Cart Fury Championship Racing, oyuncuları resmi CART lisansıyla ve 
arcade ile simulasyon karışımı oynanışıyla kendine bağlamayı umuyor. 


SELECT TRACK 


Yapımcı ve yayıncı: Midway 


Piyasaya çıkış tarihi: Ağustos 


Arcade 


e SA 


CARS AVAİLABLE: 
CARS PARTICIPATING. 


CART Demek, Hız Demek 


CART'ın eşine az rastlanan özelliklerinden biri de vites kolu üzerindeki 
turbo düğmesi. Bu düğmeye bastığınızda arabanızın turboları çalışacak ve 
boşalıncaya kadar uçarcasına hızlı gideceksiniz. Ama korkmayın, her bir 
turun ardından turbolarınız yeniden şarj oluyor ve tekrar kullanılabilir 
hale geliyor. Durun, hepsi bu değil. Bir turu belli bir zamanın altında tamamladığınızda Super Turbo kazanıyorsunuz ve bunu ateşlediğiniz anda 
arabanız normal turbonun kazandıracağı hızdan çok daha hızlı gidiyor ve 
en güzeli de tekerlekleriniz hızından dolayı yolda alevli izini bırakıyor. CART Fury Championship Racing'in Ağustos ayı 

) X 4 İçinde piyasada ol- 
/ , ması bekleniyor. 


CHAMPIONSFIP 
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DAN ELEKTRO 


iğ 
Yapımcı ve yayıncı: Sega 
Piyasada 


Dünyalar 


Triclop'lar dün 
hington D.C'd 


len size ihtiye 
Alien Front'ta 


© tiğimiz sene Na a aya la 
ir Eğer orduda görev yapmayı seçecek olursanız, MIAl Abrams 
tanklarından, ağır M-109'lara ve hızlı Merkava 
saldırı araçlarına bineceksiniz. Tow füzeleri, 

bomba fırlatıcılar ve taktiksel nükleer bomba- 

lar silahlarınızı oluşturacak ancak istilacıların 
ışın tüfekleri, tank parçalayan yerçekimi topları, yarı güdümlü füzeleri ve 


diğer dünyadan gelmiş korkutucu i : z 
silahlara sahip birimleri var. Sega'nın n Men Front'u klasik se ak öoeleryle birlikte tinlürci silahlı aksiyonu da 
raberinde getiriyor ve potansij yel daha d SI, Bu - coin-op-konsol ei! olabilr mi? 


Alien Fre STİLAYA HA: 


ünün ilk örnekle- 


rinden b ağ in he Alien Fontu )reamcast ve arcade versiyonun bir içerisinde 

birden fazla ork or- birleştirilmesi Sega'nın E3 standında tanıtılmıştı. Bu asıl tekno- 

m Dn işüni e. ; ve İİ ji Şunu görmüş olduk. Bu uluslarası netw ölgelerde 
iyonu a ö ? vX saxİ. olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ne o 


e me arm ını sağlarken aynı 
zamanda Sega Online sayesinde ve sesli 
narak multiplayer oyuna destek vere 
cu kendine bir nick seçecek ve bu nic 
hem evinde hem de jetonlu sister 

work'e tanıtabilecek. 


erde yayi bir çığır açıyor. 
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DAN ELEKTRO 
Yapımcı: Electronic Arts (PS2), 
Black Ops (PSX), Eurocom (N64) 


Yayıncı: Electronic Arts 
Piyasaya çıkış tarihi: Kış 2000 


İLK BAKIŞ 


The World 
Is Not Enough 


Allın Silahlı Adam 


Electronic Arts dünyanın 
en meşhur gizli servis 
ajanını tekrar ölümcül bir 
maceraya hazırlıyor, bu 
sefer sinema hiti olan 
The World Is Not Enough'dan esinlenmiş olarak. Filme birebir sadık 
kalmak yerine, oyun filmin yalnızca havasını taşıyor. Oyunda nükleer eleman Renard, manyak 


bilim adamı Slinky Jones ve cihaz üstadı O'yu, yoldaş Zukovsky ve diğer 
renkli karakterleri bulabileceksiniz. Bunlardan bazıları yalnızca oyun için 


oluşturuldular. 


Fine Sir Roberti 


Yaşayan Gün Işıkları 


Kaputun altında yatan tek devasa motora sahip tek 

şey Bond'un BMW'si olmayacak — oyunun yepyeni 
rendering teknolojisi sayesinde çok daha gerçekçi ortamlar oluşturulmuş. PlayStation 2 versiyonu Ouake 

Il motorunu kullanacağı için daha detaylı bölümlerin 

ve foto realistik karakterlerin oyunda bulunmasını 
bekleyebilirsiniz; 32 bit PlayStation versiyonunda ise 
yepyeni bir grafik motoru, geliştirilmiş yapay zeka, Ş 
daha iyi bir hedefleme sistemi ve filmden alınmışara (o V 
görüntüler bulunacak; N64 versiyonu ise daha iyi görüntüler için expansion pack ile beraber gelecek ve dört kişilik deathmatch oyunların oynanabilmesi için baştan yapılıyor. Elbette merak etmeden duramayacaksınız: James 
Bond, first-person, Nintendo 64...acaba oyun Golden Eye'ı 
tahtından indirecekmi? Bu yılin sonunda üç 
oyun da piyasaya sürüldüğünde hayranlar 
buna karar verecek. 
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M: Band wwre under attack 


Bond geri döndü! Bu sefer dünyanın en tanınmış gizli servis ajanını ünl çok kolay 
olacak - çünkü birçok platformda piyasaya sürülüyor. 


Ölüm Bakısı 


Eğer geçen sene ki Tomorrow Never Dies oyununun third 
p person perspektif bakış açısını sevdiyseniz, tahmin edin bakalım ne oldu — artık yok! Artık James Bond'un kendi gözlerin- 
den bakarak dünyada dolaşacaksınız. Bir kez 007'nin yerine geçtiğiniz- 
de biraz yürüyüşe hazır olun, EA 10'dan fazla muazzam büyüklükte 
3D bölüm vaad ediyor ve N64 oyuncuları özel single ve multiplayer 
arenalarına sahip olacaklar. Görev tabanlı oyunda yeterince bilmece 
bulunurken silahınız en büyük yardımcınız olacak. PlayStation versiyonunda 20 kadar O 
Lİ WE tarafından dizayn 
edilmiş cihaz bulunurken N64 versiyonunda bunun en 
az iki katı cihazınız 
olacak. 
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Yapımcı: Black Box 


Yayıncı: EA Sports 


NASCAR 0001 Türkiye Distribütörü: Aral İthalat 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


DENED İ K PLAYSTATION 


EA Sports'un Nascar serisindeki birkaç başarılı sezonun ardından oyunun 

PlayStation motorunu tamamen rafa kaldırıp yeni bir ekiple, ön çizimlerden en sonuna kadar Nascar 
2001'i baştan yaptığını duymak sizi şaşırtabilir. Fakat bu radikal yenilik preview versiyonunda bile oyunun sağlam bir PlayStation yarışı olacağını garanti ediyor. (Oyunun PlayStation 2 versiyonu denenmek 
için yeterince gelişmiş bir aşamada değildi. Ama bu Kasım ayına kadar en azından oynanabilir bir versiyonun çıkabileceği söyleniyor.) 

Arabalar halen dön baba dönelim tarzında yarışıyorlardı 
ama kamyon ve tırları daha farklı parkurlarda kullanılabiliyordu. Araçların kontrolü doğal ve rahat bir his veriyordu ama 
maalesef oyuncular artık sim veya arcade'i seçerek yapay zekanın derecesini değiştiremeyecekler. Bu versiyonda sadece 
Rookie, Veteran ve Legend zorluk seviyeleri yer alacak. 35 
Nascar sürücüsü 19 resmi Nascar parkurunda yarışacaklar ve 
nihayet Daytona da bunların arasında bulunacak. Bunların yanında Hawaii ve Colorado'nun da aralarında bulunduğu beş 
hayal ürünü parkur da mevcut. Daha saymadığımız Multi-Season aksiyonuyla ve sürücü oluşturabilme opsiyonuyla Nascar 
2001 iyi bir bitiş yapacak gibi görünüyor. # 


mara 4 ye VE VA 


AIR HENDRIX 


NHL 2001 Eliş 

Türkiye Distribütörü: Aral İthalat 
m e a e > Piyasada 
Şaşırtıcı biçimde NHL 2001'in PlayStation 2 ekran görüntüleri PlayStatiori PLAYSTATION 
ekran görüntülerinden önce geldi. Ama geçenlerde EA Sports oyunun ilk 
PlayStation görüntülerini yayınladı. Çünkü bu ilk nesil bir oyun değildi ve şu an için raflara çıktığında en 
azından iki ay boyunca PS2 versiyonundan daha fazla satılacağına garanti gözüyle bakılıyor. Oyunun PS versiyonu, EA Sports'un PS2 versiyonuna eklemeye vakit bulamayacağı birkaç gelişmiş özellik içerecek. Multi-Season Career modu ve Fantasy modu şu an için planlananlardan birkaçı; 

EA aynı zamanda oyuncu fiziklerini de ayarlıyor ve oyunu yepyeni blok, vuruş ve dövüş hareketlerini içeren motion-capture animasyonlarla dolduruyor. Daha da önemlisi şu an yapay zekanın geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor; yeni hücum ve defans stratejileri oynanışı daha ilginç hale getiriyor. Bütün profesyonel takım- 
lar (Clolumbus ve 
Minnesota da dahil olmak üzere) ve gerçek 
oyuncular 20 uluslararası 
takımın yanında buz sahaya çıkacaklar ve bu 
Ekim ayında gerçek bir 
maç nasıl yapılır herkese 
gösterecekler. #7 


7 AVTO 
i 2) “REPLAY. 


> 
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Yapımcı: SguareSoft 

Yayıncı: Sguare EA 

Türkiye Distribütörü: Aral İthalat 
Piyasada 


PLAYSTATION 


Parasite Eve Il 
Hikaye Devam Ediyor... 


1998'in uykucu hitinin devamı geliyor, Parasite Eve İl'de çok daha fazla mutasyon geçirmiş mitokondriler, yepyeni bir hikaye ve aksiyonu artıracak güçlü silahlar bulunuyor. Oyunda Los Angeles'da MIST (Mitochondria Investigation 
Suppresion Team) üyesi 
Aya Brea'yı oynuyorsunuz. Aya Brea, vahşi mutantlarla ilgili bir olayı 
araştırmaktadır. Parasite 
Eve İl Los Angeles'da başlıyor, ancak hemen olayların çoğunun geçeceği Nevada çölündeki terk 
edilmiş bir otele geçiyor. 


e ai > 
Aya vahşi mitakondrileri ilk ve son kez yok edebilecek mi? Bunu keşfetmek için yeni yaratıklar, silahlar ve büyülerle dolu PElI'nin PSX'e gelmesini bekleyin. 


Mitokondri Mayhem 


Birinci PE oyununun hayranları bu devam 


oyununu hemen alacaklardır. Parasite Eve 
Il'nin preview versiyonunda kontroller bir 
öncesi ile aynıydı — ancak yeni hedefleme 
sistemi sayesinde, artık hangi yaratıkların 
menzilde olduklarını görebiliyorsunuz. Me- 
o nüler arasında gezinti oldukça kolaydı ve Aya'nın hareketlerini kontrol etmek de 


Aynı Tat 


Görsel olarak PEİI, aynen birinci oyunda olduğu 
gibi önceden render edilmiş arkaplan görüntülere sahip olacak — aynen Resident Evil oyunlarında olduğu gibi sabit kamera açıları. Elbet bu 
durum, ekranın kenarlarından bir anda canavar- etkileyici. Buna ek olarak 
lar çıktığında, “onları göremiyorum ancak sesle- sekleride atmosferi ta 
rini duyabiliyorum” serzenişlerine neden olacak. Neyse ki Aya'nın olduk- mamlıyor ve müzikler özenle seça güçlü silahları bulunuyor. Bunlar arasında makinalı tüfekler, tabancalar çilmiş. Önümüzdeki sayıda Parasi- 
ve bomba fırlatıcılar var. Ayrıca Aya, değişik silahları birleştirebiliyor. Me- O çe Eve Il'nin tam incelemesini 
sela M-16 ile bomba fırlatıcısını birleştirerek daha öldürücü bir ateş gücü- O GamePro'da bulacaksınız. G 

ne kavuşabiliyor. Aya aynı zamanda, düşmanının enerjisini emmek veya 

ona bir ateş banyosu yaptırmak gibi büyüler de yapabilecek. 


pek zor görünmüyor. 
Güçlü görseller PELI'yi 
tekrar hayata döndürüyor, render edilmiş arkaplanlar gerçekten de 
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FOUR-EYED DRAGON 


Yapımcı ve yayıncı: Konami 


Silent Scope 7 Piyasaya çıkış tarihi: Ekim 


Popüler arcade hitlerinden olan Silent Scope, birçok shooter ve aksiyon 
oyunundaki sniper perspektifini kullanıyor. Aslında oyunun ana teması sniper'cılık. 
Şimdi konsol kurtları, Silent Scope PlayStation 2 ve Dreamcast'de çıktığında ne 
kadar iyi nişancı olduklarını test etme şansına kavuşacaklar. 

Göreviniz, bir counter terörist nişancı olarak Amerika Birleşik Devletleri 
başkanının kaçırılan kızını kurtarmak. Düşmanlarınızı mümkün olduğu kadar 
hızlı bir biçimde etkisiz hale getirmek zorundasınız ve yol boyunca ilerlerken 
dikkat etmeniz gereken nokta, rehineleri ve diğer suçsuz insanları vurmamak. 
Görevler, şehir merkezi, hava, kara, su gibi değişik ortamlarda geçecek. 

Maalesef bu versiyondaki silahınız arcade versiyonundan bildiğimiz dürbünlü 
süper silah gibi olmayacak, fakat Konami kontrollerin pad'le bile çok iyi olacağına dair söz veriyor. Silent Scope ayrıca arcade'deki Story modu ile birlikte 
konsollara özel yepyeni özel modlar da içerecek. Bunlar, Time Attack ve Sho- 
7 ting Range. G 


Not: Tüm ekran görüntüleri Dreamcast versiyonundan alınmıştır. 


PLAYSTATION 2 oDREAMCAST 


OE 00000 1d 


E ) hi E 
Terroriste have idam the President". Zoğ le ve 5 
snr kel ele ii 


SCORE 0001 


Mega Man xy? Yapımcı ve yayıncı: Capcom 


Piyasada 


Mega Man, O ile PlayStation'da ikinci defa gözüküyor. x popüler acti- EE 
on/adventure oyunu serisinin son halkası. Oyunda Mega Man veya onun arkadaşı Zero ile oynayacaksınız ve dünyaya 
doğru hızla ilerlemekte olan astreoid kümesini durdurmak için 48 saatiniz bulunuyor. 
X”te herbirinde zorlu boss'ların bulunduğu 
toplam 8 bölümde savaşacaksınız. Boss'ları 
yendiğinizde power-up'lar ve daha güçlü silahlar kazanacaksınız. 

Dikkat çeken diğer bir özellik de oyunu 
zamana karşı oynayacak olmanız. Bir bölümü bitirmek veya bir boss'u yenmek için 
harcadığınız zaman olayların gidişatını değiştirebilecek, hatta oyunun sonunu belirleyecek. Preview versiyonunda sekiz bölümün sadece dördü bulunuyordu fakat bu dört bölüm oyunun tüm özelliklerini gözler önüne serdi. Özellikle akıcı sprite grafikler, sağlam 
.kontroller ve atmosfere uyan sesler. Mega Man XÖ, serideki mükemmel oyunlar arasındaki yerini alacak gibi gözüküyor. G 
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Sona 
JU (0) n b a k l Ss £ THE BAMBOO CARABO 


Yapımcı ve Yayıncı: Midway Home 


San Frandisto Rush 2049 oo (çalan 


San Francisco Rush 2049, fizikleriyle, Evel Knievel numaralarıyla ve atasına başarıyı yakalatan gizli geçitleriyle arcade versiyonuna sadık kalacak. 
Preview versiyonundaki oynanış ve grafikler hem tek kişilik oyunda hem de multiplayer modlarında mükemmeldi. Rush'taki sesler, lastik patlatan yoğun patlamalar ve diğer tınılarla aynı derecede etkileyici idi. 
Yeni getirilen Wings opsiyonu ile oyuncular artık aynı yerde yığılıp kalmayacak ve hep “Dört tekerlek” 
üzerine düşecekler. San Francisco Rusch 2049 
gerçekten sıkı bir heyecan sağlayacak gibi gö- 


züküyor. G 


DREAMCAST 


Deuce 1» Yapımcı ve yayıncı: Midway Home 


Entertainment 


rma A N Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 
Bu oyunda tuhaf ortaçağ dünyasında Deuce rolünü alacaksınız. Silah olarak Ai 


“bir çift kalp” oyun kartına sahipsiniz (evet doğru okudunuz) ve krallık aile- 

7 sinin kayıp üyelerini kurtarmaya çalışacaksınız. Deuce, değişik karakterlerle etkileşim kurarak, birçok karışık 
bulmacayı çözerek, düşmanları haklayarak ve şövalyelik ünvanı elde 
ederek şeytan Jack of Spades ve alçak ejderi haklayabilecek. Bu 3D 
adventure Kasım ayında raflardaki yerini alacak. 74 


PLAYSTATION 


Yapımcı: Saffire Corporation 
Yayıncı: Red Storm Entertainment 
Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


İ L K B A K Il Ş PLAYSTATION 


Rainbow Six takımı Rogue Spear'la 

geri dönüyor. İlk seferinde çok eğlenceli olan 
oyun şimdi daha fazla starteji yüklü bir oynanış sunacak. Tekrardan takımınızı oluşturduktan sonra, 19 görevde Rus Mafyası ve Orta Doğu terörist organizasyonlarının ölümcül planlarını geri püskürtmeye çalışacaksınız. Oynanış ilk versiyondan 
farklı olmayacak: Takımınızdaki elelmanları ve ekipmanları her görevde seçebileceksiniz ve birliklerinizin harita üzerindeki yerlerini belirleyebileceksiniz. Hazır olun, Kasım ayında dünyayı tekrar kurtaracaksınız! ĞG 
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İm Yapımcı: Studio Liverpool 


Yayıncı: Sony 
Piyasaya çıkış tarihi: 2001 ilkbaharı 


areketli tekno müziği, kaygan ve ilginç parkurları, yerçekimine meydan | | | | 
okuyan araçları ile Wipeout serileri PlayStation için yapılan yarış oyunları 
arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi, Wipeout Fusion PS2 için piyasaya 
sürüldüğünde, Wipeout'un eksiksiz çizgisi zirveye oturmuş olacak. Yepyeni 


bir fizik motoru ile her aracın 47 özelliğine etki edecek (önceki oyunlarda | | 
| e 


bu sayı sadece 7 idi). Böylece araçların yerçekimine karşı verdikleri tepki- >» | 
ler çok daha gerçekçi olacak: Arabalar tepe taklak dönebilecek ve hatta ta- | Meyszamon |, 


mamen parkurun dışına çıkabilecekler. Oyundaki 32 araç aldıkları hasarları 
gösterecekler (uçuşan parçalar, duman çıkartan alevler gibi). Bu da performansı etkileyecek ve pit stop'a girmeniz gerekecek. Parkurlar tabi ki PlayStation versiyonundakilerden çok daha detaylı olacak ve hareketlerdeki kısıtlamalar minimuma indirilmiş olacak. Ayrıca CPU kontrolündeki araçlar 
hep önceden belirtilmiş bir şekilde ilerlemeyecek. Pilotların 
Alı her birinin kendine has yeteneği olacak 
şekilde gelişmiş olacak. 
Diğer yenilikler arasında yepyeni power-up- 
'lar ve özel silahlarla 
birlikte özel bir multiplayer modu buluna- 


cak. (3 


GAMEPRO EYLÜL 2000 (59) i - i 


1) 
(in ön DE ie e 


Yapımcı: Sega AM? 


Yayıncı: Sega 


Ferrari 355 Challenge N Z M mPiyasaya çıkış tarihi: Kasım 


İLK BAKIŞ Delin 


Ferrai 355 Challenge Dreamcast'inizi bu Kasım ayında vurduğunda, 300 beygirden 


daha güçlü araçların kokpitlerine girerek asfaltı kazıma imkanı bulacaksınız. Bu Ferrari similasyonunda aralarında Montegi ve Long Beach'in bulunduğu toplam altı pistte yarışacaksınız. Oyunda üç farklı mod bulunacak: training, driving ve racing. Tarza yabancı olanlar için söyleyelim, oyunun yapay zekası fren yapma gibi bazı kontrollerde size yardımcı 
olacak. Ayrıca bölünmüş ekranda iki kişilik yarış heyecanı yaşayabileceksiniz. Diğer bir 
özellik de Internet üzerinden diğer yarışçıların rekorlarına bakıp kendinizinkilerle karşılaştırabilecek olmanız. Ğ 20. zag E 


sl NÖ 
7/6 740), 
. 


Yapımcı: Clockwork Games Limited 

Yayıncı: Acclaim 

Piyasada 
lanishing Point'de Ford Taurus'la kontrolünüzü kaybetmeden en fazla ne PLAYSTATION © DREAMCAST 
kadar yükseğe uçabileceğinizi göreceksiniz. Bu arcade tarzı yarış oyununda 
arabaların, kamyonların ve minivanların bulunduğu Lotus Elise'den Ford Windstar'a 
toplam 32 aracın kontrolü sizde olacak. Oyunda uzun atlamalar ve slalom sürüş gibi 
değişik hareketleri deneme imkanınız olacak. Dreamcast için hazırlanan preview versiyonunda araçlar gerçekçi ve diğer görüntülerde ayrıntılı ve sorunsuz gözüküyordu fakat 
fiziklerin alması gereken daha çok yol var. Eğer tamamen bittiğinde herşey tas tamam 
olursa, Ağustosta piyasaya çıkışında arcade'lere yeni bir soluk getirmiş olacak. & 
Not: Tüm resimler Dreamcast versiyonundan alınmıştır. 


iran > 4 


D arenada çok iyi bilinen Mega Man, Mega Man Legends 2 ile 3D are- : DENEDİK PLAYSTATION 
naya yeni bir macera için geri dönüyor. Oyun ilk Legends'in kaldığı yerden devam ediyor, Mega Man kendi dünyasını arıyor. Şimdi orijinal versiyona göre herşeyin iki katı bulunacak: 


İki kat büyük ortamlar ve iki kat daha fazla canavar. Oynanabilir demo akıcı, öğrenmesi kolay kontorllerle birlikte analog uyumluluk özelliklerini barındırıyordu. Bir çubukla karakterin kontrolü sağlanırken diğerini kullanarak etrafı görebilmek mümkündü. İlginç dünyası ve yaratıkların görüntüleri de hoş gözüküyordu. Mega Man Legends 2 PlayStation'a bu Eylül ayında geliyor. Ğ Eİ 
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UNCLE DUST 


Yapımcı: Luxoflux 
Yayıncı: LucasArts 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 


Star Wars Demolition İ LK BAKIŞ PLAYSTATION 


l ucasArts, Vigilante 8'in yapımcısı Luxoflux ile birlikte çalışarak size Star Wars Demolition'ı getiriyor. Oyunda Star Wars evreninde, arenalarda araçlarla savaşacaksınız. 
Oyun zaman olarak The Empire Strikes Back ve Return of Jedi arasında geçiyor. Yani 
oyunda klasik üçlemedeki ve Episode I'deki gemiler de olacak. 

Boba Fet olarak STAP kullandığınızı ve AT-AT'lerle savaştığınızı, Great Pit of Carkoon'daki dehşet saçan yaratıklara engel olmaya çalıştığınızı bir düşünün. Bunlar oyundaki 
savaş aktivitelerinin sadece çok az bir kısmı. vo the Hutt'ın ev sahipliği yapacak oldugu bu yok etme turnuvasına eskilerle birlikte 
yeni karakterler de katılacak. Çarpışmalar 
Death Star'dan Hoth'un karlı alanlarına birçok 
farklı ortamda gerçekleşecek. Vigilante 8: 2nd 
Offense benzeri bir oyun motoru, fizikler, power-up'lar ve silahlar bekleyin. 

Artık favori Star Wars araçlarıyla derbiler 


gerçekleştirebileceksiniz, tabi oyuncaklarınızı 
parçalamadan. Star Wars Demolition bu sonbaharda galaksinin her yerinde bulunabilecek. 74 


Yapımcı: Terminal Reality 


H ei 7 HM 
4x4 Evolution p m Yayıncı: Gathering of Developers 


Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 


Yollarda dolaşan bir sürü 4X4 oyunu bulunuyor. Peki bir tanesini çekici i DREAMCAST 
yapacak ne özellikleri olabilir? Pek çok şey, diyor 4X4 Evolution'ın yapımcısı Gathering Of Developpers ve ortalığın tozunu 
atmak üzere yarışa katılmaya hazırlanıyor. 

4X4 Evolution'da 50 lisanslı araç bulunacak (Nissan'ın yepyeni Xterra'sı da dahil) ve bunlar gerçekten müthiş gözüküyor- 
lar. Oyundaki gerçek hayattan olmayan fakat tanıdık görünen 
16 parkur Arizona'dan Kutuplara değişik yerlerden oluşacak. 
4X4'ün gerçekçi görsel ayrıntıları ve fizikleri, kolay arcade tazrzının yolundan gitmeyecek. 

Off-road'cular dahili GameSpy yazılım sayesinde diğer Sega'cılarla birlikte PC ve Macintosh oyuncularıyla da online olarak kapışabilecekler. Ayrıca yaptığınız rekorlarınızı ve yaptığınız 
hızların kayıtlarını İnternet'e göndererek diğer oyuncularla yarıştırabileceksiniz. Bunlardan daha iyisi ise şu, PC'nizi kullanarak yep 
yeni parkurlar hazırlayıp bunları VMU'nuza kaydedebilecek ve yep 
yeni yarışlara katılabileceksiniz. Getireceği birçok yenilikle 4X4 
tarzını daha ilerilere taşıyacak gibi gözüküyor. 
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(© di ba e ç4 TUNA ŞENTUNA 


Yayıncı: Talonsoft 


Taktiksel aksiyon 


: 
Hidden&Dangerous Piyasada 


Medal of Honor'ın PlayStation'da yaptığı çıkışı, Hidden&Dangerous PC'de 
o ölçüde yapamamıştı fakat yine de oldukça iyi bir oyundu. Klasik olarak 
PC oyunları da DC'ye çevirildiğine göre, H&D'nin de DC'deki ilk İkinci 

Dünya Savaşı oyunu olmasına hiçbir engel yok. H&D'de amacınız 24 bölüm boyunca çeşitli görevleri yerine getirerek savaşın sonuna kadar sağ 

kalabilmek. Oyun boyunca toplam 40 karakteriniz olacak ve bunların 4'ü 
ile görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız. Rainbow Six'teki gibi karakterler arasında geçiş yapabileceğiniz oyunda, diğer karakterleri kontrol 


etmediğiniz zamanlardaki yapay zekaları da çok iyi düşünülmüş. Birçok düşmanla 
karşı karşıya kaldıklarında 
stratejilerini değiştiriyor- 
lar veya çok fazla yaralandıklarında sığınacak bir 
yer arıyorlar. Oyun boyunca İtalya'dan Norveç'e 
kadar birçok ülkede gezeceksiniz. Gizliliğe büyük ölçüde yer vereceği için bölümleri taktiğiniz doğrultusunda kullanmanız gerektiğini 
söylememe gerek bile yok. Bunun yanında İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan birçok silah ve aracın da 
kontrolü yine size kalıyor. Bu tür taktiksel savaş oyunları sevenler, belki şu 


€w 


HIDDEN & DANŞIT 


e 


TUNA ŞENTUNA 


Yapımcı: Universal 


The Grinch m Yayıncı: Konami 


Bu yılbaşında başrolünü Jim Carey'in oynayacağı, Amerika'da bütün ço- İL K BAKIŞ DREAMCAST 
cukların en çok sevdiği hikayelerden biri olan The Grinch, PlayStation'ınızı vurmaya hazırlanıyor. Gerçi benim ne Grinch'in ne olduğundan haberim vardı ne de Jim Carey'in böyle bir film üzerinde 
çalıştığından fakat gelin görün ki ortada ünlü bir konu var. 
Grinch, Christmas'ı önlemeye çalışan zayıf, sadece kostüm giymiş bir karakterdir. Oyunun hikayesi ise Whoville'de ve çevresinde geçecek. Zaman da yılbaşına yakın olduğundan bütün mekanlar karlarla kaplı olacak. Kontrol ettiğiniz karakter 
tamamiyle 3D bir ortamda gezecek ve zayıf bir karakter oldugundan yolundaki engelleri aşması için birçok bulmaca çözecek 
ayrıca bol bol araştırma yapması gerekecek. Araştırmalarınız sırasında bulacağınız silahlar ve gerekli eşyalar ile size her zaman 
yardımcı olacak olan köpeğiniz Max de, oyunda eğlenceli bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Platform özelliği ve macera türünü 
bir araya getirmesiyle The Grinch, çoğu insanın beğeneceği tür- 
den bir oyun olacağa benziyor. # 
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FOUR-EYED DRAGON 


Yapımcı: Free Radical Design 
Yayıncı: Eidos 
Piyasaya çıkış tarihi: 2000 sonu 


İLK BAKIŞ 


PLAYSTATION 2 


Nintendo 64 için GoldenEye 007'yi yapan ekip tarafından dizayn 
edilen Timesplitters, PlayStation 2 için geliştirilen nadir FPS oyunlarından biri. Oyunda hızlı bir aksiyonun yanısıra mükemmel bir 
oynanabilirlik vaadediliyor. 

Oyunun hikayesinde kahramanlar ve suçlular ortak bir amaç 
uğruna savaşıyorlar: Timesplitters denen ve insanlığı tehdit eden 
bir ırka karşı mücadele veriyorlar. Oyuncular 1935 ile 2035 arasındaki değişik zaman dilimlerinde ve değişik mekanlarda savaşacaklar. 

Multiplayer özelliği oyunun en büyük artılarından 
birini oluşturuyor. 4 oyuncu aynı anda, deatmatch, 
capture-the-flag, escort, last stand ve cooperative 
gibi'modlarda savaşabilecekler. Dahası, oyunun kendi bölüm tasarım modülü sayesinde kendi deathmatch haritalarınızı oluşturabileceksiniz. Oyunun neye benzeyeceği konusunda daha fazla bilgi almak için 
önümüzdeki ayı bekleyin. Ğ 


As Yapımcı: From Software 
Yayıncı: Agetec 
Piyasaya çıkış tarihi: Ekim 


Şiddetli Mech savaşları se- — İLK BAKIŞ 
risini sürdürmeye çalışan 
Armored Core 2, ileride PS2 sahibi olacaklar için heyecanlı aksiyon 
ögeleri ve mükemmel görsellik vaadediyor. Aynen bir önceki Armored Core oyunlarında olduğu gibi, AC2'de de oyuncular değişik silahlar, jet paketleri, şasiler, bacaklar ve renkler ile kendi Mech savaşçılarını oluşturabilecekler. Şaşırtıcı biçimde, bir milyardan daha fazla 
kombinasyonda değişik Mech'ler oluşturabileceksiniz. Oyuncular tek 
başlarına savaşabilecekleri gibi, yarım ekran olarak birbirlerine karşı 
da dövüşebilecekler. Ne yazık ki PlayStation için geliştirilmiş olan önceki Armored Core oyununda yaptığınız Mech'lerinizi yeni versiyona aktaramayacaksınız. 


Oyunda 37 adet tek oyunculu görev bulunuyor, bunlar arasında araştırma görevlerinden yok etme görevlerine kadar değişik bölümler bulunuyor. Hikaye birçok senaryodan oluşuyor ve 
bunlar oyun esnasında seçimlerinize göre akıyor. Buna ek olarak 
| multiplayer oyunları için değişik map'ler bulunacak. PlayStation'2 

geldiğinde Armored Core 2'yi kaçırmayın deriz. 
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Yapımcı ve yayıncı: LucasArts 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 


PLAYSTATION 


P hantom Menace evreninde geçen Starfighter'da ateşli pilotlar Naboo'yu zalim Trade Federation pençelerinden kurtarmaya çalışacaklar. Oyunda eğitimi 
sürmekte olan Rhys Dallows'u Naboo N-Istarfighter'ıyla, tüccar Vanna Sage'i 
kendi gemisiyle, Guardian veya Nym'i güçlü Havoc yıldız gemisiyle kontrol 

edebileceksiniz. Uçuş tecrübeniz arttıkça ve görevlerde başarılı oldukça yeni 


karakterlere ve yıldız gemilerine kavuşabileceksiniz. İlk ekran görüntüleri gerçekten çok güzel. LucasArts'ın oynanışı da grafikler ayarına getirmesini umut 


edelim. Cg 


Naiy2 LAMCHOP 
( Yapımcı: Yukes 
Yayıncı: THO 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 
ikishi Phatu oturma odanızda gürleme- DENEDİK DREAMCAST 
ye hazırlanıyor! WWEF Royal Rumble, 
Kurt Angle, The Rock ve Chris Jericho gibi 20 yeni WWF starını getirerek önceki versiyonundan çok daha güçlü geliyor. Oyunun ilk demosundaki oynanış WWF SmackDown'a çok benziyor fakat Rumble'da oyuncular kendilerine yardımcı olacak partnerler kullanabilecekler. Bu partnerler silah sağlayabilecek ve maçlara katılabilecekler. Bir diğer özek 
lik ise önceki bölümlere geri dönüp daha fazla dövüş kazanmaya çalışabileceksiniz. Ayrıca aynı gerçek Royal Rumble'da 


olduğu gibi ringde aynı anda 9 güreşçiyi görebileceksiniz. Ee 


Yapımcı: Z-Axis 
Yayıncı: Acclaim 


DENEDİK PLAYSTATION 


hrasher: Skate & Destroy ve Tony Hawk's Pro Skater'ı deli gibi oynayan skateboard hayranları, Dave Mirra Freestyle BMX'i de çok sevecekler. Mirra'da 
© İ2 farklı parkurda serbest stilde BMX aksiyonu bulunacak. Oyundaki 10 
karakterden birinin kontrolünü ele alarak 1000'den fazla hareket gerçekleştirebileceksiniz. Preview versiyonundaki kontroller hiç iyi değildi ve zaman zaman hatalar bulunan görseller üzerinde ince ayarlar yapılması gerekiyor. Hard-rock tarzı müzikler ise 
mükemmel denebilecek derecede aksiyonu tamamlıyor. Eğer Mirra yapım aşamasındaki şu 
anki çizgisini korumayı başarırsa, bisiklet üzerinde türlü türlü cambazlık yapmak isteyenler 
sonbaharda iyi bir oyunla karşılaşabilirler. G 
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JAKE THE SNAKE 


af 
ai; v Yapımcı ve yayıncı: Acclaim 


Piyasada 


İLK BAKIŞ Neo 


N 64'ün en iyi FPS'lerinden biri, Turok3: Shadow of Oblivion ile çok yakında dönecek ve atalarında olduğu gibi ||| (| Jiğre;,cireensa 
birçok silah, kan ve dinozoru da beraberinde getirecek. 
Joseph veya Danielle Fireseed olarak oynayacağınız oyunda amacınız Oblivion isimli şeytani ve şekilsiz yaratığın 
Lost Land'den kaçıp dünyayı yok etmesine engel olmak. 
Oyunda bir cephaneliği dolduracak kadar silahınız olacak. 
Mini-gun'lar, shotgun'lar ve rocket launcher'lardan, fantastik Celebral Bore ve Vampire Gun silahlarına kadar 
pek çok silahı sırtlanıp bir füze üssünün, bir kuşatılmış 
şehrin, sis altındaki ürkütücü kanyonlar ve ormanların da 
aralarında bulunduğu beş büyük dünyada savaşacak ve 
bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Bu yolculuğunuz sırasında, aralarında silahlı güvenlik görevlilerinin, iki başlı ve 
dört ayaklı hayvanların, büyük örümceklerin, insan başlı yaratıkların ve elbette dinozorların bulunduğu 40'tan fazla yaratık sizi iyi 
bir biçimde ağırlayacak. 
Preview versiyonundaki görüntüler serinin önceki oyunlarına 
göre daha detaylı ve etkileyiciydi. Pek çok bölüm etkileyici sis 
efektiyle güzelleştirilen açık alanlarda ve farklı arazilerde geçiyordu. Görünen o ki Turok 3 diğerleri serinin önceki oyunları gibi 
© koridor FPS'lerinden biri olmayacak. Ve elbette beklenen çok 
oyunculu modu da Capture The Flag ve Tag'in de aralarında bulunduğu 7 mod ve 48 haritayla birlikte geri dönecek. Eğer bir felaket veya başka bir şey olmazsa Ağustos'un sonlarında çıkacak olan 


AİR HENDRIX 


Yapımcı: Studio 33 


Entertainment 


D estruction Derby Raw, Psygnosis klasiğinin üçüncü versiyonu (Sony'nin 
Psygnosis'i kapatmasından sonra oyunun hakları Midway'e geçmişti) olarak 
epey güzelleşmişe benziyor ama serideki üçüncü oyun olmasına rağmen yine de parçalanan çamurluklardan fazlasını vaat etmiyor. Yine eskisi gibi meşhur trafik canavarı oyununda oyuncular diğer arabaları hurdaya çevirmelerine ve yarışı bitirme derecelerine göre puan alacaklar. Mide bulandıran çarpışmalar ve sıçrayışların yanı sıra 4 
kişilik aksiyon ve Skyscrapper, Pass Da Bomb gibi yan oyunlar da Derby fanatiklerinin pek çok şey ummasına 

yetecek sebepler arasında. Preview versiyonundaki temiz ve hızlı grafikler, Destrucüon Derby Raw'un şimdiye 
kadar kiler içinde en iyi görünüşlü Derby olmasının müjdecisi olabilir. g 


DENED i K PLAYSTATION 


car 
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* FOUR-EYED DRAGON 


Yapımcı ve yayıncı: 3DO 
Piyasaya çıkış tarihi: Sonbahar 2000 


İLK BAKIŞ nede 


Sarge ve onun yeşil arkadaşları Green Nation'ı yok etmeye çalışan gaddar Tan ordusunu durdurmak için bir kez daha geri 

dönüyor. Bu 3D aksiyon/savaş oyununda içlerinde bazukaların, alev fırlatıcıların ve 
shotgun'ların bulunduğu 12 ağır silahı kullanarak 14 görevi tamamlamaya çalışacaksınız. Oyunda dört kişinin aynı anda oynayabileceği multiplayer desteği de bulunacak. Preview versiyonunda kontroller biraz kötüydü fakat oyun sonbaharda piyasaya sürülmeden önce 3DO'nun ince ayar yapmak için yeteri kadar 
zamanı olacak. G& 


Army Men: Air Attack 2 ÜR arma ve yayar 100 


Serinin yeni oyunu, ilk oyunun popülerliğini arkasına alarak, şeytani 
Tan ordusunun karşısına yeni co-pilotların bulunduğu toplam beş helikopterle çıkacak. İçlerinde Japon Bahçesi, Vahşi Batı'nın bulunduğu on değişik ortamda geçen 26 görevde başarılı olmaya çalışacaksınız. Pilotlar artık vinci bir silah olarak kullanabilecekler: Nesneleri sallandırarak düşmanların üzerine atabileceksiniz. 
Preview versiyonundaki oynanış aynı orijinal versiyondaki gibiydi. Air Attack hayranları 
bu sonbahara yeni bir hava harekatı için hazırlıklı olsunlar. /5 


PLAYSTATION 


PLAYSTATİON 


DENEDİK 


Aynı isimdeki popüler Vampire Hunter D anime serisine dayanan oyunda 


yarı insan, yarı vampir D olan oyuncular vampirler tarafından kaçırılan bir 
kızı kurtarmak üzere kiralanacaklar. Tehlikeli uzun sivri dişli yaratıkları av- 


| see you're here for xhe money. 
Shame on you. Die, traitor! 


lamak için D'nin elinde iri ve güçlü bir kılıç olacak. Sol elinde yaşayan gi- 

, ü zemli bir yaratık da 
ona faydalı tavsiyelerde 
bulunacak. Vampire 
Hunter D'nin preview 
versiyonu ilgi çekici bir 
hikayeye ve etkileyici 
görsellere sahipti. Ekim 
ayında iyi bir Vampir 
avı sezonuna girmeyi 
umut ediyoruz. G 


Üh, yummy! Feed me more 
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bni 


KONSOL 


İİ POKEMAXX 


on 


8 Yapımcı: Ambrella 


m Yayıncı: Nintendo 
Ni m Piyasaya çıkış tarihi: Kasım 


İNINTENDO 64 


Pikachu Bizi Duyuyor a 


Hey You, Pikachu yaklaşık bir senedir Japonya'da satılıyor (Pikachu Denki Denchu olarak) ancak nihayet uluslarası piyasaya çıkışını yapıyor. Evet, Pikachu'nun eşsiz mikrofon ve ses tanıma özelliği, artık ona sesli komutlarınızla hükmedebilmenizi sağlayacak. 

Poke-vokaller Nintendo'nun VRS ses tanıma sistemi ve bir mikrofon tarafından sağlanıyor. Tüm bu sistem paket halinde sunulacak. Merak etmeyin bu Pokemon'un karmaşık dilini öğrenmek için saatler harcamayacaksınız; tam tersine 
Pika'ya ses komutları öğreteceksiniz (aynen bir köpeği eğitir gibi). VRS'yi dördüncü kontrol girişine bağlayın ve artık Pokemon'a birşeyler öğretmeye başla- 
—, yabilirsiniz. (ij 


(EhFI) EEE SİRLTUZ 


Japon versiyonundaki denemelerde gördük ki, Hey You, Pikachu! as- i 
z i a e lında bir oyundan ziyade değişik bir eğlence aracı. Basitçe birkaç bi- || 
Bir Pokemon'a Ne Söyleyeceksiniz! mece çözmek veya görevi 


İ izi : i rine getirmek için Pika'yla 
Pikachu sırtınızda ve seslenmenizi bekliyor! Bu tüm Pokemon hayranlarının yeıme.g ç Y 


rüyası olsa gerek...ve Pokemon'dan nefret edenlerin kabusu. Ancak hangi ta- KOY iz Meet 


rafta olursanız olun, Hey You, Pikachu! bir cep canavarı için geliştirilmiş mük- kachu'dan Bulbasaur'un yekemmel bir çalışma. meğini hazırlamasını, Magi- 
RR am karp ve Goldeen için balık 

e İĞ tutmasını falan isteyeceksiniz 
ve bunları kontrol edeceksiniz. Görünüşte takip ettiğiniz 
bir hikaye yok, dolayısıyla bu işten keyif almanız için Pokemon'ları 
seviyor olmanız gerekiyor. 

Ayrıca, her ne kadar Nintendo Japon versiyonunun ekibinden 
dramatik değişiklikler yapsa da, Game Boy Color için geliştirilmiş 
Gold ve Silver oyunlarındaki yeni 151 yaratığı oyunda bulacağınızı 
zannetmiyoruz. Ancak eski ekipten, Sguirtle, Charmander, Butterfree, Caterpie, Oddish, Poliwhirl, Magneton ve diğerleri oyunda bulunacak. 

Japon versiyonunu oynayabilmek için en az ilk öğretim diplomasına ihtiyaç duyuluyordu. Bunun anlamı İngilizce versiyonundaki keli- 


melerin çok çok fazla olacağı ve birçok komutun verilebileceği. 


—— a ga 
> — 5 “2 ; | 
z . - 


Kök 2. ği 


si E 


ÖZ şe em ri 
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B PLAYSTATION —| ği yanma 
PROyjnmceTlemre Ee 


| K-ME! EV, 
MUTANI 


rtalıkta Capcom'un parmağını sürmediği, Namco'nun yanından 
Üzme ve buna rağmen kaliteli olan, üstelik içinde ünlü bir 
çizgi romanın karakterleri bulunan, hatta Kasım'da Türkiye'ye filmi 
gelecek olan bir oyunun gözükmesi kıyamet alameti olarak bile gösterilebilir. Hatta biraz önceki cümlenin de bu kadar uzamış olması, 
oyunun da bir o kadar iyi olduğunu da göstermektedir (ne alakaysa 
artık). 


ıl İ 
I i İ | ; i j BU KÖŞEDE, MİNİK DEV ADAM WOLVERINE 
Kİ Genelde, adı duyulmamış firmalar bir oyun yaptıklarında bilinen bir 


konu kullanırlar. Paradox firması ise Thrill Kill ile adını duyurmuş bir firmadır. 
Bu iki cümlenin birbirine nasıl bağlanacağı halen tartışma konusudur. Konuya acilen geri dönülmelidir. 
İşte Paradox firması, bu ortaya attığım teoremi yıkarak, hem ünlü bir konuyu kullanmış ve çok da iyi 
bir dövüş oyunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle X-Men hayranları bu oyuna dayanamayacaklar. 


DİĞER KÖŞEDE, VAHŞİ ADAM SABRETOOTH 
Mutant Academy, bir dövüş oyunundan ne arıyorsanız onu fazlasıyla sunuyor. Üstüne birkaç ekstrası bile var. Öncelikle Capcom'un tag serisinin bu oyuna etki etmediğini belirtmek isterim. PSX'in gücü yetmediğinden tag olayı 
konmamış. Oysa ne kadar güzel olurdu. Neyse boş yere üzülmeye gerek yok, Mutant Academy bu haliyle de çok 
iyi. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki ortada yeni bir Tekken yok maalesef. Daha çok yakın dövüşle uzak dövüşün birleşimi bir oyun var. Bu da Tekken'deki mâksimum oynanabilirliği engelliyor kanımca. 


VE BAŞKA BİR KÖŞEDE, MAGNETO 

Oyunda tamamiyle X-Men karakterleri bulunduğundan seçim olanağınız da bir ölçüde geniş sayılır. Cyclops, Phoenix, Mystigue, Sabretooth, Wolverine, Gambit, Storm, Beast ve Toad seçebileceğiniz karakterler arasında. Oynayış tarzınıza göre seçiminizi yapmanız ise karakterleri tanımaktan geçiyor. Eğer yakın dövüşü seviyorsanız Wolverine veya Gambit seçebilirsiniz, hatta Sabretooth bile. Uzak dövüşte ise güçlü göz ışını saldırılarıyla Cyclops veya 
Magneto düşünülebilir. Eğer bir şekilde karakterleri tanıyorsanız, zaten özelliklerini bilirsiniz. Karakter seçiminde 
bir başka dikkat etmeniz gereken konu ise süper hareketler olmalı. Bazı karakterlerin süper hareketleri çok etkili 
değilken, bazılarınınki gerçekten etkili. Süper hareketlerin de oyunda önemli bir yere sahip olduğunu düşünürsek, 
seçim yaparken buna dikkat etmek hiç de yanlış olmaz. 


KAÇ KÖŞESİ VAR BU ARENANIN? 

Yine her dövüş oyununda bulunduğu gibi normal ataklar, özel ataklar ve süper ataklar olmak üzere hareketleriniz 
sınıflandırılmış. Rakibinizi fırlatma hareketi de var, merak etmeyin. Asıl orijinal olan süper hareketler konusunda meydana çıkıyor. Artık her yaptığınız 
özel harekete göre süper hareket çizginiz artmıyor, bunun yerine yaptığınız 
özel harekete göre süper barınızın belirli bölgeleri güç kazanıyor. Üç aşamalı olan bu süper hareket çizgisinin ilk basamağı çok kolay doluyor fakat 
çok güçlü bir hareket yapamıyorsunuz. Eğer bu barı doldurup onu kullanmak yerine ikinci bara verirseniz, bu bar daha kolay dolacaktır. Aynı şeyi 
üçüncü bar için de uygulayabilirsiniz. Ayrıca süper hareketlerinizi harekete 
geçirdikten sonra güçlendirmeniz de mümkün. Bunu oynayınca keşfedecek- 


İPUCU: Tea ve Beast Ka önce geriye doğru zıplarlar. Bu hareketlerden korunmak için doğru zamanlamayı öğrenin ki, köşeye sıkışmaktan kurtulun. 


SİNİZ. 


ÇOKGEN Mİ, ÇOKGEN DE NE? 


Bir başka güzellik ise, oyundan kısa sürede bıkmanızı engellemek için konmuş ekstralar. Bu ekstralar arasında X-Men: The Mo- 


ri, her karakter için birer FMV, tüm karakterlerle 
oyunu bitirince çıkan başka bir FMV ve her karakter için filmdeki kostümler bulunuyor. Bunların 
hepsini ortaya çıkarmak ise zaman alıyor. Üstelik oyunun zorluk seviyesi bir hayli yüksekken daha da çok zamana ihtiyacınız oluyor. 
İşte böyle bir oyun Mutant Academy. 
PlayStation'ın son kaliteli dövüşlerinden 
biri olacak gibi, üstelik X-Men'i konu 
alarak. Kesinlikle tüm dövüş ve 
X-Men severler edinmeli. S 


ai 


ZN 


İPUCU: Sıkı bir vuruş için havaya zıplayın ve rakibinizin tepesi- 
ne birçok tekmeyle inin. Bu hareketi rakipleriniz yakınınızdayken yapın. 


GAMEPRO EYLUL 2000 


vie'nin fragmanı, çeşitli resimler, film arkası görüntüle- | , 
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İPUCU: Dövüş oyunları içinde en ucuz karakterlerden biri 


Mystigue'dir. Onun hızlı atakları ve güçlü süper hareketi 
ona ciddi avantaj sağlıyor. 


GRAFİK 4.0 


Üç boyutlu poligon grafikler ve özenilmiş arka planlar. Ayrıca karakter dizaynları da çok iyi. 


SES 3.0 


Efektler her ne kadar çok iyi olsa da, 
müzikler ya hiç duyulmuyor ya da duyulunca bir şeye benzemiyor. 


KONTROL 2.5 
Kontroller Capcom'a inat olsun diye 
midir bilinmez, oldukça kolay tutulmuş. 
Özel hareketleri yapmak için bir ton 
düğmeye basmayacaksınız. 


EĞLENCE 3.0 


Birçok ekstrasıyla ve sağlam oynanabilirliğiyle uzun bir süre oynayabilirsiniz. 
Tabii zorluk seviyesi caydırmazsa. 


İPUCU: Rakibinizin sölalüiü gördüğünüz 10 
man anlayın ki süper bir hareket yapacak. 
Bunu engellemek için geri durun. 
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FOUR-EYED DRAGON 


PRoinceleme 


Yayıncı: Sguare EA 
Türkiye Distribütörü: Aral İthalat 
RPG 

Tek oyuncu 
Piyasada 


uper NES klasiği Chrono Trigger'ın yıllardır beklenen devamı Chrono Cross müthiş oyna- 
5 nışıyla RPG oyuncularını büyüleyecek. SguareSoft'un PlayStation için hazırladığı bu müthiş 
dönüş kaçırılacak gibi değil. 


Bir Daha, Sonra Bir Kere Daha... 


Chrono Trigger'a benzer bir biçimde, Chrono Cross'un hikayesi zaman yolculuğunun çevresinde 
gelişiyor. Niçin “Chrono Trigger” olarak seçildiğini aramak için geçmiş ve gelecek arasında gidip 
gelirken aynı anda da karşılaştığı pek çok zorluğu aşmak zorunda olan genç Serge'in ayak izlerini 
takip edeceksiniz. 

Chrono Cross'un en öne çıkan özelliklerinden biri, sabit bir şekilde “başla-bitir” olmayan oynanış 
şekli ve bir diğeri ise, bitirmek için izleyebileceğiniz yolların çok çeşitli oluşu. Örneğin; belli bir nesne 
bulursanız hikayeye derinlik kazandıracak bir olay meydana geliyor. Belli bir insana yardım edecek R 
olursanız tamamlanması gereken yeni görevleriniz oluyor. Ve takımınıza seçeceğiniz karakterlere —ki, İPUCU: Şiir Kitabını altemati! dünyadaki bayan barmene verin. 
15'ten fazla karaktere rastlayabilirsiniz- göre de hikayenin akışı değişebiliyor. Tüm bunlar mümkün Size bir gökkuşağı mermisi verecek. 
olan bütün senaryoları oynayabilme isteği uyandırarak, Chrono Cross'u defalarca oynanabilir bir oyun yapıyor. 


Sınırları Aşmak 


Turn tabanlı savaşlara alışmanız bir süre alsa da Chrono'nun 
dövüş sistemi epey zekice yapılmış. Her karakter silahlarıyla 
hafif, orta seviye ve ağır ataklar yapabilir. Fakat her karakterin bir elementi vardır (siyah, beyaz, mavi, 
yeşil, sarı veya kırmızı) ve bu karakter elementleri, karakterin savaş sırasında ne kadar 
hasar verebileceğini ve büyülerini ne kadar 
etkili biçimde kullanabileceklerini belirler. Bu, 
Chrono'daki savaşlar sırasında stratejiye çok fazla önem vermenizi gerektiriyor. Diğer RPG'lerin eksik yanı, böyle bir özelliğin eksikliği. 

Oyundaki mükemmel görsellik ve sıkı müzikler Chrono Cross'u tamamlıyor. SguareSoft CG'nin 
elinden çıkan ara sahnelerle birlikte göz kamaştırıcı arka plan çizimleri sizi araştırmaya teşvik eden 
muhteşem bir dünya ortaya çıkarıyor. Karakterler akılda kalıcı biçimde parlak renklerle 
çizilmiş ve her biri kusursuz ayrıntılarla donatılmış. Üstelik maceranız esnasında hoparlörünüzden dışarı etkileyici ses efektleri akarken, aynı zamanda oyunun zarif müzikleri odanızın içini dolduracak. 


Harcanan Zamana Değecek 
Chrono Cross harika bir RPG. Mükemmel grafikleri ve enfes seslerin derin bir hikayeyle 
birleştiği, RPG hayranlarının en sonuna kadar başından kalkamayacakları bir klasik. klr4 


— vg İma #his. 
 There”s no te on ttlines like a pretty 
t shabbu book. 


Greco: 

So this is the dimensional 
wormhole that cünnectis 
the two worlds. 


May | assist you in escapind * 
İ the darkness, amigo? 
f 


- LA sama nl Vm va a 
niz Opassa Plahı'na gidin ve Astral Amulet' kulls- SE 
narak geçmişe gidin. Burada Hydra Humnour'u bE- yz yane yanağına sızarak girdikten sonra Termina'daki 


kutsal mezara geri dönün. Burada takımınıza katabileceğiniz 
Graco ile karşılaşacaksınız. 


| SES mmm 0 İİ KONTROL 4.5 


Müzikler oyunun genelinde tempoya Eşsiz büyü kombinasyonları, dövüş 


EĞLENCE 


GRAFİK 5.0 


Acayip yaratıklardan görkemli arka 


5.0 Chrono Cross ilginç, insancıl ve 


plan grafiklerine kadar inanılmaz ayrıntılarla dolu bir ortam keşfetmeniz için 
sizi bekliyor. Ve tıpkı Final Fantasy'deki gibi ara sahnelerdeki SguareSoft CG 
imzası kendini hissettiriyor. 


GAMEPRO EYLUL 2000 


uygun olarak sürekli çalan mükemmel 
melodilerden oluşuyor. 


teknikleri ve zamanlama parmaklarınızı 
meşgul edecek. Kombolar biraz zorlayabilir çünkü öğrenilecek çok şey var. 
Bunları kullanmakta ustalaştığınızda en 
güçlü düşmanı bile alt edeceksiniz. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR 


zengin oynanışıyla kolayca kapılacağınız bir hikayeye sahip. Bir de buna 
mükemmel grafiklerle sesleri ekleyin. Ne etti: Bir PlayStation klasiği. 


MEKTUP©GAMEPRO.COM.TR 


Team Buddies takım stratejisi, action ve 
puzzle da dahil pek çok oyun türünü karıştırıyor. Bu epey ilginç ama hey! Birileri bu oyunu eğlenceli yapmayı unutmuş. 
Buddies'de takımınız rengarenk silah 


8 İPUCU: Kırmızı kutuları bir araya 
getirdiğinizde zayıf silahlar ve cep- 
İce To m sracrme Pap, A“ race nr (| haneniz olur. Daha iyi silah ve cep- 


Karışık kontrol sistemine rağmen Iron Soldier 
3 güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Mech 
Warior fanatikleri not alsınlar: 153 çok iyi bir 
PlayStation aksiyonu. 

Alışık olduğunuz üzere oyun gelecekte geçi- 


: yor ve kötü uluslararası organizasyonlar demokrasiyi yıkmaya çalışıyor. 25 tek oyunculu bölüm boyunca onlarca metre yüksekliğindeki dev 
robot, İron Soldier'ı yönetiyorsunuz. Ortaklaşa ve birbirinize karşı oynadığınız çok MV 


oyunculu mod da mevcut. Görsel olarak Iron Soldier 3 gerçekten çok sağlam. 
Ateşli patlamalar, detaylı biçimde kaplanmış şehir ortamları ve göz kamaştıran hava 
efektleriyle grafikler kendini ispat ediyor. Sesler hoparlörlerinizi zorlayacak patlamalarla 


birlikte çok da iyi olmayan techno müziklerden oluşuyor. 


tunuzu hareket ettirmek oldukça karışık bir hal alıyor. Neyse ki Iron Soldier 3'ün baştan çıkarıcı silahları, cephaneleri ve 
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SSID 


Yayıncı: Ubi Soft 


Surfi 
Tek 


ng 
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Piyasada 


VICIOUS SID 


İPUCU: Dalganın içinde ne kadar uzun yap maş 
süre ayakta kalabilieseniz © kadar çok Aşağı ve CI tuşuna basarak dar döpuan alırsınız. Size yaklaşan dalgaya  nüşler yapın. Hızınızı yüksek tutun 
göre biraz daha yavaş dürmüya çalışın yoksa suyun altını boylarsınız. 

AA eye Kpr 


GRAFİK KONTROL EĞLENCE 


Yayıncı: Midway Home 
Entertainment 


Action 
2 oyuncu 
Piyasada 


sandıklarının kontrolünü ele geçirmek için mücadele edecek. Fakat oynanışla ilgili hiçbir şey oynamaya teşvik edecek gibi değil. Strateji kısmı sıkıcı, action kısmı zayıf ve 

puzzle'lar da çok basit. Team Buddies'in görselleri çizgi film gibi ve epey sade. Beanie- 
Babies'e karşı üçüncü kişi modunda, Lego şatoların içinde bir death-match oynadığınızı düşünün. Diş gıcırdamasına benzeyen techno müzik ve yalın silah sesleri zaten zayıf 


olan atmosferi iyice pekiştiriyor. Seslerdeki tek iyi yan seslendirmelerdeki başarı. 
Eğer oynanışa biraz özen gösterilseydi Team Buddi- 


vic 


Yayıncı: SunSoft 


A 
T 
P 


Yayıncı: Vatical Entertainment 


vi “irleri 81 iyi bi iü o İPUCU: Düşmanlar oldukça Gaytm ve 
es içine başka türlerin de karıştığı iyi bir strateji olabi seyi di telli G5 elişi a. 


Ni ” m lirdi. Hiç kimse ona benzemiyor ama işe bakın ki, o da 4 
İSRATE ON 7 By PRESSMG TEE 2 SUTTON 5 : mizlemek yerine görevlerinizi yerine 
———————) bene için mavileri bulmaya bakın. cop, pek bir şeye benzemiyor. Ğ getirmeye bakın. 


IOUS SID 
GRAFİK KONTROL EĞLENCE 


dventure 
ek oyuncu 
iyasada 
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Action 
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Piyasada 


Şiz ame Z N Di İPUCU: Tanklar  ğlğ cephane 
153'ün sorunları kontrol aletini elinize aldığınızda başlıyor ve baştan savma vurulma uyarısı dertlerle birleştiğinde robo- harcamayın. Boş teneke kutular gibi 


ezin, gitsin. 


gökdelenleri deviren oynanışı bu dertlere değiyor. Biraz sabır gerektirse de bu gelişmiş mamuta dikkat edin. Ğ 
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e) PAŞIALADN 
P RO İ In G (e ) © m © TUNA SENTUNA 


Yapımcı: Atlus 


RPG 


HAPSODY “Vi 


A Musical Adventure 


ncelikle şunu hemen belirteyim. Oyunun ismini gördüğünüzde “Aaa gazetenin biri- 

e eki var böyle televizyon falan şeyediyo, aaa oyunu da çıkmış” demeyin, vallahi sinirlerim oynar. Rhapsody veya Türkçe'siyle rapsodi, bildiğiniz üzere eski Yunan'da epik 

şiirlerin okunmasına verilen isim. Oyunun bununla ne kadar alakası olduğu ise ileride 

ortaya çıkıyor. 
© OBİRMÜZİKAL 

— Rhapsody'nin diğer RPG'lerden hemen sıyrılmasına neden olan ilk özelliği bir 

müzikal olması. Oyun boyunca belirli yerlerde karakterler konuya uygun olarak 
çeşitli şarkılar söylüyorlar. Tabi bunların inanılmaz güzel ve kaliteli olduğunu düşünmeyin. Zaten oyunda bir espri yağmuru olduğu için, bu ufak müzikal parçalar 
da espriler üzerine kurulmuş. Bazıları ise duygusal ortama göre hüzünlü veya ro- sız biri çok önemli bilgiler verebiliyor. 
mantik de olabiliyor. Kısaca oyundaki müziklere yoğun bir emek harcanmış. 


6 BİR RPG 

Rhapsody baştan sona sıkıcı bir tonda ilerliyor. Bütün olaylar neredeyse önceden ayarlanmış gibi. Final 
Fantasy veya başka bir Sguare RPG'si gibi oyunu farklı yönlere sokmanıza imkan yok. Yeni bir mekana 
girdiğinizde, eğer orada bir olay olması gerekiyorsa, bu otomatikman gerçekleşiyor. Yani sizin birileriyle 
konuşup, diyaloglara girmenize gerek kalmadan. Aslında bu hikayenin ilerleyişini kolaylaştırmak için yapılmış fakat bu da oyunun sanki 12 yaş grubuna yönelik olduğu izlenimini veriyor. 


O BİR KUKLA USTASI 


Ana karakteriniz Cornet adında yetim bir genç kız. Cornet'in ana özelliği kuklalarla konuşabiliyor olması. 
Bu sayede Kururu adında bir kuklayla da çok iyi arkadaş olmuş durumda. Diğer RPG'lerden alışık olduğunuz, insanları partinize alma durumu ise burada kuklalarla yer değiştirmiş durumda. Oyun boyunca birçok 
şekilde, değişik kuklalarla tanışacak ve isterseniz onları grubunuza dahil edebileceksiniz. Oyunda o kadar 
çok kukla var ki, hangisini partinize alacağınızı şaşırıyorsunuz. Parti demişken, grubunuz en fazla 4 kişi olabiliyor. Bunlardan biri Cornet ve diğer üçü kendi seçiminiz olan kuklalar. Oyunun bazı bölümlerinde ise 
ekstradan, bilgisayarın kontrol ettiği karakterler de gurubunuza katılabiliyor. 


Ö BIR ASK OYUNU 

Rhapsody bir müzikal olduğuna göre, öyle aman aman da bir konu 
beklememek lazım. Ne Final Fantasy'nin şaşırtıcı ne de Vagrant 
Story'nin gizemli konusunu bulmak mümkün. Cornet, yaşına başına bakmadan bir prense aşık olur. Daha doğrusu onun için hangi 
prens olduğu önemli değildir. Prens olsun da taştan olsun bile demiştir. En sonunda Motherhood adlı yerde yapılan bir yarışmaya katılarak, prensin eşi olmaya hak kazanır. İşte tam bunu kutlarken de tamamı kadınlardan 
oluşan bir çete prensi kaçırır. Cornet de aşkını geri kazanmak için bu çetenin peşine düşer. Aman da ne orijinal. Konuyla en fazla on dakika uğraşmışlardır, daha fazla ise firmadan şüphe edeceğim. 


Yıldırım saldırısı en güçlü saldırılardan biri. 


O BİR KLASİK 


Rhapsody'de klasik bir RPG'de olması gereken her şey var. Rastlantısal savaşlar, turn bazlı dövüş sistemi, büyü- Animasyonlardan oluşan RPG'ler araler, spesiyal ataklar vs. Öncelikle oyunun nasıl işlediğini anlatalım. Şehirlerde, insanlarla konuşup göreviniz hak çinda grafikler iyi sayılabilir. FF gibi 
kında bilgi alabildiğiniz gibi, eşya dükkanlarından gerekli eşyaları alabiliyorsunuz. Şehir dışındaki yerler ise genelde | RPG'leri seviyorsanız puanı iki düşüregörev mekanları oluyor. Bunların hepsine ulaşım ise harita yardımıyla yapılıyor. Görevleriniz arttıkça gidebileceği- bilirsiniz tabii. 

niz yerler harita ekranında açılıyor ve oralara sadece gitmek istediğinizi belirtip gidiyorsunuz. Final Fantasy'deki 

gibi uzun yollar kat etmenize gerek yok yani. Savaşlar ise dediğim gibi turn bazlı ve FF Tactics'teki gibi karesel e ENİ 
sistem ile saldırılarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ana karakteriniz genelde kuklaları güçlendirici özellikler içerir- o Oyunun tüm amacı müzikleri iyi yapken, kuklalarınız da çeşitli büyüler yapabiliyor. Kuklaların ateş, yıldırım, mak olduğu için bu puan Rhapsody'ye 
toprak, karanlık vs. gibi alanlara ayrılmış olması ise iyi düşünülmüş bir tam uyuyor. 

özellik. Tavsiyem bir holy, bir yıldırım ve bir de atakları güçlü bir karakter kullanmanız yönünde olacaktır. 


O BİR RAPSODİ! 


RPG oyunları arasında çok büyük bir yer elde edemeyeceği gün gibi ortada olsa da şirin, sevimli, kısa sürede bitmesini istediğiniz bir RPG arı- 


KONTROL 4.5 


Savaş menülerinin anlaşılması çok kolay. Bunun dışında ise kontrol olarak 
hiçbir zorluk yok. 


EĞLENCE 3.0 


yorsanız veya müzikallerin hepsinden hoşlanıyorsanız Rhapsody alış ve- (© de 
riş listenizde yer almalı. (3 Görevler aldıkça, haritalarda gidebileceğiniz Gok kısa. çok kolay ve hafif sıkıcı bir 
yerler de artıyor. oyun. Biraz uğraşsanız bir günde biter. 
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Yapımcı: Midway 
Action 

Tek oyuncu 
Piyasada 


İİ PROEeeme 
PRO/nceleme İİ ymm a NE. 


undan ne kadar önceydi hatırlamıyorum, sanırım Konsol Dünyası 
bölümünde bahsetmiştim, Mortal Kombat'ın yeni oyunu çıkıyor diye. 
Special Forces adıyla çıkacak olan bu oyunun, 3D bir ortamda, Fighting Force 
tarzı bir dövüş olacağını biliyordum. Fakat daha sonra ses soluk kesildi, Midway'den oyun hakkında en ufak bir bilgi 
çıkmadı. Bilgi çıkmadı ama oyun bir anda çıkıverdi. Açıkçası SF, damdan düşer gibi indi oyun piyasasına. Hatta çıktıgını duyunca birkaç dakika kendime gelemedim (oyunu oynadıktan sonra da kendime gelemedim ama o başka). 


ÖLÜMCÜL SIKINTI 

Oyunun başındaki demodan da öğrenebileceğiniz gibi, Special Forces adındaki bir hapishaneden çok 

azılı suçlular bir şekilde kaçar, bunları oradan çıkaran kişi ise Kano'dan başkası değildir. Jax de 

Kano'dan ölesiye nefret ettiği içindir ki, hemen bu suçluların peşine düşer. Aslında Kano'yla ka- 
- pışan Sonya'ydı ama herhalde yapımcılar Sonya'nın zayıf kalacağını düşündü- 5 : 

ler ki metal kollu, kas yığını Jax'i uygun gördü. İşte bu suçluların kaçmasın- 4.4 / diy 57, 

dan sonra ise çeşitli görevleri yerine getirmek üzere Jax oraya buraya mr EE, ZEZEEUEİM. TAS Gİ 

gönderiliyor. Kısaca her yeni bölümde bir göreviniz oluyor. Gerçi bu gö- EE AG A YA pa 


revler de sırf oyunun sıkıcı bir Fighting Force kopyasını engellemek için konulmuş 
ama bu bile sıkıcılığı engelleyemiyor. 


EĞLENLE DEĞİL... 

Special Forces'ın Mortal Kombat dünyasına getirdiği yeniliklerden 3D bir “yürü, 
adam döv” oyunu olmasının yanında, ilk defa çeşitli eşyalar ve silahlar kullanmanıza izin verilmesi. Gerçi Mythologies'de de eşya kullanımı vardı fakat buradaki biraz daha kapsamlı. Oyunun ilk başlarında elini kolunu sallayan adamları döverek 
işe başlıyorsunuz. Her indirdiğiniz adam tecrübe puanı olarak geri dönüyor. Bu ğe 
tecrübe puanları ise belirli bir sınırı geçtikten sonra komboya dönüşüyor. İlk başlar- / 
da sadece yumruk ve tekmelerden oluşan hareketleriniz, aparkatlardan daha güçlü 'yum- İ il / 
ruklara kadar birçok zincirleme harekete dönüşebiliyor. Bunları yapmak içinse çeşitli tuşlara arka arkaya # X / 
basmanız gerekiyor. Tam dövüşün ortasındayken, çok kapsamlı bir komboyu yapmak ise işkence halini | / 
alabiliyor. Komboların ise sadece rakiplerinizi yenmeye yardım etmesinden başka bir faydası yok. 7 | | 
Kombolar yardımıyla yendiğiniz bir düşman, daha fazla tecrübe puanı olamıyor maalesef. Kombo- / 
ların diğer bir amacı ise süper hareket barınızı tamamlamaya yaraması. 


İŞKENLE | j 
Çeşitli mekanlarda ilerlerken etrafınıza baktığınızda i 
gereksiz büyüklükte alanların içerisinde bir oraya 
bir buraya koşuşturduğunuzu fark edeceksiniz. Bu 
gereksiz boşluklar ise sanki çeşitli eşyalarla doldurulacakmış da, aceleyle unutulmuş gibi görünüyor. 
Hatta ilk bölümde, eğer duvardaki çatlakları fark 
etmezseniz bu boş alanlarda deli gibi koşuşturacağınızı garanti edebilirim. Bütün bunların 
eğ, yanında bir de tüm MK serisinde bulunan zıp- : Bomboş alanlar, uğraşılmamış karaklama hareketi burada yo Oyunun eğlencesini oldukça kısıtlayan bu hareketin eksik- ter animasyonları, karanlık ortamlar... 
liği, bir de amaçsız oynanışla birleşince ortaya hiç de iyi bir sonuç çık- > 
mıyor. Midway'in oynanış olarak Metal Gear tarzı, hafif taktiksel bir 
oynanışa yönelmiş olması ise yine ortada yarım kalan konulardan birisi. Bazen düşmanlarınızın arkasına sinsice yaklaşabiliyorsunuz fakat 
boyunlarını kırma vs. gibi bir hareket yerine, saçma sapan yumruklarınızı kullanıyorsunuz. 

Mortal Kombat'ın başarısızlığı bu oyunla da tazelenmiş bulundu. 
Nedense tüm MK oyunlarından sadece 7630'u düzgün. Ya Midway'de 
bir sorun var ya da Midway'de... (3 


ziya 


edi 


Üstünde durulmadığı gün gibi ortada. 


Arkaplan müziği bir süre sonra tekrar 
etmekten zaten sıkıcı olan oyunu çekilmez hale getiriyor. İdare eder durumdaki efektler ise durumu kurtarmaya çalışıyor. 


KONTROL 3.0 


Yumruk ve tekme sallamak oldukça 
kolay. Sadece düşmanlarınızla savaşırken yönünüzü şaşırma olasılığınız var, 
o kadar. 


EĞLENCE 1.5 


Eğer eğlence arıyorsanız, oya işlemeyi 
deneyin. Special Forces 
eğlencede 


ez 
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LEGEND OF MANA “il 


layStation'da Sguaresoft'un RPG fırtınası dur durak tanımıyor ve gördüğünüz gibi çılgınca devam edi- 
Por Her RPG'si ayrı bir dünya gibi olan, bu kadar kaliteli oyunu seri üretim şeklinde nasıl piyasaya sürdükleri belli olmayan Sguare, yine kaliteli bir RPG ile karşımızda. 


KREATİF OLUN 

Daha önceden Legend of Mana oynadıysanız bilirsiniz, Secret of Mana'nın devam oyunu sayılabilir. Eğer 
SoM'yı oynamadıysanız yine de dert etmenize gerek yok çünkü LoM, Final Fantasy serisi gibi kendi içinde 
bir oyun. Ha tabii önceki Mana oyununu oynadıysanız, “Aa şu yaratığı biliyorum” gibi tepkiler verebilirsiniz ama o kadarla da kalırsınız. LOM, Discworld'ü okuyanların veya oyununu oynayanların hemen hatırlayacağı gibi, büyünün ve canavarların bulunduğu bir zamanda geçiyor. # 


DEĞİŞİK BİR BAŞLANGIÇ 


alırsak böyle bir olasılık sıfıra iniyor. 


ÖZGÜRCE DOLAŞIN 
Hem dünyanızı kendiniz yapabildiğinizden, hem de Sguare'in huyundan dolayı, oyunda sabit bir konuya bağlı değilsiniz. 
Final Fantasy serisinden bile daha özgür gözüken LoM, bu açıdan iyi görünüyor. Gerçi dünyayı yeniden yapmak için çeşitli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor fakat bunlar da birbirinden bağımsız ve küçüklü büyüklü görevlerden fazlası 
değil. Bu görevler sonunda birbirine bağlanarak büyük bir konuya varıyor. Görevler ise alışılageldik, yok git bir yaratığı 
öldür, eşyayı al türündeki görevlerden biraz farklı. Görevlerde daha orijinal konular düşünülmüş ve bunlar da oyuna 
büyük bir orijinallik katıyor. 


KENDİN PİŞİR KENDİN YE 


Eğer görev edindiğiniz maceralardan sıkılacak olursanız veya güce ihtiyacınız olursa, silah veya enstrüman yapımıyla ilgilenebilirsiniz. Oyunu oynayınca bir maceradan sonra silah yapma hakkını elde edeceksiniz. İlk başta basit bir maddeyle, basit 
bir eşya yapacak ve sonra üstünde değişiklikler yaparak çeşitli güçleri olan bir silaha dönüştürebileceksiniz. Enstrüman olayı ise biraz daha ilginç. Elde edeceğiniz enstrümanlarla savaşta büyü yapabileceğiniz gibi, elementler üstünde kullanarak yeni enstrümanlar yapmak için eşyalar kazanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Savaşlarda yanınıza alabileceğiniz ve uğraş gerektiren bir başka konu ise, yaratıklar. Elde edeceğiniz küçük evcil hayvanları yetiştirerek 


savaşlarda size yardım etmeleri için kullanabilirsiniz. 


HIZLI SAVAŞLAR 
Eğer Star Ocean 2'yi oynadıysanız, oradaki savaş sisteminin bir benzerini de burada bulacaksınız. LoM, çoğu 

RPG'den farklı olarak, turn bazlı bir savaş sistemi yerine gerçek çe bir sistem sunuyor. Üstelik ataklarınızın 
çoğu da kombolar ve süper ataklardan oluşuyor. Partinizde nor ana karakteriniz ve de bilgisayarın kontrol 
ettiği bir karakter 
kadar kolay ki en ufak b 


ukla karşılaşacağınızı sanmıyorum. Hatta o kadar ki, enerjinizi artıracak iyileştirme 


eşyalarına bile gerek duymayacaksınız çünkü her savaşın sonunda gücünüz tazeleniyor. Bu esnada şu da ortaya 
ya demin bahsettiğim hayvan yetiştirmenin de pek bir anlamı yok. Hafif bir dn kolaylığı var. Oyunun 
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Şunu itiraf etmeliyim ki, LoM en değişik başlangıçlardan birine sahip. Hem başlangıç demosu olarak hem 
de oynanış olarak. Demodan sonra bir posta kutusu yerleştirmem istendi haritaya. Posta kutusu bir anda 
evim oldu. Evimde gezindim, bir yaratıkla konuştum. Bana bir eşya verdi, eşyayı kullandım ve ufak bir şehir oldu! Anladığınız üzere, herhangi bir RPG'nin 
aksine, burada haritanızı, daha doğrusu dünyanızı kendiniz yapıyorsunuz. 
Eğer bir şehri yaratmazsanız, belki bu yüzden görevinize devam edemeyecek 
veya çok iyi bir eşya kazanabileceğiniz bir görevi geri tepmiş olacaksınız. 
Gerçi yeni bir şeyler görmek için elinizden geleni yapacağınızı da göz önüne 


Şirin çizimler, değişik karakter tasarımları ve rengarenk bir ortam. 2 boyutlu bir oyundan beklenmesi gereken her şey var. 


or. Dolayısıyla genelde düşmanlariNz! yenmek de size kalıyor ama düşmanlar. o ei si 


Enstrümanlardan çıkan ezgilerde, profesyonel bir müzik yapımcısının etkileri hemen görülüyor. Efektler de, arka 
plan müzikleri de oldukça düzgün. 


KONTROL 4.5 | İ 


Savaşlarda biraz zorluk çekebilirsiniz | 


fakat onu da hemen atlatacağınıza ina- 


nıyorum. 


EĞLENCE 4.5 


Oyunun bir Sguare oyununa göre ge- 


reğinden fazla kolay olması çabuk sı- 


kılmanıza neden olabilir fakat keşfedilecek o kadar çok şey varken 


sıkılmanız çok da olası değil. 
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TUNA ŞENTUNA 
GRAFİK SES KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı: Sacnoth 


Yayıncı: Infogrames 


RPG 
u ayki RPG fırtınasının bir başka üyesi de Koudelka oldu. Daha ön- Tekoyüncu 
B.. adı pek duyulmamış bir firma olan Sacnoth tarafından yapılan Piyasada 


Koudelka, Resident Evil atmosferinde bir korku RPG'si sunuyor. Sunuyor da, bu işi ne kadar iyi yaptığı tartışılır. 


GİZEMLİ BİRMAMASİIR... “ 
Oyunun adının nereden geldiğini merak edeniniz varsa hemen açıklıyorum. Koudelka, oyunda kontrol ettiğiniz karakterin adı. Bu cesur bayan manastırda bulunan bir hayalet tarafından çağrılmıştır ve görevi de manastırın gizemlerini ortaya çıkarmaktır. Beni aynı şekilde bir hayalet çağırsa hayatta gitmezdim; bu 
kadında bir sorun var bence. Koudelka manastırın gizemini çözmeye çalışırken 
ona yardımcı olacak iki kişiyle tanışır. | n e bozma bir din adamı iken, 

diğeri de ölümden kurtardığınız oyun ir. 1ikaye bundan sonra en heyecanlı kısmına girer ve 
bunları da güzel kısa filmler iz mümkün. 


KORKUSUZ Bİ 2 1 1. i 
Oynanış olarak diğer biraz farklı olan, daha çok sanki bir macera oyunu oynuyormuşsunuz his- 


sine kapılacağınız Koudelka, biraz önce de bahsettiğim gibi hikaye ve konu olarak oldukça iyi görünüyor. Tabii bir RPG'den daha fazlasını beklemek gerektiğinden oynanışa da önem göstermek gerekir. Oynanış olarak 
ise Koudelka maalesef sınıfta kalıyor. Manastırın içinde dolaşırken herhangi bir sorun yaşayacağınızı sanmiyorum fakat iş savaşlara gelince problemler de ortaya çıkıyor. Savaşlara girmek için yine Final Fantasy modeli, rastlantısal oylar drekiyör. Yani manastırda boş boş dolaşırken, bir anda savaş ekranına buluyorsuekranı ise karelere bölünmüş bir sistemle işliyor. Karakterlerinizin hareket kabiliyeti bu 
şekilde belirleni ilde büyülerin de mesafesi kareler yardımıyla ayarlanıyor ama genelde büyüler savaş 
alanının her yerine ulaşabiliyor. Karakterinizi bir yerden bir yere hareket ettirdikten sonra gitmelerini beklerken, 
dışarı çıkıp şöyle bir dolaşıp geri gelebiliyorlar. Her savaşta bu yavaşlık söz konusu olunca insanın bayılası geliyor. 
Savaşlarla ilgili sorun bu. Bir de kayıt problemi var ki o daha da sinir bozucu. Oyundaki kayıt noktaları çok az tutulmuş ve çoğu boss karakterleri yendikten sonra ortaya çıkıyor. Eğer bir boss'da ölürseniz hop bir önceki kayıt 
noktasına dönüyorsunuz. > 


KORKUMÇ BİR HİKAYE! 

Koudelka'nın iyi yönlerinden biri silahlar. Birçok değişik silah bulabileceğiniz di bunların isimleri ve özellikleri de 
iyi düşünülmüş. Bunun dışında ise oyunla ilgili anlatılabilecek bir şey kalmıyıiğ Gerisi size kalmış gibi bir şey. Tabii 
bu arada grafiklere değinmeden de geç eyeceğim. Oyunda hayatınızın. eçeceği manastır (“Gülün Adı”ndaki) 
oradaki ortamlara çok benziyor. V »t Story'nin kasvetli ortamları « ıfak bir benzerlik göstermiyor değil. Bu 
ortamlar oyunun atmosferinin yakalamasında oldukça etkili olmuş. İS oliçon karakterler ve FMV tasarımları da 
gerçekten iyi gözüküyor. Grafiksel olarak bir problemimiz yok anlayacağınız. 


ÇOK YAKINDA SİNEMALA... (9) # 
Koudelka, çok sıkı bir RPG hayranı değilseniz kesinlikle uzak durmanız gereken bir oyun. Üstelik ortalıkta bu ka- | GRAFİK, 051 
dar çok RPG varken RPG'ye bir dolu para ödemeye değmez. Hem 4 CD hem de bitirmesi 15-20 saatten fazla Karanlık ortamlar, güzel arka plan di- 


sürmüyor. Vagrant Story alın, oynayın, daha çok zevk alacağınız kesin. (35 zaynları ve iyi düşünülmüş karakter 
grafikleri oyunun en iyi yönlerinden. 


SES 3.5 


Her ne kadar karakter seslendirmeleri başarılı olmuş olsa da, zaten sıkıcı 
i olan savaşlar, sıkıcı müzikler sayesinj de iyicene çekilmez hale geliyor. 


KONTROL 3.5 


Manastırda dolaşırken kontroller sadece gezinti modundan olduğu için 
zorluk çekmeyeceksiniz. Fakat savaş- 
İ wp Yı ai 
Eml larda sıkıntıdan kontrollere de sinir 


VW N 
© olacaksınız. 
T 


Oyunu bir kere bitirebilirseniz bravo, 
- ikinci kez bitirebilirseniz, çok afedersiniz, neyse bişi demiyim. Zaten kısa 
olan oyun o sıkıcı savaşlar sayesinde 
beter oluyor ve eğlence de sıfıra iniyor. 
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MAJOR MİKE 
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2'de dördü yepyeni, toplam 12 karakter ye! 
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Yapımcı: Treyarch 
Yayıncı: Crave Entertainment 


PRO/nceleme Mn 


Action 
Tek oyuncu 


raconus, ne geçmişle ne de gelecekle bağlantısı olmayan, tamamen 
ç, Db fantezi ortamında geçen bir kahramanlık hikayesi. Oyunda kılıcını 
kuşanmış, yine dünyayı kötülerden kurtaracak bir kahraman söz konu- 
ps fa su ve karşılaşmanız gereken birçok korkunç fantezi yaratık meydanı ele 
geçirmiş durumda. Draconus aslında PC'de boy göstermiş olan Die by the 
Sword'un takipçisi olarak planlanmış fakat Draconus'u oynamak için bu oyunu bilmenize gerek yok. Sadece oynanışın ve grafiklerin DbtS'ye benzediğini bilin 
yn deri DbtS'deki teneke yığını karakterin yanında güzel bir büyücü bayanı da kontrol edebili- 
> meşin a > yorsunuz. Bu hem oyunun ömrünü uzatıyor hem de oyunu 
| oynayış şeklinizi belirlemeye yarıyor. 


— bilir hale getirmek olduğu değişmeyecek. Karakterlerin çeşit- 
a x; — ; lilik göstermesinin bir nedeni ise oyunda bazı yerleri geçmek 
için özelliklerini kullanmanız gerektiğindendir. Aynı Threads 
We. of Fate'teki gibi (RPG'yle aksiyonu da benzettim ya, helal bana). Cynric ve Aeowyn'nin araştırması ve rl temizlemesi gereken 14 bölüm ise kale zindanla- 

- rından, mağaralara; yeşil alanlardan, şelale arkalarına kadar uzuyor. Dolaşacağınız bu alanlar ise genelde 
geniş ve aksiyona olanak tanıyan mekanlardan oluşuyor. Daracık yerlerde rakibinizle burun buruna dövüş- 
- meniz çoğunlukla gerekmiyor. Zaten Acowyn'nin büyülerini en etkili şekilde kullanması için geniş alanlara 
— ihtiyacı oluyor. Bir büyücünün yaratıklarla dipdibe savaşmasının hiçbir anlamı olmazdı, değil mi? 


k 

ç Zrzd YIKILMIŞ BİR DÜNYA 

yea 5 A — - Cynric veya Aeowyn, hangi karakterle oynarsanız oynayın, 
iü # Md. pi z - amacınızın yıkılmış bir bölgeyi yeniden düzenleyerek yaşana- 
; mg) pe li 


| TERKEDİLMİŞ RUHLAR e: Ee e... MEN ei 
» Draconus, Legacy of Kain gibi geniş bir dünya sunmuyor. Her : 
bölümün başında canavar öldürmek, eşya toplamak gibi bir gö- 
- rev veriliyor ve o görevi bitirdiğinizde bölüm de sona ermiş e 
— oluyor. Böylece başka yönlere sapamayacağınız, düz bir oyun oo (© 

çıkıyor karşımıza. Gerçi bölümlerin içi tek bir çizgi doğrultu- ii 
sunda ilerlemediğinden bu düzgünlük çok da sıkıntı vermiyor. Bölümler boyunca karşılaşacağınız yaratıklar z 
ise tamamıyla fantezi dünyasına uygun nitelikte. Bunları yok etmek ise kılıcınıza ve büyünüze kalıyor. Cyn- EZ : > 
ric'in hareketleri basit kılıç sallama hareketlerinden daha komplike kombolara dönüşebiliyor fakat bunları ei v Wi > 
gerçekleştirmek, tüm komboyu rakibin üzerinde uygulayabilmek ise alıştırma gerektiriyor. Aeowyn'in işi ise 


daha kolay. Büyüleri rakiplerinin üzerinde uygulaması daha basit. Yaratıkların yapay zekaları ise dikkat çekecek dere- İGRAFİK (3.5) 


cede iyi gözüküyor. Kılıcınızı sallaya sallaya üstlerine gittiğinizde öyle korkuluk gibi durmuyorlar. Kaçıp, uygun za- Her ne kadar karakterler ve yaratıklar 

manda saldırma konusunda oldukça yetenekliler. iyi dizayn edilmiş olsa da, sinir bozucu 
kamera açıları ve grafik problemleri 

ACIMASIZ YARATIKLAR oyunun iyi gözükmesini engelliyor. 


Şimdiye kadar her şey toz pembe gözüküyor fakat savaşlarda çeşitli problemlerimiz yok değil. Teke tek dövüşlerde herhangi bir problem yaşanmıyor fakat gelin görün ki karşınızda birden fazla düşman olunca karakteriniz ne KK Tİ 


yapacağını şaşırıyor. Grafiksel olarak ufak bir yavaşlama meydana 5 Seslendirmeler ve efektler, garip ama 
geliyor, kamera hangi yaratığı göstereceğini şaşırıyor, karakteriniz — —— O ortama uygun arka plan müzikleriyle 
ise hangisine saldıracağını. Normalde bu tip 3D oyunlarda kame- N ak d j # A RE kulağa hoş gelecek derecede iyi bir 
ranın ekranda her şeyi gösterebiliyor olması gerekir ama Draco- “A7 e ekilde birleşmiş. 


nus'ta bazı yaratıklar ekran dışında kalarak sizi şaşırtabiliyor. Savaş- İKONTROL..,,|Ç(30) 
lardaki bu oynanış probleminin yanında grafiklerin de bazen İP # 4 KONTROL 3.0 
# 


5 ortamın klasik kontrol problemi 


Dreamcast'e yakışmayacak derecede bozuk gözükmesi ise başka bir iti- i : 
ci durum N ( & ye” “En fazla savaşlarda ortaya çıkıyor. Ha- 
R vw £ * 
i 5 Dreamcast sahipleri, size N, 5 > “ Wi ğieketere alışması biraz zor. 
i bsi sesleniyorum. Eğer bütün r << 
ei i # © - 
j e sele ys Gy / İlk defa bir Dreamcast oyununa bu 
ğ me ve ve rp f kadar düşük puan verdiğimi görüyo- 
i z Sreşiamak r rum. İki karakterle de oyunu bitirdikbeni biraz vi ten sonra yapacak hiçbir şey kalmıyor. 
l | idare etsin, bir kere oynadıktan sonra bir da- 5 ys Ayrıca bölüm içindeki kısıtlı kayıt yer- 
- ha bakmayayım diyeceğiniz bir oyun arıyorsanız, leri de eğlenmenizi engelliyor. Bir de 
i Draconus tam karşınızda. 77 : savaşlardaki problemler eklenince orlim j # “ wm taya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. 
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açma, rahatsız edici ve acayip. Bu kelimeler Sega'nın en yeni maskotu 
Seaman ile ilk karşılaşmanızı tarif etmeye yetecektir. Aslında Seaman'e 
tam olarak maskot demeyelim de, şey diyelim, şey, Sega'nın yeni sözcüsü: İnsan kafalı konuşan bir balık. Evet, Seaman sizi dinliyor ve cevap bile veriyor. Bu teknolojinin ulaştığı son noktayı ve Dreamcast'in marifetlerini sergile- 


mesi açısından oldukça etkileyici. 


Seaman, Dreamcast kontrol girişine bağlayacağınız bir kulaklık ve mikrofonla be- ç m A | yi A | 'B 
raber geliyor. Amaç şu: Bu esrarengiz yaratıkla konuşacaksınız (tabi ki İngilizce) Pls D 
ve kökenlerini keşfetmeye çalışacaksınız. Hedefinize ulaşmak için önemli olan Seaman'le ilişkilerinizi olabildigincee sıcak tutmak. Bunun ii de Seaman'in evi olan akvaryumun sıcaklığını oksijen oranını ve gıda stokunu 


Küçük, şirin yaratıklar ateşli silahlar kullanıyorlar. İşte bu tuhaf karışım Fur j 
Fighters'ı neredeyse diğer bütün video oyunlarından ayırıyor. Sonuçta okul ZXSİM | « action/ladventure 


W FOUR-EYED DRAGON 


PRO) ç eleme ARA a çan m, 


m Virtual pet 


s Tek oyuncu 


kontrol etmelisiniz. 

Seaman'in gelişimini en baştan itibaren siz kontrol ediyorsunuz. 
Önce iribaş olarak başarıyla yumurtadan çıkmasını sağlamalı ve ardından konuşabilecek erginliğe ulaşıncaya dek 
onu büyütmelisiniz. Fakat ne yazık ki, üç veya dört gün süren (gerçekten!) bunaltıcı bebek bakıcılığından sonra 
mikrofona bildiğiniz küfürlerden başka ne söyleyebilirsiniz bilinmez. Fakat altıncı günün ardından her şey değişiyor 
ve ilginç yaratık sizinle rüyalarından anne-babanıza kadar her şeyi tartışıyor. Her geçen gün Seaman ile onun nasıl 
düşündüğü ile ilgili yeni bir şeyler açığa çıkıyor ve bu esrarengiz yaratığın aslında ne olduğunu daha çok merak 
ediyorsunuz. Amaçsızmış gibi gözükebilir ama Seaman'in neyin nesi olduğunu ortaya çıkarma uğraşı bir noktadan 
sonra büyüleyici bir hâl almaya başlıyor ve sonuna kadar gitmeye çalışıyorsunuz. 


Seaman ile birlikte gelen mikrofon oyun teknolojisinde ileriye doğru atılmış bir adım sayılabilir ama Seaman'e 
ait diğer özellikler de geriye atılmış bir adım. İlginç balık görsel olarak renklilikten hiç pay alamamış. Nadiren 
duyacağınız ses efektleri ise oyuna hiçbir şey katmıyor. Seaman'in yaptığı zekice ve iğneleyici konuşmalar beklediğiniz eğlencenin bir kısmını sağlıyor. Kontroller ise hiçbir kafa karıştırıcı tuş kombinasyonuna gerek bırakmayacak şekilde kolay yapılmış. 

Açık zihinli oyuncular bu uzun dilli yaratıktan kolaylıkla etkilenebilirler. Seaman'e en azından bir şans verin. 
Sizi kendisine bağlayabilir. Va 


“| JAKE THE SNAKE 


: GRAFİK SES KONTROL, EĞLENC 
Nm Yayıncı: Acclaim ———y — 


kantinindeki yemek savaşından daha fazla uçan nesne ortaya çıkıyor. Ta- N 14 oyuncu 


— Bir düşmanla karşılaşırken X ve Be 
basarak mermilerinden kaçabiirsiniz. 


gi b. 
. e m > 


İPUCU: Bu boss'u yenmek için 
açık ağzına arka arkaya 

ateş edin. İlk binada merminiz 
ve silahınız azalırsa kenara 
düşerek daha fazlasını 
bulabilirsiniz. Fakat bunu 
diğer binalarda denemeyin. 
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mam, Fur Fighters baş döndürücü “ » Piyasada 
veya aşırı şiddete sahip bir oyun degil ama şaşırtıcı biçimde şirin ve zekice düşünülmüş, çizgi filmden fırlamışa benzeyen 


>karakterlerin stilize edilmiş makineli tü- | 


fekler, bazukalar ve nötron tabancalarıyla birbirlerini vurdukları, bir 3D action/adventure oyunu. 


Teddy'nin Silahı M Var, Ne? 


Oyunda çocukları General Viggo tarafından kaçırılan altı Fur Balkar 'karakterini yönetiyorsunuz: Bir köpek, kedi, kanguru, penguen, kırmızı panda ve ejderha. 
Bu kurtarma için her seferinde bir karakteri üçüncü kişi bakış açısından yönetmelisiniz. Bazı özel noktalarda karakterinizi değiştirebilirsiniz. Böylece her karakterin kendine has özelliklerinden de (mesela ki büyük engellerin üzerinden atlayabilir) faydalanmış olursunuz. 


Gereksiz Taramalardan Uzak Da 


Belki grafikler Dreamcast'in sınırlarını zorlayacak cinsten değiller ama karakterler a şi ve 25 bölüm bone da şirinlikle un hiçbir şey KE emiyorlar. si oyunun kk 
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TUNA ŞENTUNA 


KONTROL EĞLENCE 


Yapımcı: Ouantic Dream 


con. 
Ti4e NOMaD SOUL 


C'den Dreamcast'e oyunların kolaylıkla çevirilebildiğinden 
PP bahsetmiştim. İşte bunun son örneği, Omikron. Gelecekte 
varolan teknolojik bir şehirde, garip cinayetler işlenmeye başlar ve bu cinayetlerin sırrını çözmesi gereken ise polislerden, 
yani sizden başkası değildir. Adrenalinle aksiyonun karıştırılma- 
ya çalışıldığı ama yeterince başarılı olunamadığı bir macera sizi 
bekliyor. 


GELECEKTEKİ SIRLAR 

Aslında Omikron'a, direkt aksiyon diye damga koymak çok 
yanlış olur. Omikron içinde birçok türü içeren bir oyun. Aksiyondan maceraya, RPG'den dövüşe birçok değişik türle süslenmiş. Tabi bunu yaparken programcıların da biraz aklı karışmış ve oyun bazı yönlerden sarkmaya başlamış. 
Bunlara sonra değineceğiz. Omikron'un daha çok Tomb Raider görünüşünde, Resident Evil ilerleyişinde bir tarzı 
var. Mekanlarda dolaşırken karşılaşacağınız bazı karakterler düşman, bazıları ise dost olacaktır. 


GEÇMİŞTEKİ SARSINTILAR 

Omikron'u çekici kılan, baştan itibaren oynanmasını sağlayan yegane 
etken, hikayenin sürükleyiciliği. Hikayeyi sürükleyici kılan ise çoğunlukla 
yolda karşılaşacağınız karakterlerle yapacağınız konuşmalar. Diyaloglar ise sizin cevaplarınızla şekillenecek 
türde gelişiyor fakat değişik cevaplar vermeniz oyunu başka bir yöne sokmayacaktır, bu da kulağınıza küpe olsun. Düşmanlarınızın ortaya çıkışı ise Tomb Raider'daki gibi üstünüze saldırmalarıyla belli olmuyor. 
Bir düşmanla karşılaşacağınız zaman görüntü değişiyor ve dövüş moduna geçmiş 
oluyorsunuz. Sağda enerji barınız, sanki bir Street Fighter oyunundasınız. Tabi az 
sayıda hareket, anlamsız kombolar ve yapay zeka özürlü rakip bu savaşların eğlencesini hemen yok ediyor. Bir de bu karşılaşmaların oyunun yarısına eşit olduğunu düşünürsek büyük ölçüde bir sıkıntı yaşayacağınız gün gibi ortaya çıkıyor. 


HEPSİ BİR ARAYA GELİNCE 
Sanırım biraz önce RPG eklentileri oyuna dahil edilmiş demiştik. Bu olay karakterinizin savaşlar sonrasında tecrübelenerek sınıf atlamasında görülüyor fakat gelin 
görün ki ne bir experience çizgisi, ne de başka bir şey kazandığınız tecrübeyi göstermiyor. Dolayısıyla ne 
zaman sınıf atlayıp da dükalığa, hmm o başkaydı; sınıf atlayıp bir sonraki seviyeye geçeceğinizi bilemiyorsunuz. Karakterlerle konuşup, dövüşmekten başka, bir de çeşitli bulmacalar çözmek zorunda kalacaksınız. 
Gerçi bu bulmacalar da pek mantığa dayanmadığından, yaşayacağınız 
problemler burada da çi alin çi pon oyunun ai e SOR ir a 
- nı, sanal reankarnasyon, yani Matrix'teki ajanların yapabildiği olayı i 

N i Ey ği w : A Rİ 7 ii ie . o Ssamalar ve çok fazla eleman bir araya 
yapabilmek. İstediğiniz insanın vücuduna girerek, o kişinin özel güçlerini ve hareketlerini kullanabiliyorsunuz. Gü- EE a 

geldiğinde yaşanan çözünürlük düşükzel düşünülmüş bir özellik kanımca. lükleri, teknolojik dizaynları fark et- 
ARKANIZDAN KOVALAR Bea m 
Maalesef problemler grafiksel olarak da karşımıza çıkıyor. Omikron'un PC versiyonunu oynayanlar, kısa yükleme pp şe A0) 
zamanlarını fark etmemişlerdir bile fakat DC'de imi mekan değişikliğinde ve karakter görüntülerinde Ek e Müzikler için David Bowie kullanılmaderecede bir duraksama oluyor. Bunun yanında ekranda aynı anda birçok sı her ne kadar oyuna çok uygun olkarakter gözükünce frame oranı yerin dibine giriyor. Çözünürlük ve mekan © yasa da en azından kaliteli bir seçim 
detayları ise kötü gözükmüyor, bunu da eklemek lazım. Müziklerde ise Da- yapılmış. Efektlerde ise büyük bir farkvid Bowie esintisi hemen fark ediliyor. David Bowie hayranlarının buna bü-  Jılık yok. 
yük ölçüde sevineceklerini sanıyorum. 
Birçok türü bir araya getirmenin zorluğu Omikron'da sahnenlemiş bulunu- (o ŞSejaileli 3.0 
yor. Sonuçta Omikron uzak durulması gereken bir oyun değil fakat DC'de ( Kontrollerin zorluğunu en çok karşı- 


çok daha iyi oyunlar bulabileceğinizi belirtmek isterim. VT laşmalarda, hareketleri uygulamaya 

3 çalışırken hissedeceksiniz. Bunun dışında ise başka ufak problemler de 
gözünüze batacaktır. 


EĞLENCE 2.5 


Hikayenin sürükleyiciliği olmasa bu 
oyun çekilmez bile olabilirdi. Sıkıcı savaşlar da eğlenceyi büyük ölçüde kısıtliyor. 
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DONANIM 


YARN WEEEL 


layStation'da yarış oyunlarına merak sarmış olan oyunculara, yepyeni bir imkan. Trans 
P wheel, ortalama bir yarış direksiyonu arayanlar için ideal. Diğer direksiyonlardan ilk göze 
batan farklılığı, renksel olarak değişik bir seçim yapılmış olması. Yarı şeffaf görüntüsü ve 
seçilen renklerin uyumluluğuyla gayet hoş bir görüntü sergiliyor. Trans Wheelin bir diğer güzelliği ise, çoğu direksiyonun tam yuvarlak yerine kesik yuvarlak şeklinde bir dizayn kullanmasından etkilenmeyerek, gerçekçi bir yaklaşımla, tam yuvarlak direksiyon 
görüntüsü yakalaması. Her direksiyonda olduğu gibi oyun içi 
” menüleri kontrol etmek için bir kontrol bölümü ve bütün PSX 
” düğmeleri direksiyonun üstüne düzenli bir şekilde serpiştirilmiş durumda. Pedalların ve vitesin bulunduğunu da ekledikten 
sonra, Trans Wheel ile ilgili problemlerimize gelelim. Öncelikle direksiyonun hareketlerinize tepkisi az olduğu gibi bir de yavaş. Yani hassasiyet zayıf. 
Bunu geçtik, pedalların da yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha sağlam yapılabilir gibi geliyorlar. Tek problemsiz taraf ise vites sanırım. Eğer yerine alışırsanız, oyunlarda erişmeniz oldukça kolay olacaktır. Trans 
Wheel'in artı yönlerinden en büyüğü ise titreşim özelliği. Üstelik herhangi bir güç kaynağı da istemiyor. Direksiyonun analog ve dijital olarak da kullanılabildiğini ekler, birkaç ufak problemi olan bu direksiyonu ortalama bir yarış kontrol aleti olarak tanıttığımı belirtirim. 
Artılar: Şık dizayn, uygun fiyat, titreşim özelliği. 
Eksiler: Tepkilere etkide yavaşlık. 
Sonuç: Şu sıralar ortalama bir direksiyon arıyorsanız, Trans Wheel uygun bir seçim olabilir. 
Yapımcı: Performance 


LKERGERENENOR 


ranızda belki yarış oyunlarını direksiyon ile oynamaktan sıkılanlar vardır. PlaySta- 

Aion için değişik bir dizaynla, değişik bir yarış oyunu kontrol aleti yapılamaz mı 
diyenleriniz bile vardır ki işte bazı firmalar bunu duymuş ve sizin için Force Reactor'ı ortaya çıkarmışlar. Force Reactor'a ilk baktığınızda aklınıza tabanca, olta, dürbün gibi direksiyondan alakasız her şey gelebilir ama FR'nin asıl amacı, üstünde bu- 
i lunan minik tekerleğiyle yarış oyunlarını oynamanızı sağlamak. Belki şu anda ne 
Ü ferekesıtar anlamsız alet diye düşünüyor olabilirsiniz fakat PSX'in analog düğmelerinden daha iyi 
iş yaptığı kesin. FR'yi elinizde tutmanın birçok değişik yolu var. Eğer tekerleği tek elle çevirmek istiyorsanız, bir eliniz tetik kısmında, diğer eliniz direksiyonda durmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Veya evirip çevirerek tekerleği iki elinizin parmaklarıyla çevirir duruma da getirebilirsiniz. FR'nin sunduğu en iyi özelliklerden biri ise, tekerleği çevirdiğinizde titreşimi ve 
tepkisiyle gerçekçiliği artırması. Örneğin bir viraja girdiğinizde tekerleği çevirmek zorlaşıyor ve 
titreşim artıyor. Tekerleğin hassasiyetini ise 5 değişik seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Tekerleğin 
kendini merkeze odaklaması ise otomatik olarak gerçekleşiyor. Çevirdiğinizde orada kalmıyor 
yani. Oldukça enteresan ve orijinal bir tasarım&düşünce. Değişik bir şeyler arayanlar için ideal. 
Artılar: Değişik bir dizayn ve direksiyondan farklı bir aletle yarış oyunlarını aynı zevkle 
oynayabilme imkanı. Titreşim de cabası. 

Eksiler: Alışmak zor olabiliyor. Bu fiyata veya üstüne biraz daha ekleyerek güzel bir direksiyon almanız mümkün. P 
Sonuç: Direksiyon sevmeyenler veya değişik bir düşünceyle yarışmayı sevenler deneyebilirler. 

Yapımcı: Naki 

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DE SOYTO ABVANCEBD 
CONTROLLER 


ir zamanlar yayınlanan Hollywood 90210'la uzaktan veya yakından alakası bulunup 
a bulunmadığı tartışma konusu olabilecek bu kontrol aleti aslında Dreamcast için üre- 
Di tilmiş başka bir gamepad'den fazlası değil. İlk olarak yine karşımıza dizayn özelliği 
ile çıkıyor. Yine şeffaf bir tasarım ve şık bir görünüm. Nyko bu işi nasıl yapacağını iyi biliyor. Artık neredeyse her DC gamepad'inde gördüğümüz iki ekstra tuş 
özelliği de burada gözümüze çarpıyor. Daha önce tanıttığım Dreampad'in aksine 
bu iki tuş, pad sayesinde ayarlanamıyor. Ancak oyun içinden bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine standart haline gelmiş iki tuş da bu pad'de görülüyor. Slow 
motion, yani oyunlarda yavaş görüntü imkanını yakalamanızı sağlayan bir tuş ve 
parmaklarınızın rahatlığı için düşünülmüş turbo düğmesi. Kısaca ne ararsanız var. 
8 Dahası da Şam'da kayısı. Her DC pad'inde bulunan VMU ve Jump Pack için bulunan 
4 girişler, 80210'da da mevcut. Bunların yanında şunu da eklemeliyim; ergonomik olarak en az orijinal DC pad'i kadar rahat. Yine de uzun oyunlarda ellerinizin terlemesini 
engelleyemiyor. 80210 ikinci bir DC pad'i almak isteyenlerin tercihi olmalı. 
Artılar: Ekstra iki tuş, slow ve turbo düğmeleri, ergonomik dizayn. 
Eksiler: Renksel olarak bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. 
Sonuç: Oldukça kaliteli bir gamepad. Kesinlikle tercihiniz bu yönde olmalı. 
Yapımcı: Nyko 


REAMSETN EK 


reamcast/'te birçok arcade çubuğu çıktı fakat hiçbiri Treamstick 
Diadar uyduruk görünmüyordu. Şunu belirtmeliyim ki bir kontrol aletinde ilk baktığım dizaynıdır. Treamstick'e bakınca ise eskiden kalma bir atari aletinin üstüne düğme eklenmiş olmasından 
daha fazlasını göremiyorum. Renk seçimi olarak siyaha benzeyen 
garip bir füme rengin seçilmiş olması ve düğmelerden çubuğa kadar her parçanın gözü rahatsız edecek derecede düzenli durması, 
gerçekten itici gözüküyor. Dizaynı bu kadar yerin dibine batır- 
İ dıktan sonra birkaç iyi yönden de bahsedebiliriz. Öncelikle Treamstick bir arcade pad'inden beklenen her şeyi sunuyor. Çubuğun kontrolü hassas ve oyunlara uyumu iyi; turbo, otomatik ateş 
ve yavaş çekim düğmeleri de eklenmiş ve son olarak istediğiniz 
tuşu ayarlama imkanı da sunulmuş durumda. Aletin altında bulunan küçük parçalar sayesinde de kaymayı önleyebiliyorsunuz. Bu 
kadar artı yeter. Treamstick'in herhangi bir VMU veya Jump pack 

girişi yok. Dolayısıyla başka bir pad yardımıyla oyunlarınızı kaydedebileceksiniz. Ayrıca aksesuarın gereğinden fazla ağır olması da itici bir durum olarak gösterilebilir. Anladığınız üzere 
lüzumsuz ve bir o kadar da gereksizce yapılmış bir kontrol aleti. Hani fiyatı ucuz olsa yine bir derece ama o da yok. 
Artılar: Çubuğun uyumu iyi, yavaş çekim, turbo ve otomatik ateş düğmeleri. 
Eksiler: Dizayn yok, VMU girişi yok, ergonomi yok. Yok yani olmamış. 
Sonuç: Başka birçok kaliteli arcade çubuğu var. Treamstick bunlardan biri değil, Uzak durulmalı. 
Yapımcı: 3rd Party 


GAMEPRO EYLUL 2000 en WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


DONANIM 


NAKIBREARM EAT 
CONTROLLER 


reamcast gamepad'lerinde Naki'nin de bir katkısı olmalıydı ve oldu. Naki'nin 

NAKI be gamepad'i tam anlamıyla orijinal gamepad fiyatına birkaç yeni özellikle, Sega'nın 

gamepad'lerinin ellerinde kalmasını sağlamak amacıyla yapılmış gibi. Gerçi tam 
anlamıyla aynı fiyat sayılmaz ama çok yakın. İlk bakışta orijinal DC 
gamepad'ine benzeyen Naki, ergonomik dizaynıyla da dikkat çekiyor. Standart DC gamepad'inde aradığınız tüm özelliklerin yanında iki ekstra tuş, 
turbo ve yavaş çekim, düğmeleriyle fark yapan Naki, bunun dışında başka 
hiçbir özellik sunmuyor. Tuşların hassasiyeti ve uyumu ise standart DC 
pad'iyle neredeyse aynı. Kopya diyeceğim dilim varmıyor. Ucuz ve az özellikli bir DC pad'i arayanlar için uygun bir seçim. 
Artılar: Ergonomik, turbo ve yavaş çekim düğmeleri. 
Eksiler: Eğer adı advanced controller olsaydı birçok eksisi olabilirdi fakat 
normal bir DC pad'ine göre hiçbir eksisi yok. 
Sonuç: Normal ama standart DC pad'inden farklı bir pad arayanlar için 
ideal. 
Yapımcı: Naki 


NUBYEEİGHMEREDAB 


wşte bir başka standart DC pad benzeri kontrol aleti. Naki'nin pad'ine 
My İyoğun şekilde benzeyen fakat ondan birkaç farklı özelliği olan bu pad de 
S Sin Advanced kelimesini kullanmıyor. Dolayısıyla ortalama bir pad'le karşı 
öğ EŞ karşıyayız. Yine ilk söz dizayn hakkında söylenmeli ve bu sefer biraz 
pe kötü bir dizaynla karşı karşıyayız. Dizayn bir aletin dizaynı ergonomisinde büyük rol oynuyor. Dolayısıyla Nuby, bu açıdan biraz 
kötü, özellikle Naki ile karşılaştırılınca. Yalnız analog ve dijital 
: kontrol bölümleri açısından elinizle çok iyi bir uyum sağlıyor. 
” Standart DC pad'inin bu en büyük sorununu çözmüş oluyor. Bun- 
7 ların yanında titreşim özelliğini içinde barındırmasıyla Nuby bir 
 ilkede imza atmış oluyor. Böylece ekstra para verip bir Jump pack 
j almanıza gerek kalmıyor. Bir adet de boş slot ile VMU'nuzu 
7 dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece turbo veya o tür tuşların 
5 bulunmaması eksiklik olarak nitelendirilebilir fakat bu düğmelerin 
> dene kadar işe yaradığı zaten tartışılır. 
Artılar: Parmak dostu dijital ve analog kontrol düğmeleri, titreşim 
; özelliği. 
Eksiler: Ergonomik olarak çok iyi değil, turbo, yavaş çekim düğmeleri 
7 bulunmuyor. 
Sonuç: Titreşim özelliğinin içinde olması nedeniyle tercih nedeni olabilir ayrıca parmak dostu olması da büyük bir artı. 
Yapımcı: Nuby 
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Bilgi teknolojileri 
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her zaman en doğru, 
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HABERLER... HABERLER... 


Star Trek: The Voyager - Elite Force Demo piyasada... 

Sar Tirek: The Voyager — Elite Force adlı oyun Raven Sofoware ve Activision 
tarfından uzunca bir süredir geliştirme aşamasındaydı. Şuan The Voyazar - 
Elite Forcelun 85 ımbilik DEMO 'su piyasada. 

Warcraft 3 

Biizzardi'ın bir diğer beklerilen oyunu olan Wararsft 3'ün 2001'in ilk yarısında 
Çgilarmezsı bekleriiyor. Oyun dünyasına Role Playing Suratapy diye yeri bir kaviran İlkazandıracik oyunu merslida bekliyoruz. 

Settlers 4 

BiueByte, artik Kizsik sayilan surateji oyunu Settlers'm 4sürüün, çök da uzak 
Olmayan bir zamanda piyasaya sürüleceğirii açıkladı. Ayna firma Settlers 4 
iiçiim tezim 5000 beta testçisi arıyor. 
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HABERLER... HABERLER... 


Diablo ? pateh'i 
Uzun bbir tbekleyişten sonra en sonunda gelen Diablo 2, yanında bir patdh'i de 
(birtlikre getirdi. Bu pateh'i, www.blizzard com/supporÜdtbi2irformati- 
onl/pardh hum adresinden indirebilirsiniz. Oyunda bu patih'le birlikte birçok 
Iman da düzelmiş. 


The Sims: Livin' Large 

Yapilan ilk iimsan simülasyonu olan Tihe Sims'in genişleme paketi çak yakma 
geliyor. Yeri paketin ismi, The Sims: Livin ILarge. Oyuna yapay zekanın geliştürildiği ve yeri eşyalar ile yeri meslskleriin olduğu da galan hibar'ler arasında. 


Duake 3: Arena'ya 30 Stereoscopic görüntüler 


3D Stereosvopiz diye adlandırılan bir yöntemle oyundan alman görüntüler 3 
boyutlu ile getirilebiliyor. INvidiz'nm Hazırilatuğı INIVidia Bunker - Area VS at- 
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6 - Roller Coster Tycoon Fire Storm 
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ı — The Longest Journey 


2 — Gabirel Knight 3 
3 — Curse of Monkey Island 


4 — Devil Inside 4 — SW: Rogue Sıguadirom 


5 — Sanitarium 5 — F/A-18 E 

6 -larıy”7 
HABERLER... HABERLER.. HABERLER... HABERLERJ.. 
lı haritada da 3 boyutlu görüntülere ve S3TC sıkıştırma metodundaki birçok Black & White'ta gecikme | | / 
görüntüye de bu uygulandı. Sonucunda 3D gözlükler ile daha gerçekçi sonuç- © Populous'un yaratıcısı Peter Molyneux'un yeni oyununum çıkış; tarihi ertelendi. / 
lar elde edildi. 22 Eylül'de çıkması tasarlanan Black&White'ın çıkış tarihi; 10 Kasıma ka ydirtldi..” 
Tomb Raider: Choronicles Half-Life Firgarms 2.1 Modu Çıktı / 
Tomb Raider V'in resmi ismi açıklandı: Tomb Raider: Chronicles. Bu yılın Half-Life'in Firearms adlı modunun 2.I versiyonu çıktı. Bu yenii modun | hası 


sonlarına doğru çıkacak olan oyunun grafik motoru yine aynı olacak. Sanırım özellikleri şöyle. Yetenek modu: İlerledikçe sınıf atlayacak ve yenii yet neler 
torunlarımız bile aynı grafik motoru ile oynayacak. Ulaşılması güç bir rekor. kazanacaksınız. Toplam 9 yetenek olacak. İçlerinden 3 tanesinin 8 ali; özelliği 


i LA Jj 
Soldier of Fortune: Gold olacak: Artillery, Mortars, Medic gibi karakterler ve silahlar için yeni; Yanlar 


Raven Software'in çok fazla şiddet içeren oyunu Soldier of Fortune için Soldi- o Toy Story 2'nin Dreamcast versiyonu geliyor | 

er of Fortune Gold adında yeni bir paket geliyor. Yeni paket multiplayer ağır- o Activision yaptığı açıklamayla Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue ad 
lıklı olacak ve bununla doğru orantılı olarak yeni haritalar ile takım modları oyunun Dreamcast versiyonunun e açıkladı. Oyun toplam IS 
içerecek. bölüm bulunmakta. 
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onbaharın da gelmesiyle birlikte, herkesin içinde bulunan PS2 sabırsızlığı 
© Sine hareketlenmeye başladı çünkü 24 Kasım'a çok az kaldı. 

- -Amerika'da 26-Ekim ve-Avrupa'da tam24 Kasım'da boy gösterecek olan 
PS2 (bunu sık sık. hatırlatıyorum sonra “PS2 ne zaman çıkacak?” gibi sorular sormayın diye), Türkiye'de ise yine Avrupa ile aynı tarihlerde piyasada 
olacak. Bu kadar PS2 heyecanı yeter. Şimdi haberler. 


— DAHA ÇILGIN VE DAHA SANAL 2 OYUN 


Sega, her ne kadar geçerli bir açıklama yapmamış olsa da, Dreamcast sahiplerini sevindirecek iki oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bunlardan ilki 
DC'nin en çok satan oyunlarından biri olan Crazy Taxi'nin devamı iken, di- 


© “geride tenis meraklılarının sempatiyle yaklaşacağı Virtua Tennis 2. Oyunla- 


rın isimleri sonlarına sadece “2” rakamı getirilerek mi-ortaya çıkacak orası 
bilinmez fakat çıkış tarihleri 200 (in ortalarını bulacak gibi. z 


SEGA VE SONY BİRLEŞİYOR 
Herne kadar Segave Sony resmi olarak açıklama yapmamış olsalar da, büyük Japon firmalarının çoğu bunu onaylıyor. Bu durumda Dinpus adında 


— — yeni bir oyun firması kurulacak ve içinde Sammy, Bandai, Sony ve Sega or- 


tak olarak bulunacak. Sammy ortaklığın 2651 gibi büyük bir bölümüne sahip 
olacakken, Sega ve Sony 2610'ar-hisseyle-yetinecek. “Dinpus presents” 
— ifadesini taşıyan oyunların ise ne zaman çıkacağı belli değil. 


FERRARFLER PS2'DE YARIŞACAK 

Sony, F355'in Dreamcast'te çıkacak olduğunu-duymuş beki ki, hemen 
olaya el atıp, nacizane sistemi PS2'ye F360'i çıkarmayı planlıyor. Üstelik 
F355'in bir eksiğini yakalayıp, F360'a online oyun desteği de koymayı amaç 
edinmiş gibi gözüküyor. Oyunun online-olduğunu söyledikten sonra, grafik- 


leri şöyleymiş böyleymiş demeye de pek gerek duymuyorum çünkü ortada 


PS) gücü var. 


— HYDROSPORT RACING, 


HYDROTHUNDER 2 Mİ? 


© Adı pek duyulmamış olan Promethean Designs, Dreamcast ve PC için yep- 


yeni bir sürat motoru oyunu üzerinde çalışıyor. Grafiksel olarak şu anda 


> bile çok iyi görünen dl iddia ettikleri yeniliklerden en büyükleri, ger- 


ı çekçi su efektleri ve fizik kuralları. 
Bunun yanında birçok zorluk seviyesi bulunacak olan oyunda tam 60 
adet de pist bulunacak. HydroT- 

| hunder'daki bot seçeneklerinin 3 

| katının bulunacağını düşünürsek, 

| Ortaya sürat motoru hayranlarının 
| beklemesi gereken bir oyun çıkıyor. 


DARTH MAUL'UN ATALARI KONSOLLARDA 
Ünlü RPG-Baldur's Gate'in yapımcısı Bioware ve LucasArts, yeni bir Star 


- Mars oyunu üzerinde çalışmaya başlamışlar. Her ne kadar bu yeni Star 


Wars RPG'si 2 yıl sonra çıkacak olsa da, Star Wars hayranları sabirsızlanabilir. Phantom Menace'dan, yani Episode 1'den 4000 yıl öncesinde Jedi'lar 
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TUNA ŞENTUNA 


tsentuna(Dgamepro.com.tr 


ve Sith'ler arasındaki savaşı konu alacak olan oyun, biraz önce söylediğim 
gibi Star Wars dünyasında ilk RPG olarak bilinecek. 


TOMB RAİDER, EVET YİNE, ÜSTELİK 2 TANE! 

Eidos, konu kıtlığı çektiğinden midir nedir bilinmez, inatla Tomb Raider serisine devam etmek için çabalıyor. Last Revelation ile bekledikleri-satışı yapamayan firma, Tomb Raider Chronicles ile Lara Croft'ın ününü devam ettirmeye çalışacak. Kasım'da ortalıkta gözükecek olan bu son oyun, 
maalesef son Tomb Raider değil. Gelecek yaz çıkacak olan Tomb Raider 
filminin oyunu Tomb Raider-the Movie de, Eidos'un planları arasında. Yani 
bilemiyorum, bir şeyin de suyunu çıkarmamak lazım gibi geliyor. Final Fan” 
tasy'nin suyu çıkabilir, o bambaşka. 


PIACASSIO, SANATÇI DEĞİL, SANAT GİBİ OYUN... 
Protmethean Designs'ın bir diğer plan aşamasında olan oyunu ise Picassio. 
Half Life'ın karakter etkileşimini ve heyecanını, GoldenEye'ın da oynanışını 
baz alan oyun, anladığınız üzere yeni bir FPS. Daha çok gizliliğe dayanacak 
olan oyunda gezeceğiniz ortamların hepsi birer detay harikası olacak gibi 
gözüküyor. Oyunun çıkış tarihi ise 200 Vin ortası gibi gözüküyor. Hangi 
konsollarda çıkacağı ise bir muamma. 


PLAYSTATION3, EVET 3 : 

Herne kadar Sony PlayStation 3'ün çıkış tarihi olarak 2006 gibi ileri bir tarihi göstermiş olsa da, hem logo hem de site olarak PS3'ü-ne kadar ciddiye 
aldığını gösteriyor. Eğer sayfanın bir yerlerinde görüyorsanız, PS3'ün logosu 
aynı PS 2'ninki gibi fakat sadece 2 yerine 3 gözüküyor. Sistem çıkana kadar 
bu logo 10 kere değişir orası ayrı. Bunun yanında Sony www.ps3.net'i de 
almış bulunuyor. Daha PS2'yi görmedik, PS3 de ne oluyor demeden geçemiyor insan. 


YUNUS'UN ADI DEĞİŞİYOR 

Nintendo'nun, PlayStation 2'ye karşılık olarak hazırladığı Dolphin projesi 
isim değiştiriyor. Şu ana kadar en sevimli su memelisi olarak tanıdığımız yeni Nintendo konsolunun adı Star Cube olarak değişecek. Her ne kadar 
Nintendo bu konu hakkında-bir açıklama yapmamış olsa da; Amerika lisans 
bürosu Star Cube ismini Nintendo'ya kayıtlı hale getirmiş ve ünlü konsol 
ağı İGN'nin de |IGNStarCube.com adlı bir adresi var. Bu olayın aslını SpaceWorld Expo'da öğreneceğiz. 


WAVERACER, STARCUBE veya DOLPHIN'İN YENİ YARIŞI 
Biraz önce haberini yaptığım HydroSport'u duymuş olacaklar ki, Wave Race ve 1080 Snowboarding oyunlarını yapan firma, Nintendo'nun yeni konsolu için bu-yarış oyununu hazırlıyor. Adından da anlaşılacağı-gibi sürat motorlarını barındıracak-olan WaveRacer, Dolphin çıktığı an piyasada 
olabilirmiş. Sadece söylenti. > 
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TUROK SERİSİNİN DE SUYU ÇIKIYOR 
Nintendo 64'ün en popüler oyunlarından biri olan Turok serisi, 2. oyununün çıkmasıyla birlikte de ününü sürdürmüştü. Yakın bir süre sonra yine 
ününü devam ettirmeye çalışacak olan Turok serisinin son oyunu ise Turok 3. Turok 3, tahmin edebileceğiniz gibi yeni silahlar, yeni ortamlar ve 
gelişmiş grafikler içerecek. Tek değişmeyen ise mutasyona uğramış dinozorların varlığını sürdürmesi. N64 sahipleri gün saymaya başlayabilirler. 
Hangi güne kadar orasi bilinmiyor maalesef. 


TOP 10 OYUN AĞI 


LEGEND OF MANA (PSX) 

Sguaresof'ta kaç kişi çalıştığını cidden merak etmeye başladım: Sürekli RPG 
yapıyorlar ve hepsi birbirinden farklı Legend of Mana da tahmin ettiğim- 
den çok daha iyi bir oyun. Sevimli karakterler, değişik bir oyun sistemi ar 
yorsanız LoM listenizde yer almalı. 


2-RHAPSODY: A MUSICAL ADVENTURE (PSX) z 

Bu oyunu aldıktan sonra, sen bunları mı oynuyorsun demeyin, Rhapsody'ye karşı:sadece müzikal olduğu için bir sempatim var. Onun dışında 
neredeyse kötü denilecek bir RPG bile diyebilirim. Hafif esprili diyalogları 
ve şirin grafi kleriyle 2 numaraya yerleştirdim, kimse bir ; şey diyemez. 


3- MARVEL VS. CAPCOM 2 (Dreamcast) — 

İşte uzun süredir beklenen oyun. Bir Dreamcast ve bir arcade stick'iniz - — 
varsa, MvC 2 almanız gerekeni tek oyun olabilir 56 karakter ve 3 kişiyi aynı 
anda seçme opsiyonlarıyla tek kelimeyle dövüş harikası. : 


4-GOVERT ops: NUCLEAR DAWN (PSX) - > 
Resident Evil, Metal Gear, Syphon Filter'i alın, > e Covert 
Ops çıksın. Hepsinden bir şeyler kaptığı için de ortalama bir oyun sayılır 
fakat yine de bir süre eğlenebilirsiniz. ğ 


İnternet Konsol Merkezi 


SegaDojo 

(http/www.segadojo.com) 

Bu ayın ilk sitesi sadece Dreamcast'le sınırlı kalmayan bir Sega sitesi. Tabii Sega'nın eski başarısızlıklarını kendileri de farketmiş olacaklar ki şu an 
Dreamcast üstünde odaklanmışlar. Yine de eski Sega sistemlerinden Saturn, Genesis veya 32X'le ilgili oyunların bilgilerine inceleme bölümünden 
ulaşabilirsiniz. Klasik inceleme ve önincelemelerin yanında, sıkça güncellenen köşe yazıları dikkat çekici gözüküyor. Bunun yanında Specials bölümü ile Sega guiz veya değişik köşe yazısı şeklinde yorumlara ulaşabilirsiniz. Oyunların çıkış tarihlerini bilmek isteyenler içinse Gamedates 
bölümü hazır bekliyor. Zamanı olan ve Sega'yla ilgilenen, görüşlerini belirtmek isteyen okurlar için özel olarak hazırlanmış forum ve emailbag 
bölümleri de görüş bildirmek veya bir şeyler sormak için ideal gözüken 
yerlerden. Olayı daha da ileri götürüp diğer Sega'cılarla chat yapmak isteyen olursa da Chat bölümünden bunu gerçekleştirebilir. Dizayn olarak da oldukça m DA 
iyi görünen site, hızlı ma 
ulaşımı ve karışıklığa 

yer vermeyen görünümü ve yapısıyla 

mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir site. 

Üstelik her gün güncelleniyor. 
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5- X-MEN: MUTANT ACADEMY (PSX) 

- Artık ekran görüntülerini görmekten sikıldığım, bir an önce oynamak i için 
sabırsızlandığım X-Men nihayet çıktı ve gerçekten çok kaliteli gözüküyor. 
PSX'in görebileceği en kaliteli dövüşlerden biri. Yine de Tekken 3 değil. — 


6-KOUDELKA (PSX) z EE z 
Bütün firmaların RPG'ye odaklanmaları her ne kadar şaşırtıcı olsa da, Infog- m 
rames'in bu ortama girmesi daha da şaşırtıcı. Koudelka ile bir şeyler yapmaya çalışan ünlü firma, bir oyunu bu kadar kısa yaparak Rhapsody'den. - 
sonra ikinci siraya oturdu. Yine de belki çok canınız çeker de alırsınız. Yok 
almayın vazgeçtim. : : - — 


7- TAREADS OF FATE (PsXx) 

Evet yine RPG. RPG diyince ne gelir aklımıza? Sauaresoft! Threads of Fe 
te'i oynamaya çok zaman bulamadığımdan Jistenin-buralarına yerleşti, belki 
çok daha yüksek yerlere gelebilir. Sguare olunca > işine ei olunca Tof 
kesinlikle alınması gereken bir RPG oluyor. 


8- RESİDENT EVİL: CODE VERONİCA (Dreamcasti) z 
Birçok oyunun kalitesi ancak oynadıktan sonra ortaya çıkıyor. Code Vero- : 
nica ise kesinlikle iyiler arasında. Resident Evil iie eğer bu oyunu ha- - 
la almadılarsa, hemen almalılar. 


- ©-DIABLO2 (PC) 


Neden PC'yi de konsollar arasına e ki? Şaka biz yana Diablo 2 ger. - 


çekten çok iyi bir oyun. Konsollarımı bir yana bırakıp, bilgisayarın başına 
yapıştığım nadir oyunlardan biri oldu Diablo serisi: — 


10 TEKKEN TAG TOURNAMENT s2) 


Sadece istiyorum ve herkesin istemesini" bekliyorum. Tekken, sonsuza ke 


— dar.) # 


Fusion Gaming 
(http://www.fusion-gaming.com) 
Şu ana kadar hiç tanıtmadığım site tarzlarından sonuncusu da Fusion Gaming. Herhangi bir inceleme veya ekran görüntüsü bulamayacağınız site- 
nin amacı, çeşitli firmalar veya oyun sistemleri için forumlar oluşturmak. 
Zaten var olan bu forumlara girerek konu hakkında bilgi edinebilir veya 
sorulara cevap verebilirsiniz. Ya da isterseniz sadece birisini gözünüze 
kestirip onunla uğraşabilirsiniz. Genel olarak Sony, Sega ve diğer konsollar arasında yoğunluk yaşayan forumlar, RPG, emülasyon ve bu tür 
oyunlarla ilgili konuları da içeriyor. Siteye ilk girdiğinizde yapmanız gereken kaydolmak değil. İsterseniz kayıt olmadan insanların attığı mesajları inceleyebilir, cevap vermek istiyorsanız da kayıt kısmına yönelebilirsiniz. Bir kere kayıt olduktan sonra da hiçbir şey yapmadan 
mesajlara cevap verip, yeni konular ortaya atabiliyorsunuz. Sade ve 
kullanışlı dizaynıyla da dikkat çeken Fusion Gaming, ilgilendiğiniz bir 
konsol varsa kesinlikle takip etmeniz gerken bir ortam. 


WWW GAMEPRO.COM.TR MEKTUP©GAMEPRO.COM.TR 


an ter içindeydi;-elinde son şarjör ile 6 fişeği kalmış bir M3 pompalı, 

KM üzerinde parçalanmış, delik birzırh... Koşuyor koşuyor, durmadan koşuyordu. Sonra ilerde ufukta bir kararti gördü, ne olduğunu anlayamadığı cisim hareketsiz, karşısındaki evin çatısında beklemekteydi. Bir an 
duraksadı, tamr-o sirada yeri göğü inleten bir silah sesi yankılandı kanyonda. 
Anladı ki, sotecinin teki çatıda pusuya yatmış; kaçtı, atladı, maymunumsu; 
orangotanimsı hareketler yaparak kendini büyük bir-kutu arkasına gizlenmeyi başardı. Daha kutunun arkasına geçeli 1 saniye olmuştu ama anlamsız 
ve alakasız bir şekilde-öldü. Tam-da kurtulduğunu sanmıştı. Eli TAB tuşuna 
gitti, bi baktı, anladı ki soteci kablo modem sahibiymiş: 


CounterStrike: Bir Efsane i 

Bileniniz bilir, önceki yazılarda gerek Online Gaming bölümünde; gerek 
derginin diğer sayfalarında CS'dan-oldukça bahsettik. Siz bu yazıyı okurken 
büyük bir-ihtimalle Beta 7.0 çıkmiş olacak. Merak edenler için işte yeni 
versiyondaki birkaç yenilik: 

Beta 6.6'daki çoğu BUG düzeltilmiş olacak: Yani artık server'dan durup 
dururken-atılmayacağız (umarım)! Yeni silahlar, her iki elinizle kullanabileceğiniz Baretta'lar. Hatta 5'in 2'sinin çıkacağı konusunda söylentiler var. 
CrP'ler için'yeni bir:model, daha gerçekçi model grafikleri. Ayrıca bazı silahların grafikterindeki hatalar'da düzeltilmiş. 


Ve sonunda Diablo ii de geldi! 
Üzün-zamandır beklenen D2'nin de çıkmasiyla multiplayer severler de coştu. D2 

için ilk server Medic tarafından açıldı. Fakat bü — 
server'da hile yapmak hâlâ mümkün (Diablo I'deki — 
gibi). Sanane İnc-ise hile sorununa bir çözüm bulduktan sonra sunucularını hizmete sunacaklarını söylüyor. 0NETte ise bu konuda henüz 
bir açıklama yok. Oyunu ayrıca TCP/IP 
üzerinden-de oynayabilirsiniz. Medic 
üzerinden oynamak için http://diab- 
lo.medicgs.com-adresini ziyaret edin 
ve gerekli yamaları yükledikten sonra 
oyuna başlayın. D2 hakkında ayrıntılı bilgi için Deniz Oktar'ın köşesini de yalayıp yutabilirsiniz. 
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SARP ERDAĞ 
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Biraz da ULTIMA ONLINE 
Kiminiz bu ismi yeni 
duyuyor olabilirler. Eskiler bilirler, Ultima 
devrim yapan bir oyundur-aslında. Ultima 
Online-ise tam-anlamıyla-şimdiye dek oynadığınız en-zevkli multiplayer-oyun olacak. 
Çünkü artık gerçekten 
sanal -bir ortamda yaşiyor olacaksınız bu oyun ile birlikte. Yani UO'nın sanal-dünyasında her dakika yaşayan, yemek yiyen, uyuyan, dinlenen, -savaşan, 
eğlenen; hayvan yetiştiren; ata binen bir karakteriniz olacak. Haa bu arada 
nerdeyse unutuyordum tabi ki: UOP bir-Role-Playing oyunu. “Ben FRP sevmemi” diyorsanız bu oyun'size FRP'yi sevdirecek. Ultima Online destekli 


p. AND THIS BorrUu? — ği, 


© UO Visitor Center 


A ULTIMmAa 


onDLIDE 


- oyun sunucuları dünyanın-birçok yerinde bulunuyor. Bu server'larda oyunu 


oynayan Türk UO severlerin de sayısı az değil doğrusu. İlk Türk UO serverni ise SANANE eylül ayının başlarında açacak.-UO'nı yabancı server'lardan oynamak belirli bir ücret gerektiriyor. Oyunu ilk-aldığınızda OS! 
(Origin Systems inc.) hesabı 1 aylık olarak bedava geliyor. Daha sonra de- — 
vam: ettiğinizde-ise aylık $10- ödüyorsunuz. Fakat-Sanane sunucularını tamamen ücretsiz olarak hizmete sunacak ve oyunu aldıktan sonra e şekil 
de para ödemeyeceksiniz. 

Ultima Online ilk başlayanlar için-oldukça karmaşık ve bir sürü özelliğe 
sahip bir oyun: Daha fazla bilgi için Origin Ultima Online resmi sitesine 
bir göz atın derim. (Www.uo.com) 


SANANE INC. ile OLG üzerine kısa bir söyleşi: 
İlk-olarak, SANANE ismi nereden çıktı? Neden böyle değişik (1) bir isim seçtiniz? 

SNN: Bu soruya cevap vermemeyi tercih ediyoruz; “Neden GamePRO?” gibi bir soru :) 
Türkiye'de online gaming adına son 

yıllardaki gelişmeler konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

SNN: Türkiye'de Online Gaming'in gelişeceğini çok önceden görebilmiştik fakat 
bu derece çabuk olacağını kimse tâhmin edemezdi. Türkiye'de kişilerin 
oyun oynamaya ve İnternet'e olan ilgisi,-hızla çoğalan Net-Cafe'lerle-birlikte inanılmaz bir bütünlük oluşturdu 
ve Online Gaming'e yönelimi de artirdı. Birçok-amatör ve profesyonel Online Gaming girişiminin sonucu olarak 
varlığını iyice hissettirmeye başlayan 
oyuncu kitlesinin gün geçtikçe ihtiyaçla- 
—rive talepleri de-artmaya başladı. İşte 
bu noktada SNN devreye girdi ve oyunculara gereken-her türlü yardım ve imkanı 
sağlamayı ilke-edinerek hayatına başladı. Bizim-ça- 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUP©GAMEPRO.COM.TR 


Sanane Inc. 


balarımız, diğer sunucuların, oyun sitelerinin ve oyuncuların çabaları sonu- 


cunda aruk Türkiye'de gerçek Online Gaming'den söz etmek mümkün. 
Eminiz ki bu gelişme gelecekte de artan bir hızla devam edecektir. 
Yakında açmayı planladığınız yeni oyun sunucuları neler? 
SNN: Bir oyunun sunucusunu, popülaritesi yeterince olmayacaksa açmanın fazla bir anlamı yok bize göre. Çünkü elimizdeki donanım imkanlarını 
farklı yönlendirerek daha fazla kullanıcıyı memnun -etme-imkanımız çoğu 
zaman söz konusu olur, İlk etapta büyük ilgi toplayacağından emin olduğu- 
“müz Ultima Online sunucumuzu devreye sokacağız. Bunun dışında kısa vadede açmayı düşündüğümüz sunucu yok. 
LeadTek ile ortaklaşa düzenlediğiniz Ouake3 turnuvası gibi ya 
da sadece klan olarak yeni turnuvalar düzenlemeyi düşünüyor 
i | musunuz? 
i SNN: Elbette, bu or- 


ça memnun kalındı ve 
| ilgi de oldukça fazlaydi. Yakın zaman içeri- 


| ter-Strike turnuvası 

| düzenlemeyi düşünü- 

) yoruz. Bu konu için 

hazırlık çalışmalarına-başlandı ve her şey hazır olduğunda duyuruları yapacağız. Aynı şeklide Ouake3:Arena turnuvasının da bir kez daha ya da daha 

fazla sayıda tekrar düzenlenmesi söz konusu olabilir. 

Türkiye'de “klan” denince çoğu oyuncunun aklına nicklerin sonlarına eklenen bir takım kısaltmalar geliyor. Sanane olarak klanlaşma konusundaki faaliyetleriniz neler? 

SNN: Bizce klanlar bu kadar basit bir anlamda oluşturulmamalı: Klanların 

oyunculara verecek çeşitli şeyleri olmalı, bunlardan biri takım oyunu zevki 

bir Geri ise ninni bilgiler ile oyuncuların Da dağılmasını engelle- 

.. — ” ı yecek web siteleri. Bü 

konuda klanlara desi tek olma planlarımız 

1 çeşitli hosting imkan- 

| ları ve rezervasyonlar 

| ile kullanılabilecek 

özel klan sunucuları 

| ilk etapta hazırlıklarına 

| başladığımız çalışmalar 

İ arasında bulunmakta. 
Gerekli her türlü altoynamaya farklı bir taraftan da 


| ganizasyondan olduk- — 


| sinde güzel bir Coun- — 


yapı ve hizmet için hazırlıklarımızı tamamladığımız'anda oldukça çekici olanakları klanların hizmetine sunacağız. Ve her zamanki gibi ücretsiz olarak 
elbette, 

Sizce daha çok multiplayer oyun server | açılmalı mı? Yoksa 
Türk Telekom gerekli alt yapıyı oluşturmadan bu gerekli değil 
mi? 


i -— SNN: Bunu kestirmek zor, telekom'un altyapıyı ne zaman ideal ya da'en- 


azından ideale yakın bir seviyeye getirebileceği meçhul. Oyuncu sayisı ve 
sunucu gereksinimleri telekom'u beklemez. Daha önce de bahsettiğim gibi, 
Online Gaming'e olan ilgi inanılmaz bir hızla büyüyor. Bu ihtiyaçları gidermek için-biz-elimizden gelen her türlü hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Bizimle aynı perspektife sahip, hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen sunucular 
açılacaksa neden olmasın? 

Son olarak Türkiye'de online gaming'in geleceği konusunda gerçek 
oyuncular ne düşünüyor buna bakalım; 


Oyunlarda artık kişisel oynama devri bence kapanmak üzere. Türkiye'de. 
Online oyun oynayan binlerce insan var. Bu insanları düşünen hiçbir kuruluş yok. Alt yapı bence çok yetersiz. Yurt dışındaki oyun server'larında oynayan birçok Türk var. Ve bu insanlar zor şartlarda eğlencenin tadina varmaya çalışıyorlar. Biz ne yazık ki multiplayer ğini Net-Cafe' lerde 
oynuyoruz. Bence online game 


bakılmalı, biz oyun oynayarak 
ülkemizi yurt dışında da tens 
ediyoruz. 


Türkiye'de önline gaming yavaş yavaş ilerliyor. Eskiden 
netten oynamak diye bir şey EE 4 
yokken şuanda bayağı büyük bir Sli Türkiye'deki server'lar üzerinden oyun oynuyor ama bu oyuncuların şikayetlerinin başında tabi ki hız 
problemi var. O-yüzden bağlantı problemleri çözülmeden yani kablo olayı 
iyice yerleşmeden çok ilerleyemeyiz herhalde. Ama online gaming i destek: 
leyen snn gibi kuruluşların sayısı artmalı ki rekabet olsun ve server full so © 
runu yaşanmasın. Ve istatistikler oyuncuları oynamaya zorlayan en önemli 
şeylerdir, çok iyi bir istatistik sistemi kurulmalı her oyun için bence. 


Ben bu CS denen oyunla tanıştığımda Türkiye'de Online Gaming fazla gelişmemişti.O zamanlar bir tek Ouake server'ları vardı herkes kapışırdı. 
Ama CS değişik bir şeyler getirdi bu türe.Takım oyunu, atmosfer, maplerin 
senaryoları gerçekten insanı sarıyordu. Ancak şimdi server'larda oyun öynayan insan kalitesi çok düştü. Güzelim oyunu DM'e çevirdiler (eskiden 
Team Deatchmatch gibiydi şimdi düz DM oldu). Vurana küfür etmeler, 
oyundan atmaya çalışmalar, laf olsun diye klan kurmalar bu oyunu gerçekten rezil etti. Şu sıralar CS gerçek amacından sapmış bir DM alternatifi gibi 
görünüyor sadece. 


SS! Reaper 
Türkiye'deki online gaming'in gelişmesinin önündeki en büyük-etken tabi ki 
hatların yoğunluğu, lag, pl ler. Bu konu hakkında elimizden bir şey gelmiyor 
o ayrı mesele. 


—Olabildiğince server açmalı Multiplayer oyun şirketleri. Türkiye'deki online 


oyunların yavaş olmasının İ.-sebebi telekomdur. Türk Telekom'un hatlarının ve santrallerinin altyapısı ne kadar iyi olursa hızlar o kadar iyi olur. İstediğim başka bir şey yok g 
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u sayfalarda anlamlı! bir şekilde yan yana getirilmiş harf ve kelime toplulukları bulacaksınız. Bu topluluklar size, “Online Gaming” ağırlıklı olmak üzere, oyun dünyasından haberler, bazi oyunların tanıtımları, oyunlar 
hakkındaki düşüncelerimi ve küçük taktikler sunacak. 


ingelie Sabre İs a set weapon 
have a theory, myself actualiy 
dolyr> tkmow. 
> fits with my char guess 3 
ts kind of wild 
vely wher else cowd it be allandra 


lorus > hey walt a minute, that has to be hacked 
>l have Saretic furs | think) 
think the three brothers will forma single 
İl have to battle at the end of the final act 
how can ur name be Sir Braveheart 


Ottarihi an geldi çattı. Koştuk, Diablo 2'yi aldık. Oyunun yapım aşamasında, multiplayer desteği var, hile-yapılamayacak, şu koruma sistemi var; bu 

koruma sistemi yok vs. deniyordu. E aldık oyunu ama malum neden yüzünden-Battle-Net'den oynayamıyoruz. İyi haber; Türk server'ları var. Bu 

server'larda CD-Key'e gerek olmadan oynayabiliyorsunuz. Oynamak için 

yapmanız-gereken sadece htip//diablo.medicgs.com adresine giderek, anlatı- 
—İanları adim adım uygulamak: 

Türk-server'ı-hakkında biraz-bilgi vermek istiyorum. Bu tür e 
FSGS denilen bir program kullanır (Free Standart Game Server): Bu programin şuan ki sürümünde Realm desteği mevcut değil. Bağlandığınız server 
(sunucu) size gerçekten server'lik yapmıyor. Sadece insanların birbiriyle 
buluşması-için ortam: sunuyor. Oraya bağlanıp “create game” dediğinizde 
TCPİIP'den “host game” demiş oluyorsunuz've herkes sizin üzerinize bağlanıyor. Bu da yavaş ve sorunlu bağlantı yaşayacaksınız anlamına geliyor. 
Ayrıca Battle-Net'de closed character kulla- ; 
niliyor. Bu yarattığınız karakterin server'da 
tutulması demek. Siz yerden bir şey alsanız, 
bu server'daki makineye kaydediliyor. Böylece hileler önleniyor. Gidip server'daki-makinede kendi karakterinizi güçlendiremeyeceginize göre, hile de yapamayacaksınız. Ne 
yazık ki-bahsettiğim Türk server'inda -dahâ 
doğrusu kullandığı programda- böyle bir 
destek yok (Realm). O yüzden isteyen hile 
yapabiliyor. FSGS'nin forumlarında bu destegin-yakın-zaman-içinde çıkacağı yazıyor Belki 
de siz bu-yazıyı okurken Realm desteğine 
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“DENİZ OKTAR 


kavuşmuş oluruz. (Www.İsgs.com) z 
Oyunun multiplayer:modunun (çoklu oyuncu) single player'dan (tek 
oyuncu) fazla farkı yok. Tek kişi olarak-yaptığınız görevleri diğer-insanlarla 


birlikte yapıyorsunuz. Aslında zevkli-ama nereye kadar? Siz Barbarian ola- - 


rak yakın dövüşürken, Sorcerer arkadaşınız uzaktan sizi koruyor-Güzel 

gözüküyor değil mi?-iki kişi, üç kişi birlikte oyunu bitiriyorsunuz. Sonra? 

Sonrası sizin mutlu olma şekil ve anlayışınıza kalıyor. — 
Battle-Net'te iki seçeneğiniz var: Karakterinizi geliştirmek, geliştirmek 


ve-en iyilerden birisi olmak. Defalarca-oyunu bitirirsiniz.-Level'inizi-yüksel- - 
-tirsiniz. Elinize-en iyi eşyaları; silahları alırsınız. Bu oyunu tutkuyla oynayan- — 
ların seçimi En riyi eşyaları bulmak, bunları değiş tokuş Sie Kısacası, — 


yalarınızla hava atmak! 
Ama bundan zevk almıyor olabilirsiniz. Oyuna girersiniz, birkaç kere" bir 
tirir ve Diablo yi rafa koyarsınız, seçim sizin. Bana bu daha mantıklı geli: — 


Bir de takım olayı var. Kendinize bir takım bulabilir ve takımınıza değişik 


kim savaşları-olur. Fakım-savaşları eğlenceli olacağa benzer. — — 


- denizGögamepro.comar > 


“yor. Sonuçta çok büyük bir'dünya değil, önünüzde çok seçenek yok. Vakit — 
b harcayacağınız şeyler üzerinde fazla alternatif bulamıyorsunuz. Ultima Onli- e 
ği -ne, Asheron's Call veya Everguest'i tercih edebilirsiniz: EE 


> snılardan karakterler-alarak bir savaş sırasında- her açıdan saldırabilirsiniz. — 3 > EE 
: Sorcerer büyü yaparken; Barbarian yakından: vurur, Amazon-ok-atar, Nec- z 
- romancer golem yaratır. Hep birlikte güçlü bir düşmana dalarsınız veya ta- 


-— Oyunda-artık level 9'dan-aşağı iseniz diğer oyuncular ile savaşamıyorsu- — e > 


“nuz. Birisine-düşman olup olmadığınıza Town'dayken (kasaba) karar ver- - 


mek zorundasınız. Bu epey güzel. Newbie'lerin: (yeni Başan daha 
oyuna ısınamadan ölmesi engellenmiş. 

-Alakasız'ama orijinal Diablo 2'yi birşekilde bulacaklara bir-iki not a 

I-Pinginiz çok kötü (Ping, gönderdiğiniz bir bilginin sizden çıkıp karşı tarafa gidip geldiği süredir. Online oyunlarda bu çok önemlidir. Eğer pinginiz. 
çok ise, yaptığınız hareketler diğer oyuncular tarafından geç anlaşılacak demektir). Kablo modeminiz varsa, biraz daha iyi olabilir ama genelde performans çok-düşük. Bağlantı problemleri yaşanıyor ve-siz düşmanı vurduğu 
nuzda, karşı taraf -veriler kaybolduğundan- hissetmiyor. 

2- Battle-Net server'ları-çöküp-duruyor. Ben girdiğimde 10 dakikada - 
bir-çöküyordu. Oradakiler bunun hep tekrarlandığını-söylüyor. — 

—Uyarmadı demeyin-© kadar-parayı verip yurt dışından-oyunu sipariş - 
ettikten sonra-hayal-kırıklığı yaşamazsınız-umarım.“Bu-sırada iyi-ki konuya 
değindim. Diablo 2'nin Türkiye'de distribütörü-yok.-Dünyada çıktığı ay bir milyon 


senin-aklına gelmiyor mu? Geliyordür -— 
muhtemelen, ama fırsat — ellerinde. 
Yazık:.. 

“Bence Diablo 2 beklenirken çok abartıl- 


© harika şeyin ne olduğunu bilmiyordu. — 
Bekledik, ertelendikçe meraklandık. Sonuç-- 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


satmış-bir-oyunu Türkiye'ye getirmek kim-— 


ta sr çıktı. Single player'ı e e 


dı. Herkes harika bir şeyler bekliyordu ama — 


her şeyden biraz bulabilirsiniz. Şimdi de Counter-Strike. — : 
Bazıları birazdan anlatacaklarımın hile olduğunu düşünüyor. a arkadaşlar! Anlatacaklarım hile değil, oyunun bir açığıdır. İsteseler düzeltebilir. 


ler. Ama Hostage- -Jump'a ve Assaule'da uçmaya, İnternet'de hoş. bakılmı- iŞ 


yor. Bunu oyunda yaparsanız, atılabilirsiniz. Sadece bilginiz olsun de 
yazıyorum, > —— 
Hostage-Jump: keli 
nelerle uçmak ister misiniz 


ie 
a 


nin yardımı ile kimsenin 
ulaşamadığı yüksek. noktalara çıkabilirsiniz ve oralarda 


şınizın veya bir kutu yardı- - 
mi ile rehinenin ü üzerine Çi- 


Use tuşuna basın. Normalde-bu tuşun-“E” olması lazım. Bastıktan sonra 
“durmadan zıplayın. Eliniz ağrıyana kadar zıplamaya basıp çekin, yavaş yavaş 
yükseldiğinizi göreceksiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta: Zıplarken, 


“isabet oranınız düşer. Mermileriniz istediğiniz yere gitmeyebilir. Seini için z 
> “Hostage-Jump'ı sadece belirli yerlere çıkmak için kullanın. — 


Assault'da uçmak: Assault'da rehinelerin odasına gidin. Elinize bir — 


— çıkın. Su gibi bir ş Şeyin içine girdiğinizi göreceksiniz. Zıplama tuşuna t basılı” 

© tutun. Kendinize geldiğinizde ilerlemeye başlayın. Bir ER bir. dü- 
© —Şüş yaşayacaksınız ve-artık havada yürüyorsunuz. - 

— -Assault'da radarı patlatmak: Bu hareketi GenmerSirke beta 4 ve 

ya daha önce: yaptığınız anda server çöküyordü. “Counter-terroristlerin 


pusu kurabilirsiniz. -Arkada- — 


eş da mm ii İaiyE girerim. e karşi bir köse, a 


(zevkten değil)? Bir rehine- — 


“kın. Sonra rehineye bakıp 


— “bomba alın ve en arkadaki rehinenin yanındayken bombayı yukarıdaki cama ne 
© doğruratın.Cam kırılacak. Sonra Hostage-Jump taktiği ile; camdan yukarı —— <E i üzerine çıkarak çatıya ulaşın Veya daha kolye bir rk. z 


başladığı yerdeki otobüsün üzerindeki antene yeteri kadar vurduğunuzda > — 


Patlıyor. Fazla Gnemli bir ayrıntı” değil ama az da: Sia canınızı gönürüyor. 


u ay boyunca neler yaptınız? Yaz, tatil, deniz, eğlence. Ya da evde 
Bonrup oyun oynamak. Birincisini yaptıysanız, şanslısınız. İkincisini 
yaptıysanız daha şanslısınız çünkü son günlerde tarihi olaylar yaşanıyor. 
Birbiri ardına uzun süredir beklenen oyunlar çıkıyor. Diablo 2, Daikatana ( öööö!), Deus-Ex derken, odamın dışını özlemeye başladım. 

Deus-Ex'i oynadınız mı bilmiyorum ama güzel oyun. Gerçi Unreal 
Tournament motoru kullanıyor ve o motora pek sıcak bakmıyorum. 
3dfx'in sponsor olduğu motorda, Voodoo kartlarından başka bir kartla 
oynuyorsanız, ciddi performans sorunları çekiyorsunuz (yeni bir yama 
çıktı performansı artırıyor). Ama geniş mekanların kullanılmasında çok 
başarılı bir motor. Sistemi yiyip bitiriyor. Ne olursa olsun bu oyuna deger. Oyun Thief, System Shock 2 ve Soldier of Fortune'un çok güzel 
bir karışımı gibi geldi. Denemenizi tavsiye ederim. Multiplayer'ı yok. Bu 
motora multiplayer yapılmaz mı? Neyse konuyu değiştirelim. 

Orijinal oyun, orijinal oyun diye bir yerimizi yırtıyoruz, fakat aradığımız orijinal oyunu bulmak kolay mi? İzmir'de Ultima Online'i bulmak 
için akla karayı seçtim. Hafta sonu olduğu için, Aral İthalat da kapalıydı, 
onları arayıp soramadım. Orijinal oyunlarda kullanma kılavuzunu Türkçe'ye çeviriyorlar. Sağ olsunlar ama abuk subuk oyunların iki sayfalık 
kullanma kılavuzunu Türkçe'ye çevireceklerine, Ultima Online'i çevirselermiş de bari bir işe yarasaymış (168 sayfa). Sinirim bozuldu. Zaten 
Michael Jackson da yeni albümünü çıkartmadı... Bu seferki ertelenme 
tarihi Mart 2001, poffi 
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aa vu vu 
mwmumuuunu 


“amumnamınunex ll 
Uusaan unun Tİ 


italy'de çatılara km 
— Terörist olarak başladığınızı ele - 
alalım. Gidin bir rehineye, sizi ta- 
“kip etmesini söyleyin. Sağa doğru 
ilerleyin. Şu polislerin çıktığı evin * 
© “kapısına ir eğ parmaklıklara sikir Oradan de varile ayn Varik 


© Counter-terrorist olarak dümdüz e e Pir penceresine girilen yerdeki: en üst kutuda birisi eğilsin. Onun: üstüne çıkın, 


Sizin de böyle küçük lez var EE O-zaman gönderin, adınıza ye 
yımlayalım. EE : 
Hazır söz Counter-Sirike'dan açılmışken, yeni oyuncuların. geneli yap: 


tığı birkaç hatadan bahsedeyim ki hata oranı azalsın. — — 


* Coünter-Strike -burada da 40 kere söylediğimiz gibi- Bir takım oyü- 


nuidür ve- herhangi bir hareketi yaparken bütün takımı düşünmek zorunda- 
—siniz: Oyunda kaç adam öldürdüğünüz değil, takımınızın. kaç kere kazandığı 


önemlidir. 

» Bireysel hareketler yapmaktı kaçınmalısınız. Talam halinde Er 
radyo mesajlarını iyi kullanmak sizi zafere götürür. - — — — 

* Polis iken rehine kurtarmanız gerekiyorsa, saldırmalısınız. Kek gibi 
kendi mekanınızda teröristlerin gelmesini beklemek hatadır çünkü zaman 
bitince polisler kaybeder. Aynı: şekilde-teröristseniz ve bomba: koymanız 
gerekiyorsa, saklanacağınıza bomba koymaya bakın. Bomba sizde değil ve 


—bombalı arkadaşınız. ölmüşse, bombayı arayın. Herkesi bekletmeyin. 


. Vip: iken-console'ü açıp -(“ tuşu, Hin solundaki) kill: yazın. Çok-zevkli... 
* Oyun sırasında küfür etmeyin, edenleri uyarın. Süt için, içirin. 
* Sniper tüfekleriyle (Awp, G3; Scout) hareket ederek ateş ederseniz, 


mermi abuk subuk bir yere gider: En iyisi koşun, koşun, ateş edecekken 
durun. Zaten neydi öyle o beta 5'de zıplayan e lar? ei ateş etti- 
z gnizde BPEinlice dabi isabetli gider. 
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—böylece çatıya ulaşmış olabiliyorsunuz. z a ee 


Team Fortress da nesi? 
Çok kisa bir şekilde anlatayım. Team Fortress, Gör Sele gibi-bir 


— değişik sınıflar var. Mesela Engineer var. Engineer yerlere otomatik silahlar 
yerleştirebilip, dispanser-kurabiliyor. Soldier var.Bu adamın-bir-sürü roketi 
var ve ortalama hızda yürüyor. Scout var, hizli ama-etkisiz; bayrak kaçirma- 

da kullanılıyor. Ve daha birçoğu. Dünya üzerinde epey oyuncüsu var ama 
Türkiye'de fazla tutmadı. Half-Life'in patch'inin içinde ücretsiz e Gelecek ay uzun-bir açıklamasını bulabilirsiniz. 


Tactical Ops - 
Counter-Strike'dan hoşlandınız mı? Belki Half-Life motoru artık hoşunuza 
gitmiyor ve- eskimeye başladı ( Hayıırr!). O zaman size yeni bir alternatif, 
Tactical Ops. Eski adiyla SW.AT. 

Counter-Strike bir Half-Life moduyken Tactical Ops bir Unreal Tourna- 


ment modu. Counter-Strike'a çok-benziyor ve aynı mantık üzerine kurulu. 


Yeni teknolojiler; birkaç yenilik ve Bot'lar. (Bot nedir? Aşağıda...) Evet, Internet'e bağlanmadan kendi-başınıza-bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Unreal 


Tournament oynamış olanlar, bot'ların'ne Kadar zeki ve eğlenceli olduğunu 


bilirler. 
Bot nedir: Bot'lar, insan simülasyonu sağlayan programlardır. Karşınızda 


insan varmış gibi hissetmeniz için programlanır. Örneğin — — 3'te ve i 


player modundaki rakipleriniz birer bot'dur. 

Gerçi bu oyunda bot'la- - 
ran işi biraz daha Zor. Takım —— 

oyunu ve silah seçip almaları, rehine kurtarmaları lazım. 
Botlar bazen sizi şaşırtacak - - 
— “derecede zeki, bazen ise kuduracak kadar aptal oluyorlar. Bir kapının kösesine takılmış rehine-bütün a batırabilir. Veya arkadaşını öldür- 


- —silah-bulup sizi kovalayabilir. 
Unreal'ın yapay zekasıyla- 
her-şey mümkün: Oyun daha Beta I.I versiyonunda. 
Çok taze ve proje yeni başladı. Counter-Strike'ın beta 
6.5 (belki de 7) olduğunu 
düşünürsek, ileride güzel 
bir oyun çıkabilir. — 

Oyun Counter-Strike gibi, iki takım halinde oynanıyor. Polisler ve teröristler. Counter-Strike'taki silahların bir kısmi oyunda mevcut: Değişiklik olarak, öldüğünüzde üstünüzdeki paranın yarısı yere düşüyor ve yerden uyuşturucu, deliller bulup bundan pâra kazanabiliyorsunuz. Gerçi 
Ünreal Tournament motorunun yavaşlığı ve hizli hareket eden düşmanlar 
yüzünden Sniper (uzun menzilli silah) kullanmak çok zor ama zamanla gelişir herhalde: 

Oyunu İnternet'ten oynamak için, daha doğrusu kurmak için ne yapacagız? Burası biraz uzun. Her şeyden önce Unreal Tournament'in 4.20 versiyon numaralı son-patch'ini-kurmanız lazım. Bu patch'i CD'mizde bulabilirsiniz. Oyunu CD-olmadan oynamak istiyorsanız yine CD'nin içinde yer alan 
crack dosyasını kullanabilirsiniz. Ama unutmayın, crack dosyasını kullanmanız ancak elinizde oyunun orijinali varsa yasal bir davranıştır. Sonra 


CD'mizden oyunu-kurmalısınız. Ama unutmamanız gereken bir şey, oyun- 


ların-hep yeni versiyonları çıktığı için www.sanane.com'dan en-son hangi 
versiyonu almak gerektiğine bakmayı unutmayın. 


Oyunu kurduktan sonra Unreal Tournamenta giriyorsunuz. Mods bölü- — 


münden-gerekli ayarları yapabilir ve start practice dedikten sonra Game 
Type'dan oyunu seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. : 


Peki Internet'den SYYebi yi Unreal Tournamenti İnternet” 'den 
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—oynadıysanız bilirsiniz, çok rahat bir net code vardı. Oyunlar zevkli geçiyor- 


-numusoktum:-Bir-bu-kal- 


— hakkındaki kısa izlenimleri- 


— bedavaya Renaissarice'a upgrade edebiliyorsunuz. 


-— — Medie (Online » oyun sunucusu www.medicgs.com) 
- Team Fortress Classics 1.5 server'ını açtı. Adresi: tfe.medicgs.com. 
Ayrıca Sanane inc'in de sunucusu mevcut (www.sanane.com) 


— kendi hallerinde yaşasınlar. “Hepsinin kendi amaçları ve istekleri olsun. 

— Oyunda isterseniz azılı bir katil, isterseniz-tanınmış bir demirci (zırh ya- 

- parsınız), isterseniz bir büyücü veya hırsız olabiliyorsunuz. Amacinız — 
gerçek hayattakiyle-aynı: Tanınmak ve iyi bir isim yapmak. Kendinize: 
“aradığınız eşi bulup eylenebilirsiniz bile. Silah yapımı işinde çok ilerleyip 
-silahlarınızın üzerine adınızı yazabilirsiniz. Veya player killer olarak 

—(oyuncu öldüren) kellenize büyük bir ödül alabilirsiniz. 


düğünüz bir rehine, yerden : 


du. Tactical Ops'un Türkiye sınırları içerisinde Sanane İnc. tarafından kurul 


Half-Life modu. Bu modda silah satınalmak veya bulmak-yok.- Onun yerine Ri nasıl bağl SARARIR 


www.sanane.com adresinden öğrenebilirsiniz. Denemeye değer bir oyun. - 
Belki de bu isimi ileride çok duyacağız. 

“Aaa! Yetti artık! Nereye baksak-Counter-Strike” dediyseniz konuyu: 
değiştirelim. - 


Ultima Online 
Maşallah her konuya bür- 


mişti. Bu sayıda oyunu tanitacak değilim. O gelecek 

aya. Simdi Sanane İnc.'in 
Ultima Online server'i kuracağını,-server hakkında 
bilgileri ve Ultima Online 


mi anlatacağım. 
“Ultima Online FRP türünde ve dünya üzerinde 160.000'den fazla oyun- 


—cusu olan bir oyun. Oyunun Renaissance versiyonu en son sürüm olmakla 


birlikte, piyasada The Second Age'de bulunabilir-Bu versiyonu bulursanız 


Öyle bir oyun düşünün 
Ki, dünya üzerinde 

-160.000'den fazla oyuncusu olsun ve bu oyuncular, 
uçsuz bucaksız dünyada 


Bu güzel ve zaman harcatan oyunu oynamak için, yabanci server'lara 
bağlanmanız ve ortalama 800 ping almanız lazım. Daha da kötüsü, oyunu 
oynayabilmek için her ay Origin'e (oyunun yapımcısı) 10 dolar ödemek gerekiyor. İyi haber; Sanane Ultima Online sunucusu kuracak. Muhtemelen 
siz bu yazıyı okurken oyuna girebiliyor olacaksınız. Ayrıntılı bilgi ve sunucunun durumu için wwwsandne.com'a bakabilirsiniz. 


Sanane serverı hakkında biraz bilgi 

Yakında teste başlayacak server, ücretsiz ve herkese açık olacak. Herhangi 
bir kural olmayacak. Gerçek hayatta ne yapabiliyorsanız, burada da yapabileceksiniz. Kendi NPC'lerini (Non player character) yapmak isteyen Sana- 


-ne, bu türe ilgi duyanların çok olduğunu ve büyük bir katılım beklediklerini 


söylüyor: i 5 
Düşüncem:-Bu tür oyunlarda kabiliyetinizden çok,'ne Kadar oynadığınız 


-önemlidir.-Ne-kadar çok-oynarsanız, karakterinizi o kadar fazla geliştirebi- 


lirsiniz. Karakteriniz-oynadığınız sürede çeşitli kategorilerde uzmanlaşır. 
Ama Counter-Strike gibi oyunlarda kabiliyet-ön plandadır. Benim'bu tür 
oyunlara harcayacak çok-zamanım olmadığı için pek hoşlanmıyorum. Zaten 
hayat kısa... fi — 

“Her şeyin-bir başlangıcı ve sonu vardır” lafını kanıtlamak zorundayım. 
Üzgünüm. 

Bu aylık bu kadar-arkadaşlar. Gelecek ay görüşmek üzere. Her konuda 
bana yazabilirsiniz. Sizinde burada yayımlanmasını istediğiniz yazılarınız. var- 


sa çekinmeden gönderin. 


“A stitch in time saves nine” z E 
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Bilişimin kalsi 


n 


Burada atıyor! 


SİNG. 


ee z stü başı" çamurlu, ilama ceki Anneniz  imesre eve ile. kavga nde maçi bitiremez, z 
ör z : kazanmadan oyunu bırakamazdık. Alman kaleden yakar topa, çelik çomaktan miskete her şeyimiz tas 
tamamdı. Törnet yapıp kayardık beton zeminlerde, deterjan kutularını keser, gazoz kapaklarını ziftle doldururduk oyun olsun diye. Belki pedalları gıcır parlayan. bisikletlerimiz yoktu-ama tekerlekleri -pamuk-helvadan- — > 
düşlerimiz vardı. Bir gün, ışık hızıyla geleceğe gidip Kaptan Kirk olurduk, bir başka'gün yatardık. ei 
altına, gözlerimizi kapatıp Ulubatlı'yla İstanbul surlarına Uran; Ee 


-Ama en-çok Maradona olurduk mahalle maçlarında. Balkonlar arasına; zerdiğimiz, sözüm ona a veleybol fi fi im S 
lerinin üzerinden belki topu aşırmaya yetmezdi gücüm ama TRT 1'de Wimbledon'ı seyrederken her servisini forehand'le karşılardım Boris Becker'in, Kerim Abdulcabbar'ın yaptığı asistleri smaçla. tamamlardım, kanepenin üzerinde. Larry Bird'le Magic Johnson'ın karşı karşıya geldiği NBA fi nallerini iple. en Birde 
buz pateni yarışmalarının müptelasıydım, gece yarıları annemden gizli pe Si e z 

Küçükken böyleydik, o-zamanlar bilgisayarımız yoktu - vaammamanaza 
ama olsaydı da pek bir şey değişmeyecekmiş gibi geliyor. Büyüdük kendimizi yine bu aktivitelerin içinde bulduk. Gerçi 
yaşımız biraz geçmişti çelik çomak için yada artık hayalimiz ; 

ld ci Maradona olmak değildi. Hali sahada galip gelmek yeterliydi - - 

Se iecelerin —  baklavasına yapılan maçlarda. Ama kimse bizi bilgisayarın ba- 
> akt: : şında dünya şampiyonu olmaktan da-geri tutamazdı. Lisansım Mi 

NM e yanmıştı bir-amatör futbol klüpünde ama save ettiğim maçı 
— yillar sonra bile olsa kimse yakamazdı kolay kolay. ATP Tour'da aldığım kupaları golf sopamla yan yana koyabilirdim ar-- 

tık. Belki sokak aralarında Amerikalı çocuklar gibi beyzbol - 

> > oynamadım ama bu Yankee'lerin kaptanı olmamı: e Beceriksizdim bowling silnlarandı” ama 
; : ——- ——ekranın a ok Mn kullanarak labutları bir seferde devirebiiyordüm e - AŞ e 


Soörum kardeşlik olmasından mi; yoksa alınan her puanın. içimizdeki galip gelme ateşini bir nebze olsu sön-— 

dürmesinden mi? Yada kek-kuzenlerden yediğimiz kornetlerin tadından mı: (isim vermek gibi olmasın ama 
— Fatih-Faruk ve İlhami demek geliyor içimden), Saatle ©'Neal'a koyduğumuz bioklardan mi bilinmez. spor SR 

oyunlarının yeri-apayrı her zaman için. z : 
— Helebir gece FIFA 99'da başıma gelen bir olay v var ki, spor ri vazgeçilmez Di bim için. 

Manchester United'ı almıştım, ortalığın tozunu attırıyorum. Yarı finalde karşıma Porto çıktı. Baştan herşey — - 
—hesapladığım şekilde gidiyordu. Devreyi 2-0 önde bitirerek son 7 dakikaya 4-1 önde girdim. ve ne olduysa — ER 

ondan sonra oldu zaten. 83. dakikadan sonra son 7-dakikada inanılmaz bir şekilde 3 gol birden yiyerek'de- — > a 
—lirdim. Gecenin saat 3'ü ve 7 dakikada 3-gol birden yemiş bir-insansınız ve mağlubiyete tahammülünüz yok. — 

O anda yaşayacaklarınızı, size başka bir oyun yaşattırmaz. Sadece böyle olumsuz şeyler yaşatmıyor size 
amli TEZİ be 5 2g spor oyunları. Oturduğunuz yerden sizi sıçratacak şeyler de yaşıyorsunuz - EE 
| Canlı örnek vermek gerekirse, bu sefer oynadığım oyun FA Premiere League 
Manager 2000 (ya bu nasıl isim be iflahım kesildi yazarken). Barcelona'nın tek 
8 nik direktörüyüm. Kluivert için Chelsea'dan bir teklif: 19 milyon pound öneri 

yorlar. Kluivertin-değeri de yaklaşık-o civarlarda'bir rakama karşılık geliyor. - 


T 


LE 
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tamamlanip bahsi geçen 3-oyuncu takımımda nakit para da 
kasamdaki yerini alınca ancak inanabildim. 

İşte-bunu spor oyunları dışında hiçbir-oyunda yapamazsınız. Chelsea'nin Galatasaray'ı 5-0 yendiği -akşam; açtınız FIFA 
2000'i aldınız Amateur'a 8 dakikalık bir maç ve 20-0 lik bir 
sönüç. Acinizi bir nebze olsun hafifletmez mi? İtiraf etmek gerekirse Portekiz'e yenildiğimiz akşam Euro-2000'i açıp, Amateur'de oynamayan bir kişi olmama rağmen, Amateur'da oynayarak 20 tane attım. İyi geldiydi 2-0'in üstüne. İşte bu hisleri 
spor oyunlari dışında bir oyunda yaşayamazsıniz. Benim sözüm budur. 


PARA PARA PARA 


Bu arada yukarıda-adını andığımız FA Premiere League Mana- z 


ger 2000 oyununu uzun zamandır oynamama rağmen, çok işe 
yarayacak bir hileyi yeni buldum. Hemen paylaşalım. 

İlk önce bir Hexadecimal editöre ihtiyacınız var (walla'ne 
olduğunu ben de bilmiyom ama adını koyan öyle koymuş işte): Bi nevi-program işte. www.gamepro.com.ir/sporbo- 
ard/hexa-zip adresindeki dosyayı çekip kullanabilirsiniz. Biz - 
test ettik onayladık. Gayet iyi çalışıyor.-Neyse sadede gelelim: 


Programı kurdunuz. Oyunu açın, sadece takım seçin ve hiçbir 
şeye dokunmadan oyunu save edin. Hexadecimal editörünüzü- 


kullanarak ve save ettiğiniz-oyunu CAProgram FilestEA 
SPORTSIFA Premier 
League Football Manager 2000games yolunu izleyerek açın, 
Edit:menüsünden Go 
To ya gelin. Ve Go to 
komutunu verdiğinizde çikan pencereden 00F161F5 yazın. 
Program bur satırı bulduğunda, mouse işaretçisinin üzerinde 
olduğu satırdan itibaren 65CDBD4| yazın. Üzerinde işlem" 
yaptığınız dosyanın yedeklendiğini belirten kısa bir-mesaj verecek. Onu geçiyorsunuz; İkinci kez size uzantısı *.BAK olan 
bir-yedek almak isteyip istemediğinizi soruyor. Ona da HA- - 
YYIR-deyip:geçiyorsunuz. Artık transfer limitiniz 500.000.000 
Pound, Ronaldo'yu bile alabilirsiniz. Bukadar mı? Elbette hayır. 500.000.000 Pound vererek alacağınız oyuncuların maaşları:da ona göre olacak: O zaman Player Wages-olayına'da bir 
hile-karıştırmak'lazim;, değil:mi ama? Minareyi çaldık kılıfı da 
hazırlayacağız ona göre. Edit menüsünden yine Go to ya gidiyoruz bu sefer gireceğimiz değer 00F161D5. Bir değer buluyor-ve-bulduğu değerin üzerine tekrar 65CDBD4| değerini— 
“giriyorsunuz. Artık transfer için ve oyuncu maaşları için 500 
milyon pound'unuz var, güle güle harcayın. 
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Yaşasın Spor 

Eskiye dönüp bakıyorum, geleceğe bakıp düşünüyorum. Biz neden en çok spor 
oyunlarında kendimizi bulduk, diyorum kendime. Her gün akşam canlı yayında First 
Person açısından ülkenin cinnet geçirdiğini seyretmekten mi bıktı gözlerimiz, sonu 
bir türlü gelmeyen değme Adventure'lara taş çıkartacak siyasi oyunlardan mı arınmak istiyor dimağlarımız. Belki de her gün bir yenisi ortaya çıkan ve inanılmaz bir 
hızla özelliklerini geliştirerek(!) benim diyen RPG'lerde bile eşine benzerine rastlayamayacağınız doğaüstü güçler ve perde arkası oyunlarla gelişen karakterlerden mi sıkıldık, gösteri dünyasındaki. Hayır hayır biz aslında küçük kara parçacıkları için birbirinin gözüne parmak sokmaya çalışan, bütün bu pisliğin arkasında asıl rol sahibi Real 
Time savaşların komutanlarından baydık. 
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ekrardan selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz ay yayınlanan köşe yazımızın 
Tiraindan yaz aylarında olmamıza rağmen sizlerden pek çok mail aldım. 
Genel olarak bana mail atanlar oyun yapımı konusunda çok bilgi sahibi olmadıklarını ama yeterli ilgi ve destek ile bu iş için gönüllü olduklarını yazmışlar. Sizlere belirtmek istediğim-önemli bir nokta da bu arkadaşlar. Her 
şeyden-önce profesyonel bir-bilgi birikimine ihtiyaç duymamanız. Neden 
diye soracak olursanız; hiçkimse anasının karnında programcı olup da dünyaya açmıyor gözlerini. Bu yüzden oyun yapımı konusunda gönüllü ve kararlı olmak her şeyin başlangıç noktası olacaktır sizin için. Birçok alt kategorisi ve uzmanlaşma alanı olan oyun yapımı gibi bir konu herkesin 
programcı ya da animator olmasını gerektirmiyor. Ön araştırma, tarihi bilgi 
toplama, dökümantasyon oluşturma gibi oyunun temelini oluşturacak birize Göreli çalışma adam gibi bir dönem ödevi yazmaktan daha zor değil- 

“oyunun sağlam temelleri üzerine oturmasını sağlar. İşte bu yüzden 

ı bilginizin olmamasını dert etmeyin sakın, zamanla diğer konuları 
re nirsiniz. Her şeyin başında azim, kararlılık ve kendi kendinizi yetiş- 


tirmek olduğunu unutmayın. > © ki size bir yol gösteren çıksın. Bizim i işi — 


miz de bu Zaten. 

“Gelen mailler içerisinde sıklıkla > bir soru; — 
ups. com'a-nasıl üye olunup, mesaj atılabileceği idi. Mesaj atabilmeniz için ön- 
— celikle üye olmanız gerekir. Bu da gayet basit. Yapılabilecek bütün işlemler 
için aşağıdaki adreslere bir mesaj atmanız yeterli, işleminiz otomatik olarak 
yapılacaktır. Gruba mesaj attığınız zaman bu me bütün e e 
—gini unutmayın-lütfen: z 

Üye olmak için: e e com 

Mesaj atmak için: oyunyap(Degroups.com 

Üyelikten çıkmak için: oyunyap-unsubseribe(Degroups.com 

Sadece Forum Yöneticisine mesaj atamak için: oyunyap-owner(Degroups.com : 

Gelelim-bu ay ki konumuza. Geçen ay modelleme ve modellerin yüzeyleri üzerinde yapılabilecek işlemlere şöyle bir göz atmıştık. Daha fazla dete- 
ya girmeden bu işi ileri bir zamana bırakarak (O zamana kadar da sizin 
araştırma yapmanızı istiyorum, zaten anahtar kelimeleri geçen yazıda öğrendiniz. Yapmanız gereken tek şey bir arama motoruna, anahtar olarak o 
kelimeleri girmek ve gelen sonuç sayfalarında gezmek. Kisa zamanda öğrendikleriniz karşısında siz de şaşırabilirsiniz) bu ay modellere hareket verilmesi konusunu anlatacağım. 


Bilindiği gibi oyunların içerisinde hareketli ve hareketsiz 
birçok nesne bulunuyor.-Bun-- 
lara model denildiğini gördük 
ve öğrendik. Hareketli modelleri kendi içlerinde iki-gruba 
ayırabiliriz. Bunlardan ilki statik-hareketli-modeller. “Statik 

—zaten sabit manasına geliyor, 
bu da ne demek?”, demeyin! 


ket etmelerine rağmen bu ha- 
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- belirlemek yeterli olacaktır. Ama 
— bağlı bir dirsek, el ve parmaklar da 


-duğuna göre bu parçaların da kol — 


— parçaların birbiri ile olan ilişkilerini 


Let's Go diyelim ve başlayalım. - 


Kimi modeller vardır ki, hare- 


AHMET “deli-prof” USTA 


gametech(Ogamepro.com.tr 


reket sadece tüm model üzerinde uygulanır. Örnek olarak uçak'ya da araba modelini verebiliriz. Basit bir kurgu içerisinde detayları vermeye ihtiyaç 
duymuyorsahız-bir uçağı yada araci-bir bütün olarak-hareket-ettirebilirsiniz. Ya da kapatılmış tahta bir kutunun yapabileceği hareket bellidir. Üç boyutlu uzay içerisinde bütünü ile hareket eder. Diğer taraftan ikinci grup 
modellerimiz ki insanlar, hayvanlar, robotlar ve-benzeri-cisimler bu gruba 
giriyorlar, birbirinden bağımsız'ya da bağımlı olarak hareket eden alt parçalara sahiptirler. Ne kadar profesyonel bir modelleme uzmanına sahip olursanız olun, ne kadar mükemmel bir model dizayn edilmiş-olursa olsun; 
eğer alt parçalara sahip canlının hareketlerini uygun şekilde veremiyorsanız 
gerçekçilik hissi tümü ile yok olur. İşte burada animasyonun, yani modelle- 


— re hareket vermenin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaya başlanıyor. 


Klasik bir animasyon çalışmasında, en basit mantığı ile, bir:modelin bü- — 
tününün veya alt parçalarının ilk karedeki ve son karedeki konumlarını beirtirsiniz, Program aradaki karelerde bulunan geçişleri kendisi doldurarak 
size bir hareket bütünlüğü sağlar. 

Şimdi farz edelim bir insan modeline sahibiz ve bu ei kolunu 
kaldırmasını istiyoruz. Bu-durumda kolün ilk ve son karelerdeki yerlerini - 


unuttuğumuz bir şey var; bü kola 
bulunuyor. Bunlar alt parçalar ol- 


ile birlikte hareket-etmesi gerekiyor. Bunu programımız nasıl anlayacak? Bu durumda animasyon çalışmasını yaptığımız programın 


anlayabilmesi için Forward Kinematics ya-da İnverse Kinematics 
adını verdiğimiz bir özelliğini kullaniyoruz. Bu sistemde tüm parçaların birbiri ile olan ilişkileri, Aile- 
Çocuk (Parent-Child) olarak belirleniyor. Örneğin, bir parmak çocuk 


“olurken; el onun ailesi olmuş oluyor. Ayrıca çocuk ve aile arasındaki ha- 


reket ilişkilerini tanımlamak da:mümkün. Parmak ele bağlı olarak sadece 


belli açılarda-hareket edebilir, bu:sınırların dışına çıkamaz dediğiniz anda, — a e 


artık o parmağa belirlenen sınırlar dışında hareket ettirmeniz mümkün 


olmayacaktır. Bunu ailenizin size şuraya gidebilirsin fakat buraya gidemez- —- 2 


- sin gibi-koyduğu kurallara benzetebilirsiniz. Sonuç olarak-parmak belli- haz 
reketleri-yaparken kendisi için konulmuş sınırları aşarsa; elde ona bağlı - 
olarak o parçasını takip edecek, ya da el-bir yere giderken Du da 
onun-evladı olarak onu takip edecektir. - Se 
Şimdi-düşünelim,-bir insan vücudunda kaç parça var? Kaç eklem var? — 
Hangi eklemimiz oynadığında bundan diğer eklemler nasıl etkileniyorlar? — 
Sağ elinizi parmaklarını-açın ve masanın-üzerine koyun. Sol eliniz ile orta 
“parmağınızı ucundan tutarak geriye doğru çekmeye başlayın ama sağ eli- 
—niz tümü ile serbest olsun. Nasıl bir hareket ile karşılaştınız? Öncelikle 
parmağınız kalktı sonra sınıra geldiniz ve eliniz parmağınıza bağlı olarak 
yükselmeye başladı, bileğiniz zorlanmaya başladığında ise hareket kolunuketlerini inceleyin. Sonuç! 

İlişkileri ne kadar iyi tanımlarsanız tanımlayın, animasyona aktarmak için 
göz önünde bulundurmanız gereken binlerce detay var. Birinin eksikliği 
gerçekçiliği berbat etmeye yeter de artar bile, Süper bir insan medelin tah: 
ta çubuk gibi zıplayarak yürümesini kim ister? Çözüm! 

Çözümü bize farklı paketler sunuyer. Bunlardan ilki 3DS Max için yazıl» 
miş olan Character Studio ve benzeri diğer paketler. Bu paketlerde canlıla» 
rın yürüme, hareket etme gibi durumları göz önünde bulundurularak hazır» 
lanmış çeşitli animasyen fonksiyonları bulunuyor ve siz bunları 
medellerinize bir iskelet sistemi ile giydiriyorsunuz. İskeletiniz gerçek hayat 
şartlarına uygun hareket ettikçe medeliniz de bu İskeleti takip ederek ger 
çekçi davranışlar sergiliyor. Yürüme, zıplama, dans etme gibi birçok hareket daha önceden zaten tanımlanmış olduğundan bunların Üzerinde uğraşmanıza bile gerek yek. Ayrıca bu hareketleri kullanarak çeşitli hareket 
grupları-da oluşturmanız mümkün, Kulağa heş ve kelay bir çözüm gibi gel 
mesine rağmen bu gibi emi de eksik kaldığı birçek yer olabiliyor. 
Örneğin Character Studie pax 
ketinin içerisinde duvara tirmanma hareketleri tanımlar 
mamış ya da silahla vurulup  — 
düşen bir adamın yapacağı has 
reketlere uygun bir iskelet sis» 
temi yel Evet bu hareketleri 
elde etmelebu paket ile müm 


Metlen Capture adi verilen hareket yakalama tekniği artık çok” 
- ama çek gelişmiş durumda. Öyle ki çoğu zaman Character Str , 
dio veya LifeFerms gibi paketleri kullanmak yerine bu 
tarz bir çalışma yapmak, hem zaman hem de ekone- 
- mik elarak bize çek daha fazla kazanç sağlıyor. 
-Metien Capture, adından da anlaşılacağa üzere 


Öncelikle bir medelimiz alsun ve buna harekat veFz 
mek isteyelim. Yapmamız gereken şey bu medelin-önemli 
hareket noktalarını tespit etmek. Daha sonra-bu nok 
taları gerçek bir aktör Üzerinde işaretliyoruz Ve İşaretlediğimiz noktalara çeşitli alıcı ve vericiler yerleştiriyoruz. Tüm alıcı ve verici sensörler ilgili 
kablolar vasıtası ile bir bilgisayara bağlı. Aktör man: 
yetik dalgaların bulunduğu bir oda içerisinde hareket ettikçe alıcı vericiler bu hareket noktalarını tespit 
ederek bunları dijital bilgiye dönüştürüyor; Dijital bilgi; 
bağlı olduğu bilgisayara ve oradan da medelimiz Üzerinde belirlediğimiz noktalara gidiyor. Bu durumda ale 
törümüz elini kaldırdığında bilgisayardaki medel de gerçeğe uygun olarak 


elini hareket ettiriyor. Yani üç beyutlu sanal bir medeli gerçek bir aktörün 


hareketleri ile harekelendiriyoruz. 

Bir Metion Capture sistemi, manyetik ya da optik çalışma mantığına 
sahip olabilir. Manyetik sistemde bir elektromanyetik dalga üretici kaynak: 
sürekli olarak bir perde önünde dalga gönderir. Aktörün üzerindeki alıcı- 
ve vericiler ise bulundukları konumlara göre bu dalgaları saptırarak ya da 
emerek bulundukları noktaların perde üzerinde tespit edilmesini sağlarlar, Böylece hareket yakalama işlemi yapılır. Optik sistemde ise, aktörün 
üzerine bağlı olan sensörler ışık kaynağı olarak vazife görürler. Optik alı 
ciların bulunduğu duvarlar veya kameralar ile kaplı odada-ise bu sefer ke- 


numlar ışık dalgalarının duvaralara ya da kameralara ulaşma zamanındaki 


gecikmelere göre Saari Bunların e ayni ii temel o 
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za aktarıldı. Ayakta dik durun ve bir adım atın, Tüm vücudunuzun harer — 


ğine göre animasyon sanatçıları MevGUt kereler üzerinde e gerekiyorsa çeşitli — > 
— düzeltmelerde bulunurlar. - — 


kün belki'ama harcayacağınız > 
“zaman ve güç göz önüne alındığında başka pratik çözümlere yönelebiliriz. 


z 5 yönetmenine kalmış bir çözüm tabi. — 


farkl mii akim teknilri & e uyanma Bu üs 8 
mayı size bırakıyorum. e 
Aktörün hareketlerinin yakalanıp medele sarması öncesinde bazı 

esaslı çalışmaların yapılması gerekir. Örneğin aktör kelları. iie e 
rumda harekete başlar da © 
anda bilgisayardaki medel — 
kelları açık duruyorsa; aktör 
kollarını açtığında model kel: 
larını havaya kaldıracaktır. Bu» 
nun için öncelikle bir kelibs 
rasyon yapılır ve kesin olarak 
bilgisayardaki üç boyutlu dün 
ya ile gerçek üç boyutlu dün 
yadaki konumlar birbirlerine > — 
bağlanır. Aktörün ve medelin ilk — konumları sabitlenir. Böylece EE 
hareket ettikçe medel de farklı şeyler yapamaz. Aktör tarafından yapılan — 
hareketlerin tamamı medel için kaydedildikten sonra bu hareketler değru- - — 
dan doğruya kullanıma alınmazlar, Teknik donanımın durumuna ve yeterli 


İnsan dışı bir canlının animasyonunun yapılması dürümande medel ola: — 
rak hayvanların kullanılması ya-da birkaç insanın kesrdineli bir çalışma yapı — 
ması çözüm olabiliyer. Ama bir kırk ayağı canlandırmak için kırk kişiye ihti: — —— 
“yaş duymuyoruz. Bunu tek bir insanın yürüyüşünü temel alarak, e hareketi 
tersine çevirip eş olarak diğer bacaklara vergrek. yapmak.r münkün. Bu da : 


Me Gprure konusunda teknik ve tekneleji 
e - kaydetti ki artık | Faceial-Metion e En an 
» Fi Yakalama teknikleri bile mevcut. Mantık aynı, bu sefer 
, sensörler yeterince küçük boyutlarda ve aktörün yüzü > 
ne yerleştiriliyorlar. Yüzdeki tüm hareketler bilgisayara >< 
aktarılıyor ve sanal bir yüz inanılmaz derecede gerçek — 
mimikler gösterebiliyer. Sadece dudak hareketlerini 
i, alabilmek için dudakların etrafına 8 adet alici yer: > — 
leştirildiği düşünülürse işin teknik kısmının var: 
dığı nokta anlaşılabilir. : 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan EE 
birçek Motion Capture İaboratuarı bulunmak» — 
ta; Bu İaboratuarlara gidiyorsunuz, modellerinizi 
götürüyorsunuz, paranızı ödüyorsunuz ve-ne İs 

tediğnizi söylüyorsunuz, Dikkatinizi çekerim ne ise | > — 
tediğinizi, paranızı ödedikten sonra söylüyersunuz !). Senuç © 
olarak büyük bir predüksiyen veya oyun için bu tarz bir işe >> 
girişmek size fazlası ile kazanç olarak dönüyor, 

Her şeye rağmen bir oyun yazmıyorsanız ve yaptığınız İş - 
sadece basit bir medifikasyon yapmaksa veya oyun yazsanız bile 
eğer çok fazla maddi imkanınız yeksa, gerçeğe gerçekten yakın animasyon: 
ları Motion Capture olmadan da bilgisayarda elde etmek mümkün. Sadece 
“çok çalışma, sabır ve azim isteyen bir iş olduğunu unutulmamalı, — 

Bu aylık da bu kadar; Gelecek aya görüşene dek, hep dediğim gibi bel 
bel İnternet'te gezin, ilgili kaynakları araştırın ve okumaktan kaçınmayın, — 


“Öneelikle temel mantığını öğrendiğiniz konularda, zamanla ne kadar çek — 


bilgi sahibi olduğunuzu görüp siz de şaşırabilirsiniz. Ayrıca bu araştırmalar > 
sizin çalışmak İstediğiniz alanı belirlemenizde yardımcı olacaktır. Size grafik 
sanatlar ve Motion Capture konusunda uzman bir stüdyonun İinklerini de 
veriyorum, Bu linkler sayesinde birçek konuya ulaşmanız mümkün aş Se 
“ur. Kelay gelsin. 

— hitbileye.box.sk Garfik sanatları üzerine muhteşem bir kaynak, 

www.pyres.cam/ Çek ünlü bir Metien Capture Stüdyosu, 

Herkese sayar sevgiler ve serin yaz günleri, 4 
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ir önceki yazımızda RT3D oyunlar hakkında bilgiler sunmaya çalışmış, 

RT3D oyunlarda mekanların ve karakterlerin modellenmesinde dikkat 
edilmesi gereken konulara-değinmiştik.-Bu ay-ki- konumuz ise bu modellerin hareketlerinin, animasyonlarının hazırlanması ve bu işlemler yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar. 

Şimdiye kadar oynadığınız incelediğiniz birçok RT3D (gerçek zamanda 3 
boyut) oyunda karakterlerin, araçlarin, mekanların değişik şekillerde hareket ettiğini ve değişime uğradığını görmüşsünüzdür. Bu hareketlerin hepsinin gerçekleştirilmesi, değişik yöntemlerin uygulanması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, öncelikle pek dikkatimizi çekmeyen bu konuya eğilip 
hareketler arasındaki farklılıkları ortaya koyalım. 

RT3D oyunlardaki hareketlerin çoğu kullanıcının yönlendirmesiyle oluşmaktadır. Oyundaki yönettiğiniz karakter, kullanıcının verdiği komutlar 
doğrultusunda hareket eder. Bu hareketlerin çok büyük bir bölümü önceden animatörler tarafından değişik yöntemler kullanılarak elde edilir. Bu 
hareketlerin-yanında, direkt olarak kullanıcı 
tarafından gerçekleştirilmeyen, oyun içerisinde otomatik olarak gelişen hareketler de bulunmaktadır. Bu hareketler (oyun sırasında 
düşmanlarınıza attığınız bombanın yerde sek-- 
mesi, patlama sonucunda oluşan parçaların 
mekandaki dağılması vb.) oyun motoru tarafından gerçekleştirilen hareketlerdir. Arabaların çarpıştığı zaman oluşan fiziksel etkiler 
ve benzeri hareketlerin yine hepsi oyun motoru tarafından hesaplanıp oluşturulur. 
Oyunlarda dikkati çeken bir diğer hareket tipi ise deformasyon olarak adlandırabileceğimiz-değişim hareketleridir. Oyundaki modeller ve yapılar genel olarak değişmez, başka ç 
bir yapıya dönüşmezler ama son dönemdeki birçok oyunda uçuşan bayrak- 
lar, elbiseler ve değişim gösteren modeller dikkat çekmektedir. Deformasyon hareketleri değişim gösteren yapıya göre değişik tiplerde adlandırılır- 
lar. Çizgi film karakterlerinin başrolünde bulunduğu oyunların çoğunda, 
karakterlerin birbiri üzerine düşmeleri, yerde sekmeleri durumunda, bir 
lastik top gibi ezilip büzüldükleri dikkatinizi çekmiştir. Tüm modelin değişimine sebep olan bu deformasyon tipine oyun dünyasında Global Deformation (geniş çaplı deformasyon) adı verilmektedir. Bir diğer deformasyon 
örneği ise -araba yarışlarında ya da Destruction Derby gibi çılgın-oyunlarda 
dikkati çekmektedir. Bir araç bir başka araca çarpar ve kazanın gerçekleştigi kısım ezilir, büzülür. Bu deformasyon tipine ise “Local deformation (yerel deformasyon) adı verilir. Bu tip deformasyonda aracın tamamı değil sadece bir kısmı değişime uğrar: Bahsedeceğimiz son deformasyon tipi ise 
canlandırdığınız karakterin belli bir bölgesinin hareketi ile başka bir bölgesinin deforme olmasıdır. Bu tipteki deformasyona ise Hiyerarşik deformasyon denilir. Artık oyunu oynarken karakterinizin kolunu hareket ettirdiğinizde üst koldaki kaslar şişip değişime uğradığında, hah ben bunu 
biliyorum, bu hiyerarşik deformasyon diyebilirsiniz ). Tüm bu deformasyon sistemleri yine oyun motorları tarafından sunulmaktadır. Dalgalanmasını istediğiniz bayrağın ya da karakterinize giydirdiğiniz kıyafetin, kullanıcının 
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etkisi olsun veya olmasın rüzgarda ya da genel olarak yapılan hareketin yönü ve şiddetine göre hareketi, otomatik olarak oyun motoru tarafından hesaplanıp ekrana aktarılır. Genelde bu yapıların hareketlendirilmesiyle sanatçılar uğraşmazlar. 


Karakterlerin Animasyonu 

Oyun motorları tarfından sağlanan hareket ve animasyonların çoğunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Çoğumuzu ilgilendiren ise hazır bir oyuna kendi karakterimizi aktarmak istediğimizde ya da kendi oyunlarımızı gerçekleştirirken karakterlerimizi nasil hareket ettireceğimiz, nelere dikkat 
edeceğimizdir. İster sıfırdan bir oyun geliştirmek için olsun, ister bir oyuna kendi karakterinizi eklemek için olsun, her zaman sizi sınırlayan, yapacak olduğunuz çalışmaları belirleyen oyun motorudur. Karakterinizi modellerken olduğu:gibi, animasyonlarının hazırlanmasında da öncelikle oyun 
motoru ve sınırlamaları konusunda bilgiler almanız gerekir. Eğer oyunu 
yeni geliştirecek, programcıyla çalışmalar yapacaksanız, oyunla ilgili teknik 
bilgilere başvurmanız gerekir. Bu bölümde dikkat edeceğiniz bazı konulara değinelim... 

Daha önceden modelleme bahsinde geçtiği gibi, karakterinizin tek parçadan ya da kollar, bacaklar, gövde ve baş bölgesi gibi değişik parçalardan 
oluşturulacak olması, hareketlerin elde edilmesinde de önemlidir. Eğer parçalı bir yapıya sahip ise farklı yöntemlerle, tek bir yapıdan oluşuyorsa farklı 
yöntemlerle animasyonlar gerçekleştirilir. Bir örnek vermek gerekirse; Ouake İll Arena'daki karakterler 3 değişik bölümden oluşmaktadır: Gövde, bacaklar ve kafa. Animasyonların hazırlanması için ise vücut iki bölüm olarak 
düşünülmüştür. Kafa ve gövdeden oluşan üst vücut bölgesi, bacaklardan 
oluşan alt vücut bölgesi. Animasyonların hazırlanmasında her iki bölüm birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilmektedir. Yani üst vücut bölgesi için 
hazırlanan animasyonlar, alt bölüm için hazırlananları etkilemez. Bu sayede 
karakterimiz koşarken, zıplarken, ya da düşerken bacaklarının farklı hareketlerine rağmen üst bölge farklı yönlere çevrilebilir. Üst bölgenin hareket 
ettiği animasyonlara örnek olarak silahın değiştirildiği ya da saldırıya geçilen 
zamanlarda gerçekleştirilen animasyonları verebiliriz. Alt bölüm animasyonları arasında ise koşma, zıplama, atlama, yan yürüme vb. hareketler akla ilk 
gelenlerdir. Modellemenin farklı olarak gerçekleştirilmesi, bu şekilde animasyonun'da farklı olmasını sağlamaktadır. Bu sadece Ouake-İli-Arena için 
değil tüm oyunlar ve oyun motorları için farklılık-arz edebilir. 
Bir başka cevaplanması gereken soru ise karakterinizi İnverse Kinematics yöntemiyle hareketlendirip, iskelet sistemi kullanıp kullanamıyacağınız sorusudur. Bu, animasyon 
ile ilgilenenlerin yakından bildiği, karakterleri canlandırmakta kullanılan iki yöntemdir. İskelet sistemi sayesinde modellenen yapıya, kemikler yerleştirilerek, kemiklerin hareketi ile modelin hareket 
etmesi sağlanmaktadır. Genelde tek parçadan oluşan 
ya'da birden çok eklemin bulunduğu tek 
parça modellerde, modeli canlandırmak 
için.bu yöntem kullanılır. Eğer oyun motorunuz iskelet sistemini desteklemiyorsa 
animasyon yazılımınızda hareketi kemik- 


lerle sağlayıp bunu kullanmanız mümkün 
olmayacaktır. IK (Inverse Kinematics) 
ise ilerde değinecek olduğumuz gibi, birden çok eklemin bulunduğu yapıdaki 
karakterlerin hareket ettirilmesinde, 
getirilen sınırlamalar ve yapıyı oluşturan 
unsurlar arasındaki ilişkilere dayanarak, hedef noktaların hareketi ile tüm sistemin hareket etmesini sağlayan kullanışlı-bir yöntemdir. 
Animasyonlar bildiğiniz gibi karelerden oluşur. Birbirini takip eden resimler ya da model 
kısımlarının değişik konumları animasyonu olüşturur. Hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan bu 
karelerin sayısına da oyun-motorları sınırlamalar getirebilir. Bu nedenle animasyonun 
kaç kareden oluşabileceğini öğrenmeniz gerekmektedir. İzin verildiğinden daha çok kare içeren animasyonun gerçekleştirilmesi işe yaramayacağı 
gibi, dahaaz sayıda kareden oluşan animasyonlarda hareketlerin gerçekçiligi açısından sorun oluşturacaktır. Ouake İll'de animasyonları gerçekleştirmek için vücudu üst ve alt olarak iki kısımda hareketlendirmeniz gerektiğini daha önce belirtmiştim. Her bölümün ve gerçekleştirilmesi gereken 
hareketlerin animasyon kare sayıları da farklıdır. Ölüm durumunda oluşacak 3 değişik animasyon ve-her biri için 30'ar kareye izin verilmiştir. Silah 
değişimi için 9 kare, silahlı saldırı için ise 6 kare animasyon yapmanız gerekmektedir. Diğer tüm hareket tipleri için, hareketleri belirleyen kare sayıları İD-firması tarafından belirtilmiştir. 

Mocap (Motion Capture), yani hareket yakalama yöntemleri ile elde 
edilen verilerin oyun motoru tarafından kullanılıp kullanılamıyacağı da öğrenmeniz gereken bir diğer bilgidir. Mocap ile alınan hareketlerinne kadar 
etkileyici olduğu açıktır. Ama -bu bilgilerin direkt olarak kullanılamaması, sizin uzun süren çalışmalarla bu verileri oyun motoruna uygun hale getirmekle uğraşmanıza sebep olabilirMocap konusunda ayrıntılı bilgiyi yazımızın devam eden bölümünde bulabilirsiniz. 
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Elde edilen animasyon bilgilerinin oyun motoru tarafından hangi format: 
ta kabul edildiği ve bunda bir sınırlama olup olmadığı konusunu da araştırmanız gerekir. Çoğu ticari oyun motoru kullandığınız 3D yazılımlardan-animasyonları kabul edebilir ya da değişik-dönüştürücülerle desteklenen 
dosya tipine dönüşümü sağlamak zorunda kalırsınız. 

Tüm bu-verileri elde ettikten sonra, 3D sanatçıya düşen, oyunda kullanilacak olan karakteri uygun şekilde hareketlendirmek, değişik tipte animasyonları hazırlamaktır. Bu amaçla kullanılabilecek profesyonel yazılımlar arasında 3DSMAX, LightWave 3D, Soflmage, Maya, Mirai ve Houdini akla ilk 
gelenlerdir. Bu yazılımların popüler olması nedeniyle, oyun motorlarının 
çoğu bu sistemleri desteklemektedir. Hazırladığınız modeller olsun, hareketleri olsun direkt olarak oyun motoru tarafından kabul edilmektedir. 
Bunlar dışında, oyun motorları ile sunulan basit editörler de işinizi görebilir. 


Mocap (Motion Capture) nedir? 

Son dönemde birçok RT3D oyununda hareketlerin gerçekçiliğinin yegane 
sebebi kısaca Mocap olarak adlandırılan hareket yakalama yöntemidir. Bu 
yöntemde oyun içindeki karakterlerin yapması gereken-hareketler, konunun uzmanı kişi ya da kişilerin üzerinde bulunan alıcılar sayesinde bilgisayarlara aktarılır. Daha sonra bu veriler düzenlenip oyunda kullanılır. Bu sayede özellikle spor oyunlarında tanınmış sporcuların özel hareketleri ya da 
dövüş oyunlarında (Tekken gibi) inanılmaz hareketler mükemmel bir gerçekçilikte ortaya konulur. : 

Bu kadar etkileyici ve başarılı bir-yöntem olmasına rağmen Mocap'in uygulanmasının zor olması, - ; 
bunun yanında maliyetlerin 
oldukça yüksek olması, yapımcıları gerektirmedikten 
sonra bu yöntemi kullanmamaya iter. Ayrıca Mocap 
her oyunda uygulanabilecek bir yöntem de değildir. 


oyunu ise Mocap kullanmak gerekli olabilir ama 
Crash Bandicot türünden 
bir platform oyunu hazırlamayı düşünüyor, çizgi film 
karakterleri oyununuzda 
yer alıyor ya da canlandırmanız gereken Mocap'i imkansız-olan dinazor karakteriyse, Mocap kullanmanın 
pek bir anlamı yoktur. 

Mocap'in masraflı olması Mocap işleminde, çok dikkatli olmanızı, detaylı 
bir çalışma gerçekleştirmenizi gerektirir. Şimdi “Gökhan abi, Türkiye'de ne 
Mocap'i ne oyunu? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim. Ama amacımız sizlere faydalı bilgiler sunmak, şimdi olmasa bile ileride 
ihtiyaç duyduğunuzda faydalanabileceğiniz kaliteli yazılar sadece dergimiz- 
de... Şimdi reklamı geçip konumuza devam edelim. 

Mocap yöntemi kullanıldığı zaman animatörlere ihtiyacımız kalmayacağı gibi yanlış bir düşünce herkeste vardır. Mocap ile çalışıldığında animasyonun hazırlanmasındaki yük, animatörün omuzundan kalkarken, bu sefer 
Mocap verilerinin düzenlenmesi ve uygulanması yükü omuzlarına biner. 
Bunun yanında Mocap işlemi sırasında planlama konusunda animatörlerin 
önemi büyüktür. Oldukça masraflı olan bu-yöntemde elde edilecek verilerin planlanması, yakalanması ve düzenlenmesinin uzmanlık gerektirdiğini 
unutmayınız. En çok dikkat edilmesi gereken bölümlerden bir tanesi plan- 


Mocap icin hazir uzmanımız 


lama, animasyonların listesinin ve akış-şemasının oluşturulması aşamasıdır. 
Eğer oyunun video görüntüleri için Mocap kullanılacaksa bu aşama, sahnenin, kamera açıları da düşünülerek önceden planlamasından pek ileriye 
gitmez. Elde edilecek sonucun oyunun videosundaki oynama hızıyla aynı 
olması bunda etkilidir. Ama eğer oyun içindeki karakterlerin hareketlerinin yakalanması için Mocap kullanacaksanız; © zaman çok dikkatli olmanız 
gerekmektedir. Karakterinizin savunma durumundayken hamle yapması 
ya da koşmaya başlaması gibi başlangıç ve bitiş hareketlerinin biraraya 


ii son der gerçek hareketler e böyle yer alıyor, 
gelmesi, standart bir saldırı ya da koşmayı benzer hareketlerden farklılaş» 


tıracaktır. Savunmadayken koşmakla yürürken koşmak arasında hareket- — 
lerin-uygulanması açısından fark olacağı kesindir. Bu nedenle-kullanılacak © —- 
- oyunlardaki hareketlerin gerçekçi şekilde oluşmasını sağlarlar. Yöntemin 


olan tüm hareketleri gözden geçirmek ve planlamak gerekmektedir. Eğer 


unutulan bir hareket olursa, yeniden Mocap ile bunların alınması maliyet» - 


lerinizi çok artıracaktır. 

Mocap ile çalışılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da Mocap verisinin alınacağı kişinin seçimidir. Eğer oyununuz, bir spor oyunu ya 
da ünlü bir yıldızın özel hareketlerinin yer alacağı bir çalışmaysa, o spor 
dalında uzman kişilerin yada yıldızın kendisini kullanmanız gerekmektedir. 
Uzman kişinin oyunda yer alması, hareketlerin doğruluğu açısından 
önemlidir. Bir spor oyununda gerçek bir kaleciden-alınan hareketlerle, 
kaleci gibi hareket etmeye çalışan arasında çok 
büyük fark vardır. SWAT 
oyununda başarıya ulaşılmasının sebeplerinden bir 
tanesi de Mocap verileri» 
nin gerçek güvenlik güçlerinden ve uzmanların- 
dan alınmasıdır. Ünlü 
kişiler ve yıldızlarla çalış» 
Le € 2 İ manında kolay olmadığı- 
Mocap yöntemiyle hareketler alınıyor. ni unutmayınız. Bu kişilerin yaptığınız işi küçümsemesi ya da takındıkları ters tavır, çalışmanızı 
zorlaştırabilir. Bunu gidermek için bu kişilerle ajans aracılığıyla bağlantı 
kurduğunuzda, ne yapacağınızı, ne istediğinizi, çalışmanın ne kadar sürebileceği gibi konularda ayrıntıları aktarmanız gerekir. Eğer sanatçı ya da yıldiz bu teklifi kabul etmişse, "acaba bu hareketi çok mu tekrar ettirdik?”, 
“adama da ayıp oluyor, böyle idare edelim” gibilerinden soru ve düşünce» 
lerle boğuşmazsınız. Bu oldukça önemli bir konudur. Bir diğer dikkat edilecek husus da Mocap verisinin alınacak olduğu kişinin hareketlerinde bir 
aksama ya da sorun olmamasıdır. Bileğinden rahatsız birinin vereceği Mocap verileri oyun içersinde sandığınızdan çok-daha fazla göze çarpacaktır. 
Elde edilen hareket bilgisinin bazen üst üste kullanılacağını, bu nedenle de 
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— sorunlar oluşturacağını unut» E 


dür. Bunun yanında oyunun programcılarının 


basit ve fark edilmez sanılan 
bu ayrıntının ne kadar büyük | 


mayınız. Oyunda verinin alinacağı kişiyle, bu verinin uy» 
gulanacağı oyundaki 
karakterin vücut oranlari 
arasında da uyum olması 
şarttır, Burada dikkat edilmesi gereken kişinin kllosun- 
dan çok, eklemler arasında» - HZ A2 Lala 
ki uzaklıkların oranıdır. Son Alınan Morap verileri düzenlenip oyundaki medala 
olarak Mocap'i alınacak kişi» uygulanıyor 
nin ne amaçlandığı ve nasıl bir teknoloji ile karşı karşıya olduğunu da bilmesi önemlidir. Bazen hareketi sağlayan kişinin hareketin alındığı referans 
noktalarındaki alıcılarla sorun yaşaması, sistemi anlayamaması sorunlar 
açabilir. 

Kullanılan Mocap tekniğine ve-bunun uygulandığı stüdyoya göre değiş» 
mekle birlikte, Mocap verileri hemen elde edilip kontrol edilebilecek yapıda değildir. Bu nedenle Mocap işlemi gerçekleştirilirken bir kamara Ile tüm 


—olan biteni kaydetmek, videodaki zaman kodlarını, elde edilan Mocap veri» 


sinin dosya isminin, hareket numarasının ve çekim numarasının bir kenara 
not edilmesi ileride çok e faydalar sağlayabilir. 


— Farkı Gözümler.. 
“Bahsettiğimiz yöntemlerin dışında oyunlarda hareketlerin belirli durumlar 


ra göre otomatik olarak gerçekleşmesini ve sentezlenmesini sağlayan sistemler de bulunmaktadır. Bunlar-mevcut oyun motorlarına eklenerek, - 


uygulandığı en başarılı oyunlardan bir tanesi Red Orb firmasının Prince of 
Persia 3D oyunudur. Bu oyundaki karakterlerin hareketlerini sağlamak 
amacıyla konusunda uzman olan iki kişinin kılıç ve benzeri silahlar ve çıp- 


lak elle sergiledikleri hareketler videoya aktarılmıştır. Bu videolar refe- 


rans alınarak oluşturulan hareketlerin oyun içerisinde değişik durumlara 
göre Motivate sistemi İle sentezlenmesi sağlandı. Örnek vermek gerekirse, karakterlerin her zaman ayaklarının al» | i 


tinda basılacak bir basamak olup olmadığını 
kontrol etmesi, içinde bulundukları özel dürumlara göre hareketi otomatik olarak belirlemesi gibi-özellikler bu sistemle mümkün- 


karışık durumları karakterlere kolayca yaptırmaları sağlanmıştır. Bunlar arasında ” 
yürünecek yolu belirlemek ve gerisini 
karaktere birakmak ya da bir şeyi al diye belirtmek ve karakterin geri kalan tüm ha 
reketleri kendisinin gerçekleştirmesi mümkündür. Kısa» 
cası bu sistem, karakterlerin çevre unsurlarından 
etkilenmesi ve içinde bulunduğu duruma göre akilli 
bir şekilde hareket etmesini sağlayan bir sentez» 
leyicidir. Her gün yeni bir yöntem, bir yeniliğin 
sunulduğu oyun sektöründe ilerleyen dönem- - # 
de daha birçok yeniliğin-bizi beklediği kesin. — 

RT3D oyunlarda animasyonların hazırlanmasında kullanılacak teknikler ve dikkat edilecek konuları böylece açıklamış olduk. Aklınıza 
takılan sorular ve öğrenmek istediğiniz konularda e-posta yoluyla bana ulaşabilirsiniz, Bir sonraki iye tekrar buluşuncaya kadar hoşça ka 
lin... 
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Hayattan bir : yunların sizl en çok-sıkan tarafları zor olmaları mit En zor canavarda takılıp kaldınız ve İlerleyemiyorsunuz. Vazgeçmeyin, hadi deneyin, Bir yolu mutlaka olmalı. Belki duvardaki küçük çatlağı görmediniz. Bir yerde bir anahtar 


esi ( - unuttunuz. Canavarını ateş edilmesi gereken gizli bir noktası vardır... inanın, mutlaka-bir yolu vardır. 

söy leme Oyunlarda, sırf oyunun sonunu görebilmele-için hile-yaparak, ne kadar büyük bir eğlenceyi kaçırdığınızın farkında 
Hile yapma, kim- misiniz? Sırf, siz göresiniz diye oyuna aklanan pek çok güzelliği, inceliği, hile yaptığınızda yakalayamayacaksınız. 
seyi, özellikle de Mesela duvarların Içinden geçme hilesini Half-Life'da yaparsanız, oyunun tamamında yer alan heyecan ver'ci fllmva- 


“kendini kandırma! Fi sahnelerin pek çoğunu kaçıracaksınız. Herhangi bir oyunda ölümsüzlük hilesi yaptığınızda, sırf bilgisayarın sizi zorlar 
masi Için programlanıp oyuna eklenen yapay zekayı hiçe saymış olacaksınız. Strateji oyunlarında, fazladan altın, taş ve 
odun -için hile yaptığınızda, hem harltanın yapısına sadık kalmayarak, rakiplerinize karşı haksız yare bir üstünlük sağlayacaksınız, ham de oyunun genel akışında rastlamanız gereken, oyunu güzelleştiren zorlukları 68 geçeceksiniz. Çünkü; 
Bir oyun hayata benzediği ölçüde güzeldir. Hayatınızda hile yaptığınızı düşünebiliyor musunuz? Ölümsüz olduğunu- 
—— zu ve mermilerin bedeninize işlemediğini; zamanın sadece geçip gittiğini ve hep olduğunuz gibi kaldığınızı; paranızın sis 
— nırsız olduğunu ve Istediğiniz her şeyi istediğiniz kadar aldığınızı; duvarların içinden geçebildiğinizi, uçabildiğinizi; hayatı 
—pızın yaşamayı İstemediğiniz bir-bölümünü geçip bir sonrakinden devam edebildiğinizi. Çok mu cazip göründü? 
Şurasından bakın: 
Hayat sadece çocukluktan veya Lim sadece zenginlikten ve-lüks arabalardan ibaret değil. Çünkü; 
— Çocukluğun güzelliğini ancak büyüdüğünüzde, gençliğin enerjisini sadece yaşlandığınızda anlayabilirsiniz; Fakirlik ok — 
— masa, zenginliğin anlamını bilemezsiniz ve eğer 1960 model bir Volkswagen arabaya binmediyseniz, Porsche Cab- 
— Plo'nun rahatlığını bilemezsiniz. Çünkü; 
-Zıtlıkların bir arada bulunmasıyla güzel bu dünya. Zengin: 
lik, fakirlik yüzünden; acı, tatlı yüzünden; çocukluk; yaşlılık - 
yüzünden; Porsche, 1960 model Volkswagen yüzünden; 
güzel. 
— Hile yapmayın, Hile vi oyun oynamayı 
geçirsin” aracı değiller. Her bir oyun yaşanması 
gereken bir tecrübe, Hele birde kendinizi 
Şöyle ki; strateji oyunlarında yönettiğiniz her 
bir askerin veya köylünün kendilerine ait bir yaşam» E 
niyor. Çok mu garip? Evet, biraz garip. 


UN 
Ni 


uçmak yolların kahrını ayaklarla çekmek yüzünden > 7.) 
güzel. Ve inanır mısınız? Güzel de çirkini yüzünden 
! 
J. 
anlamsızlaştırmayın. Çünkü; 
Oyunlar sadece, “nasıl olursa olsun da vakit 
kaptırırsanız oyunlara daha ciddi bakabilir ve 
hile yapmaktan da bu sayede vazgeçebilirsiniz. 
ları var, Half-Life'da öldürdüğünüz haraskerin birer ailesi var ve evdeki eşleri onlar İçin endişelex 


Bir oyunu, hiç hile yapmadan bitirdiniz-mi? 
Koltuğunuza yaslanıp bitiş yazılarını keyifle okurken yaşadığınız tecrübe gözlerinizin önünden aktı mı? 
Eğer cevabınız “hayır”ise çok şey kaçırdığınız ortada, 

Birkaç sayfa sonra “S.W.A:T Pro” sayfalarıyla kar» 
şılaşacaksınız. Oyun üreticilerinin, oyuncular oyunlar» 
da bir yerde takılıp kaldıklarında oyunu bir kenara at 
masınlar diya oyuna ekledikleri pek çok hile 
bulacaksınız orada. Bazıları sizl ölümsüz yapacak, baziları bölüm atlamanızı sağlayacak, bazıları sinirsiz para, 
silah ve mermi verecek, Ve hile yaparak, belki oyunu 
bitirebileceksiniz ama yaşamanız gereken oyun tecrübesini elinizin tersiyle iteceksiniz. - — 

En azından bu defa, bir kereye mahsus bil yapmamayı deneyin, pişman olmayacaksınız. 


Dmed 
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Geçen ay kaldığı Iğilişden devam edi- | 
yoruz. Bu ay Mpk2'nin sizinle dalga 
geçmeye çalışan komik aynı zamanda da ©. 
korkunç yaratıklarını dize getirip 


sona ulaşacağız. — 
BEede 


e pi 


6. Bölüm'ün başında karşıla: 

yeşil yaratığın sizin için hazırladığı sürpriz bölüm 
boyunca uğraşacağınız ve gitgide zorlaşacak bulmacaların ilki ve en kolayı. Bu bir bomba düzenegi: Işıklı silindirin o an kırmızı olan halkasına bağlı 
olan kabloyu takip edip kabloya bağlı olan butonun üzerine çıkınca o buton deaktif olacak. Butonların tümü deaktif olunca bomba da deaktif 
olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; 
Süreniz kısıtlı ve yanlış bir butona basınca uzay gemisi Jim Dandy havaya uçar. Süre sorununu sürekli guick-save yaparak halledebilirsiniz. Süreniz 
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başladığında save edin. Sonra ilk kablonun ucunu 


bulunca tekrar load edip doğruca butona gidip 


basın ve tekrar save edin. Sonra bir sonraki butonu bulunca tekrar load edip bunu bütün butonları etkisiz hale getirene kadar devam edin. Merdiven kullanabileceğiniz yerlere dikkat edin. 
Yukarıdaki butonlara bu sayede ulaşacaksınız. 


Kapıdan girip devam edince karşılşacağınız yıkık 
kısımdan geçerken dikkatli ve çabuk davranmalısınız. Beton parçaları üzerinde bir süre kaldığınızda devriliyor ve aşağı uçmanıza neden oluyor. 
Yapmanız gereken oldukça basit ama biraz dikkat 
şart. İlk beton parçasının tam ortasına zıplayın. 


Ardından beton düşmeden hemen önce betonun 
altındaki borunun üstüne çıkın ve burada guicksave yapın. Karşınızdaki betona zıplayın ve burada 
hiç beklemeden tekrar karşınızdaki betona zıplayın. Böylece yıkık kısımı geçebileceksiniz. 


biraz daha zor 
ve karmaşık. Yukarıdaki platformda dört tane buton bulunuyor. Bir defa yukarı çıktığınızda deneme yanılma yöntemiyle hepsini etkisiz hale getirebilrsiniz. Bu bombayı da etkisiz hale getirince 
koridorun sonundan sağa dönün ve etobur bitkinizin yaratıklara neler yaptığını seyredin. 
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Midesi iyice bozulan bitki sizden yardım isteyecek 
ve yardım edebilmeniz için plutonyumu size fırlatacak. Plutonyumu yakalayıp kullanın. İşte şimdi 
Mr. Hyde gibi içinizdeki canavar açığa çıkıyor. Yaratıkları bir güzel pataklayın ve açılan kapıdan girin ve yeni bir bomba düzeneğine ışınlanmak için 
ışığın içine girin. 


Bu bomba yerdeki kırık cam zemin yüzünden iyice zor. İlk bombada anlatılan şekilde guick-save 
iletüm butonları etkisiz hale getirin. Eğer zeminin 
altındaki kabloları takip edemiyorsanız başka açılardan bakmayı deneyin. Zemindeki merdiven konan karelerden biri sayesinde en yukarıdaki butonların bulunduğu kısma ulaşabilirsiniz. Bu 
bomba için süreniz epey uzun, panik yapmayın. 
Bomba etkisiz hale geldiğinde yeni bir kapı açılacak, içeriye girip ışınlanın. 


Bu yeni bombayı etkisiz hale getirmek biraz daha 
zor; çünkü kabloların çoğu karanlıkta. Ama elnizdeki tüp sayesinde önünüzü aydınlatabilirsiniz. Bu 
sayede bütün butonları etkisiz hale getirebilirsiniz. 
Aynı yöntemle süreniz sona ermeden bütün butonlara basın ve bombayı etkisiz hale getirin. Daha sonra açılan kapıdan asansöre binin. Çifte beyin sizi bekliyor. 


Çifte beyini yenmek için yerde duran plutonyumları kullanmalısınız. Dr. Hyde haline gelince 
kutuların en üstüne çıkın ve boss'un önünüze 
gelmesini bekleyin. Size en yakın hale geldiği anda üzerine atlayın ve pataklamaya başlayın. Yerde bir plutonyum daha bulacaksınız. Bunu da alın 
ve kullanın. Üç kere aynı şeyi tekrarlayınca 
boss'un etrafındaki kalkan ortaan kalkacak. Artık 
radyasyonlu tostu kullanabilirsiniz. Durmayın, 
ateş edin. Tam beynine (!) saplanan bir tost daha ve işi tamam. 
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Koşun! Shwank'in bindiği uzay gemisinin gazabın- 
dan korunmanın tek yolu bu çünkü. Uzay gemisini görür görmez koşun. Koşarken sürekli zıplayın 
ve sık sık paraşütünüzü açın. İleride yol ikiye ayrıldığında sağa gidin ve yolun sonundaki kapıdan 
içeri girin. 


Bu büyük salonun ilerisinde yerde bir kare bulunuyor. Bu karenin üzerine çıkıp sniper moduna 
geçin ve sağ tarafınızdaki aktifleşen küreyi vurun. 
Daha sonra soldaki küreyi de vurup altınızda aktifleşen pervane sayesinde yükselip yukarı çıkın ve 
yukarıdaki mavi küreyi de vurun. Tabi bu esnada 
tepenize yağan yaratıklara dikkat etmelisiniz. Aşagıda kalan son küreyi de vurduktan sonra tekrar 
yukarı çıkın ve az önceki mavi kürenin ilerisinde- 
ki pervane sayesinde bir kez daha yükselin. 


Sağ tarafınızdaki bombayı alarak yerdeki camları 
kırın. Sol taraftaki silindirik kısımdaki gizli mavi 
küreyi vurup aşağı inin, mortar'ı alın ve sağ taraftaki tel kafesin içine fırlatın. Bu sayede bu camekanın ardındaki mavi küreyi de vurabilirsiniz. Tüm 
bunları yaparken yeşil baş belaları sizi rahat bırakmayacaklar. Şimdi tekrar aşağı inin ve bu defa seken sniper mermisini alın. Yukarı çıkın ve yerdeki 
beyaz altıgenin biraz ilerisinde durup sniper"! açın. 
Tam karşınızdaki duvardaki beyaz altıgeni vurun, 
bu sayede tel kafesin arkasındaki mavi küreyi vurabileceksiniz. Artık aşağıdaki kapı da açıldı. 


Kapının dışında Shwank'in uzay gemisi sizi bekliyor. Bu hoş bir karşılama olmayacak gibi. Siz tedbiriniz alın ve yine koşmaya başlayın. Koştuğunuz 
platform yıkılınca paraşütü açıp aşağı doğru düşerken ilerinizdeki kapıyı göreceksiniz. Yumuşak 
bir iniş yaptıktan sonra kapıdan içeri girin. 


Zıplayıp duran mavi küreleri sniper'a geçip halledin. Burada rastlayacağınız ilginç yaratıklar görünmez cam kafalılar. Bu yaratıkları öldürmek için 
önce onları karanlık bir yere çekin. Sonra sniper 
moduna geçip bir defa vurun. Yere yığıldığında kafasına isabetli bir atış sonlarını getirecektir. 


Açılan pervanelerden uçup yukarıdaki silindirlerin 
içindekileri toplayın. Silindirlerin birinin içinde bir 
kapı var. O kapıdan geçince içeride garip bir düzenek bulacaksınız. Pembe camın arkasında dev 
mavi bir küre var. Camı patlatın. Mavi küreyi vurun. İçinden çıkan zıplayan mavi küreyi de vurun. 
Yukarıdaki mortar'ı alıp ikinci dev mavi küreye 
doğru bir atış yapın. İkinci zıplayan mavi küre dişarı çıkınca onu da vurun. İçeri giren yaratıkları temizleyin. Açık kapıdan çıkıp aşağıdaki yaratıkları 
da temizledikten sonra geri dönün ve yerde açılan 
tel kapıdan atlayın. İlerinizdeki kapıya ilerleyin. 


Kapının dışında başbelanız uzay gemisi sizi bekliyor. Ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. 
Koşun ve aşağı atlayın. Üzerinde transporter ve 
silahlar olan platformun üzerine inip ne var ne 
yoksa toplayın ve transporter'a girin. 


WWW.GAMEPRO.COM.TR MEKTUPGGAMEPRO.COM.TR 


Koşun ve kapıdan girin. Yeni bir düzenekle karşı 
karşıyasınız. Ortadaki düzeneğin en altında pervane var, Pervaneyle yükselince ortada transporter'ı göreceksiniz. Bu transporter sizi kapının 
önüne atar, Yukarıda yürüdükçe açılan küçük kapıların arkasında da mavi küreler bulunuyor. Mavi küreleri her patlatışınızda ortaya yaratıklar çıkıyor. Sadece üst kısımdakileri değil aşağıdakileri de 
temizleyince transporter'a girip ilk geldiğiniz yere 
dönün ve böylece bütün mavi küreleri vurun. Bu 
sayede mekanizma çalışacak ve en aşağıda bir kapı açılacak. İçeri atlayın. 


MDK2'nin dizayn harikası bölümlerinden biri daha. Burada üzerinize gelen mavi topları vurarak 
tümseklerin önündeki pervaneleri aktif hale getirin. Sonra bunların üzerinde uçarak bir yukarı, bir 
yukarı ve en yukarı kata kadar ulaşın. Yukarı çıkarken etrafta toplayabileceğiniz sağlık ve silahlarıda ihmal etmeyin. Sonunda uzay gemisiyle yüzleşebiliyorsunuz. 


İşte karşınızda. Tek yapmanız gereken sniper moduna geçip “sniper shield”ı açmak. Artık zarar 
görmüyorsunuz. Uzay gemisinin üzerindeki yuvarlak camları vurmanız gerekiyor. Sniper modunda shield biterse sağlık kaybedersiniz. Etrafta- 
Ki sağlıkları kullanın ve uzay gemisini vurmaya 
devam edin. En sonunda Shwank ve uzay gemisi 
yere çakılacak. 


Max ile başladığınız bu bölümde caddeler yaratıklarla ve tehlikelerle dolu. Bu yüzden hiçbiriyle uğraşmayın. Etrafta dolaşıp toplayabileceğiniz bütün 
silahları toplayın ve duvarında demir ızgara bulunan odayı bulana kadar sadece koşun ve ara sıra 
da vurulmamak için zıplayın. Izgaralı odada, duvardaki ızgarayı kırın ve içeri girin. 
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Geniş odanın iki ucunda da güdümlü ateşleriyle 
koca yaratıklar sizi bekliyor. Pek misafirperver 
görünmüyorlar değil mi? Öldürün gitsin. Odanın 
iki ucunda bulunan sokak lambası benzeri direklerin altında siz birini öldürdükçe yenileri ortaya çıkacaktır, Sağdaki direğin altında, tam ışınlandıkları 
yerde durun ve bu şekilde diğerlerini vurun. Karşınızdaki dev kapı açılacak. Buradan girin ve tünelin sonundaki kapıya kadar gidin. 

- ama 


Odanın içindeki heykellerin hepsini ve diğer vurulabilecek ne varsa her şeyi teker teker vurun. Tavandaki yaratıkları aşağıya ışınlayan daireyi de vurun. Böylece karşınızdaki kapı açılacak. 


Bu düzeneği çözmek için daire şeklindeki renkli 
asansörleri kullanmalısınız. Önce en alt kattaki 
asansöre binip ortadaki silindirin ortasındaki boşluğa inin. Buradan mavi, kırmızı ve yeşil renkli 
asansörlere binebilirsiniz. Asansör en üst noktaya 
ulaştığında yukarıda asansörün rengindeki çemberi vurun. Uçan yaratıklarla boşuna uğraşmayın. Birini öldürdüğünüzde bir yenisi gelecektir. Üç 
çemberi de vurunca aşağıdaki dev ızgara kırılacak. 


Uçurumun kenarına gelin ve aşağı doğru bakın. 
Aşağıda kenarlarında iki tane sivri çıkıntı bulunan 
bir boru göreceksiniz. Borunun üzerine atlayın ve 
enerjiyi alın. Sonra sivri çıkıntılardan birinin üzerine çıkıp en ucuna gidin ve borunun içine bakın. 
Burada kaydetseniz iyi olur. Sivri çıkıntının en 
ucuna yakın bir yerden içeri doğru atlayın ve tünelin sonuna kadar gidin. 


Tünelin önünde üç uçak sizi bekliyor. Aşağı inme- 
den önce tünlein çıkışının yan kısımlarındaki silahları toplayın. Uçakların alt kısmında sürekli ateş 


eden silahları vurmalısınız. Böylece üç uçağı da 
patlatın. Diğerlerinden büyük dördüncü bir uçak 
gelecek ve içinden yaratıklar inecek, Onları öldürdükten sonra uçağın içine girin ve pilot kabininde 
bulunan larmızı butona basın, Uçak hareket edip 
az önce çıktığınız tünelin alt kısmındaki kapıyı pat» 
latacak, Kapıdan girip devam edin. Ve tünelin s0- 
nundan dışarı çıkarken atomic Jet-pack'i alın. 


MDK2'nin mimarlık harikası yapılarından biriyle 
daha karşı karşıyasınız. Bu bir termik santral mi? 
Burada, sizi tırmanacağınız yüzlerce metre bekliyor. Tırmanmak için atomic jet-pack'i kullanacaksınız ama bu jet-pack'in bir öncekinden farkı kendi kendini şarj edebilmesi. Bunun yanında yakıtı 
daha çabuk tükeniyor ve diğeri kadar kuvvetli degil. En yukarıya kadar ulaşmak için açılıp kapanan 
platformların, kısa bacaların ve lambaların üzerine 
çıkıp bekleyerek jet-pack'in şarjının dolmasını 
beklemelisiniz. Jet-pack'i kullanırken zıplama tuşuna aralıklarla basın. Şarj azalmaya başladığında kısa bir süre elinizi zıplama tuşundan çekin, şarj arttığında tekrar basın En yukarıya geldiğinizde etrafı 
kablolarla kaplı borunun içine girmelisiniz. 


Tünelin sonunda açılan kapıdan girer girmez uçmaya kalkmayın. Şarjınız karşı uca kadar geçmeye 
yetmeyecektir, yerde elektrik var ve değer değmez ölürsünüz. Kapının ağzından havalanın ve kapının üst tarafındaki boşluğa inin. Burası daha yüksek olduğu için uçuş mesafeniz artacaktır. 
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Buradan ileriye doğru uçmaya başlayın ama düz 
gitmek yerine ortadaki çemberleri duvara bağlayan platformların üzerine doğru uçun. Burada jetpack şarj olunca bir sonraki platforma uçun ve bu 
sayede çıkışa kadar ulaşın. Uçan yaratıklarla uğraşmamanız sağlığınız için en iyi seçim olacaktır. 
Çünkü öldürdükçe yenileri ortaya çıkacaktır. 


dört elinize de en iyi silahlarınızı alın. Shwank'i 
“mermi manyağı” (tabire bak) yapmak için hazır 
olun. Shwank'i öldürmek için 3 dakikanız var ama 
enerjisi sadece ateş ederek çok yavaş azalacaktır. 
Odanın duvarlarındaki borulara dikkat edin. 
Shwank vanalı borunun önündeyken vanaya ateş 
edin. Bu sayede enerjisinin yarısı gidecektir. Bomba, lazer chain gun, ne varsa Shwank'i öldürmek 
için kullanmaktan çekinmeyin. Shwank öldüğünde 
dünyayı havaya uçurma planları da sona erecek... 


Bu bölüm de yine bir arcade ile açılıyor. Uzay gemisi Jim Dandy'yi meteorlardan korumalısınız. Yine fazla zorlanmayacaksınız ama uçarken birden 
bire karşınıza çıkıveren ışık toplarına dikkat edin. 
Bunlar sizi hiç olmadık bir yere ışınlayıverir ve bir 
meteorla burun buruna kalabilirsiniz. 


Dr. Hawkins yanlış bir ışınlanma sonucu düştüğü 
uzaylı yaratıkların şehrinden kurtulabilmesi için 
bir roket yapmalı ve roketi yapmak için de bir telefon kulübesi ve üç temel roket parçasını bulup 
birleştirmeniz gerekli. İşte telefon kulübesi tam 
karşınızda. Şimdi sıra roket parçalarını bulmakta. 
Öncelikle etrafı dolaşın ve yaratıklara fazla bulaşmamaya çalışın. Bu alanda pumpernickel ve baguette bulacaksınız. Şimdi önünüzde üç seçenek var. 
Ya beyaz renkli ışınlayıcıya girersiniz, ya aşağıdaki 
kapıdan girersiniz ya da yukarıdaki kapıdan devam 
edersiniz. Üçüne de eninde sonunda gireceğiniz 
için hangisinden başlayacağınız çok da önemli degil. Biz yukarıdaki kapıdan girerek başlayalım. 
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Yukarıdaki kapıdan girip koridoru geçince karşınıza ilginç, kırmızı bir köprü çıkacak. Ama 
köprüde bir tuzak var, Aşağı düşmenize neden 
olan bir boşluk, köprünün başından başlayarak 
sonuna kadar ilerliyor ve bunu sürekli tekrarlıyor. 
Bu yüzden boşluğa yakalanmamalısınız. İlk boşluğun arkasından koşmaya başlayın ve zıplayarak 
devam edin. Köprünün içinde girebileceğiniz aralıklar var. İlk aralığa girip bir sonraki boşluğun gelmesini bekleyin ve onun da arkasından koşun. Sonuna kadar böylece gelin ve çıkıştaki yaratıkları 
temizledikten sonra kapıdan girin. 


Karşınıza butonlara basarak geçmeniz gereken bir 
kombinasyon çıkacak. Her doğru butona basışınızda arkasında yaratıkların olduğu bir tel kafes 
açılacak. Yanlış bir butona basınca geri dönüp ilk 
butona basmalı ve tekrar denemelisiniz ama burada da bombalı bölümde kullandığınız guick-save 
yöntemini kullanabilirsiniz. Önce guick-save yapın 
ve eğer yanlış bir butona basarsanız tekrar yükleyip bir daha deneyin. Tüm kafesleri açıp tüm yaratıkları öldürünce kapıdan çıkın. Bir kırmızı köprü daha... 
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şa dönüp butonları tekrar aktif hale geçirmeniz 
gerekiyor. Burada da guick save yöntemi işe yarayacaktır. Bu kombinasyonu tamamladığınızda 
açılan kapıdan roketin ilk parçasını alın ve bunun 
arkasındaki ışınlayıcıya girin. 


Kendinizi birden içinde bulacağınız tünel, bölüme 
ille başladığınızda arkanızdaki ışınlayıcıya girseydiniz ışınlanacağınız tünelin ta kendisi. Dümdüz devam edin ve tünelin sonundaki ışınlayıcıya girin. 
Yeni bir yere ışınlanacaksınız. Etraftaki yaratıklarla fazla uğraşmadan doğruca devam edin ve ilerinizdeki ışınlayıcıya girin. 


Işınladığınız bu yeni yerde öncelikle yaratıkların 
yuvasını bulup havaya uçurmalısınız, ardından etrafta konsantrasyonunuzu bozabilecek ne kadar 
mahluk varsa yok edin. Zira birazdan dikkatinizi 
toplamalısınız. Karşılaştığınız platform düzeneğin- 
de en yukarıdaki dairesel alana çıkmalı, bunun için 
de merdiveni yerdeki karelerde kullanmalısınız. 
Doğru kareleri kullanırsanız en yukarıya kolayca 
çıkabilirsiniz ama yanlış bir kareyi kullanırsanız en 
baştan başlamanız da mümkün. Bir kaç deneme- 
den sonra rahatça en yukarı ulaşabilirsiniz. 


Bu kırmızı köprüyü de aynı şekilde geçip çıkıştaki 
yaratıkları öldürün. Kapıdan geçin. Bu defa bir kırmızı köprü daha ama bu biraz daha zor. Önce tuzapın çalışma prensibini anlamaya çalışın. Yapmanız gereken tuzak boşluğun arkasından zıplayarak 
koşmak ve köprü içindeki aralıkları da iyi bir biçimde kullanmak. İkinci köprüyü de geçince tekrar yaratıkları öldürün ve kapıdan geçin. 


Kapıdan geçince sizi karşılayan uçan yaratığa olan 
şefkatinizi gösterdikten sonra yerdeki henüz aktif 
hale geçmemiş butonların arasından yukarı çıkın 
ve bu butonları aktif hale geçirmek için basmanız 
gereken büyük butona basın. Karşınızda yeni bir 
buton kombinasyonu var. Doğru butonlara basarak ilerliyorsunuz ve yanlış basışınızda tekrar ba- 


Dairenin içindeki ışınlayıcı sizi yeni bir düzeneğe 
götürecek. Bu düzenekte en üst katta bir yaratık 
dolaşıyor. Yerde bulunan kare butonlara basarak 
katlarda bulunan kapakları açıyorsunuz. Amacınız 
o yaratığı en alt kattaki pervanenin içine atarak 
suyunu çıkarmak. Bunu üç defa yaptıktan sonra 
büyük tüp dolacak ve sağdaki kapı açılacak. Her 
katta duvarlardan birinde, yaratığın içine girdiğinde alarmı çalıştırdığı bir kapı var. Alarm çalarsa 
soladki kapıdan sizi her seferinde uğraştıracak bir 
yaratık içeri girecek. Ouick-save yöntemi burada 
da işe yarayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken yaratık ikinci kata geldiğinde, altındaki kapağı 
hemen açmamak. Yaratığın duvara varıp geri dönmesini bekleyin ve sonra açın. Tüp dolunca açılan 
kapıdan girip ışınlayıcıya girin. 
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Işınlandığınız yerde ne varsa vurabilirsiniz ama 
hızlı davranırsanız buna gerek kalmayabilir. Meydandaki büyük beyaz butona basın. Bu, yokuşun 
aşağısındaki ışınlayıcıyı açacak. Işınlayıcıdan girin. 


Burada bir şey yapmadan önce etraftaki gürültüyü dindirseniz iyi olur. Bütün yaratıkları ve küreleri yok edin. Daha sonra çevredeki beyaz butonları aktif hale geçirmelisiniz. Bunun için 
meydandaki ışıklara bakın. Kırmızı ışık, henüz aktif hale geçmemiş mavi ışıklardan birinin üzerindeyken butona basın. Üç mavi ışığı da yakınca yukarıdaki kırmızı koruyucu açılacak. Uçan asansöre 
binip buraya çıkın ve ikinci roket parçasını alıp 
ışınlayıcıya girin. 


Tekrar tünele ışınlanacaksınız. Tünelin sonuna gidin ve ışınlayıcıya girin. Telefon kulübesinin olduğu meydana geri döndüğünüzde bu defa aşağıdaki 
kapıya yönelin. Kapıdan girip ne var ne yoksa öldürün. Tünele girip diğer kapıdan da girin. Şimdi 
karşınızda zor bir labirent bulunuyor. 


Labirentin içinde pek çok zorluk sizi bekliyor. Buhar fırlatan borular, elektrikli ipler ve sürekli karşınıza çıkacak dev bir yaratık... Labirentin içinde 
aktif hale geçirmeniz gereken butonlar bulacaksınız. Bunların hepsine basın. Çıkışa ulaşmak için sagınızdaki duvarın gidişini takip edin. Böylece kaybolmazsınız. Çıkışı bulunca yaratıkların yuvasını 
patlatın ve yaratıkları da öldürün. Son roket parçasını da alın, daha sonra ışınlayıcıya girin. 


Bölüme ilk başladığınız yere ışınlandınız ve bu defa telefon kulübesinin kapısı açık. Kulübeye olabildiğince yakın durmaya çalışın. Bir elinize tost makinesi, diğer elinize de Pumpemnickel alın ve telefon kulübesinin içine atın. Kapı kapanınca Pumpernickel patlayacak ve yaratıklardan biri dışarı 
fırlayacak. İçerideki dört yaratık da sırayla fırlayınca kulübe boşalacak ve roketiniz yapabileceksiniz. 
Artık burayı terk etme zamanı geldi. 


İşte son bölüm! Sonunda bitiyor, diye düşünüyorsanız bir daha düşünün. Çünkü bu bölümü üç 
farklı karakterle, üç farklı şekilde bitirebilirsiniz. 
Biz oyunu Kurt'ü seçerek bitirelim. 


Şatonun önünde sağa doğru koşun. Pervanenin 
üzerinden yükselerek duvardaki tünele girin. Bu 
epey uzun bir tünel ve içinde pek çok cama kafalı yaratıkla lazer var. Bu yüzden özellikle köşeleri 
dönerken dikkatli olun. Cam kafaları ve lazerleri 
sniper'la halledin ve şatonun içine kadar böyle devam edin. 


Şatonun içindeki geniş salona girmeden önce sniper moduna geçerek görebildiğiniz yaratıkları vurun. Uçan yaratıkları da vurun ve salona girin. Hâlâ hayatta kalan yaratık varsa onları da temizleyin. 
Salonun diğer ucundaki havalandırmanın üzerinde 
uçarak üst kata çıkın ve sağınızdaki platformda 
toplanacak ne varsa hepsini toplayın. Aşağıda sniper shell ve sloak bulacaksınız. Bunları da aldıktan 
sonra salonun ucundaki dev taş kapıdan çıkın. 


Kapının dışındaki sağlığı alın ve koridoru takip etmeye başlayın. Upuzun bir koridorun sonunda 
havuzlu bir oda sizi bekliyor. Burada vakit kaybetmeden merdivenleri tırmanın ve merdivenlerin 
sonundaki sütunun üzerinden üst kata zıplayın. 
Burada toplayacak birkaç şey bulacaksınız. Bunları aldıktan sonra mavi taş kapıdan çıkın. 


Tekrar bir koridorla karşı karşıyasınız. Koridorda 
koşarken karşınıza görünmez cam kafalar çıkacak, 
dikkatli olun. Koridorun çıkışında büyük patron 
Zizzy Balooba sizi bekliyor. 


Zizzy'yi vurmaya başlayın. En güçlü silahınızı kullanın, sniper'a geçin, bomba atın, ne yaparsanız yapın ama hızla enerjisini sıfırlamaya bakın. Bu esnada Zizzy'nin birbirinden dehşetli ateşlerinden de 
korunmayı ihmal etmeyin. Etrafta toplanacak pek 
çok nesne ve sağlık var. Mortar2ı mutlaka bulun 
ve alın.Büyük sağlık bir tane ama 25'lik sağlıkları 
sürekli bulacaksınız. Zizzy'nin enerjisi bittiğinde 
karnı yarılacak ve artık Zizzy'nin içindesiniz. 


Zizzy'nin içindeyken önce tam tepenizdeki kalbe 
bakın. Kalp beş parça. Beşini de patlatın.bu esnada etrafınızdaki, sizi yemek için can atan yaratıklara dikkat edin. Daha sonra yukarıda iki yanda bulunan akciğerlerin üzerinde bulunan deliklerin 
biraz üstüne nişan alarak mortar fırlatın ve bu şekilde iki akciğeri de patlatın. Zizzy sizi dışarı fırlatırsa paniğe kapılmayın. Artık enerjisi daha kolay 
tükenecek ve tekrar içine gireceksiniz. 


Sıra gözlere geldi. Sağınızda ve solunuzda köpükleri çıkaran iki delik göreceksiniz. Sağınızdaki deliğin üzerinde paraşütünüzü açın ve yükselin. 
Gözlerin hizasına gelince ateş edin. İlk olarak gözler yerinden ayrılacak. Sonra gözleri ayrı ayrı patlatın. Daha sonra beyinin üzerindeki mavi topları 
sniper'la vurmanız gerekli. Bu biraz zor olabilir 
ama vazgeçmeyin. Ouick-save yöntemi burada da 
işe yarayabilir. Bütün topları vurduktan sonra 
Zizzy'nin ve oyunun sonu gelecek. 

İşte bitti, sonunda bitti. Bir oyun daha bitti, 
MDK2 bitti, hepsi bu. Hepsi bu mu yani, evet, 
hepsi bu. MDK2 bitti, bitti, inanamıyorum bitti. 
(Yazarın hazin sonu!) (5 
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HiLELER, STRATEJİLER, PÜF NOR I VE TARTİRLER 


PlayStation 


PlayStation 
TestDrivele Mans | |||“ Bİ Giindsession 
Uzay Yarışı ve Tuhaf Araçlar nn a Tüm Numaralar 


MUT MB KY 
» 00:00:18 ğ 
» 00:05:48 


© ücurnament 
öpen, ekzie 
ENJULANCE 


hem Bes 
OF 10. 


TREK UST 
RESTART 
EKIT LEVEL 


HOTDOG— 


Tournament modunda bir oyun başlatın ve oyunu durdurup Aşağı, Sol, 


Yukarı, Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Right'a basın. Eğer kodu doğru 
Tuhaf Araçlar: Bu araçlarla yarışmak için aşağıdaki kodları i isminiz. olarak yn olarak girdiyseniz, “All Tricks Enabled. Don't Hurt Yourself.” mesajıyla 
Eğer | kodu doğru ierik girdiyseniz yarış başlayacaktır... > karşılaşacaksınız. 


E ROMAGE 


Peynir Araba: 

Hippi Otobüs: 

| Sandviç Araba: 
- Dondurma Kamyonu: 


PlayStation 


Marvel vs. Capcom 


Extra Option Menu 


Pasta Araba: > : 
BATTLE 


# a Deni 


e 2 e 


İğ OPTLONN 


Ana menüden, “Options,”ı seçip Select'i basılı tutun ve sonra Start'a 
basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz, Ex Option ekranına gireceksiniz. 


PlayStation 


Boombots e gD | 
Tüm Karakterler ve Bölümler a vr 3 


NEW GANE 


Accept Oâ Cancel Z Bicepk â 4 cane 


Normal bir oyun başlatın ve Boombot seçim ekranında, L1,LI,LJ,(I, O, O, 
O,O,g,O,O,0, Select, Select, Select'e basın. Eğer kodu doğru olarak 
girdiyseniz tüm karakterler açılmış olacak ve tüm bölümler Versus modunda 
olacak. 
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MAR — 


PlayStation 


PlayStation 


Sammy Sosa High Heat Baseball 2001 | Xena: Warrlor Princess 
300 Bulutlar ve Tuhaf Bulutlar B Ful Kalkan, Saldırı ve Ölümsüzlük 


STADIUM SELECT > 


a #rayes ENCIS 
ni Turner Giold URL 1096 
S > caracıy ama 


TE 0008“ 


PALSİ 


Resumae game 

var izlevel ! | 
0 

Oğpdildtz 


Ovi 
“ 


; ! 
İ 

pi 

İran bimcasoik 
| teri rt 
İ cenren ayır 
düranta » Pan “ra 


# C0OSE 


# GNANGE 


900 Bulutları Stadium Select ekranında, L2, R2, L2, R2, O, 0'ye basın. Ful Kalkan ve Saldırı: Ana menüden “New Game”! seçin, daha sonrada A, 


; — e O, A, 6, 8, Yukarı, Yukarı, Yukarı'ya basın. Eğer kodu doğru girdiy- 
Tuhaf Bulutları Stadium Select ekranında, R2, L2, 0), LI, RI, 2'ye basın. seniz zayıf bir ses duyacaksınız. 


Ölümsüzlük: Ana menüden “New Game”! seçin, daha sonra da Yukarı, Yu» 
PlayStation karı, Yukarı, O, Ci, Yukarı, Sağ, Sol'a basın. Eğer kodu doğru girdiyse» 
niz zayıf bir ses duyacaksınız. 


#HACK 


Jackle Chan Stuntmaster 
Gizli Filmleri Açma ve Tüm Bölümler 


PlayStation 


basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, ekranın altında “Bonus Movle Press X” 
mesajını göreceksiniz. Filmi başlatmak için X'e basın, NAL Rock the Rink 


Bölümleri Açma Press Start ekranında, L2, O, A, O, X, R2, R2'e basın. Tüm Board'lar, NHL Takımlarını Açma ve dahası... 
Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir gong sesi duyacaksınız. Shaolin Temple 


| dışında tüm bölümler açılacaktır. 


Shaolin Temple'ı Açma: Press Start ekranında, Lİ, R2,L2,R2,0), X, X'e 
basın. Eğer kodu doğru girdiyseniz, bir gong sesi duyacaksınız. » 
Tüm bölümler, Shaolin Temple da dahil olmak üzere açılmış (5 NİLEGMA LENSE 
olacak, Jackie Chan tüm ejderlere sahip olacak. ALİŞAN A Nİ 


REVORDS 
KEWARDSI 


ORTTONS 


ARCADE 


SELECT NAME 


NO CHANCE 


İNTER NAME 
BALEN 


'ARCADI 


5 “ARADI 
(MOOSE TEAM “ SADE 


NASHVİ 


PLAYER 7 RAHING 
PRESS START 
10 TON 


MN . PLAYER 7 
MV İSLANDERSER Da PRESS STARI 
TAMA RAY / ) 
VANCOUVER VO:JOUN 


AVUDEFGHTİ 
KUMNOPORST 
UVWXYZ “ 
121456 1X90 


NE | 


NN 
Me eN 


DAK (8) 


PELETE DONE 


Normal bir oyun başlatın ve hileleri aktif hale getirmek için aşağıdaki kodları 
isminiz olarak girin. Eğer kodu doğru girdiyseniz bir zil sesi duyacaksınız. 


Net .. bir boşluk anlamına gelir. 


Tüm Boardlar: POWER SLAM 


NHL Takımlarını Açma : BAİLEY 


Tüm Modlarda Bonus Hareketleri Kullanma: TAMWEAK 


g 
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EMEA ARD 


PlayStation Dreceamcast 


Grand Theft Auto 2 
Tüm Silahlar, Bölüm Seçme ve dahası... 


A 


4010 


Y A 


Ana menüde Play'den, Player'ı seçin. Bu hileleri aktif hale getirmek için kar» 
şılarındaki kodları Isminiz olarak girin, i ii PAR mm 


| | Milyon Dolar: BIGSCORE 


f Tüm Silahlar: NAVARONE 


5 Katı: HIGHFIVE 


En Çok Aranan Bölüm: DESIRES 


Polis Yok: LOSEFEDS 


Koordinatları Göster: WUGGLES 


Sınırsız Sağlık: LIVELONG 


Gr 2 PLATİN 


PlayStation ip 
< « 
MediEvil 1l 


Bölüm Seçme: Ana menüde Play'den 
Player'ı seçin. Oyuncu adı olarak 
ITSALLUP yazın, "Start on 

Area” veya "Bonus Le" 

vel"ı seçin, Artık Left 

veya Right'a basıp bölüm seçebilirsiniz, 


Oyunu durdurup L2'yi basılı tutun, ve sonrasında A, O, A,O,O, A, 
Sol, O, Yukarı, Aşağı, Sağ, O, Sol, Sol, A, Sağ, O, Sol, Sol, A, O, 
Aşağı, O, O, Sağ'a basın. Eğer kodu doğru olarak girdiyseniz. Cheats 
menüsü karşınıza çıkacak, Cheats menüsünde birçok seçeneğiniz var, Bölüm 
atlama, ölümsüzlük bunlardan ikisi, 
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Bang! Gunship Elite Heroes of M&M Ili: Shadow of Death 


Sınırsız Kalkan, Sınırsız Cephane ve dahası... | Tüm Hileler, Oyunu Kazanma ve dahası... 


ENLİ) 


Tur Grinmi 


Aktif hale getirmek istediğiniz hilenin karşısındaki kodu girin. 


-stoneskin Sınırsız kalkan 


pianist Düşman atış kontrolü 


boooost : © Sınırsız Boost kontrolü 


dogmode Game Cheat Menu'de 
God modunu açma 


reflux Sınırsız Flux Beam cephanesi 


greens Sınırsız Phase Shift 


v Tüm Hileler: Harita ekranında, tab'a basın, bu hileleri girin ve enter tuşuna 
Cannon cephanesi 


basarak aktif hale getirin. 


ikazi - ek İLA Bİ nwctheconstruct 10,000 gold ve her oyuncu için 


nails Sınırsız Titans Hammer cephanesi tüm kaynaklardan 100 birim 
© Sinirsiz Magma Cannon cephanesi Şi o O Tümşehirlerdekitümbinalar | 


lightning Sınırsız Electronic Laser cephanesi nwcwhatisthematrix Yeraltı ve yerüstü dünyalarındaki 


v harital 

staystill Sınırsız Stasis Cannon cephanesi aritaları açma 

listener Sınırsız Sonic Cannon cephanesi Tüm oyunculara puzzle 
o haritalarınıaçma 


Sınırsız Plasma Cannon cephanesi sağ ni > 
mmm nwcignoranceisbliss Haritaları gizleme 
stormfire Tüm silahlar için sınırsız cephane Sea; ahraıınık ordusunu 
getridof Tüm sınırsız cephane NN : Black Knight'larla doldurma 
hilelerini iptal nwctrinity Seçilmiş kahramının ordusunu 


Archangels'lerle doldurma 


nwclotsofguns © Seçili kahramana her savaş 
makinesinden bir tane 


nwcneo Seçili kahraman bir seviye kazanır 
Ground Control : i 4 

“ON nwcthereisnospoon Seçili kahraman 999 büyü puanı 
Görünmez Birlikler, Tüm Campaign Görevleri ve dahası... e alır ve tüm büyüleri öğrenir 


nwcnebuchadnezzar Seçili kahraman sınırsız 
hareket kazanır 


nwcmorpheus Maksimum moral 


nwcollowthewhiterabbit Maksimum şans 


nwcbiuepill Oyunu kaybetme i 


nwcredpill Oyunu kazanma 


Aşağıdaki kodları ana menüde M, S, V kodunu girdikten sonra girebilirsiniz. 


Konsol “— ile açılır console 


Birlikler görümez olur god o» i— . yy ? 3 
Görünmezlik iptal : not god A i İ i A/ ANAÇ İL, 6 
 Gltim Gime'de di AN OFMIGHTAND MaGic* 
Campaign görevlerini açma 7 — Ş 

Custom Game'deki 

“Secret Sabotage” görevini açma the new generation of rts-games 


3 > EŞ > | 
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Starlancer 


Bölüm Seçme 


Bölüm Söçme: Ana menüde, Control tuşunu basılı tutun ve “potatoe” yazın. 
Eğer bunu doğru yaparsanız ekranın sol-üst köşesinde bir “M” belirecektir. 
Oynamak istediğiniz bölümün numarasını girin ve sonra Control * Enter 
tuşlarına basarak istediğiniz bölümü oynayın. 


Submarines Titans 


Haritayı Açma, Tüm Teknolojiler ve dahası... 


Enter'a basın ve hileyi girin: 
fow Haritayı açma 
tech Tüm teknolojiler 
metal #1000 ünite metal 
gold #1000 ünite altın 
corium *5000 ünite corium 
exiton *5000 altın, 5000 corium, 10000 metal 
energy Ful Enerji 
silicon Ful Silicon 

Demo versiyonu 
fow Haritayı açma 
technologi Tüm teknolojiler 


metal #1000 ünite metal 


P De a . e » 
Oyunun kurulduğu klasörün altında oyuncu konfigürasyon dosyalarının bulunduğu PROFILES klasörünü bulun. Hangi oyuncu için hileleri aktif yapmak 
istiyorsanız .cfg dosyasını bir editörde açın (mesela cAKISSIPROFILESİPLA- 
YER.CFG). 
“Developer” “O” satırını bulun ve “0”ı “1” yapın. 
Ayrıca oyundan çıkıldığında otomatik olarak bunun tekrar “0”a dönüşecegini unutmayın. Anlayacağınız sık sık değiştrimeniz gerekecek. 
Şimdi, oyundayken SETUP/KEYBOARD'a gidin ve en aşağıya inin. “HUD 
TOGGLES” ve “CHEATS” diye iki yeni başlık göreceksiniz. Bunlar oyunda 
herhangi bir zaman çalıştırılabilecek şekilde herhangi bir tuşa map edilebilir. 


“>” 


ya basarak konsol ekranını açın ve aşağıdaki aktif hale getirmek isteğiniz 


hileleri girin. 
listcommands 
invuln 
noclip 
nextarmor 
prevarmor 
nextmonster 
prevmonster 
gimmiegimmiegimmie 
notarget 
spectator 
chasecam 
cycleplayerclass 


restartlevel 


Tüm komutları listeler 
God modu 

Clipping Yok 

Daha fazla cephane 
Daha az cephane 

Bir sonraki düşman 
Bir önceki düşman 
Her şeyi alma 

Hedef alma kapalı 

Fiy Modu kapalı 
Görüş açıları arasında geçiş 
Sınıf değiştirme 


Restart 


gold #1000 ünite altın Yarışa hızlı bir şekilde devam etmek için (TABJ tuşuna basarak oyuncunuzu 


resetleyin. Diğerleri (ve tabi siz) düştüğünde bu işlem çok işinize yarayacaktır. Düştüğünüz sırada zaman kaybetmekten kurtulacak ve hemen motorunuzun tepesinde oalcaksınız. 
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corium #5000 ünite corium 


exiton #5000 altın, 5000 corium, 10000 metal 
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Bizim işimiz, işini bilenlerle... 


Yeni bir VCD veya DVD Player mi alacaksınız”, 
SONY Play Station'unuzda Film de mi seyretmek istiyorsunuz? 
CD ve kasetlerinizi değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz ?,. 


siz işinizi bilirsiniz... 


YETKİLİ TOPTAN 
SATICISI 


SONY İli 
PLAY STATİON 


yel MEGATEK ve tüm aksesuarları 
Orjinal DVD ve İşini bilenlerin seçimi MEGATEK 
VCD Filmler GAME CLUB'a üye 
olun, Üyelik 

Avantajlarından 

yararlanın 


TOPTAN SATIŞ 

MEGATEK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 
Tiryaki İş Merkezi 

İzmir Cad. Ihlamur Sk. Ne; 5/22 
KIZILAY 06440 ANKARA 

TEL: (312) 419 49 07 FAX: 4170333 


MEGATEK ELECTRONIC 

GAME CENTER & GAME CLUB 
Kızılay Metre İstasyonu 
Sakarya alt Geçidi Ne:04 
KIZILAY 06420 ANKARA 
TEL: (312) 425 40 02 


TEKNİK SERVİS MEGATEK İLETİŞİM 
MEGATEK GAME HOSPITAL Yüksel Caddesi Ne: 41/1 
İzmir Cad. Meda Çarşısı Ne: 7/8 KIZILAY 06640 ANKARA 


KIZILAY 06440 ANKARA 
TEL: (312) 4170333 -4194907 


TEL : (312) 430 4842-43-44 
FAX: (312) 430 48 45 


- açıldı! 


Her seyi sördüğünüzü mü sanıyorsunuz? 


Daha hiçbir şey görmediniz! 
gamepro 


GAMEPAO 


Kelkofifi 


Amacımız; kaybolmaya yüz tutmuş değerli medyaları 
dijital olarak korumaktır. 


Bu medyalardan bir kazanç elde etmiyoruz. 
Ayrıca “Yayıncı/Içerik Sahibi” kişi veya kuruluşların kendilerinden 
elde edilebilecek hiçbir şey sunmuyoruz. 
Sitemizdeki içerikleri satan kimselere ödeme yapmayın. 


Bize herhangi bir şekilde yardım etmek isterseniz 
lütfen sitemizi ziyaret edin. 


retrofili.com 


: ELECTRONIC ART Sİ > N i AR ANA DAĞITICI: EKOL BİLGİSAYAR 
© TÜRKİYE DİSTRİB TaŞ 7 VAZ. Teki Tel: 0212 212 83 55 - 56 


